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Hij is niet dood, Hij leeft!! 
 
Hij is niet dood, Hij leeft!! De Opstanding van de Heere Jezus Christus, is wat we vieren met 
Pasen. De grootste, en belangrijkste, en mooiste gebeurtenis in het Heilsplan van God. In alle 
vier de Evangelieën wordt dit heuglijke feit beschreven. Ook in de Brieven wordt Zijn 
Opstanding veel aangehaald. In het Oude Testament wordt het al aangekondigd; ‘dat de 
Messias zou lijden, om daarna Zijn Heerlijkheid in te gaan’. Lijden en sterven, en Opstanding, 
kun je niet los van elkaar koppelen. Zonder lijden geen Heerlijkheid, zonder kruis geen 
Kroon. Zonder dood geen Opstanding. Ze horen bij elkaar, maar in de Bijbel ligt de nadruk 
zowiezo op de Opstanding. Erg jammer dat de veelbekeken ‘Passion’, graag het lijden van de 
Heere Jezus etaleert. Een bloedende weerloze man aan een kruis, geeft waarschijnlijk 
hogere kijkcijfers dan een Koning, en Hogepriester, aan de Rechterhand van God. 
 
1 Petrus 1 
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd 
hebben van de genade, aan u geschied; 
11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, 
beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en 
de heerlijkheid daarna volgende. 
 
Markus 16 
 
1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van 
Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. 
2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging; 
3 En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen? 
4 (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot. 
5 En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed 
met een wit lang kleed, en werden verbaasd. 
6 Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; 
Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. 
7 Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar 
zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft. 
8 En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar 
bevangen; en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd. 
 
Markus 16 
1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder 
van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. 
 
De sabbat 
 
De sabbat is de zevende dag van de week. Voor de Joden de dag van de rust. De Opstanding 
van de Heere Jezus Christus vond plaats op de dag ná de sabbat; op de eerste dag van de 
week. Op een zondag dus. Zijn Opstanding was op de zeventiende van de eerste maand 
Nisan.  
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Mattheüs 28 
1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam 
Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. 
 
Wat betekent sabbat? 
 
Hoewel sabbath in het Hebreeuws ‘rust’ betekent, heeft het niks te maken met het feit dat 
wij op zondag niet zouden mogen werken! In de Bijbel is de sabbath de zevende dag van de 
week. De zevende dag is de ‘sabbath des Heeren’. Het Volk Israël mocht die dag geen eigen 
werk doen. Geen religieuze werken. Bij ons is dat de zaterdag. De sabbath begint op 
vrijdagavond op de zesde dag, om zes uur ‘s avonds. Zoals al de Wettische instellingen heeft 
ook deze Wet geen enkele praktische betekenis. Achter de sabbath zit een typologische, en 
dus een geestelijke betekenis. De meeste kerken nemen alles in de Bijbel letterlijk. Maar 
rusten betekent hier niet ‘uitrusten’, maar betekent ‘ophouden met de werken van de Wet’.  
 
Omkering 
 
De kruisiging van de Heere Jezus is de omwenteling in de heilsgeschiedenis. Dat was op 
Goede Vrijdag. De Heere Jezus is gestorven voor onze zonden. Hij was het Lam Gods dat de 
zonden van de wereld zou wegnemen. Zijn dood was de weg naar nieuw Leven, naar 
Opstanding, en vergeving van zonden. In Zijn Opstanding zijn de dood, en de satan 
overwonnen, en de Wet vervuld. Vanaf Zijn Opstanding zijn wij gerechtvaardigd voor God. 
De weg van het lijden naar de Heerlijkheid, is wel degelijk een Goede Vrijdag.  
 
1 Korinthe 15 
53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet 
onsterfelijkheid aandoen. 
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke 
zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: 
De dood is verslonden tot overwinning. 
55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 
56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. 
57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 
 
Markus 16 
1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder 
van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. 
 
Zeven boze geesten 
 
Toen de vrouwen, bij het graf aankwamen, was de Heere al opgestaan. Volgens de 
beschrijving van Markus zijn er drie vrouwen die naar het graf gaan. Maria Magdalena, en 
Maria, en Salome. Maria Magdalena was, door de Heere Jezus, bevrijd van zeven boze 
geesten. Zij is daarmee een type van Israël. Het Joodse Volk wordt door de Heere Jezus 
namelijk vergeleken met een huis wat gereinigd moet worden van ‘zeven duivelen’.  
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Boos geslacht 
 
Mattheüs 12 
43 En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, 
zoekende rust, en vindt ze niet. 
44 Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt 
hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. 
45 Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en 
ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het 
eerste. Alzo zal het ook met dit boos (overspelig en ontrouw, ongelovig) geslacht zijn. 
 
Als het huis gereinigd is, maar de Heilige Geest woont daar niet, dan komt de boze geest 
terug met zeven andere boze geesten. De Heere Jezus noemt het Joodse Volk een boos 
geslacht. Het had gereinigd kúnnen zijn door de dood en Opstanding van Christus, maar het 
Volk heeft Hem verworpen en gedood. Alleen als zij de Heere gelooft en aanneemt, kan zij 
wedergeboren worden. Dat zal zijn ná de zeventigste Jaarweek.  
 
Markus 16 
1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder 
van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. 
 
Maria Magdalena 
 
Markus 16 
9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen 
Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had. 
 
Onder leiding van Jozua, overwon het Volk Israël de zeven vijandige volkeren. Jozua is de 
Hebreeuwse vertaling van het Griekse Jezus, en betekent; ‘de Heere is Redding’,  oftewel ‘de 
Heere redt’... En door wie werd Maria Magdalena verlost van de zeven duivelen? Door wie 
werden deze demonen uitgeworpen? Juist, door de Heere Jezus! Deze Ware Jozua bracht 
redding voor Maria Magdalena. Er was redding voor haar, omdat zij zich in geloof tot Hem 
wendde.  
 
Maria en Salome 
 
De andere Maria bij het lege graf, is de moeder van de Heere Jezus. Salome, de halfzus van 
de Heere Jezus, was er ook bij. Salome komt van shalom, wat vrede betekent. Deze vrouwen 
waren vaak bij de Heere Jezus geweest, zij volgden, en dienden Hem. Deze vrouwen waren 
erbij toen de Heere Jezus gekruisigd, en begraven werd. Na de sabbath van de rust, gingen 
zij, de eerste dag van de week, bij het graf kijken. Zij wilden het lichaam van de Heere van 
specerijen voorzien. Deze specerijen worden ook genoemd in Johannes negentien.  
 
(lees ook de studie; ‘Had de Heere Jezus half-broers en zussen?’) 
https://bijbelschool.vlichthus.nl/had-jezus-halfbroers-en-zussen/ 
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Markus 15 
40 En er waren ook vrouwen, van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria 
Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, den kleine, en van Joses, en Salome; 
41 Welke ook, toen Hij in Galilea was, Hem waren gevolgd, en Hem gediend hadden; en vele 
andere vrouwen, die met Hem naar Jeruzalem opgekomen waren. 
 
Specerijen 
 
Johannes 19 
38 En daarna Jozef van Arimathea (die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze 
der Joden), bad Pilatus, dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen; en Pilatus liet het 
toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. 
39 En Nicodemus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een 
mengsel van mirre en aloe; omtrent honderd (het getal 100 heeft in de Bijbel de betekenis 
van ‘ingaan in het Koninkrijk der Hemelen’) ponden gewichts. 
40 Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, 
gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. 
 
De bedoeling van deze specerijen is dat zij bederfwerend zijn. Mirre en Aloë worden hier 
genoemd. De geur van ontbinding wordt hiermee tegen gegaan. Zij verspreiden een 
heerlijke geur, en zijn bederfwerend. Dat was bij de Joden de gewoonte als men iemand 
begroef. Deze specerijen zijn in de Bijbel een type van het eeuwige leven. Het Lichaam van 
Christus gaat het eeuwige verderf tegen. Door Zijn Opstanding is het eeuwig Leven aan het 
licht gekomen. Eeuwig leven wordt dus gesymboliseerd door deze specerijen. De vrouwen 
wilden de Heere Jezus opnieuw met deze specerijen zalven.  
 
Markus 16 
2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging; 
 
Zeer vroeg 
 
Het woordje ‘vroeg’, staat in verbinding met ‘Opstanding uit de dood’, oftewel 
‘wedergeboorte’. Ook in het Oude Testament is ‘vroeg opstaan’ een bedekte term, een 
verwijzing naar de Opstanding van de Heere Jezus Christus. En ‘vroeg opstaan’ staat ook in 
verbinding met zoeken. De Heere Jezus Christus is opgestaan ten derde dage, ’s morgens zeer 
vroeg , in den morgenstond, op de eerste dag van de week. Er werd gevraagd aan de 
vrouwen die bij het lege graf kwamen; ‘wat zoekt gij den Levende bij de doden’?  
‘Vroeg’ staat in de Bijbel dus in verbinding met opstaan. Ik doe er een paar voorbeelden bij. 
 
Genesis 19 
27 En Abraham maakte zich deszelven morgens vroeg op, naar de plaats, waar hij voor het 
aangezicht des HEEREN gestaan had. 
 
Genesis 20 
8 Toen stond Abimélech des morgens vroeg op, en riep al zijn knechten, en sprak al deze 
woorden voor hun oren. En die mannen vreesden zeer. 
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Genesis 26 
31 En zij stonden des morgens vroeg op, en zwoeren de een den ander; daarna liet Izak hen 
gaan, en zij togen van hem in vrede. 
Genesis 28 
18 Toen stond Jakob des morgens vroeg op, en hij nam dien steen, dien hij tot zijn 
hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie boven op. 
 
Exodus 34 
4 Toen hieuw hij twee stenen tafelen, gelijk de eerste; en Mozes stond des morgens vroeg 
op, en klom op den berg Sinaï, gelijk als hem de HEERE geboden had; en hij nam de twee 
stenen tafelen in zijn hand. 
 
Jozua 3 
1 Jozua (Hebreeuwse vertaling voor het Griekse ‘Jezus’) dan maakte zich des morgens vroeg 
op, en zij reisden van Sittim, en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls; en 
zij vernachtten aldaar, eer zij overtrokken. 
 
Mattheus 21 
18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem. 
 
Markus 11 
20 En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij, dat de vijgeboom verdord was, van de 
wortelen af. 
 
Lukas 21 
38 En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel, om Hem te horen. 
 
Als de zon opging 
 
‘Vroeg’ staat dus in verbinding met opstaan. Zowel letterlijk als figuurlijk. ’s Morgens vroeg 
gaat de zon op in het Oosten. Dan begint er een nieuwe dag, dan ontwaakt men uit de slaap, 
men staat op en begint weer te leven. De Heere Jezus Christus stond op uit de dood. Hij 
heeft de dood overwonnen. Hij is wedergeboren, en is daarmee Eerstgeborene van een 
Nieuwe Schepping. Als de zon, en dus het licht der wereld opgaat, is dit typologisch de 
uitbeelding van de Komst van het Licht. De Dag begint want het Licht begint te dagen in het 
Oosten. De Zon staat typologisch voor de Heere. Hij is het Licht van de wereld. Dit Licht zorgt 
voor nieuw Leven voor degenen die in Hem geloven. 
 
Psalm 84 
12 Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het 
goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.  
 
Markus 16 
3 En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen? 
4 (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot. 
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De steen was afgewenteld 
 
De vrouwen gingen, die eerste dag van de week, heel vroeg naar het graf van de Heere 
Jezus. Zij vroegen zich af wíe de grote steen voor hen zou afwentelen, daar waren namelijk 
meerdere mensen voor nodig. Toen zij aankwamen, zagen zij dat de steen al was weggerold! 
Hoe was dat gekomen?  
 
Golgotha 
 

Golgoleth =  tlglg =  Golgotha  

Gol            =          lg   =  Wentel; vormwording 

Gilgal        =     lglg =   Rollen; Wentelen; Omkeren; 2 x Vorm krijgen      
 

Golgotha komt van het Hebreeuwse woord Golgoleth. Dat woord Golgoleth is afgeleid van 
een ander Hebreeuws woord, namelijk ‘Gilgal’. Gilgal staat in de Bijbel voor wedergeboorte; 
bij Gilgal werd het Volk Israël besneden. Besnijdenis is een type van wedergeboorte; het 
oude wegnemen (de voorhuid) zodat het nieuwe leven zichtbaar wordt (de eikel; zaad) ‘Gol’ 
betekent ‘vormwording’. Bij het woord Gilgal, en dus ook bij het woord Golgoleth, kun je aan 
de Hebreeuwse tekens zien dat er twee keer ‘vormwording’ staat. Dood en Opstanding. 
‘Wedergeboorte’, zit al ingesloten in het woord Golgotha!! Het graf werd geopend doordat 
de steen die ervoor lag, tweemaal rolde… 
 
Markus 16 
3 En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen? 
4 (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot. 
 
Wie is de Steen? 
 
In de Bijbel komen we regelmatig ‘een grote steen’ tegen. De Heere Jezus Christus is de 
Steen. Hij is de Steenrots, en de Rotssteen. Hij is ook de Deur. De Deur naar Nieuw Leven, 
naar het Nieuwe Verbond der Genade, naar de nieuwe Schepping, en de Deur naar God.  
 
1 Korinthe 10 
4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de 
geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. 
 
Joahannes 10 
7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der 
schapen.(=gelovigen) 
8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen 
hebben hen niet gehoord. 
9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan 
en uitgaan, en weide vinden. 
 
 



7 
 

 
 
De Steen op de Bron 
 
Genesis 29 
1 Toen hief Jakob zijn voeten op, en ging naar het land der kinderen van het Oosten. 
2 En hij zag toe, en ziet, er was een put in het veld; en ziet, er waren drie kudden schapen 
nevens dien nederliggende; want uit dien put drenkten zij de kudden; en er was een grote 
steen op den mond van dien put.(Bron van Levend Water waarmee de gelovigen worden 
gedrenkt. De steen op de bron was zó groot dat men op elkaar moest wachten om te 
drinken van het Levende Water) 
3 En derwaarts werden al de kudden verzameld, en zij wentelden den steen van den mond 
des puts, en drenkten de schapen, en legden den steen weder op den mond van dien put, op 
zijn plaats.(de Steen moest van de put om de schapen te kunnen drenken uit de bron) 
4 Toen zeide Jakob tot hen: Mijn broeders! van waar zijt gij? En zij zeiden: Wij zijn van Haran. 
-- 
9 Als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen, die haar vader toebehoorden; 
want zij was een herderin. 
10 En het geschiedde, als Jakob (type van de Heere Jezus Christus) Rachel zag, de dochter 
van Laban, zijner moeders broeder, en de schapen van Laban, zijner moeders broeder, dat 
Jakob toetrad, en wentelde den steen van den mond des puts, en drenkte de schapen van 
Laban, zijner moeders broeder. 
 
De Goede Herder drenkt de schapen 
 
Hierboven in Genesis negenentwintig, tilt Jakob in zijn eentje de grote steen van de put. 
Rachels kudde is de eerste die mag drinken. Er zijn drie kudden. Dit is typologie, oftewel 
symboliek. Het afwentelen van de steen van de put is een uitbeelding van de Opstanding van 
Christus. Daarmee breekt het Nieuwe Verbond der Genade aan. Er zijn achtereenvolgens 
drie kudden schapen die mogen drinken uit de bron. Als eerste de kudde Gemeente, 
gelovigen uit de Joden, en gelovigen uit de heidenen (sinds de Opstanding van Christus), als 
tweede kudde is dat het gelovig overblijfsel van het Volk Israël (na de 70e Jaarweek), en als 
derde kudde, en laatste, het gelovig overblijfsel uit de overige volkeren. (na de 33 jaar grote 
Verdrukking)  
 
Johannes 4 
10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot 
u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend 
water gegeven hebben. 
11 De vrouw zeide tot Hem: Heere! Gij hebt niet om mede te putten, en de put is diep; van 
waar hebt Gij dan het levend water? 
12 Zijt Gij meerder dan onze vader Jakob, die ons den put gegeven heeft, en hijzelf heeft 
daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? 
13 Jezus antwoordde, en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom 
dorsten; 
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14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in 
eeuwigheid niet dorsten (=het eeuwig leven) ; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in 
hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. 
 
Markus 16 
5 En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed 
met een wit lang kleed, en werden verbaasd. 
6 Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist 
was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. 
 
Een Jongeling oftewel een Engel des Heeren 
 
Mattheüs 28 
1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten (Licht, de Zon, is een verwijzing naar de 
Opstanding) , tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere 
Maria, om het graf te bezien. 
2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit 
den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven. 
3 En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. (Wit staat voor 
reiniging, maar ook voor Hogepriester. De kleding van de priesters uit het Oude Testament 
was wit) Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet 
de plaats, waar de Heere gelegen heeft. 
 
Een jongeling, met een wit lang kleed, oftewel een Engel des Heeren, heeft de steen 
weggerold voor de deur (ingang) van het graf. De Engel des Heeren, de geestelijke 
Boodschapper, is de Heere Jezus Christus. De Engel zat op de steen; dit is een uitbeelding 
van ’heerschappij hebben over’. ‘Zitten’ is een verwijzing naar de Rust van het Nieuwe 
Verbond. Hier wordt dus uitgebeeld dat de Heere Jezus Christus, in Zijn Opstanding, 
Heerschappij heeft over de dood, en het aanbreken van het Nieuwe Verbond der Genade.  
 
Bekleed met een wit lang kleed 
 
Wit staat voor reiniging. Deze reiniging is tot stand gekomen door de dood en Opstanding 
van de Heere Jezus Christus. Wij zijn gerechtvaardigd door Zijn dood en Opstanding. Wij zijn, 
als Zijn Lichaam, mee opgestaan, en dragen dus ook witte klederen. Het is een verwijzing 
naar wedergeboorte. Wij zijn, in Christus, gerechtvaardigd voor God. Christus is de Eersteling 
van de nieuwe Schepping. Wit is een beeld van wedergeboorte en priesterschap. De Heere 
Jezus is overgeleverd voor onze zonden, maar opgewekt ter wille van onze 
rechtvaardigmaking. Hij is de Middelaar tussen God en de mensen. Omdat Christus onze 
zonden verzoent bij God, kunnen wij naderen tot Hem. Als er geen Opstanding geweest zou 
zijn, waren wij nog steeds in onze zonden. Dan zou ons geloof inhoudsloos zijn. 
 
1 Korinthe 15 
17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw 
zonden. 
18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. 
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Openbaring 3 
5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins 
uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 
engelen. 
Markus 16 
5 En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed 
met een wit lang kleed, en werden verbaasd. 
 
Verbazing 
 
De vrouwen waren verbaasd, maar zij hadden het kunnen weten. Er was, volgens het 
Mattheüs Evangelie, vier keer vantevoren aangekondigd door de Heere dat Hij zou opstaan. 
De Heere Jezus zou lijden en ‘ten derden dage’ zou Hij weer opstaan. Het is niet goed 
doorgedrongen bij Zijn volgelingen. Later begrepen zij wat de Heere bedoeld had.  
 
Mattheüs 16 
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de 
Christus. 
21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar 
Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en 
gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. 
 
Mattheüs 20 
17 En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op den weg, 
en zeide tot hen: 
18 Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesteren en 
Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen; 
19 En zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te 
kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan. 
 
Markus 16 
5 En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed 
met een wit lang kleed, en werden verbaasd. 
 
Rechterzijde 
 
Waarom staat er nou specifiek bij dat Hij aan de rechterzijde zat in het graf?! Juist, dit is een 
verwijzing naar het feit dat de Heere Jezus Christus in Zijn Opstanding gezet is aan de 
Rechterhand van God de Vader. Het is een uitbeelding van de Verhoogde Christus. 
 
Efeze 1 
20 Die (grote Opstandingskracht) Hij (God) gewrocht (met grote Kracht gepaard gegaan) 
heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn 
rechter hand in den hemel;. 
 
Handelingen 2 
32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. 
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33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, 
ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. 
34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot 
Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand. 
35 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. 
36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus 
gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. 
 
Markus 16 
6 Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist 
was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. 
 
Het graf is leeg 
 
Nu konden de vrouwen zichzelf overtuigen, door in het lege graf te kijken. In andere 
Evangeliën staat er dan nog bij dat de doeken waarin de Heere Jezus was gewikkeld, waren 
achtergebleven in het graf.  
 
Zweetdoek en doeken achtergebleven in het lege graf 
 
Johannes 20 
4 En deze twee liepen tegelijk; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam 
eerst tot het graf. 
5 En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in. 
6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen. 
7 En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in 
het bijzonder in een andere plaats samengerold. 
 
De zweetdoek van Zijn Hoofd, lag op een andere plaats dan de doeken waarin Zijn Lichaam 
gewikkeld was. Hoofd en Lichaam op een gescheiden plaats. De zweetdoek verwijst naar het 
Hoofd, de Heere Jezus Christus. Hij is het Hoofd van Zijn Lichaam, de Gemeente. Dit is een 
uitbeelding van geestelijke Waarheden. Zijn Hoofd en Lichaam gezamenlijk in het geopende 
graf, maar verborgen voor de wereld. De Gemeente ontstond in Zijn Opstanding. 
 
Hogepriester 
 
We zijn nu nog op twee verschillende plaatsen wat de vleselijke verschijning betreft. Christus 
de Hogepriester, als ons Hoofd in de Hemel, en de uiterlijke verschijning van Zijn Lichaam is 
nu nog hier op aarde. De zweetdoek is een verwijzing naar Zijn volbrachte Werk op aarde, 
maar verwijst ook naar Zijn huidige functie van Hogepriester. De linnen doeken, die 
achterbleven in het graf, verwijzen naar Zijn Hogepriesterlijk Werk in ons, en door ons. 
 
Kolossensen 1 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 
Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 
Efeze 2 
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6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
 
 
Wíe heeft Christus opgewekt? 
 
Wie heeft Christus van tussen de doden opgewekt ten leven? In diverse Schriftplaatsen staat 
dat God de Heere Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Op evenveel Schriftplaatsen 
staat echter dat de Heere Jezus Christus Zélf de Macht had om dit te doen. Hoe kan dat? 
Heel eenvoudig; De Heere God, en de Heere Jezus Christus zijn Eén! De Vader en de Zoon 
zijn Eén.  
 
1 Korinthe 6 
14 En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht. 
 
Handelingen 5 
30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem 
aan het hout. 
31 Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te 
geven bekering en vergeving der zonden. 
 
Johannes 2 
19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik (de Heere 
Jezus Christus) denzelven oprichten. 
20 De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij 
dien in drie dagen oprichten? 
21 Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams. 
 
Johannes 10 
17 Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom 
neme. 
18 Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve 
af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader 
ontvangen. 

 
Markus 16 
6 Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist 
was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. 
 
De Heere Jezus Die gekruisigd was, is opgestaan 
 
1 Korinthe 1 
23 Doch wij prediken (zegt Paulus) Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en 
den Grieken een dwaasheid; 
24 Maar hun, die geroepen zijn (de gelovigen), beiden Joden en Grieken (gelovigen uit de 
Joden en de niet-Joden), prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. 
 



12 
 

Romeinen 8 
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. 
 
Wij prediken Christus, zegt Paulus. De apostelen verkondigden niet de gekruisigde Heere 
Jezus. Zij predikte Christus, de Kracht en Wijsheid van God. De Heere Jezus werd de Heere 
Jezus Christus, de Gezalfde, in Zijn Opstanding. De nadruk ligt dus op de Opstanding, hoewel 
Zijn kruisiging heel belangrijk was. Het is niet kruis óf Opstanding, je kunt ze niet losmaken 
van elkaar. Het kruis was noodzakelijk, dat bagatalliseren we niet, maar de nadruk ligt op de 
Opstanding. De Heere Jezus Zelf keek over het kruis heen, Hij keek naar de Heerlijkheid die 
Hem te wachten stond.  
 
Hebreeën 12 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde (Verhoogd en Verheerlijkt, zittend aan de Rechterhand van God), die 
Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de 
rechter hand des troons van God. 
 
Bloedend aan het kruis 
 
In veel Rooms katholieke kerken hangt voorin, een levensgroot kruis met een bloedende, 
gestorven Heere Jezus daaraan. Deze kerk heeft het niet begrepen. Als ze dan persé een 
kruis willen ophangen, laat het kruis dan leeg, zónder corpus. Een leeg kruis is de uitbeelding 
van Zijn Opstanding, en dáár zou de nadruk op liggen. Zonder het offer van de Heere Jezus 
hierbij te vergeten. Waarom wil deze kerk dat de gelovigen de hele dienst tegen een 
weerloze, bloedende, stervende Man aankijken? Waarom wordt het lijden zo uitvergroot? 
Volgens de Schrift zouden we daar niet de nadruk op leggen. 
 
Wat was het doel van Zijn lijden en Zijn Opstanding? 
 
Ezechiël 18 
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; 
de ziel, die zondigt, die zal sterven. 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming 
tot kinderen zoonstelling verkrijgen zouden. 
 
De Wet, onder het Oude Verbond, schrijft voor dat de zondaar zal sterven. De Heere Jezus is 
vrijwillig in onze plaats gaan staan. Hij is voor ons, zondaren, gestorven. De Heere Jezus 
droeg de zonden van de hele mensheid, en moest dus sterven. Hij nam als Losser, oftewel 
Go-El, vrijwillig de schuld op Zich. Daarmee heeft Hij de eis van de Wet vervuld. Hij was als 
wettige Erfgenaam van Adam, en dus als Hoofd van heel de mensheid, en als Eerstgeborene 
van de oude Schepping, in de positie om als Losser te fungeren. Hij heeft de schuld betaald 
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om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonden, uit de slavernij van de Wet, en uit de 
slavernij van de dood. Hij heeft ons duur gekocht. 
 
 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
-- 
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 
 
Christus heeft ons teruggebracht naar God 
 

Go-el =  lag      =  Losser  

Go-el  =  lwag   =  Verlosser; Redder 

 
De Heere Jezus is de Zoon des mensen, Hij is de laatste Adam. Hij is niet zomaar een 
afstammeling van Adam, Hij is Hoofd van heel de mensheid. Hij was de Eerstgeborene, en 
Vertegenwoordiger van heel de Oude Schepping. Hij had niet de plicht, maar het recht tot 
lossing. En in Zijn Opstanding is Hij, opnieuw, Eerstgeborene van de nieuwe Schepping. De 
mensheid is afgeweken van God, maar in Zijn Opstanding zijn wij, gelovigen, teruggebracht 
naar de Heere. Als mede-erfgenamen van Christus, en zonder openstaande schuld.  
 
1 Petrus 3 
18 Want Christus heeft ook eens (=éénmaal) voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor 
de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, 
maar levend gemaakt door den Geest; 
 
God geeft alles aan Zijn Zoon 
 
God heeft de Heere Jezus Christus Verhoogd en Verheerlijkt voor Zijn gehoorzaamheid en 
trouw. God heeft vanwege het geloof van de Heere Jezus in Zijn Opstanding alle Macht aan 
Hém gegeven. God geeft alles aan Zijn Zoon. En sindsdien ontvangen wij alles van God via de 
Heere Jezus Christus. Omgedraaid kunnen wij God ook alleen maar dienen via de Heere 
Jezus Christus. 
 
Mattheüs 28 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. 
 
Wij kunnen alleen via Christus tot God naderen 
 
Zonder Christus kunnen wij niet tot God naderen. Christus is het Hoofd, en de gelovigen zijn 
Zijn Lichaam. Als God naar ons kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. God is onze Vader, maar op de eerste 
plaats is Hij de Vader van Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. En in Christus is God ook onze 
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Vader. En via Christus zorgt de Vader voor Zijn kinderen. In Christus zijn wij ook mede-
erfgenamen. Hij heeft ons niet alleen het leven gegeven, maar zorgt dat wij alles krijgen wat 
wij nodig hebben. Nu en straks. Uit Zijn Hand leven wij. En dit alles omdat wij door geloof en 
uit Genade één zijn geworden met de Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij is de Middelaar 
tussen God en de mensen. 
Johannes 5 
21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, 
Die Hij wil. 
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; 
23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den 
Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 
 
Johannes 14 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot 
den Vader, dan door Mij. 
 
Zonde probleem is opgelost 
 
Bij de dood van de Heere Jezus, was heel de schepping dood. (als Eén sterft voor allen, dan 
zijn zij allen dood) Christus is als Eerste opgestaan in een Nieuwe Schepping. Door geloof 
nemen ook wij deel aan dat nieuwe Opstandingsleven. Wij zijn, in Christus, ook nieuwe 
schepsels. Dat nieuwe leven is voor eeuwig. Als Christus niet zou zijn opgewekt, hadden wij 
nu geen nieuw leven. God heeft uit deze oude Schepping een Nieuwe Schepping gemaakt, 
door de dood en Opstanding van Christus. God heeft daarmee het zonde-probleem voor ons 
opgelost. (zie ook de studie; ‘Wat is erfzonde?’)  
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is (=leeft in gemeenschap met Hem en Zijn Woord), die 
is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, 
en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 
 
Galaten 6 
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 
nieuw schepsel.(het maakt niet uit of je besneden bent of niet, door geloof alleen ben je, 
samen met Christus, een nieuw schepsel) 
 
Eeuwig leven 
 
2 Timotheüs 1 
10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die 
den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht 
door het Evangelie; 
 
2 Timotheüs 2 
8 Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade 
Davids, naar mijn Evangelie; 
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De Heere Jezus Christus heeft onverderfelijk leven aan het licht gebracht. Dat is dus eeuwig 
leven. Uit de duisternis verschijnt er Licht. Duisternis is een synoniem voor dood, en licht 
staat voor leven. Hij heeft de dood overwonnen. Sinds Zijn Opstanding woont Zijn Geest in 
elke gelovige. Hij maakt woning in iedereen die gelooft. Zoals hij beloofde aan zijn discipelen. 
De ontvangen Heilige Geest is onze garantie op eeuwig leven. Ons onderpand. 
 
Vele woningen 
 
Johannes 14 
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga 
heen om u plaats te bereiden. 
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en 
zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. 
-- 
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; 
en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem 
maken. 
 
De Heere Jezus Christus is op eerste Paasdag, de Opstandingsdag, ten Hemel gevaren om 
voor de discipelen (en natuurlijke ook voor alle andere gelovigen) een plaats, oftewel een 
woning te bereiden. Op de avond van de eerste Paasdag, nadat Hij eerst was opgevaren naar 
de Vader, kwam de Heere Jezus Christus terug en blies Hij met Zijn Adem Zijn Geest in de 
discipelen. In hun huis, in hun woning blies Hij Zijn Geest. Zijn Adem is Zijn Geest oftewel is 
Zijn Leven. Vanaf dat moment, vanaf eerste Paasdag, en dus niet vanaf Pinksteren, woonde 
de Geest van Christus in de discipelen. Met Pinksteren werd de werkzame Kracht van de 
Geest zichtbaar. 
 
Johannes 20 
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week (eerste Paasdag dus) , en als 
de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, 
kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan 
werden verblijd, als zij den Heere zagen. 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zende Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 
 
De Heere Jezus is gestorven voor de zonden van de hele wereld 
 
1 Johannes 2 
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de 
zonden der gehele wereld.(voor iedereen; gelovigen én ongelovigen) 
3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. 
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De Heere Jezus gaf op Goede Vrijdag Zijn Leven, via het kruis en de dood, ten behoeve van 
de hele wereld. Hij stierf voor gelovigen én ongelovigen. Dit Bloed is vergoten aan het kruis, 
onder het Oude Verbond. Voor iedereen.  
 
 
 
Het Bloed van de Hogepriester reinigt alleen gelovigen 
 
Maar nu geeft de Heere Jezus Christus Zijn Leven, en dus Zijn Bloed, aan allen die in 
Gemeenschap leven met Hem en Zijn Woord. Momenteel reinigt Hij alleen gelovigen. Het 
Bloed van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, wordt gestort om Zijn Lichaam, de 
Gemeente te reinigen. Op deze manier kan elke gelovige God dienen, ondanks het zondige 
vlees.  
 
Mattheüs 26 
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments (het Nieuwe Verbond) , 
hetwelk voor velen (=gelovigen) vergoten wordt, tot vergeving der zonden. 
 
1 Johannes 1 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus (=het Bloed van onze Voorspraak de 
Hogepriester), Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
 
Efeze 1 
7 In Welken wij (=gelovigen) hebben de verlossing door Zijn bloed (Bloed van het Nieuwe 
Verbond, de Hogepriester, de Heere Jezus Christus), namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
 
Handelingen 13 
 
29 En als zij alles volbracht hadden, wat van Hem geschreven was, namen zij Hem af van het 
hout, en legden Hem in het graf.(de kruisiging en begrafenis van de Heere) 
30 Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt; 
31 Welke gezien is geweest, vele dagen lang (= 40 dagen), van degenen, die met Hem 
opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die Zijn getuigen zijn bij het volk. 
-- 
37 Maar Hij, Dien God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien.(Christus zal nooit meer 
sterven) 
38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen (de Opgewekte Christus)  u 
vergeving der zonden verkondigd wordt; 
39 En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, 
door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.( De Heere Jezus Christus heeft 
de eis van de Wet op rechtvaardige wijze vervuld) 
 
Alleen geloof is genoeg 
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Direct na de Opstanding van de Heere Jezus Christus begint de prediking van de apostelen. 
Zij prediken over de Opgestane Heere Jezus Christus. Zij roepen iedereen op zich te bekeren 
tot God, voor vergeving van zonden. Als je niet gelooft in de Opgestane Heere Jezus Christus, 
dan ben je niet verlost van zonden. De Hogepriester reinigt geen ongelovigen. Deze zijn voor 
God nog steeds dood. 
 
1 Korinthe 15 
17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw 
zonden. 
 
Slot 
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop (=drenking) in den dood, opdat, gelijkerwijs 
Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid 
des levens wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Wij zijn met Christus gestorven en begraven, maar we zijn ook met Hem mee opgestaan, en 
samen met Hem in de Hemel gezet. Uit Zijn Barmhartige Genade zijn wij behouden 
geworden. Alleen ons geloof was genoeg. Wij zijn, in de Opstanding van Christus, één Plant 
met Hem geworden. Christus is de vervulling van de Gemeente, en de Gemeente is de 
vervulling van Christus. Hoofd en Lichaam, onlosmakelijk verbonden met elkaar. Niets kan 
ons van Hem scheiden. Het is voor ons elke dag Pasen. Laten we de Opstanding van de 
Heere Jezus Christus iedere dag koesteren, want het is de basis van ons nieuwe leven wat wij 
hebben ontvangen, in Hem.  
 
Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
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Hij is niet dood, Hij leeft! Gezegend Paasfeest. 


