De tijd uitkopen

‘De tijd uitkopen’, Paulus schrijft erover aan de Kolossensen en de Efeziérs, maar wat
betekent dit eigenlijk?

Tijd beheerst ons leven

Ons hele leven wordt beheerst door de tijd. We verbinden onze activiteiten aan tijd. We
maken afspraken op bepaalde tijdstippen. Wij zijn vroeg, of soms (te) laat. Wij hebben haast,
of nog tijd genoeg... We hebben het druk, omdat veel bezigheden in een korte tijd
uitgevoerd moeten worden. In de vakantie zijn we meer relaxed, want dan is de tijdsdruk
even weg.

God staat béven de tijd

Tijd speelt ook een rol met betrekking tot onze leeftijd: we worden geboren, zijn jong,
worden ouder, en bejaard, en sterven eenmaal. Zolang men tijd heeft, wil men het liefst
genieten, want onze tijd op aarde is eindig. Geen mens kan de invloed van de tijd stoppen.
Wij zijn onderworpen aan de tijd. God is nergens aan onderworpen, dus ook niet aan de tijd.
God is Almachtig, Hij staat béven de tijd. Hij is God van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Investeren in de eeuwige toekomst

Als we eenmaal gelovigen zijn, blijft natuurlijk waar, dat onze (levens)tijd waardevol is in
Gods ogen. Hoe wij die besteden, is 6nze verantwoordelijkheid. De Bijbel houdt ons voor om
naar de Wil van God te leven, de tijd die we hier nog hebben. We zouden leven ter Ere van
Hem. ‘De bekwame tijd uitkopen’, schrijft Paulus. We mogen leren om goed gebruik te
maken van de ons beschikbare tijd. We zouden deze richten op de geestelijke dingen die
Boven zijn. In de wereld spreekt men over 'investeren in de toekomst'. Gelovigen doen dit
ook, maar voor ons is dit investeren in een eeuwige toekomst.

1 Petrus 4
2 Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd,
die overig is in het viees, te leven.

Kolossensen 3

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus
is, zittende aan de rechter hand Gods.

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Losprijs

Kolossensen 4
5 Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende.



Efeze 5

15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.

17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.

‘Den tijd uitkopende’. Wat wordt daarmee bedoeld? ‘Uitkopen’ is door geld afkopen; iemand
geld betalen, om daardoor bepaalde rechten te verwerven. ‘De tijd uitkopen’ is de tijd ‘vrij
kopen’. Loskoping. De tijd uitkopen heeft te maken met het betalen van een losprijs.

Het woord 'vrijkopen' betekent 'terugkopen' of 'een losprijs betalen'

Om bovenstaande verzen volledig te kunnen begrijpen, bekijken we eerst een aantal andere
Bijbelse begrippen.

Wat is de Bijbelse betekenis van zonde?

Zonde is alles wat niet uit het geloof is. Zonde is ongeloof. Zonde is afwijken van de koers,
met als resultaat, dat het beoogde doel niet wordt bereikt. Ongehoorzaam, is geen gehoor
geven aan Zijn Woord. Zondig= ongehoorzaam= ongeloof, staat in Hebreeén drie.

Romeinen 14

22 Hebt gij geloof? hebt dat bij uzelven voor God. Zalig is hij, die zichzelven niet oordeelt in
hetgeen hij voor goed houdt.

23 Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat
uit het geloof niet is, dat is zonde.

Hebreeén 3

17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die
gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn?

18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan
dengenen, die ongehoorzaam geweest waren?

19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.

Dood en zonde zijn synoniemen

Zonde betekent, in gewoon Nederlands, een misser. Bij een misser gaat iets fout. En bij
zonden gaat het vele keren fout. Zonde zit in het woord ‘zonder’...dan is er iets zoek, dan is
er iets mis, dan is er verbinding weg. Vandaar dat, in de Bijbel, zonde en dood synoniemen
zijn. Dood betekent in de Bijbel ‘verbroken gemeenschap’, ofwel ‘verloren contact’. En dat is
eigenlijk ook wat zonde is. Zonde wil zeggen dat er iets niet in orde is, oftewel dat er iets
fout gaat.

Dit is niet de eerste Schepping

De wereld waarin wij nu leven, is een wereld die tussen de oorspronkelijke wereld, en de
nieuwe wereld ligt. De oorspronkelijk wereld kwam in de macht van de satan, en is daarom
gevallen. Er kwam een oordeel van God over, en is vergaan door water. Vandaar dat die
Schepping woest en ledig werd. Petrus legt dit in één van zijn Brieven uit. Feitelijk leven wij
nu in een her-Schepping van de eerste Schepping. (lees ook de studie ‘Wat is de Hemel’)



2 Petrus 3

3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen
begeerlijkheden zullen wandelen,

4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst ?(=\Wederkomst) want van dien dag, dat de
vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

5 Want willens (moedwillig; met opzet) is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de
hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde,
vergaan is. (dit is dus niet de vloed van Noach, aangezien de aarde toen niet is vergaan.
Noach en zijn familie leefden gewoon verder op de opgedroogde aarde; die was dus niet
vergaan!!)

De zonde is niet door Adam in de Schepping gebracht

Genesis 2
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Mensen = MINX =Adam
Aardbodem =TRATNX = Adamah

Er kwam dus een oordeel over de vorige Schepping. Daardoor was deze herstelde aarde al
zondig, en Adam is Uit die zondige aarde genomen. De zonde zat daardoor al direct in zijn
DNA! Adam was aqutomatisch zondig, en mét hem alle nakomelingen. De intreding van de
erfzonde kwam dus niet door Adam en Eva in de hof van Eden. De appel was niet de oorzaak
van de erfzonde, maar het gevolg daarvan. Het was onvermijdelijk dat Adam zou gaan
zondigen. Je kon erop wachten. De mens Adam, en in Hem de hele mensheid, zondigde en
miste zo zijn oorspronkelijke doel; namelijk het in Gods Naam onderwerpen van de vijandige
aarde. De zonde is dus niet door Adam in de Schepping gebracht. Adam heeft Gods
Schepping niet verziekt. Dat te denken is hoogmoed. Trouwens, de slang was al zondig
voordat Adam dat was...! (lees ook de studie ‘Wat is erfzonde?’)

De natuurlijke mens is zondig

Als de zonden, de daden die wij doen, er niet zouden zijn, zouden wij nog steeds schuldig
staan voor God, en dood zijn voor God. Dood betekent in de Bijbel ‘geen communicatie’. Dat
is om wat wij zijn, en niet om wat wij doen. De mens is nou eenmaal een zondaar. De zonden
staan tussen God en de mens. De mens wordt zondig geboren; de erfzonde. leders
natuurlijke mens is zondig; zowel van gelovigen als van ongelovigen. Ongeacht wat wij doen
of laten.

Psalm 51
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.

Romeinen 3
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over
allen, die geloven; want er is geen onderscheid.



23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven (missen) de heerlijkheid Gods;
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus
Jezus is;

Nieuwe Schepping

2 Korinthe 5

15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven,
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

De Heere Jezus heeft de zonden van de hele wereld op Zich genomen. De Wet zei; ‘iedere
zondaar zal sterven’. De Heere Jezus is toen in onze plaats gestorven. De Heere Jezus heeft,
op een rechtvaardige manier, aan de eis van de Wet voldaan. Vanaf toen was de oude
Schepping dood voor God, ‘zij zijn allen gestorven’. Christus is opgestaan in een nieuwe
Schepping. ledereen die in Hem gelooft, is ook een nieuw schepsel geworden. ledereen die
Hem aanneemt, neemt in Hem deel aan die nieuwe Schepping. Hij trekt de gelovigen uit
deze wereld. Degenen die niet geloven, zijn nog steeds dood voor God. Zij kunnen niet
communiceren met God.

2 Korinthe 5
17 Zo dan, indien iemand in Christus is (gelovig/wedergeboren is), die is een nieuw schepsel;
het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Kolossensen 1
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk
van den Zoon Zijner liefde;

Johannes 12
32 En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.

Galaten 1
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;

De menselijke natuur en de Goddelijke natuur

2 Petrus 1

2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere;
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort,
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en
deugd;

4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvioden (ontvlucht) zijt het
verderf (= de zonde), dat in de wereld is door de begeerlijkheid.(= begeerte oftewel
hebzucht)



Op het moment dat je gelooft in de Heere Jezus Christus, ben je wedergeboren.
Wedergeboren in de nieuwe Schepping. Dan komt, op datzelfde moment, de Geest van God
in je wonen. (zie ook de studie Het Werk van de Heilige Geest) Je neemt dan deel aan het
Opstandingsleven van Christus. Als je wedergeboren bent, heb je, samen met Christus, deel
aan de Goddelijke natuur. Hij het Hoofd, en wij Zijn Lichaam. Er zijn dus twee naturen; de
menselijke, en de Goddelijke natuur. Gelovigen, oftewel wedergeboren mensen, ontvangen
de Geest van Christus, en daarmee de natuur van Christus. Zij zijn daarom onsterfelijk. De
gelovige mens heeft dus twee geesten; zijn eigen geest, en de Geest van God.

Efeze 2

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad
heeft,

5 Ook toen wij dood waren (=geen communicatie met God)door de misdaden (=zonden),
heeft ons levend gemaakt met Christus;(wedergeboren in de nieuwe Schepping dus
communicatie met God mogelijk) (uit genade zijt gij zalig geworden),

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Efeze 1

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der Waarheid, namelijk het Evangelie uwer
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden
met den Heiligen Geest der belofte;(op het moment dat je gelooft, word je verzegeld met de
Heilige Geest)

Twee soorten mensen

Efeze 4

20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;

21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;

23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,

24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en
heiligheid.

Je hebt dus de menselijke natuur, en de Goddelijke natuur. Die twee naturen die horen bij
twee verschillende ‘mensheden’. De natuurlijke mens, het vlees, dat deel uitmaakt van die
Adamitische mensheid, is de oude mens. Daartegenover staat de wedergeboren mensheid
waarvan Christus het Hoofd is; de nieuwe mens in Christus. Van nature zijn wij vervioekt in
Adam met elke aardse vervloeking, maar wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke
Zegening in de Hemel. (zie ook studie Efeze 1)

Genesis 3

17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien
boom gegeten, waarvan lk u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk
om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.



Efeze 1
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met
alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Vrij gemaakt om de Heere te kunnen dienen

De oude mens zondigt, ook de oude mens van gelovigen. De gelovige is, hier op aarde, niet
vrijgemaakt van de macht van de zonde, maar wel van de heerschappij van zonde. Wij zijn
vrij gemaakt om de Heere te kunnen dienen. De macht van de zonde heerst dus nog wel
over het vlees, de oude mens, maar de Grotere en Hogere Macht heeft de heerschappij van
de zonde overwonnen, de nieuwe Mens. Daarom zouden wij de heerschappij van de zonde
negeren. De Heere Jezus Christus heeft ons tot God gebracht door het zondeprobleem op te
lossen.

Romeinen 6

17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van
harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt;
18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.

Weer terug naar ‘de tijd vrijkopen’

Efeze 5

15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk (vooruitziend) wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.

17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat (begrijp), welke de wil des Heeren zij.

Kolossensen 4
5 Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn (= buiten Zijn Lichaam, de Gemeente;
ongelovigen), den bekwamen tijd uitkopende.

Efeze 5
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.

Wees wijs

‘Ziet dan’. Om te zien, moet je je ogen openen, dan kun je Zijn Licht zien schijnen. Zijn Licht
schijnt over ons. ‘Voorzichtiglijk’ betekent vooruitziend. Zicht naar voren. Dus onze
levenswandel zou gericht zijn op de toekomst. In Zijn Licht. Dan ben je wijs. Leef je alleen
gericht op de wereld, en de onvruchtbare werken, dan leef je in duisternis en ben je onwijs.
Als je je door de Geest laat leiden, komen er Vruchtbare Werken, en zul je daar straks voor
beloond worden. Dat is slim, want dat is voor de eeuwigheid! Wij zouden niet wijs zijn in de
wereld, maar wijs voor God.

1 Korinthe 3
18 Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die
worde dwaas, opdat hij wijsmoge worden.



19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de
wijzen in hun arglistigheid;

Efeze 5
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.

De tijd uitkopende

‘De tijd uitkopen’ heeft te maken met het betalen van een losprijs. Als wij de nieuwe mens
willen leven, zal onze oude mens daar de prijs voor moeten betalen. Als wij de ons ter
beschikking gestelde tijd zouden gebruiken tot Eer van de Heere, dan zal dit gaan ten koste
van de tijd die wij voor onszelf beschikbaar hadden gemaakt. En daar zal onze oude mens
hoogst waarschijnlijk niet blij mee zijn. We zijn vierentwintig uur per dag Zijn
dienstknechten, en alle uren krijgen wij van de Heere uitbetaald. Wanneer wij onszelf, en
onze tijd, aanbieden aan Hem, dan zal Hij zorgen voor het willen en werken. Hij zal dit dan
mogelijk maken in ons leven hier. Wanneer wij in gemeenschap leven met Hem en Zijn
Woord, zal Hij voor ons zorgen.

Filippensen 2
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

Goede investering

1 Korinthe 3

13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag (oordeel) zal het verklaren, dewijl
het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.

14 Zo iemands werk blijft (Vruchtbare Werken; die de Geest in en door ons mocht doen), dat
hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

2 Johannes 1
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij (de apostelen) gearbeid hebben,
maar een vol loon mogen ontvangen.

Wij zouden ‘voorzichtiglijk’ wandelen als wijzen, en dan zouden wij leven naar de nieuwe
mens in Christus. Wanneer wij dit doen dan zal dit Loon en Erfenis met zich meebrengen in
de toekomst. De Gemeente, Zijn Lichaam, zal verschijnen voor de Rechterstoel van Christus.
Naar de mate waarin wij Zijn Geest Zijn Werk hebben laten doen, in en door ons, naar die
mate zullen wij Loon ontvangen (Kroon, Heerlijkheid, Zoonschap). Dit is een hele goede
investering want we betalen dus met iets wat tijdelijk is, maar krijgen er eeuwige dingen
voor terug! (zie ook de studie ‘De opname van de Gemeente’)

Romeinen 14
10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij
zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.



2 Korinthe 5

10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat
een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij
goed, hetzij kwaad.

Efeze 5
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.

Boze dagen

Het zijn boze dagen waarin wij leven, want de wereld ligt ‘in het boze’. De Heere heeft de
satan juridisch allang overwonnen, maar gedoogt hem, en gebruikt hem in Zijn Plan met de
wereld. De satan is de god van deze aion, van deze eeuw. De satan maakt de dienst uit in de
wereld, en over de (natuurlijke, Adamitische) mensheid. Tot aan de Wederkomst van de
Heere liggen de tijd en de dagen in de macht van het boze. Dit geldt natuurlijk alleen voor de
oude Schepping, de wereld.

2 Korinthe 4
4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat

hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld
Gods is.

1 Johannes 5

18 Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is (wedergeboren in de nieuwe
Schepping), niet zondigt (vanwege de Goddelijke natuur, de nieuwe mens); maar die uit God
geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet.

19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.

Oude mens uitdoen en nieuwe mens aandoen

Wijzelf, alle gelovigen, zijn al in de toekomende aion, eeuw, geplaatst. De Gemeente is
immers als collectief, geestelijk, al in de nieuwe Schepping gezet. In het Hemelse Koninkrijk.
De Heere Jezus Christus heeft ons immers getrokken uit deze boze wereld. Wij zijn al nieuwe
schepselen. Maar onze oude mens leeft nog wel hier in de wereld. Dat brengt strijd en lijden
en verdrukking voor de oude mens als wij de nieuwe mens leven. Gedurende de tijd van de
boze, waarin de onvruchtbare werken der duisternis geopenbaard worden, zouden wij onze
‘oude mens uitdoen’, en zouden wij de ‘nieuwe mens aandoen’, en zouden wij in het Licht
wandelen.

Galaten 1

3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus;

4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;



Kolossensen 3

9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,
(=werken voor onszelf en de oude Schepping; onvruchtbare werken; werken die geen loon
opleveren; dode werken)

10 En aangedaan hebt den nieuwen mens (de nieuwe mens in Christus, met de Goddelijke
natuur, deze nieuwe mens kan niet zondigen, en brengt Vruchtbare werken voort, werken
ter Ere van God. Werken die de Geest heeft voorbereid), die vernieuwd wordt tot kennis,
naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;

Efeze 5
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.

17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.
Nieuwe Bijbelvertaling

In de nieuwe Bijbelvertaling staat; ‘15 Ziet dan nauwlettend op uw wandel toe: niet als
dwazen, maar als wijzen, 16 u elke gelegenheid tenuttemakend, omdat de tijd boos is.
17 Weest dan niet onverstandig, maar ziet in, wat de wil des Heeren is.

De Wil van de Heere

Wees een navolger van Christus door je oude mens af te leggen, en de nieuwe mens aan te
trekken. Werken voor jezelf, de Wet, en de oude Schepping geven geen Erfenis in het
Koninkrijk. Laat je daarom niet verleiden tot onvruchtbare werken. Maar laat je leiden door
Zijn Geest. Leef in afhankelijkheid en dienstbaarheid aan God en Zijn Woord. Onderzoek wat
welbehagelijk is voor de Heere. Wees wijs, en wandel vanuit de nieuwe mens en houd je
oude mens, je vlees, voor dood, zodat je straks deelhebt aan Zijn Eeuwige Heerlijkheid.

Galaten 5

16 En ik zeg: Wandelt door den Geest (nieuwe mens in Christus) en volbrengt de
begeerlijkheden des vleses niet.

17 Want het vlees (de oude mens; de natuurlijke mens) begeert tegen den Geest, en de
Geest tegen het viees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en
begeerlijkheden.(voor God is de oude mens gestorven aan het kruis)

25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

Leer begrijpen wat de Wil van God is

Wees niet onverstandig, en kijk naar de Toekomst. Leer vanuit Zijn Woord wat de Wil van de
Heere is. Dan weet je wat de Heere van je verlangt en verwacht, zodat je straks de Erfenis
kunt opstrijken. Wees daarom niet onverstandig en onwijs door naar je oude mens te
luisteren, en je op jezelf te richten, maar leer begrijpen wat de Wil des Heeren is.



Kolossensen 3

23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen;

24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient
den Heere Christus.

Romeinen 12

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.

2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil
van God zij.

17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.
Doel van de Gemeente

Dit vers gaat in hoogste toepassing niet over ons persoonlijke leven. De Wil van God is op de
eerste plaats de opbouw van Zijn Lichaam, de Gemeente. Wij als leden zouden begrijpen
welke functie wij binnen dat Lichaam zouden innemen, en wat er van ons verwacht wordt.
Wat onze roeping is. De Wil van God is dat wij eerst kennis zouden krijgen van de positie van
de Gemeente, en Gods doel met de Gemeente. De Gemeente is tot een demonstratie van
Gods Overvloedige en Uitnemende Rijkdom van Genade aan de geestelijke boosheden in de
Hemel, en tot bekendmaking van de veelkleurige Wijsheid van God aan diezelfde overheden
en machten in de Hemel.(lees ook de studies ‘De Gemeente als Tempel’, en ‘De opname van
de Gemeente’)

Efeze3
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in
den Hemel de veelvidige veelkleurige wijsheid Gods;

Efeze 6

12 Want wij hebben den strijd niet tegen viees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de
geestelijke boosheden in de tucht.juiste vertaling= Hemel

Vruchtbaar leven

De wereld trekt vaak aan gelovigen, om ons te betrekken bij de aardse gang van zaken. We
zouden waakzaam zijn. Leven naar Gods Wil zou onze prioriteit zijn. Het gaat om een
vruchtbaar leven voor Hém. Leven tot Zijn Eer. We zouden onze tijd uitkopen door ons,
zoveel als mogelijk, nuttig te maken voor het geloof. Tot opbouw van de Gemeente, en tot
Verheerlijking van onze God. Daar kun je voor kiezen! Wij kunnen, voor een deel, kiezen hoe
wij onze tijd indelen. Hoeveel tijd voor Bijbelstudies, en hoeveel tijd voor het gezin, en
hoeveel tijd voor de baas, en hoeveel tijd voor onze hobby's, enz.

Kolossensen 4
5 Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende.
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Nieuwe Bijbelvertaling

In de nieuwe Bijbelvertaling staat ‘Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten
staan, maakt u de gelegenheid ten nutte’.

Buiten en binnen

Zij ‘die buiten zijn’, zijn buiten de Gemeente. Dat zijn ongelovigen. Zij ‘die binnen zijn’,
behoren tot Zijn Lichaam, de Gemeente. Dat zijn gelovigen. Paulus geeft een raadgeving aan
gelovigen. Hij schrijft dat wij met wijsheid zouden wandelen in de wereld. De wereld ligt
immers ‘in den boze’. Zolang wij nog in het vlees op aarde zijn, is er tijd voor ons
beschikbaar, en deze beschikbare tijd, zouden wij uitkopen. Wij zouden deze tijd gebruiken
voor de Heere. Hij wil graag de Goede Werken, welke Hij heeft voorbereid, in ons bewerken.

Efeze 2
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God
voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

De apostel Paulus schrijft, dat wij ‘deze bekwame tijd’, ofwel ‘deze benodigde tijd die wij
hier nog hebben’, zouden gebruiken om het Evangelie van de Verborgen Christus bekend te
maken aan degenen die buiten zijn. Om degenen die buiten zijn, te roepen om ook binnen te
komen, en om door een leven uit geloof, ook de beloofde Erfenis te kunnen ontvangen.

Engelse Bijbelvertaling

In de King James Version uit 1611 staat; ‘Walk in wisdom toward them that are without,
redeeming the time’. Het Engelse werkwoord ‘to redeem’, betekent verlossen; terugkopen;
bevrijden.

Duur gekocht

1 Korinthe 6

19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke
Godes zijn.(ons lichaam en onze geest behoren God toe, Hij heeft ons duur gekocht)

Wij, de Gemeente, zijn dienaren van het Nieuwe Verbond der Genade. Alle gelovigen zijn
dienstknechten, oftewel doulos; slaven. De Heere Jezus Christus heeft ons namelijk duur
gekocht. Wij behoren Hem toe, wij zijn niet van onszelf. Dus ook onze tijd die wij hier op
aarde zijn, zouden wij gebruiken in onderwerping aan Hem, en ter Ere van Hem. Dat is de
logische consequentie van het feit dat Hij ons heeft vrijgekocht. De Heere Jezus Christus
heeft het zondeprobleem opgelost, en ons daarmee tot God gebracht.
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Conclusie

Wij zouden ons onderwerpen aan Hem, en Zijn Woord, en ons laten leiden door Zijn Geest.
Wij zouden onszelf nuttig maken voor de Heere. Wij zouden onze lichamen stellen tot offer,
ons hele leven. Een God welbehagelijk offer. Wij zouden onze tijd hier uitkopen, oftewel
loskopen. Er zit namelijk een kostprijs, oftewel losprijs, aan het onderwerpen aan de Heere.
Onze oude mens, het vlees, wil zich namelijk helemaal niet buigen. Het vlees staat lijnrecht
tegenover de Geest. De oude mens staat lijnrecht tegenover de nieuwe mens, de menselijke
natuur staat lijnrecht tegenover de Goddelijke natuur. De tijd voor de Heere, gaat ten koste
van de tijd voor de oude mens. De oude mens zal dit niet zomaar toelaten. Deze strijd hoort
bij de prijs die wij zouden betalen. Wij zouden de nieuwe mens in Christus aandoen, alleen
dan kunnen wij in dienst staan van de Heere. De tijd die wij besteden aan de Vruchtbare
Werken voor God, leveren ons een Beloning op in de eeuwige toekomst. De Heere beproeft
onze mate van geloof, en dat kost je je ego...

Romeinen 12

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods (deze ontfermingen zijn uitgelegd in
Romeinen 1 t/m8), dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke
offerande, welke is uw redelijke (=de logische consequentie daarvan) godsdienst.

2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil
van God zij.

Amen.

12



