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Hebreeën 9 
11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den 
meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, 
12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal 
ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen? 
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen 
gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, 
degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. 
16 Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers 
tussen kome; 
17 Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de 
testamentmaker leeft. 
 
De Heere Jezus Christus is Hogepriester van het Nieuwe Verbond 
 
De hele Hebreeënbrief van Paulus, spreekt voornamelijk over het Hogepriesterlijk Werk van 
de Heere Jezus Christus. Veel Christenen, waaronder ikzelf ooit, hebben in hun kerk nog 
nooit gehoord, of gelezen, wát de Heere Jezus Christus in onze dagen doet. Wat is Zijn 
Functie, sinds Hij is opgestaan uit de dood? Zijn Positie is sindsdien aan de Rechterhand van 
God in de Hemel. En Zijn Functie is ‘Hogepriester naar de Ordening van Melchisédek’. Paulus 
legt in allerlei woorden en beelden van het Oude Testament uit, dat het niet gaat om de 
hogepriester Aäron, maar dat het feitelijk gaat over de Heere Jezus Christus.   
 
Hebreeën 9 
16 Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers 
tussen kome; 
17 Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de 
testamentmaker leeft. 
 
Ook nu nog  
 
Ook in onze tijd is het nog steeds zo dat, als we bij een notaris een testament laten opmaken, 
dat dit pas in werking gaat wanneer de testamentmaker is gestorven. Er staat hier in 
Hebreeën negen dat het Nieuwe Verbond (=Nieuwe Testament) pas in werking kon treden, 
nadat Degene Die het Verbond had gesloten, gestorven was. Ook de Heere Jezus had 
vantevoren al gezegd dat dit Verbond er zou komen.  
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Lukas 22 
19 En Hij (de Heere Jezus) nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, 
zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. 
20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het 
nieuwe testament (= Nieuwe Verbond= ná de dood en Opstanding van de Heere Jezus 
Christus) in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt. 
 
Hebreeën 9 
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen 
gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, 
degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. 
 
Wie heeft het Oude Verbond der Wet gemaakt? 
 
De zonden en overtredingen die onder het Eerste Testament (het Oude Verbond der Wet) 
gedaan waren, die zouden nu verzoend worden, en er zou een Middelaar komen van een 
Nieuw Verbond. Een Nieuw Testament, maar de Bijbel zegt dat dat pas in werking kan treden 
als de Testamentmaker van dat aangekondigde Nieuwe Verbond is gestorven. Wie heeft het 
oude Verbond der Wet gemaakt? Dat was de Heere God. Hij sloot, op de eerste plaats, een 
Huwelijksverbond met het Volk Israël. God de Man, en Israël, als Volk, de vrouw. Bruidegom 
en Bruid. De Heere God kondigde in het Oude Testament al aan dat Hij een Nieuw Verbond 
zou maken met het Volk. 
 
Jeremia 31 
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand 
aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, (het 
Huwelijksverbond met de Heere oftewel het Oude Verbond der Wet) hoewel Ik hen (het Volk 
Israël) getrouwd had, spreekt de HEERE; 
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen (ná het oordeel; ná de Zeventigste Jaarweek; 
nadat het Volk Israël is wedergeboren) met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: 
Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een 
God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
 
Hebreeën 9 
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen 
gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, 
degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. 
 
God de Heere is gestorven 
 
Dat Nieuwe Verbond is begonnen toen de Verbondsmaker, de Testamentmaker, was 
overleden. God de Heere is gestorven. Hij is eerst Mens geworden, en als de persoon van de 
Heere Jezus is Hij gedood aan het kruis. Hij verzoende hiermee alle zonden die onder het 
Oude Verbond, het Eerste Testament, gedaan waren. Hij stierf als het Lam dat de zonden van 
de hele wereld wegnam. Hij is opgestaan, en Hij is nu de Middelaar van het Nieuwe Verbond 
geworden. Dat is als eerste beloofd aan Israël.  
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Johannes 1 
29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat 
de zonde der wereld wegneemt! 
 
Het Joodse Volk wilde geen Nieuw Verbond 
 
Sinds de dagen van de Opstanding van Christus, werd dit Nieuwe Verbond gepredikt, maar 
het Joodse Volk geloofde niet, en wilde daarmee het Nieuwe Verbond niet aannemen. Vanaf 
Zijn Opstanding krijgen daarom nu ook gelovige Heidenen, deel aan dat Nieuwe Verbond. 
Met Heidenen wordt in de Bijbel ‘niet-Joden’ bedoeld. Gelovige Joden, en gelovige niet-
Joden, nemen vanaf Zijn Opstanding deel aan de Gemeente, het Lichaam van Christus. Het 
ongelovige Joodse Volk leeft nog steeds onder het Oude Verbond der Wet, zij gelooft immers 
niet in de opgestane Heere Jezus Christus. Het Volk is dus, nog steeds, ongelovig. 
 
Efeze 3 
6 Namelijk dat de heidenen (gelovige niet-Joden) zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde 
lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 
naar de werking Zijner kracht. 
8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door 
het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 
 
Het Oude Verbond der Wet is vervallen 
 
Romeinen 7 
1 Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet (= het Oude Verbond) 
verstaan) dat de wet (het Oude Verbond) heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft? 
2 Want een vrouw (hoogste toepassing; het Volk Israël), die onder den man (de Heere Jezus 
Christus) staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man 
gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. 
3 Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een 
overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, 
alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. 
4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus (door de 
dood van de Heere Jezus), opdat gij zoudt worden eens Anderen (nadat de Man gestorven is, 
kun je met een Ander verdergaan), namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is (Die 
Ander is de Heere Jezus Christus), opdat wij Gode vruchten dragen zouden  
 
Het Huwelijksverbond is vervallen 
 
Israël was dus aan de Heere God verbonden door de Wet. De Heere God is, als de Persoon 
Heere Jezus, gestorven. Het Huwelijksverbond, het Oude Verbond der Wet, oftewel het 
Eerste Testament, is hiermee komen te vervallen. Hiermee is Israël vrijgemaakt van de Wet. 
Het Huwelijksverbond is ontbonden door de dood van de Man. Israël is nu vrij om met 
iemand anders een relatie aan te gaan. Maar dat geldt dus ook voor de Andere Partij.  
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De Heere Jezus werd de Heere Jezus Christus 
 
Dit beeld geldt ook op menselijk niveau. Als iemand weduwnaar of weduwe wordt, dan kun 
je met iemand anders gaan trouwen. De Man, de Heere Jezus, is gestorven aan het kruis, 
maar Hij is ook Degene Die opstond, en daarmee is Hij ‘Die ander’. De mens Heere Jezus 
werd in Zijn Opstanding, de Gezalfde, de Christus. Met Hem kunnen de gelovigen uit het 
Joodse Volk weer verder onder het Nieuwe Verbond. Samen met de gelovigen uit de 
Heidenen.  
 
Het Joodse Volk is ook nu nog ongelovig 
 
2 Korinthe 3 
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze 
bekwaamheid is uit God; (God maakt ons bekwaam om Hem te kunnen dienen) 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet 
der letter, maar des Geestes; want de letter (de Wet) doodt, maar de Geest maakt levend. 
 
De gelovigen uit de Joden, en de gelovigen uit de Heidenen, vormen nu dus sámen de 
Gemeente. Het Oude Verbond der Wet is komen te vervallen bij de dood van de 
Testamentmaker. Het Nieuwe Verbond is ingegaan bij de Opstanding van de Heere Jezus 
Christus. In deze tijd blijkt het Joodse Volk een ongelovig Volk te zijn. De Gemeente is wél 
deelgenoot van het Nieuwe Verbond, dus wij zijn die dienaren van het Nieuwe Testament. 
Het Joodse Volk zal in de (nabije) toekomst ook aan het Nieuwe Verbond deelnemen. Zij zal, 
als Volk, eerst moeten geloven, en dus wedergeboren worden. Dit zal pas ná de zeventigste 
Jaarweek zijn. 
 
De Wet is een beeld van onzienlijke zaken 
 
Hebreeën 10 
1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der 
zaken  (de Wet is dus typologie! De Wet is een beeld van onzienlijke zaken ), kan met 
dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, 
die daar toegaan. 
 
De Wet is een schaduw van toekomende zaken. Profetieën laten zien wat er nog komen zal in 
de toekomst, en de Wet geeft daar illustraties erbij. De plaatjes van hoe dat dan zal 
gebeuren. De profeten spreken bijvoorbeeld over het éénmalige Offer dat de Messias zou 
brengen, en de Wet illustreert hóe zo’n offer eruit ziet… 
 
De vijf boeken van Mozes 
 
De Torah oftewel de Pentateuch zijn de vijf Boeken van Mozes. (Genesis, Exodus, Leviticus, 
Numeri en Deuteronomium) De Torah wordt wel vertaald met ‘Wet’, maar dat is een slechte 
vertaling van het Hebreeuwse Woord. Torah komt van het werkwoord onderwijzen. De Torah 
is Gods Woord. God wil ons met Zijn Woord onderwijzen en de Weg wijzen. En dat klinkt heel 
anders dan ‘Wet’! Als in de Bijbel staat ‘bewaart Mijn Geboden’ dan kun je dat lezen als; 



5 
 

‘behoud Mijn Onderwijzingen, behoud alle Woord dat Ik je geboden heb’. Al het Gebodene 
Woord; Alle Woord Dat Ik jullie aangeboden heb.                                     
 
Aäron was hogepriester onder het Oude Verbond 
 
De Hogepriester onder het Oude Verbond was Aäron. Hij was een beeld, een type, van de 
Hogepriester van het Nieuwe Verbond, de Heere Jezus Christus. Dit Verbond, en dus ook dit 
Priesterschap, is begonnen bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus. In de toekomst is 
Christus ook Hogepriester van het wedergeboren Volk Israël. De Gemeente heeft een 
nauwere band met de Hogepriester, omdat de Gemeente tot het Huis van de Hogepriester 
behoort. Petrus vergelijkt de gelovigen met een steen. Deze levende stenen worden, als het 
ware, bij elkaar gevoegd tot een levend huis. Een geestelijk Huis. Een priesterdom met aan 
God gewijde priesters. 
 
1 Petrus 2 
4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij 
God uitverkoren en dierbaar; 
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus. 
 
De Gemeente is het Lichaam van Christus 
 
Kolossensen 1 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 
Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 
Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
De Gemeente is de groep gelovigen van na Zijn Opstanding tot en met de Opname straks. 
(zie ook de studie ‘De Opname van de Gemeente’) Wij zijn als Gemeente, het Lichaam van 
Christus. Wij zijn onlosmakelijk met Hem verbonden. Wij zijn één Plant met Hem; één levend 
organisme. Dus straks, bij Zijn Wederkomst, is de Bruidegom de Heere Jezus Christus samen 
met Zijn Lichaam de Gemeente. De bruid zal het wedergeboren Israël zijn. Althans, een 
gelovig overblijfsel. Het vorige Huwelijksverbond, het Oude Verbond, het Eerste Testament is 
vervallen bij de dood van de Man, de Heere God.  
 
Romeinen 6 
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
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Koningen en priesters 
 
Openbaring 1 
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed. 
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode (voor God) en (=namelijk) Zijn 
Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Openbaring 5 
9 En zij (de 24 ouderlingen= type van de Gemeente) zongen een nieuw lied (=een beeld van 
het Nieuwe Verbond), zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te 
openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en 
taal, en volk, en natie;(= de gelovigen uit de Heidenen)  
10 En Gij hebt ons onzen God (Gij hebt ons voor onze God ) gemaakt tot koningen en 
priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde. 
 
Omdat de Heere Jezus Christus onze Hogepriester is, is ook Zijn Lichaam priester. Wij worden 
beschouwd als koningen en priesters, omdat wij horen bij de Hogepriester en Koning van het 
Nieuwe Verbond. In onze tijd ligt de nadruk op priesters, maar straks bij Zijn Wederkomst ligt 
de nadruk op koningen. Bij Zijn Wederkomst zullen wij, samen met de Heere Jezus Christus, 
Heerschappij voeren in het Koninkrijk. 
 
2 Timotheüs 2 
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij 
zal ons ook verloochenen; 
13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 
 
Wij zouden priesterlijk werk doen 
 
Wij zijn verantwoording schuldig aan de Hogepriester, de Hoofdpriester. Wij zouden 
priesterlijk werk doen; geestelijke offeranden opofferen die aangenaam zijn voor God. Wij 
zouden ons leven aan Hem wijden. Daarvoor hoeven wij alleen maar onze handen te 
openen. “Wat kan ik voor U doen Heere’? Hij zal onze handen dan vullen met Werk door 
Hem voorbereid. (zie ook de studie; ‘De Gemeente als Tempel’) Werk ten behoeve van de 
opbouw van de Gemeente. Hij zal dit werk ook mogelijk maken voor jou. 
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
 
Efeze 2 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke 
God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 
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Hebreeën 9 
11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den 
meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit 
maaksel, 
 
Een uitbeelding van zaken van het Nieuwe Verbond 
 
‘De Hogepriester der toekomende goederen’, betekent; ‘van toekomende dingen’. Er wás een 
hogepriester onder het Oude Verbond, hij was een type van Degene Die later komen zou. Net 
zoals de Wet een schaduw was van de toekomende dingen. De Wet was een 
voorafschaduwing van de dingen die zouden komen. Het beeldt zaken uit die onder het 
Nieuwe Verbond van kracht zouden worden. Onder de Wet zijn plaatjes, illustraties, gegeven, 
die iets vertellen over het Werk en Wezen van de Heere Jezus Christus. Toen Hij op aarde 
kwam, toen werd het werkelijkheid, toen werd het in vervulling gebracht. Zoals, bijvoorbeeld,  
al die offers uit het Oude Testament. Deze zijn op één of andere manier allemaal 
uitbeeldingen van de werkelijkheid; het Offer van de Heere Jezus Christus.  
 
Hebreeën 10 
1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der 
zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer 
heiligen degenen, die daar toegaan. 
 
Hebreeën 9 
11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, 
 
Gekomen zijnde 
 
De Heere Jezus Christus is, door God de Vader, tot Hogepriester gesteld in Zijn Opstanding. 
Als de Heere Jezus, in het vlees, Hogepriester zou zijn geweest, dan had Hij uit de stam van 
Levi moeten komen. De Heere Jezus kwam uit de stam van Juda. Dus de Heere Jezus Christus 
werd Hogepriester ‘naar een andere ordening’, ofwel ‘orde’, dan die van Aäron onder het 
Oude Testament. Hij werd Hogepriester naar de ‘Ordening van Melchizédek’. In de 
Hebreeënbrief wordt hiervoor terug verwezen naar onder andere psalm honderdtien. 
 
Hebreeën 5 
5 Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die 
(=God de Vader) tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden (in Zijn Opstanding) heb 
Ik U gegenereerd. (=voortgebracht, gemaakt) 
 6 Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de 
ordening van Melchizédek.  
 
Psalm 110 
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: 
Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek.  
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Melchizédek, koning van Salem 
 
Genesis 14 
18 En Melchizédek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des 
allerhoogsten Gods.  
19 En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, den Allerhoogste, Die hemel en 
aarde bezit!  
20 En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij gaf 
hem de tiende van alles. 
 
Melchizédek werd veel eerder hogepriester dan Aäron. De naam Melchizédek komt al voor in 
Genesis veertien. Hij kwam naar Abraham toen die de vijand verslagen had, en Lot gered 
had. Deze Melchizédek liet brood en wijn brengen. De Heere Jezus heeft Brood en Wijn 
gegeven als tekenen van het Nieuwe Verbond.  En als je kijkt naar de betekenis van het 
Hebreeuwse woord Melchizédek, zul je zien dat die naam heel goed bij de Heere past. Ook 
de informatie over Brood en Wijn, en het woordje Salem = Shalom = Vrede, zeggen eigenlijk 
al genoeg. Het feit dat deze Koning niet alleen koning, maar óók hogepriester is, en dat Hij 
Abraham zegent, en dat Abraham aan Melchizedek tiende geeft (die men alleen aan God zou 
geven), bevestigt dit nóg een keer.  
 
         

        Melchizedek   =  qdx klm   =  Rechtvaardige Koning,   

                                                                 Koning der Gerechtigheid 

        Melek              =               klm  =  Koning; Raadgever; Dienstknecht; Engel; Boodschapper 

        Koning Salem =  mlv klm   =  Melek Shalom = Vredevorst 

        Brengt voort    =               axy =  Yatza  =  Type van het praktische Opstandingsleven  

        Brood en Wijn =   nyyw  jl  =  Lechem en Jajiin  = 50.10.10 .6   40.8.30   =  148 

                                                                                           Pascha=  jsp   = 8.60.80   =  148                       

 
Voorverschijning 
 
Vanuit de Hebreeënbrief kun je concluderen dat Melchizedek, uit Genesis veertien en uit 
Psalm honderdtien, niemand anders kan zijn dan de Heere Jezus Christus. Alleen was Hij in 
Genesis veertien een Theophanie; een voor-verschijning van God, of een Christophanie; een 
voor-verschijning van de Christus. Het is God Die Zich al vantevoren in deze bepaalde 
verschijning vertoond had aan Abraham, maar Die pas in het Nieuwe Testament de functie 
van Hogepriester kon bekleden. 
 
Hebreeën 9 
11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den 
meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit 
maaksel, 
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De hogere en volmaakte Tabernakel 
 
Dit is dus niet de tabernakel waar Aäron inging. Het gaat hier om een veel hogere en 
volmaakte Tempel, niet door mensen gemaakt. Deze Tabernakel hoort niet bij deze oude 
Schepping. Het is geen zichtbare tempel, maar een onzichtbare Tempel. Een geestelijk Huis. 
Voordat Mozes de tabernakel mocht laten maken, kreeg hij eerst op de Berg te zien, hoe het 
in de Hemel was. De Heere zei tegen hem; ‘Maak zoals je gezien hebt daarvan nu een 
afbeelding’. Een uitdrukking dus van wat hij in de Hemel zag. De Tabernakel waar de 
Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek is ingegaan, is de Hemel. De Hogepriester, 
de Heere Jezus Christus, is dus in de Hemel gezet. Om voor ons, gelovigen, nu te verschijnen 
voor het aangezicht van God. Hij verzoent ons met God. 
 
Hebreeën 9 
24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is (geen 
menselijk bouwwerk), hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om 
nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons; 
 
Grote Verzoendag 
 
De hogepriester van het Oude Verbond mocht één keer per jaar binnengaan in het binnenste 
heiligdom, het heilige der heiligen. Op Grote Verzoendag. Op die dag werd verzoening 
gedaan voor de vleselijke zonden van het Volk. De Heere had deze dag Zélf bevolen aan het 
Volk. Omdat elke hogepriester van het Oude Verbond zélf ook gezondigd had, moest hij éérst 
een zondoffer brengen voor zichzelf, om zodoende verzoening te krijgen van zijn eigen 
zonden. Daarna kon hij verzoening vragen voor de zonden van het Volk.  
 
leviticus 23 
27 Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige 
samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE een 
vuuroffer offeren. 
28 En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, om over u 
verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods.  
 
Hemel der Hemelen 
 
Hebreeën 4 
14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, 
namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 
 
De Heere Jezus Christus is, onder het Nieuwe Verbond, éénmaal en dus voor altijd, de Hemel 
binnengegaan. Het Heilige der Heiligen, het allerheiligste deel van de tabernakel (later de 
Tempel), is dus een beeld van de Hemel der Hemelen. Dit is de onzienlijke Hemel, de 
woonplaats van God. Christus, de Hogepriester, is de Hemelen doorgegaan, staat in 
Hebreeën vier. Dat betreft de Hemel van deze wereld, waar de vogels vliegen, en ook de 
hemel van de sterren. Hij is nu in de Hemel der Hemelen, feitelijk de onzienlijke kant van 
deze wereld.  
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De Voorloper achterna 
 
Hebreeën 6 
18 Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege 
(God kan niet liegen, de mens wél), een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die 
de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hoop vast te houden;(wij hebben een 
hoop die ons voorgesteld is, en die houden wij vast totdat deze hoop vervuld is, en wij de 
veilige Haven binnengaan) 
19 Welke wij hebben als een anker der ziel (wij hebben die hoop als een anker, die ons 
vasthoudt), hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel;(het 
Binnenste Heiligdom, het Heilige der Heiligen) 
20 Daar de Voorloper voor ons is ingegaan (wij volgen Hem achterna. Geestelijk zijn wij, als 
Gemeente, al met Hem in de Hemel,), namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een 
Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. 
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden(=erfzonde), heeft ons levend gemaakt 
(wedergeboorte na geloof) met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden = we hebben er 
niks voor hoeven doen, dan te geloven), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
(Hij het Hoofd, en wij het Lichaam) 
 
De Hogepriester is Middelaar 
 
Wij weten nu dat Christus zit aan de Rechterhand van God. In de Hemel bidt, en pleit Hij voor 
ons, in Zijn Functie van Hogepriester van het Nieuwe Testament. Hij verzoent onze zonden bij 
God. Hij vertegenwoordigt ons bij God. Hij ontmoet God namens ons. Wij naderen door Hem 
tot God. De Hogepriester verschijnt ten behoeve van ons voor het aangezicht van God. Hij 
spreekt Hem aan voor ons. 
 
Romeinen 8 
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. (Bidden is hier de 
vertaling van het Griekse woord voor ‘contact maken’ en ook ‘doel treffen’. Christus spreekt 
God aan. Christus ontmoet God voor ons. De Middelaar Christus bidt voor ons) 
 
1 Johannes 2 
1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd 
heeft, wij hebben één Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; 
 
1 Timotheüs 2 
5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus 
 
Hebreeën 9 
12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal 
ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 
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13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
 
Beperkt concept 
 
De functie van het hogepriesterschap onder het Oude Verbond is slechts een illustratie van 
het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus. Het hogepriesterschap van Aäron was 
niet toereikend, maar slechts een beperkt concept van het ware Hogepriesterschap van de 
Heere Jezus Christus. Zo was er onder het Oude Verbond alleen verzoening mogelijk van de 
zichtbare, vleselijke zonden. Maar onze Hogepriester reinigt ook ons geweten! Ook was het 
hogepriesterschap onder het Oude Verbond geen eeuwig priesterschap maar een tijdelijk, 
want op gegeven moment stierf men. Ook moest men blijven offeren om verzoening te 
krijgen. 
 
Hebreeën 9 
12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal 
ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
 
Een beter Verbond door een beter Offer 
 
Het ingaan van de hogepriester in het Heilige der Heiligen tijdens het Oude Verbond, gaf 
door gaven en slachtoffers, geen reiniging van het geweten. Het gaf alleen tijdelijke reiniging 
van de zichtbare, vleselijke zonden. Dit in afwachting tot er een beter Offer zou komen. Tot er 
een beter Verbond zou komen. 
 
Hebreeën 7  
22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 
23 En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden 
altijd te blijven;  
24 Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap.  
 
Hebreeën 9 
12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal 
ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven 
Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den 
levenden God te dienen? 
 
Hij heeft Zichzelf opgeofferd 
 
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
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7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
 
De Heere Jezus heeft Zichzelf, aan het kruis, opgeofferd ten behoeve van de zonden van de 
hele wereld. Zijn lijden en dood was een éénmalig offer. Hij was Dienstknecht van God en de  
mensen. De hogepriesters van het Oude Testament moesten blijven offeren om verzoening 
te krijgen voor de zonden van het Volk. 
 
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
 
Hebreeën 9 
26 (Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af) maar nu is Hij 
eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard (‘in de volheid des tijds’), om de zonde te 
niet te doen, door Zijnszelfs offerande.(De Heere Jezus heeft de zonden van de hele wereld 
weggedragen aan het kruis) 
27 En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; 
28 Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten 
anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid. 
 
Bloed is leven 
 
Het bloed van stieren en bokken was alleen een illustratie, een plaatje, van wat er komen 
zou. Namelijk, het Bloed, dus het Leven, van de Heere Jezus Christus, dat álle zonden kan 
wegnemen. Dat is het Bloed, het Leven, van het Nieuwe Testament. En als het bloed van 
stieren en bokken het Volk reinigt, van vleselijke zonden, hoeveel te meer zal dan wel niet 
het Bloed van de Hogepriester reinigen? Er staat in vers veertien dat dit reinigen door 
Christus de Hogepriester gebeurt omdat wij op die manier de Levende God kunnen dienen.  
 
Lukas 22 
20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe 
testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.(Het Bloed van het Nieuwe 
Testament is het Bloed van de Hogepriester, en niet van de Heere Jezus!) 
 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven 
Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den 
levenden God te dienen? 
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Dode werken en Vruchtbare Werken 
 

‘Dode werken’ worden in de Bijbel ook wel ‘de werken des vleses’ genoemd. Er zijn hiervoor 
nog meer benamingen in de Bijbel; ‘werken der duisternis, onvruchtbare werken, boze 
werken of goddeloze werken’. Dode werken zijn werken voor onszelf (ons vlees), en de oude 
Schepping. Dode werken zijn ook de werken voor de Wet. Het zijn werken die niet ter Ere van 
God zijn. Zij leveren niets op voor God, en ook niet voor ons in de eeuwige toekomst. Het 
tegenovergestelde zijn de Goede werken. Ook wel genoemd; ‘Vruchtbare werken, of werken 
der Rechtvaardigheid’. Dat zijn de Werken die de Heere in en door ons mag doen. De Werken 
door God voorbereid. Naar de mate waarin wij de Heere Zijn Werk laten doen, naar die mate 
zullen wij beloond worden bij de Rechterstoel. 
 
2 Korinthe 5 
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den Rechterstoel van Christus, opdat 
een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij 
goed, hetzij kwaad. 
 
Zijn Bloed reinigt ons geweten 
 

Het Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus, is oneindig veel meer dan het bloed 
van stieren en bokken. De Heere Jezus Christus is nog steeds een Dienstknecht. Hij staat, als 
Hogepriester, nog steeds in dienst van God de Vader. Vrijwillig. Het Bloed van onze 
Hogepriester, Die Zichzelf elke dag offert (Zichzelf overgeeft), reinigt ons geweten van dode 
werken. Op die manier worden wij bekwaam gemaakt om de Levende God te kunnen dienen. 
De Heere Jezus Christus geeft Zichzelf momenteel als Hogepriester over voor ons. Wij hebben 
vergeving van zonden door het Bloed van de Hogepriester, en daardoor kunnen wij naderen 
tot God. 
 
Efeze 5 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven (als Hogepriester) tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een 
welriekenden reuk. 
 
Hebreeën 4 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid (zonder angst en schroom)toegaan tot den troon der 
genade (De Hogepriester; de Heere Jezus Christus), opdat wij barmhartigheid mogen 
verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. 
 
Het Bloed van het Oude en Nieuwe Testament 
 
De meeste Christenen kennen alleen maar het reinigende Bloed van de Heere Jezus aan het 
kruis. Dat was het Bloed van het Oude Testament. Toen stierf de Heere Jezus voor de zonden 
van de hele wereld, maar als Hogepriester reinigt Zijn Bloed, Zijn Leven, alleen de zonden van 
gelovigen. Dat weten de meeste Christenen niet, ikzelf heb er in mijn langdurige Roomse 
periode ook niet van gehoord. Onder het Nieuwe Testament reinigt Hij gelovigen die in 
gemeenschap leven met Hem en Zijn Woord , zodat zij de Heere kunnen dienen.  
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1 Johannes 1 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus (De Hogepriester), Zijn Zoon, reinigt ons van 
alle zonde. 
 
Voor de hele wereld, en voor velen 
 
1 Johannes 2 
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de 
zonden der gehele wereld.(Bloed vergoten door de Heere Jezus aan het kruis) 
 
Mattheüs 26 
27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen 
daaruit; 
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed (=Leven) des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen 
(alleen gelovigen) vergoten (uitgestort) wordt, tot vergeving der zonden.(Bloed van de 
Hogepriester, na Zijn Opstanding) 
 
Het bloed dat vergoten is aan het kruis, was ten behoeve van het oude leven, en de hele 
oude Schepping. Met de dood van de Schepper, was heel die Schepping dood, dus alle 
zonden daarmee verdwenen. Iedereen die wil, kan door deze wegwassing van zonden gaan 
behoren tot de nieuwe Schepping. Maar dan moet eerst een keuze gemaakt worden; 
namelijk de keuze voor geloof in de Heere Jezus Christus. Het ‘Bloed des Nieuwen 
Testaments’, is het Bloed van het nieuwe Opstandingsleven. Het is het Bloed, en dus het 
Leven, van de Hogepriester. Dit Bloed wordt vergoten, oftewel uitgestort (ekcheo), voor 
iedereen die is wedergeboren in die nieuwe Schepping. Voor gelovigen dus, en niet voor de 
hele wereld. 
 
Hebreeën 9 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven 
Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den 
levenden God te dienen? 
 
Het Bloed van Christus 
 
Hier wordt niet gesproken over het Bloed vergoten aan het kruis. Christus betekent Gezalfde, 
en Hij werd pas gezalfd in Zijn Opstanding. Het Bloed van Christus, is het Bloed van de 
Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Hij heeft Zich door de Eeuwige Geest, Die Christus 
ontving bij Zijn Opstanding, aan God overgegeven. Onstraffelijk betekent zonder zonden. De 
Heere Jezus Christus is, nog steeds, dienstbaar aan God de Vader. Christus de Opgestane, 
Levende Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek, offreert Zichzelf, en Zijn Lichaam 
de Gemeente, aan God de Vader. Hij maakt ons bekwaam om God te dienen via Hem. Hij 
heeft Zichzelf, op de eerste plaats, opgeofferd aan God. Hij is Hogepriester voor God, om God 
te dienen. En het werkt uit ten behoeve van ons. Christus bewerkt het willen en het werken 
in de gelovigen die zich aan bieden voor priesterlijke dienst.  
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2 Korinthe 3 
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze 
bekwaamheid is uit God; (God maakt ons bekwaam om Hem te kunnen dienen) 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der 
letter, maar des Geestes; want de letter (de Wet) doodt, maar de Geest maakt levend. 
 
Hebreeën 13 
20 De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen (Christus), door het bloed des 
eeuwigen testaments (Bloed van de Opgestane Christus, de Hogepriester van het eeuwige 
Nieuwe Testament), uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, 
21 Die volmake u (de Gemeente, Zijn Lichaam) in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt 
doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij 
de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.  
 
Filippensen 2 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 
 
Schuldgevoel 
 
1 Korinthe 8 
6 Nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; 
en maar één Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem. 
7 Doch in allen is de kennis niet; maar sommigen, met een geweten des afgods tot nog toe, 
eten als iets dat den afgoden geofferd is; en hun geweten, zwak zijnde, wordt bevlekt. 
 
De gelovige kan last hebben van zijn geweten. Schuldgevoelens. Als ons geweten ons 
aanklaagt, noemt de Bijbel dat een ‘zwak geweten’. Kinderen in geloof. Wij zouden namelijk 
weten, en accepteren, en geloven vanuit Zijn Woord, dat ons geweten gereinigd is. Wij 
zouden moeten weten dat alle dingen rein zijn in zichzelf. Dat staat immers in Zijn Woord?! 
Om de Heere te kunnen dienen, wordt ook ons geweten gereinigd, zodat alle gelovigen met 
vrijmoedigheid kunnen naderen tot God. 
 
1 Johannes 3 
20 Want indien ons hart (geweten) ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent 
alle dingen. 
21 Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; 
 
Romeinen 14 
14 Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelven; dan die 
acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. 
 
Hebreeën 9 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven 
Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den 
levenden God te dienen? 
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Vrij gemaakt om de Heere te kunnen dienen 
 
De oude mens zondigt, ook de oude mens van gelovigen. De gelovige is, hier op aarde, niet 
vrijgemaakt van de macht van de zonde, maar wel van de heerschappij van zonde. Wij zijn 
vrij gemaakt om de Heere te kunnen dienen. De macht van de zonde heerst dus nog wel over 
het vlees, de oude mens, maar de Grotere en Hogere Macht heeft de heerschappij van de 
zonde overwonnen, de nieuwe Mens. Daarom zouden wij de heerschappij van de zonde 
negeren. De Heere Jezus Christus heeft ons tot God gebracht door het zondeprobleem op te 
lossen.  
 
Romeinen 6 
17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van 
harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; 
18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. 
 
Voetwassing  
 
Johannes 13 
8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde 
hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij. 
9 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het 
hoofd. 
10 Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar 
is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.(=Judas = het Joodse volk)) 
 
Hoewel wij dus rein zijn, en leven vanuit vergeving van zonden, blijkt het toch noodzakelijk te 
zijn dat wij gereinigd worden. Daar gaat de voetwassing over. In de Bijbel spreken de voeten 
over de levenswandel, en de gezindheid van de mens. Het hele lichaam is rein, maar onze 
voeten lopen nog in deze oude Schepping. Daardoor worden wij verontreinigd. Hij is Degene 
Die ons eenmaal helemaal heeft gereinigd, en daarna is Hij Degene Die ons rein houdt. En 
daarom worden alleen onze voeten, onze praktische levenswandel, door de Heere gewassen. 
En daarbij gaat het eigenlijk meer om onze gedachten, en geweten, dan on onze daden.  
 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven 
Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den 
levenden God te dienen? 
 
Om Vrucht te kunnen dragen, moet je gereinigd zijn 
 
Zonden staan tussen God en de mens in. Door zonden is er geen contact met God mogelijk. 
Door zonden kunnen wij niet in dienst staan van God de Vader. Als wij vrucht willen dragen, 
zal Christus weghalen wat daarbij in de weg staat. De Heere Jezus Christus is de filter tussen 
God en de mensen. Hij is onze Middelaar. Hij wast onze voeten. Hij verzoent onze zonden 
zodat wij, in nauwe verbondenheid met Christus, in dienst kunnen staan van God. Hij reinigt 
ook ons geweten, onze gedachten. Op deze manier kunnen wij dus zelfs met onze oude mens 
hier op aarde vruchtdragen voor Hem. Hij is onze Hogepriester Die bij de Vader bidt voor ons, 
Hij reinigt en heiligt ons.  
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Romeinen 6 
22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij 
uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. 
 
Hebreeën 9 
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen 
gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, 
degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. 
 
Voorspraak  
 
De Heere Jezus Christus is als Hogepriester de Middelaar tussen God, en de gelovige mensen. 
Hij is Middelaar omdat Hij de gelovigen reinigt, en verzoent met God, zodat zij de Levende 
God kunnen dienen. De dood is voorafgegaan (daartussen gekomen) aan Zijn Opstanding. 
Zijn dood was voor verzoening van de zonden van de hele wereld; ‘tot verzoening der 
overtredingen, die onder het eerste testament waren’. Om de zonden, die onder het Oude 
Verbond nog van kracht waren, weg te nemen. De dood van de Heere Jezus was het einde 
van het Oude Verbond. In Zijn Opstanding werd Hij de Hogepriester van het Nieuwe 
Verbond. Hij heeft Zich Zichzelf overgegeven voor de Gemeente. 
 
Hebreeën 9 
15b ‘degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden’.  
 
Heilige Geest der Belofte 
 
Geroepen word je op grond van geloof. Er wordt hier gezegd dat wij, sinds het Nieuwe 
Testament, een Belofte op Eeuwige Erfenis ontvangen hebben. Wat is die Beloftenis? Dat is 
de Heilige Geest! Wij hebben de Heilige Geest ontvangen als onderpand van de eeuwige 
Erfenis, tot de verlossing van ons lichaam. Bij de Rechterstoel (Opname van de Gemeente) zal 
zichtbaar worden wat ons erfdeel zal zijn.  
 
Efeze 1 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing (voor de 
Rechterstoel= Opname van de Gemeente), tot prijs Zijner heerlijkheid. 
 
2 Korinthe 1 
21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God; 
22 Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. 
 
Hebreeën 10 
35 Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg (wij zouden zonder schroom, vrijmoedig, naderen 
tot de Genadetroon om de Heere te dienen), welke een grote vergelding des loons heeft.(het 
dienen zal Loon oftewel Erfenis opbrengen bij de Rechterstoel) 
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36 Want gij hebt lijdzaamheid (passie; gedrevenheid) van node, opdat gij, den wil van God 
gedaan hebbende, de beloftenis (Erfenis, Loon) moogt wegdragen; 
 
Typologisch 
 
Mattheüs 27 
50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. 
51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de 
aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. 
 
Hebreeën 9 
24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is 
een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het 
aangezicht van God voor ons; 
 
Hebreeën 10 
19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het 
bloed van Jezus, 
20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat 
is, door Zijn vlees; 
 
Typologisch is het momenteel ‘één Grote Verzoendag’; Christus die onze zonden verzoent bij 
God. Dit blijft zo tot Zijn Wederkomst. Christus is in het Heilige der Heiligen nadat Hij, als de 
Heere Jezus het Voorhangsel heeft doen scheuren. Het Voorhangsel hing voor het Heilige der 
Heiligen. Daardoor is ook voor ons nu de Weg vrij om te naderen tot de Genadetroon.  
 
Conclusie; Wat doet Christus momenteel? 
 
De Heere Jezus Christus heeft momenteel nog steeds een dienende functie. God heeft Hem 
aangesteld in een bepaald Ambt. Hij heeft Hem verantwoordelijkheid opgelegd. God heeft 
Hem gesteld tot Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek onder het Nieuwe Verbond. 
In die hoedanigheid offreert Christus Zichzelf, en Zijn Lichaam de Gemeente, aan God de 
Vader. En in die functie dient Hij in de praktijk de Gemeente, want dat is de 
verantwoordelijkheid die Hij opgelegd heeft gekregen. Hij doet dit vrijwillig. De Heere Jezus 
Christus heeft Zichzelf overgegeven voor de Gemeente. ‘Hij verzamelt Zich een Volk voor Zijn 
Naam’. Hij bidt en pleit voor ons bij de Vader. Hij is de Middelaar tussen God en de gelovige 
mensen. Dit alles uit de rijkdom van Zijn Barmhartige Genade. Het is de bedoeling dat ook 
wij onze verantwoordelijkheid zouden nemen, aangezien wij één Plant zijn met Hem. 
Naderen tot de Genadetroon betekent dat wij God zouden dienen. In (=tesamen met) 
Christus zijn ook wij immers koningen en priesters. Naar de mate waarin wij Hem dienen, 
naar díe mate zullen wij ons Erfdeel ontvangen. 
 
Titus 2 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft (= de Hogepriester de Heere Jezus Christus), opdat 
Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid (zonden), en Zichzelven een eigen volk (=de 
Gemeente) zou reinigen, ijverig in goede werken.(Hij reinigt ons zodat wij in staat zijn om, in 
Christus, God te dienen) 
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Hebreeën 10 

19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het 
bloed van Jezus, (Bloed van het Oude Verbond vergoten door Jezus aan het kruis) 
20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat 
is, door Zijn vlees; (het Voorhangsel scheurde toen de Heere Jezus stierf aan het kruis) 
21 En dewijl wij hebben een groten Priester (Hogepriester) over het huis Gods; (het gaat hier 
over de Verhoogde en Verheerlijkte Christus, de Hogepriester) 
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein 
water.(Het Bloed van de Hogepriester, Bloed van het Nieuwe Testament reinigt en voedt ons. 
Vrijwillig en ongevraagd. Hij is het Hoofd, en wij zijn Zijn Lichaam) 
 
Handelingen 15 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen (niet-Joden) heeft bezocht, om uit hen 
(gelovige niet-Joden) een volk (=de Gemeente) aan te nemen door Zijn Naam. 
 
                                                                      Amen. 
 
 
 

             


