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De Levensadem 

Genesis 2 
4 Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de 
HEERE God de aarde en den hemel maakte. 
5 En allen struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot; 
want de HEERE God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest, om 
den aardbodem te bouwen. 
6 Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den gansen aardbodem. 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 
8 Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den 
mens, dien Hij geformeerd had. 
 
Ontzag voor de Heere is het begin van wijsheid 
 
‘God maakte Adam uit de aardbodem’. In de tegenwoordige wereldse wetenschap, kom je 
hier niet mee weg. God blies ‘de adem des levens’, de levensadem, in de neus van Adam. 
Deze Bijbelse Waarheid lanceren op een willekeurige verjaardag, staat garant voor een 
eenzame avond. Voor ons, gelovigen, is dit echter de basis. Gelovigen, die in de Bijbel lezen, 
weten dat God de wereldse wetenschap voor dwaasheid houdt. ‘Ontzag voor de Heere, is 
het begin van Wijsheid’. 
 
1 Korinthe 3 
18 Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die 
worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. 
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de 
wijzen in hun arglistigheid; 
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. 
 
Spreuken 9 
10 De vreze (=ontzag hebben voor) des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de 
wetenschap der heiligen (=gelovigen) is verstand. 
 
Spreuken 8 
14 Raad en het wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de Sterkte. 
 
Genesis 2 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 
 
We hoeven niet alles te begrijpen, alleen maar te geloven 
 
Adam werd een ‘levende ziel’, nadat God hem gevormd had uit de aarde, en de adem des 
levens in zijn neus had geblazen. Hoe dit exact in zijn werk ging, hoeven we niet te begrijpen, 
en kunnen we ook niet begrijpen. Alles wat in Zijn Woord staat, is Waarheid, en is 
daadwerkelijk gebeurd, ook als wij het ons niet kunnen voorstellen. 
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Waarom zou God liegen? 
 
Adam kwam tot leven, en hij ontwikkelde zich. Hij werd in een hof geplaatst, om vervolgens 
actief te zijn in die hof. Als je met een wetenschappelijke bril kijkt naar Genesis één, dan 
moet je vaststellen dat je informatie tekort komt. Dan ga je jezelf afvragen hóe God dat dan 
precies deed, en of dat eigenlijk wel kan, enzovoorts. Ikzelf geloof zeker dat het 
daadwerkelijk op deze manier gebeurd is, want waarom zou God liegen?! Dat is tegenstrijdig 
aan Zijn Wezen. God kán niet liegen.  
 
Titus 1 
2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de 
tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; 
3 Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, 
onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechten zoon, naar het gemeen geloof: 
 
Het doel van God 
 
Het gaat er niet zozeer om hoe God in het verleden de Hemel en de aarde schiep, maar 
vanuit het licht van het Nieuwe Testament, gaat het er eigenlijk om hoe God de nieuwe 
Schepping tot stand brengt. Hoe God van een oude gevallen wereld, komt tot een nieuwe 
Schepping. Het doel van het schrijven van Genesis één, is niet het verleden. Het doel van de 
Bijbel is niet slechts het beschrijven van de geschiedenis in deze wereld. Het doel van God is 
altijd de Heerlijkheid Gods, en Die komt tot stand in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. 
Daarmee wordt de nieuwe Schepping gevuld, oftewel gevormd. 
 
Filippensen 2 
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die 
op de aarde, en die onder de aarde zijn. 
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 
 
Genesis 2 
4 Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; 
 
ten dage als de HEERE God de aarde en den hemel maakte. 
5 En allen struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het 
uitsproot; want de HEERE God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens 
geweest, om den aardbodem te bouwen. 
6 Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den gansen aardbodem. 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 
8 Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar 
den mens, dien Hij geformeerd had. 
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Hemel en aarde 
 
In Genesis twee wordt dat Scheppingsverhaal eigenlijk andersom verteld. In Genesis één 
staat de Hemel als eerste genoemd. In hoofdstuk twee vers vier bij ‘ten dage als de HEERE 
God de aarde en den hemel maakte’, begint eigenlijk het tweede Hoofdstuk, want daar 
begint het met de aarde. Een damp kwam op uit de aarde. De struiken, en kruiden groeiden, 
en Adam werd geformeerd uit de aarde. Daar staan dus de aardse dingen centraal. Er 
worden dingen in een andere volgorde verteld, maar het is hetzelfde verhaal. De vorming van 
de eerste mens, komt overeen met de eerste Scheppingsdag.  
 
In de Scheppingsdagen staat Zijn Plan beschreven 
 
De Scheppingsdagen spreken niet zozeer over het verleden, maar die gaan over het Plan dat 
God gemaakt heeft met de aarde. Zijn Plan staat beschreven in de vorm van 
Scheppingsdagen, en vervolgens wordt dat Plan uitgewerkt. Wij kennen dat als een Plan dat 
bestaat uit ‘Bedelingen’. Er bestaat geen ‘leer van Bedelingen’ in de Bijbel, maar je kunt 
conclusies trekken uit hetgeen er staat geschreven. Door Schrift met Schrift te vergelijken, 
kun je tot deze conclusie komen. Dan blijkt dat er in elke Scheppingsdag een bepaald aspect 
van Gods Heilsplan staat beschreven.  
 
Wateren zijn een beeld van volkeren 
 
De eerste dag spreekt over het licht dat scheen in de duisternis. Dit gaat over de eerste 
Bedeling. Die eerste Bedeling begon in de praktijk bij Adam, die een levende ziel werd. Op de 
tweede dag werden wateren van wateren gescheiden, en er werd een uitspansel gemaakt. 
Dit spreekt over hoe de volkeren tot stand komen. In de Bijbel zijn wateren een beeld van 
zeeën, een type van volkeren. Volkerenzee. 
 
Openbaring 17 
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en 
scharen, en natiën, en tongen. 
 
Jesaja 17 
12 Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het 
geruis der natiën, die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen! 
 
Individu 
 
De eerste Bedeling begint dus met Adam, het individu. Hij krijgt de levensadem ingeblazen 
door God. In het Hebreeuws wordt dit de ‘Neshamah’ genoemd. Daardoor komt Adam in 
contact te staan met God Zelf. Dit is kenmerkend voor de mens in het algemeen. De mens is 
een eenling, komt terecht op deze wereld, hij gaat zijn weg, komt andere mensen tegen, 
komt erachter dat hij inderdaad behoort tot een bepaald volk, maar er komt een moment 
dat hij ook in zijn eentje weer weggaat.  
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Rekenschap afleggen 
 
Wat het Woord ons probeert te vertellen, aan de hand van de geschiedenis van Adam, is dat 
Adam, (maar eigenlijk ook alle eenlingen die daarna beschreven worden, tot Noach) een 
bepaalde verantwoordelijkheid droeg. Hij droeg persoonlijke verantwoording tot God. Hij 
moest rekenschap afleggen. Dat zie je in de geschiedenis van Adam. Hij werd gesteld in die 
hof, hij handelde op een bepaalde manier, en hij moest rekenschap afleggen. Adam werd 
uiteindelijk, in Genesis drie, weer uit de hof gezet. Dat is de geschiedenis van de mens! De 
mens weet ergens dat hij een bepaalde verantwoordelijkheid zou moeten dragen, maar weet 
dat hij dat niet kan. Dan zoekt hij naar Vijgebladeren, om zijn naaktheid te verbergen.(zie de 
studie ‘Typologie in de natuur; Vijgenboom’)  
 
Collectief in plaats van individu 
 
Ook Kaïn en Abel waren individuën; de één ging de goede kant op, en de ander krijgt te 
maken met oordeel. Daarna volgen in de Bijbel de gebeurtenissen van de aartsvaders. Zij 
krijgen allemaal persoonlijk met God te maken. Pas na Noach krijgen we te maken met 
‘volkeren’ in plaats van individuën. Dan wordt de overheid ertussen geplaatst. Dan wordt ‘het 
collectief’ ineens belangrijk.  
 
De Bedelingen overlappen elkaar 
 
Dat spanningsveld bestaat tot vandaag de dag; kies ik voor mezelf, of ga ik mee met de rest? 
Moet ik mee bijdragen of kies ik voor mezelf? Hiermee kun je zien dat wat wij in de Bijbel 
Bedelingen noemen, weliswaar perioden zijn, maar ze overlappen elkaar. Het is niet zo dat 
we afzonderlijke Scheppingsdagen hebben, en dat per dag het verhaal stopt. Nee, de eerste 
Scheppingsdagen hebben weer effect op de volgende, ze werken door. Zo leven wij nog 
steeds in die eerste Bedeling, want wij hebben nog steeds datzelfde leven als Adam.  
  
Individueel rekenschap afleggen 
 
Galaten 6 
4 Maar een iegelijk beproeve (toetsen, onderzoeken) zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan 
zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen. 
5 Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen.(ieder mens draagt zijn eigen 
verantwoordelijkheid) 
 
Wij hebben nog steeds diezelfde verantwoordelijkheid als individu. Wij zullen eenmaal, 
allemaal individueel, rekenschap moeten afleggen. Gelovig en ongelovig. Wat dat betreft 
leven we dus nog in de eerste Bedeling, maar we leven ook in de tweede Bedeling, want we 
hebben ook te maken met volkeren. We hebben nog steeds te maken met een overheid 
waaronder we gesteld zijn. En zo gaat dat door.  
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Wat is een Bedeling? 
 
De Scheppingsdagen staan typologisch dus voor de verschillende Bedelingen. Wat perioden 
betreft, leven we nu in de vijfde Bedeling. De Bedeling van de Genade. Christus laat Zich 
(nog) niet zien. De volgende Bedeling begint bij de Opname van de Gemeente, met daarna 
de Wederkomst van de Heere Jezus Christus op de Olijfberg, dat is de Bedeling van de 
Volheid der tijden. In onderstaande verzen uit de Efezebrief, kun je lezen dat het woord 
‘Bedelingen’ gewoon voorkomt in de Bijbel.  
 
Efeze 1 
10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in 
Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; 
 
Efeze 3 
1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
 
Vertaling Bedeling 
 
Bedeling  =  Oikonomia   = Rentmeesterschap; Huishouding;  
                                               Ons woord economie is hiervan afgeleid. 
                               Oikos  =  Huis  
                            Nomos  =  Wet; Wettig; Bestuur; Beheer 
                                          =   een huis, dat op wettige wijze beheerd en bestuurd wordt 
                    Oikonomos  =   Rentmeester; Huishouder; Bedeler; Beheerder; Uitdeler 
 
1e Bedeling van het Geweten 
2e Bedeling van het Menselijk Bestuur 
3e Bedeling der Belofte 
4e Bedeling der Wet 
5e Bedeling der Genade Gods = Bedeling der Verborgenheid 
6e Bedeling van de Volheid der tijden 
7e Bedeling van het Geopenbaarde Koninkrijk (satan duizend jaar gebonden) 
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De Bedeling van het geweten 
 
De eerste Bedeling is dus ‘de Bedeling van het geweten’. Die eerste Bedeling die begon, in de 
praktijk, bij de vorming van Adam. Niet pas nadat hij gezondigd had, en hij ineens een 
geweten kreeg! De levensadem door God ingeblazen, zorgt ervoor dat Adam een bepaald 
besef heeft.   
 
Van nature 
 
Die term ‘Bedeling van het geweten’, is ontleend aan Romeinen twee. Paulus zegt daar dat 
de Heidenen (niet-Joden), zonder de Wet, beter af zijn, dan de Joden mét de Wet. Paulus 
zegt dat hun geweten spreekt, en dat de Heidenen luisteren naar hun geweten. Ze weten 
dus, als vanzelf, wat goed en kwaad is. Zonder Wet. Zij beantwoorden, door een natuurlijke 
prikkel, om op zoek te gaan naar de Waarheid. De Wet zorgt er alleen maar voor dat men 
gaat huichelen. De Wet zorgt ervoor dat men wil laten zien ‘dat men goed genoeg is’… 
 
Romeinen 2 
 
Romeinen 2 
12 Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben (de niet-Joden oftewel Heidenen), 
zullen ook zonder wet verloren gaan; (als je geen Wet hebt, weet je ook niet dat je gezondigd 
hebt, maar je kunt wel zondigen!) en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen 
door de wet geoordeeld worden;(de Joden. Met Wet wéét je dat je gezondigd hebt, en kun je 
je schuldig voelen, en dingen stiekem doen) 
13 (Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen 
gerechtvaardigd worden; 
14 Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der 
wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet;(hoewel de Heidenen de Wet 
niet hebben, zijn zij in staat zich op een bepaalde manier te gedragen. Ze hebben, zonder 
Wet een bepaald normbesef. zij doen van nature wat de Wet voorschrijft)  
15 Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten 
medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook 
ontschuldigende). 
 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 
 
Neshamah, Godsbesef     
 

Het Hebreeuws voor ‘den adem des levens’ is ‘Neshamah’ hmvn. De Neshamah bevat kennis 

aangaande de Waarheid; aangaande God en Zijn Woord. Kennis waardoor wij mede-weten 
met God. Door de Neshamah hebben wij kennis van God; Godsbesef. Dit is geen kennis of 
levenservaring die wij bij het ouder worden vergaren, maar dit is kennis die wij, vanaf onze 
geboorte, meegekregen hebben. Het zit in onze natuurlijke mens. In de Bijbel wordt dit het 
‘geweten’ genoemd.  
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en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens 
 
Erfzonde 
 
De levensadem ingeblazen; het was een soort mond-op-mond beademing. Leven van God, 
dat de Heere overgebracht heeft op de eerste mens Adam. De Neshamah is dus Leven dat in 
de eerste plaats van de Heere afkomstig is. Iedereen die uit Adam is, heeft niet alleen de 
Neshamah geërfd, maar heeft ook de zondenatuur van Adam geërfd. Oftewel de erfzonde. 
Dat komt omdat Adam uit zondige aarde gemaakt is. Adam kon daar niks aan doen. De appel 
was niet het begin van de zonde, maar een logisch gevolg van zijn zondenatuur. Een logisch 
gevolg van het gemaakt zijn uit zondige aarde. (zie de studie ‘Wat is erfzonde’?) 
 
Romeinen 5 
12 Daarom, gelijk door één mens (Adam ) de zonde in de wereld ingekomen is (Adam werd 
gemaakt uit zondige aarde), en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen 
doorgegaan is, in welken (op grond waarvan) allen gezondigd hebben.  
 
Neshamah keert terug naar God 
 
Elk pasgeboren kind heeft, via Adam, de Neshamah geërfd via zijn ouders. En elk pasgeboren 
kind heeft de zondenatuur geërfd via zijn ouders. De Neshamah is niet het bezit van de mens, 
maar de Neshamah blijft van de Heere. De Neshamah keert bij het sterven terug naar God. 
De Neshamah is Adem en Leven van God in ons. Niet te verwarren met de Heilige Geest. De 
Heilige Geest komt in ons wonen op het moment van onze wedergeboorte. Dat is op het 
moment als wij tot geloof komen.  
 
Prediker 12 
7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest (Hebreeuwse 
woord is hier Neshamah) weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.  
 
Efeze 1 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte;(op het moment van tot-geloof-komen, ontvang je de 
Heilige Geest) 
 
Lamp van God 
 
Spreuken 20 
27 De ziel (in het Hebreeuws staat hier ‘Neshamah’) des mensen is de Lamp des HEEREN, 
doorzoekende al de binnenkameren des buiks. (in de Bijbel staat de buik voor het oude leven, 
voor de natuurlijke mens) 
 
In de Bijbel wordt ‘Neshamah’ vaak vertaald met; wind, adem of leven of geest. Het woord 
komt zo’n dertig keer voor in de Bijbel. De Heere heeft in Adam geblazen ‘de Neshamah des 
levens’. Adam werd een levende ziel, nadat de ‘Neshamah’ ingeblazen werd. Toen hij 
geformeerd was uit aarde, was hij een dode ziel. Bijbels gezien heeft de mens dus geen ziel, 
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maar hij is een ziel. Het gaat dan om zijn lichaam, en eigenlijk ook over zijn doen en laten. In 
de wereld heeft ziel de betekenis van geestelijke zaken, in de Bijbel niet. De Neshamah 
probeert de mens een bepaalde kant op te duwen, een prikkel, een Godsbesef. Het is een 
Lamp van God die ervoor zorgt dat de mens naar abstracte dingen zoekt, naar geestelijke 
dingen.  
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
Een baby zoekt en vraagt 
 
Een babytje is nog niet ontwikkeld. Het kan eigenlijk niks, het is een kleine levende ziel. Het 
zit vol met reflexen. Het gaat huilen, omdat het voedsel wil, en warmte. En lacht om een 
band op te bouwen met degenen van wie het afhankelijk is. Hoe basaal dit allemaal ook nog 
is, de baby vraagt, en gaat op zoek. En dat moet beantwoord worden. Het is leeg hier, en 
moet gevuld worden. Dat begint dus heel oppervlakkig, maar naarmate de mens zich 
ontwikkelt, doet hij eigenlijk nog steeds hetzelfde.  
 
Op zoek naar geestelijke zaken 
 
Hij gaat zich afvragen; ‘Wie ben ik, en wat doe ik hier, waarom gebeurt dit zo?’. ‘Er moet iets 
zijn’.  Hij vraagt zich af waarom bepaalde zaken zo zijn, maar relateert dat onbewust aan 
abstracte zaken, maar je kunt je vinger er niet opleggen. Dat is het werk van de ‘Neshamah’. 
Het Godsbesef doet je zoeken naar geestelijke zaken. Het is de Lamp, die ieder mens heeft. 
 
Een kind gelooft alles 
 
Kinderen zijn in beginsel, gelovig. Een kind gelooft in eerste instantie alles wat er gezegd 
wordt. Denk aan Sinterklaas, en de ooievaar. Daarna ontdekt het kind dat het zelf kan liegen, 
en dat andere mensen dat ook kunnen. Het kind wordt dan selectief in dingen te geloven die 
anderen zeggen. Geloof is dus eigenlijk geen prestatie van de mens, maar ongeloof wel! 
Oftewel; men kan kiezen wat men wil geloven, geloof is een keuze.  
 
Mattheüs 18 
1 Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het 
Koninkrijk der hemelen? 
2 En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen; 
3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo 
zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. (Om het Koninkrijk van God te kunnen 
ingaan, moet men juist worden zoals een kind) 
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Instinct 
 
Het kan zover komen dat men helemaal niet meer wil luisteren naar de Neshamah, naar die 
inwendige Stem van God, naar dit Godsbesef. Het zoeken houdt dan op. Als je de Neshamah 
bewust blijft negeren, leef je eigenlijk net als dieren die hun natuur volgen, zegt de Bijbel. 
Vanuit een soort instinct; eten en slapen en werken.  
 
Neshamah, adem des levens 
 
De zingeving, het doel, en de innerlijke rust zijn allemaal te vinden voor de mens. De Levende 
God is immers niet ver van ieder van ons. En Hij laat Zich graag vinden. Het probleem is dan 
ook niet het vinden, het probleem is ‘het niet willen zoeken’. Ieder mens heeft een ingeboren 
Godsbesef. De Neshamah zorgt ervoor dat de mens op zoek gaat naar de Waarheid. Waar 
kom ik vandaan? Wat is het doel van mijn leven? Waar ga je heen als je dood bent? (zie ook 
de studie ‘Vroeg zoeken’) 
 
Men wordt aangesproken op eigen verantwoordelijkheid 
 
De Neshama wordt in Spreuken ‘de lamp des Heeren genoemd’. De Neshamah geeft Licht. 
Het doorzoekt het inwendige van de mens, namelijk het hart, oftewel de gedachten. Het 
corrigeert de mens en wijst naar het Goede. De Neshamah is aktief in ons. Als het Evangelie 
van Christus tot de mens komt, dan wordt het geweten van de mens direct aangesproken. 
Aangesproken tot aanname van de Waarheid Die men hoort. Dit is dan ook één van de 
redenen waarom veel ongelovigen zo enorm fel en afwijzend reageren als men hoort van de 
Heere Jezus Christus. Men wordt dan aangesproken, door de Neshamah, op eigen 
verantwoordelijkheid. Men wéét dat men er wat mee moet doen, maar men heeft de keuze 
gemaakt om de Waarheid voor leugen te houden. Of men wil er gewoon niks mee. Uit 
gemak. 
 
Op een rijtje 
  
De Neshamah 
=  Een prikkel die ervoor zorgt dat de mens weet dat God bestaat.  
     Zet de mens ertoe aan om God te zoeken, te danken en te verheerlijken. 
=  Geeft het besef van goed en kwaad. 
    Zet de mens ertoe aan om de Waarheid, namelijk God, te zoeken. 
=  Door dit Godsbesef, door deze Neshamah, weet de mens dat ware Liefde, Gerechtigheid,  
    Waarheid, Trouw en Geloof ergens moet zijn. Door deze Neshamah weet de mens dat  
    hij daar naar op zoek behoort te gaan, want in de wereld is dit namelijk niet te vinden.  
    Als men oprecht zoekt, zal men bij de Heere Jezus Christus uitkomen. 
=  Zou je kunnen vergelijken met de vaste basisgegevens in een computer.  
    Zonder deze, vanuit de fabriek meegegeven basisgegevens, is het een leeg toestel. 
=  De basisinformatie over het bestaan van de Schepper. 
=  De prikkel, de stuwkracht, om in eerste instantie, alles te geloven   
 
 
 



10 
 

Zodat wij de Heere zouden zoeken 
 
Handelingen 17 
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des 
hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 
25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het 
leven, en den adem, (terug vertaald via de septuagint staat er in het Hebreeuws 
‘Neshamah’) en alle dingen geeft; 
26 En heeft uit één bloede (Adam;  Genesis twee; vers zeven) ) het ganse geslacht der 
mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden 
te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning; (de geschiedenis ingedeeld, en de 
mens ingedeeld in volkeren en plaatsen) 
27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; 
hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons. 
28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poeten 
gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht. 
 
1 Johannes 4 
19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 
 
Bevestiging 
 
De wereld komt niet verder dan de stoffelijke dingen. ‘Kun je het meten, kun je het wegen?’, 
maar wie naar de Waarheid op zoek is, zal Deze vinden. Je moet dan wél accepteren wat je 
voorgeschoteld krijgt. Je zou dan wél de Weg bewandelen die je voorgeschoteld wordt, en dat 
kost je wat. Zeker in deze tijd, waarin Christelijk geloof absoluut niet serieus genomen wordt.  
Als je eenmaal ‘ja’ zegt tegen de Waarheid, oftewel de Heere Jezus Christus, zul je bevestigd 
worden. Dan zal de zoektocht op zijn plaats vallen. Dan krijg je uiteindelijk deel aan Zijn Leven, 
zijn eeuwige Leven.  
 
Spreuken 8  
17 Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. 
-- 
35 Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE. 
 
Geef God de Eer 
 
Johannes 1 
9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 
gekend.(=erkend, aangenomen) 
 
Romeinen 1 
21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn 
verijdeld geworden in hun overleggingen (menselijke filosofie, en eigen gedachten) en hun 
onverstandig hart is verduisterd geworden; 
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 
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De meeste mensen hebben liever de duisternis. ‘Hoewel zij God zouden kennen, hebben zij 
Hem niet erkend als God’. Wat blijft er dan over? De Schepping zelf. Dan zoekt men het nut, 
en de reden van bestaan, in de Schepping en zijn schepselen. Dan gaat men bijvoorbeeld 
koeien aanbidden. En de wereld redden natuurlijk. Bij deze mensen, staat de mens centraal.  
 
Johannes 5 
44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet 
zoekt? 
 
Een achterliggende betekenis 
 
We hebben tot nu toe alleen maar gekeken naar de oude, natuurlijke mens. Het vlees. Want 
iedereen heeft die Neshamah ontvangen. Adam gaat over de hele natuurlijke mensheid. Maar 
de Bijbel spreekt niet alleen over de oude Schepping, maar vooral over de nieuwe Schepping. 
De Adam die geformeerd werd uit de aarde, en een levende ziel werd, spreekt niet alleen over 
de eerste mens door God gemaakt. Het gaat niet over de geschiedenis. Paulus schrijft in Efeze 
vijf over ‘de vorming van de vrouw uit de man’. Hij zegt daar heel direct; ‘dit gaat over Christus 
en de Gemeente’.  
 
Van Zijn Vlees, en van Zijn Benen 
 
Genesis 2 
21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap (type van de Verborgenheid, onze Bedeling ) op 
Adam (verwijzend naar de laatste Adam, de Heere Jezus Christus) vallen, en hij sliep; en Hij 
nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.  
22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw (de 
Gemeente is het Lichaam van Christus ) , en Hij bracht haar tot Adam.  
23 Toen zeide Adam: Deze (de Gemeente is het Lichaam van Christus)  is ditmaal been van 
mijn benen, en vlees van mijn vlees! (de Gemeente is onlosmakelijk van Christus) Men zal 
haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.  
24 Daarom zal de man zijn vader (God) en zijn moeder (het Joodse Volk) verlaten, en zijn 
vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn. (Hoofd en Lichaam van Christus) 
 
Markus 10 
6 Maar van het begin der schepping heeft ze God man (Christus) en vrouw (Zijn Lichaam, de 
Gemeente) gemaakt. 
7 Daarom zal een mens (Mens Heere Jezus) zijn vader (God de Vader) en zijn moeder (het 
Joodse Volk) verlaten, en zal zijn vrouw (de Gemeente)aanhangen; 
8 En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. 
(Eén Plant, één levend Organisme, Christus en Zijn Lichaam, Door niets te scheiden) 
 
Efeze 5 
30 Want wij (alle gelovigen) zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 
31 Daarom zal een mens (de Mens Christus Jezus) zijn vader (God) en moeder (Joodse Volk) 
verlaten, en zal zijn vrouw (de Gemeente Zijn Lichaam) aanhangen; en zij twee zullen tot één 
vlees wezen.(Hoofd en Lichaam) 
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 
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Niets kan ons scheiden van Zijn Liefde 
 
Paulus zegt; ‘vanaf Genesis tot aan de Opstanding van de Heere Jezus Christus moest dit  
‘een Verborgenheid’ blijven, maar nu maak ik bekend dat deze ‘samenvoeging door God ‘,  
niet gaat over een willekeurige verbintenis van man en vrouw, maar over de verbintenis van 
Christus en Zijn Lichaam’. Welke ‘scheiding ’er in ons leven als gelovige ook zal plaatsvinden, 
niets en niemand, kan ons (Zijn Lichaam, de Gemeente) scheiden van de Liefde van God, 
Welke is in Christus Jezus onze Heere.  
 
Romeinen 8 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?  
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn 
geacht als schapen ter slachting.)  
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,  
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde 
Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 
 
Eerste Adam, en Laatste Adam 
 
Het feit dat de Heere Jezus is opgewekt uit de dood, bewijst dat Hij de Zoon van God is. De 
dood heerste niet meer over Hem. Hij was trouw aan de roeping waarmee Hij geroepen was. 
Hij is de Eerste Die wedergeboren is in de nieuwe Schepping. Door de Heilige Geest werd de 
levensadem in Christus geblazen. Hij stond op uit de dood. De geschiedenis van Adam, blijkt 
te gaan over de laatste Adam, de Heere Jezus Christus. En de eerste Scheppingsdag blijkt te 
gaan over de eerste Bedeling. De ‘eerste dag’ is daarmee ook een type van ‘de nieuwe 
Schepping die tot stand komt’. ‘Adam werd tot een levende ziel’, hij kreeg de Neshamah 
ingeblazen. De laatste Adam, Christus, werd tot een Levendmakende Geest. Dat geldt ook 
voor ons, Zijn Lichaam. Wij hebben de Heilige Geest ingeblazen gekregen, wedergeboren tot 
nieuwe mens. 
 
Romeinen 1 
1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het 
Evangelie van God, 
2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).(vantevoren 
beloofd, en inmiddels vervuld)  
3 Van Zijn Zoon, (Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; (naar het vlees is Hij 
de Zoon des mensen; naar de lijn van David) 
4 Die krachtelijk bewezen is te zijn (Hij is aangesteld als)  de Zoon van God, naar den Geest 
der heiligmaking (door de Heilige Geest), uit de opstanding der doden) namelijk Jezus 
Christus, onzen Heere:(Hij is niet alleen Zoon van David, maar ook Zoon van God) 
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1 Korinthe 15  
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de 
laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 
46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 
48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen (natuurlijke mens; Adamiet); en 
hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.(wedergeboren mens; Christen) 
49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld 
des Hemelsen dragen. 
50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en 
de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. 
 
Genesis 2 
15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, 
en dien te bewaren. 
 
In de Hof gezet 
 
Adam werd in de hof gezet, om die te bouwen, en erover te heersen. De Hebreeuwse 
vertaling van ‘bouwen’, is dienen, en de vertaling van ‘bewaren’ is bewaken.  Adam moet 
deze hof dus dienen, bewaren, en bewaken tegen eventuele indringers. En Adam moet deze 
hof groter maken, en veroveren op de tegenstanders buiten de hof. Om zo Gods Schepping 
terug te veroveren op Gods tegenstander, de satan. Er wordt tot Adam gezegd dat hij de hof 
moet uitbreiden, zodat hij heerschappij zou hebben over de hele aarde. Dat lukte Adam niet, 
hij kon zelfs de slang niet buiten de hof houden! De slang is een type van de satan. 
 
Genesis 1 
26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij 
heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het 
vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij ze. 
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en 
vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over 
het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! 
 
Genesis 1 
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en 
vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over 
het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! 
 
Genesis 2 
15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, 
en dien te bewaren. 
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Niet naar Gods Beeld en Gelijkenis 
 
De eerste Adam was niet naar Gods Beeld, en naar Gods Gelijkenis! Dit te denken is 
hoogmoed. De eerste Adam had het beeld, en de gelijkenis van zijn ‘moeder aarde’. Toen hij 
stierf keerde hij weer terug in die aarde. ‘Uit stof zijt gij genomen, en tot stof zult gij 
wederkeren’.  
 

Adam       =     mda =  Rood (rood staat voor bloed, en bloed staat voor leven) 

Adamah  =  hmda =   Aardbodem  

 
Genesis 3 
19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl 
gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. 
 
De hele Schepping onderwerpen 
 
Hebreeën 1 
2 Welken Hij (Christus) gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de 
wereld gemaakt heeft; 
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 
hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 
 
Kolossensen 1 
15 Dewelke (=Christus) het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 
machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 
17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 
Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 
 
De Mens Christus Jezus is naar Zijn Beeld 
 
De tweede Mens, oftewel de Laatste Adam, is de Heere uit de Hemel. Sinds Zijn  
Opstanding uit de dood, is Hij de Mens naar Gods Beeld en naar Gods Gelijkenis. Ook 
Hij is teruggegaan naar de Plaats waar Hij vandaan kwam, namelijk naar de Hemel. Hij is 
wedergeboren in de nieuwe Schepping. Hij is Eersteling van die nieuwe Schepping. En wat de 
eerste Adam niet kon, dat zal de Laatste Adam straks verwezenlijken. Hij zal de hele 
Schepping aan Zich onderwerpen, en de tegenstanders verwijderen.   
 
Psalm 66 
1 Een lied, een psalm, voor den opperzangmeester. Juicht Gode, gij ganse aarde! 
2 Psalmzingt de eer Zijns Naams; geeft eer Zijn lof. 
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3 Zegt tot God: Hoe vreselijk zijt Gij in Uw werken! Om de grootheid Uwer sterkte zullen zich 
Uw vijanden geveinsdelijk aan U onderwerpen. 
4 De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U; zij psalmzinge Uw Naam. Sela. 
 
Hebreeën 2 
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij 
hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
 
Nieuw Schepsel 
 
De mens is uit de aarde. De mens heeft een aardse, zondige, oorsprong. Het is Gods 
bedoeling dat de mens een Hemelse oorsprong zou ontvangen. Het is Zijn bedoeling dat 
iedereen zou deelnemen aan die nieuwe Schepping. Het enige wat daarvoor nodig is, is 
geloof. Als je gelooft, word je automatisch wedergeboren in de nieuwe Schepping. Uit 
Genade. Je hoeft daar dus verder niks voor te doen, anders is het geen Genade meer!! Je 
wordt dan een nieuw Schepsel. Als je wedergeboren bent, neem je, door de Heilige Geest, 
deel aan Zijn Opstandingsleven. Dat is eeuwig leven. Dan zal men opgroeien naar Zijn Beeld 
en Gelijkenis.  
 
1 Korinthe 15 
49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld 
des Hemelsen dragen. 
 

Kolossensen 3 
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, 
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het 
evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; (die steeds vernieuwd wordt naar het beeld 
van Zijn Schepper) 
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is (gelovig, oftewel wedergeboren), die is een 
nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Als God naar ons kijkt, ziet Hij Christus 
 
Naar menselijke maatstaven dragen wij nog steeds het beeld van de eerste Adam. De Bijbel 
zegt dat wedergeboren mensen, gelovigen, alleen nog het Beeld dragen van de Hemelse 
Mens Christus. Voor God is onze oude mens, het vlees, gestorven met Jezus aan het kruis. 
God ziet alleen de nieuwe mens, nauw verbonden met Christus. Wij zijn Zijn Lichaam 
geworden. Als God naar ons kijkt, ziet Hij Christus! Wij waren oude schepselen in Adam, wij 
zijn nieuwe schepselen geworden in Christus. Wij nemen zelfs deel aan de Goddelijke natuur. 
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2 Petrus 1 
4 Door Welke (de Heere Jezus Christus) ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, 
opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden 
zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 
 
Genesis 2 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 
 
Een levendmakende Geest 
 
De onzienlijke Christus heeft woning in ons gemaakt. De Geest Die de apostelen ingeblazen 
kregen. Dat zie je (nog) niet aan de buitenkant, maar dat nieuwe leven is actief. Dat nieuwe 
levensbeginsel bepaalt wie wij zijn. De Neshamah legt de aard van de oude mens vast, de 
Geest bepaalt de aard van de nieuwe mens. De Geest zorgt ervoor dat de gelovige gaat doen 
waartoe hij geschapen is. En niet de verkeerde kant op, zoals Adam en Kaïn, maar de goede 
kant op. Dat is althans de bedoeling. Deze typologie wordt dus in Genesis twee vers zeven al 
aangekondigd! Over het hoofd van de eerste Adam, gaat het over de Laatste Adam. Je moet 
eerst geboren worden, wil je wedergeboren worden. 
 
Wat is het échte leven? 
 
Wij beperken ons vaak tot de tastbare, zienlijke dingen. Dat beschouwen wij als het echte 
leven. maar wat is het echte leven? Het natuurlijke leven, de oude mens? Nou, deze gaat 
dood, en neemt niks mee van alles wat hij hier vergaard heeft. Het echte leven is nu nog 
onzienlijk. Het nieuwe leven is onsterfelijk. Onze ogen beperken ons om de werkelijkheid te 
zien, maar we hebben Zijn Geest gekregen waardoor we het wel kunnen geloven en weten. 
Vanuit Zijn Woord. 
 
Genesis 1 
3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 
4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en 
tussen de duisternis. 
5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond 
geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. 
 
De eerste dag 
 
Spreuken 20 
27 De ziel (in het Hebreeuws staat hier ‘Neshamah’) des mensen is de Lamp des HEEREN, 
doorzoekende al de binnenkameren des buiks.  
 
Adam en de laatste Adam. Dat was de eerste lijn van typologie. De tweede lijn, heeft te 
maken met de eerste dag. De Neshamah staat centraal in de eerste Bedeling. Dat kenmerkt 
die eerste Bedeling. En we weten dat die eerste dag een type is van die eerste Bedeling. ‘God 
zeide; ‘daar zij licht! En daar was licht’. Wat hebben we gelezen over de Neshamah? Juist, dat 



17 
 

is een Lamp! Een Lamp van de Heere, ‘onderzoekende’. Wat is dat licht van die eerste dag? 
De zon, maan, en sterren worden immers pas op de derde dag geschapen… 
 
Onderscheid tussen licht en duisternis 
 
Dat licht van die eerste Scheppingsdag is de Neshamah. Dat Licht maakt het onderscheid 
tussen licht en duisternis. In de Bijbel staat licht voor leven, en duisternis voor dood. Je gaat 
op zoek naar de Waarheid, of niet. Je kiest voor eeuwigheid, of voor tijdelijk. Gelovig, of 
ongelovig. Je kiest voor nieuw leven, of de dood. Genade, of Wet. Dat licht maakt scheiding, 
contrast, tussen de oude dingen en de nieuwe dingen. Oordelen van gedachten. 
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
2 Korinthe 4 
 
1 Daarom dewijl wij deze bediening hebben (om het Evangelie, de blijde Boodschap te 
verkondigen) , naar de barmhartigheid, die ons geschied is, zo vertragen wij niet; 
2 Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, 
noch het Woord Gods vervalsende, (er waren veel Korinthiërs die het Evangelie onder een 
bedekking predikte, oftewel de Wet predikte) maar door openbaring der waarheid onszelven 
aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods.(het 
Nieuwe Verbond dat Paulus predikt, de Waarheid beantwoordt aan de Neshamah) 
3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 
4 In dewelke de god dezer eeuw (=de satan) de zinnen verblind heeft, namelijk der 
ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van 
Christus, Die het Beeld Gods is.(de ongelovigen leven nog in duisternis) 
5 Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uw 
dienaars zijn om Jezus' wil. 
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen (Genesis 1; 3) , is 
Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der 
heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.(naar de mate waarnaar wij naar Hem 
kijken, worden wij bestraald, en hebben wij dus gemeenschap met Hem. Zo leren wij Hem 
kennen. Zo worden wij vervolgens ook veranderd door dat Licht van het Evangelie) 
7 Maar wij hebben dezen schat (Heilige Geest) in aarden vaten (de oude mens is een aarden 
vat, Adam is immers uit aarde gemaakt), opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en 
niet uit ons; 
 
Christus of de satan 
 
In deze Korinthebrief wordt geschreven over het Oude Verbond der Wet, tegenover het 
Nieuwe Verbond der Genade. Paulus heeft de taak het Evangelie, het Nieuwe Verbond te 
prediken. Er waren veel Korinthiërs die de Wet predikten. Zij brachten geen Licht, maar zijn 
brachten duisternis. De Wet is een ‘bediening des doods’, niemand kan aan de Wet voldoen. 
Paulus zegt dat wat hij predikt beantwoordt aan de ‘Neshamah’. Paulus zegt dat hij de 
bedekking van het Evangelie heeft weggedaan. Het Oude Verbond der Wet is er niet meer. 



18 
 

Het Evangelie van de Heerlijkheid van Christus, het Beeld van God, schijnt in de harten van 
gelovigen. Paulus vraagt of zij kiezen voor het Licht of de duisternis. Leven of dood. 
 
Typologie 
 
‘Er zij Licht’, zei de Heere God. Nu hebben we te maken met het Licht van het Evangelie, en 
dáár spreekt het Licht van Genesis drie over! Adam werd een levende ziel door die 
levensadem, en wij ontvangen nieuw leven door de Heilige Geest. Wij nemen deel aan het 
nieuwe Opstandingsleven van Christus. Christus blies dan ook, op eerste Paasdag, de Heilige 
Geest over de apostelen. Zij, en wij, zijn nieuwe schepselen geworden doordat de Heilige 
Geest in ons woont. Wij maken deel uit van de nieuwe Schepping. Adam werd een levende 
ziel in de oude Schepping. Het gaat in Genesis, over het hoofd van het leven van de oude 
Adam, over het Leven van de nieuwe Adam.  
 
Genesis 2 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 
 
Johannes 20 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zende Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 
 
Oude mens en nieuwe mens 
 
Wij worden van binnenuit bestraald door dat Licht, door dat Evangelie. Net zoals Adam eerst 
geformeerd werd, en daar kwam van binnen dan die levensadem ingeblazen. Zo zijn wij ook 
eerst in Adam, en vervolgens komt dat nieuwe Leven in ons. De buitenwereld ziet niet dat wij 
het nieuwe Leven in ons dragen. Ongelovigen kunnen er niets mee. Ze kunnen het niet 
voelen, niet proeven, niet meten, niet ruiken, dus is het er niet, maar wij hebben die Schat in 
aarden vaten. (zie ook de studie ‘De Pottenbakker, dertig zilverlingen en de Bloedakker’) Hij 
doet Zijn Werk, en komt tot Zijn Doel, en de aarden vaten zullen eens breken. En dan komt 
dat Licht, dat nieuwe Leven tevoorschijn. Nu is het verborgen. En de hele eerste 
Scheppingsdag spreekt hiervan. 
 
Structuur 
 
Er zit een structuur in de Scheppingsdagen. De eerste dag komt overeen met de vierde dag. 
De tweede Scheppingsdag komt overeen met de vijfde dag. De derde dag hoort bij de zesde 
dag. De zevende dag, is een dag van rust. Ook in de nieuwe Schepping heb je te maken met 
het Licht dat kwam. Dat was op de vierde dag, de vierde Bedeling staat voor de Bedeling van 
de Wet. Toen kwam het Licht in de wereld. ‘Hij kwam tot de Zijnen, maar de Zijnen hebben 
Hem niet aangenomen, maar zovelen Hem hebben aangenomen, heeft Hij macht gegeven 
kinderen Gods te worden’. Wij, als gelovigen, worden nu bestraald door dat Licht, maar dat 
hoort bij die eerste dag. 
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Genesis 1 
3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 
4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen 
de duisternis. 
5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond 
geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. 
 
Johannes 1 
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 
gekend. 
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 
 
Collectief 
 
Wij komen individueel tot God, elke gelovige afzonderlijk. Iedereen zal persoonlijk tot de 
Heere moeten naderen. Dat is ook weer die eerste Bedeling; persoonlijk, individueel. Je moet 
eerst zélf komen, eigen verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent. Op de tweede dag 
hebben we te maken met het collectief. Daar worden wateren vaneen gescheiden. Daar 
wordt onderscheid gemaakt tussen aardse en Hemelse dingen. Dat wordt vervuld in die 
vijfde dag, dan worden de vissen geschapen, voortgebracht door de wateren. Gevleugeld 
gevogelte wordt in de Hemel gezet op die vijfde dag. 
 
Genesis 1 
21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren 
overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. 
En God zag, dat het goed was. 
 
De Gemeente 
 
We hebben al gezien dat in de Bijbel wateren, en zeeën en zee, typologisch staan voor 
volkerenzee. Het is symboliek. Wateren zijn hier in Genesis één dan ook een beeld van de 
volkerenzee. De Gemeente komt voort uit de ‘wateren’; uit de Heidense volkeren. Heidenen 
zijn in de Bijbel alle ‘niet-Joden’. De Gemeente vindt met name zijn oorsprong in de 
verstrooide tien-stammen van Israël. (zie ook de studie ‘Filemon’) 
 
Genesis 1 
21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren 
overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard 
 
Grote vissen 
 

Grote vissen  =  myldgh mnynth  = Ha Thaninim   

                                          nynt    = Thanin        =  Offerande; Gave; Stil geluid; Bezingen 

                                                     Nnt   = Thanan       =  Genadig; Goedgunstig; Gracieus; Machtig 
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Een walvis is machtig en gracieus. Een dolfijn is gracieus en vriendelijk, oftewel goedgunstig. 
Walvisgezang wordt gebruikt voor de communicatie van de walvissen. Ze produceren een 
geluid van rust en kalmte. Een soort sonar. Zij spreken op een verborgen wijze, maar   
het gezang van walvissen is in open zee duizenden kilometers verder, door soortgenoten te 
verstaan. Dolfijnen hebben geen stembanden, maar gebruiken luchtzakken in hun kop om 
fluitsignalen, of sonarsignalen uit te sturen. Deze grote vissen werden geschapen op de vijfde 
dag, en behoren dus tot de vijfde Bedeling. Het gaat over de Gemeente. De Bedeling der 
Verborgenheid oftewel de Bedeling der Genade Gods. Dat is de Bedeling waarin wij nu leven. 
 
Genesis 1 
en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. 
 
Typologie oftewel symboliek 
 
Die vissen zijn gelovigen, die walvissen, zijn een beeld van de Gemeente. Gevleugeld 
gevogelte staat voor Hemelse wezens. Vleugels hebben in de Bijbel te maken met het 
Hemelse, het onzienlijke, het geestelijke. (zie ook de studie ‘Typologie in de natuur; de 
Dolfijn) 
 
De vissen worden vogels in de Hemel 
 
Walvisachtigen, grote vissen, verdrinken als zij onder water blijven, zij moeten iedere keer 
naar boven om zuurstof te halen. Als ze op land gaan, gaan ze dood. Ze horen eigenlijk niet in 
het water, maar ook niet op het land. De link is nu gauw gelegd met de Heere Jezus Christus 
en Zijn Lichaam, de Gemeente. Wij leven midden in de volkerenzee, maar horen daar 
eigenlijk niet meer thuis. Ook wij halen onze adem, ons leven, van Boven. Wij zijn nog wel ín 
de wereld, maar niet meer ván de wereld. Wij zijn geestelijk, als collectief, de Gemeente, 
samen met Christus al in de Hemel gezet. Die vissen worden eigenlijk vogels in de Hemel. 
 
Efeze 2 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden (de natuurlijke mens, de Adamiet, het vlees), 
heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),(uit Genade en 
door geloof hebben wij de Heilige Geest ontvangen, nieuw, eeuwig Opstandingsleven) 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
De Heere verzamelt Zich een Volk 
 
Handelingen 15 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen (niet-Joden) heeft bezocht, om uit hen 
een volk aan te nemen door Zijn Naam. 
 
De Heere verzamelt Zich momenteel een Volk. De Gemeente, een Hemels Volk. Als wij 
wedergeboren zijn, worden wij geplaatst in Zijn Lichaam. Wij zijn weliswaar als individu 
wedergeboren, maar wij worden daarna geplaatst in Zijn Lichaam. Als collectief. 
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De Wederkomst van de Heere Jezus Christus 
 
De derde dag heeft te maken met aardse zaken. Dan komt de Heere terug om Zijn Koninkrijk 
uit te breiden over de aarde. Hij ‘trekt’ de aarde eruit, en zegt; ‘Dit is Mijn Land’. En op de 
zesde dag wordt dit vervuld, dan komt de Heere terug, samen met Zijn Lichaam, de 
Gemeente. De Mens komt terug om de aarde aan Zich te onderwerpen. Hij zal heersen. Dan 
wordt het Hemels Koninkrijk uitgebreid over de aarde. 
 
Mattheüs 28 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. 
 
Nieuwe Hemel en nieuwe aarde 
 
1 Korinthe 15 
24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal 
overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, 
en alle macht en kracht. 
25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd 
hebben. 
 

Psalm 145 
13 Mem. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle 
geslacht en geslacht. 
 
De zevende dag is de rust. Dat is een beeld van het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere 
Jezus Christus. Dat loopt door tot in de nieuwe Schepping. Bij de grote Witte Troon, zullen de 
satan en alle tegenstanders door de Heere worden geoordeeld, en weggedaan. Daarna zullen 
ook de twee geschapen Hemelen (die van de vogels en die van de sterren) en aarde worden 
weggedaan door vuur. En daarna verschijnen er nieuwe Hemelen en nieuwe aarde, waarin 
Gerechtigheid woont.  
 
2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in 
dewelke gerechtigheid woont. 
 
Openbaring 21 
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de 
eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
 
We worden zondig geboren 
 
De mens is een zondaar. De mens wordt zondig geboren; de erfzonde. De erfzonde is 
begonnen bij Adam. De erfzonde is begonnen omdat Adam uit zondige aarde gemaakt is. 
Ieders natuurlijke mens is zondig; zowel van gelovigen als van ongelovigen. Als een mens 
opgroeit in de wereld, is het ‘ikke, ikke, ikke’. Kijk eens hoe een peuter omgaat met 
speelkameraadjes; ‘is van mij’. Dat is hoe de oude mens van binnen is. We worden zondig 
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geboren. Kunnen we nies aan doen. Adam is gemaakt uit zondige aarde. De oude mens 
wordt hooguit gesocialiseerd. In oorlog worden veel mensen beesten, dan komt die ware 
aard weer naar boven.  
 
Psalm 51 
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.  
Romeinen 3 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid.  
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven (missen) de heerlijkheid Gods;  
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 
Jezus is;  
 
De Heere heeft het zonde-probleem opgelost 
 
De Heere heeft de erfzonde, het zonde-probleem, voor ons opgelost. Hij blies de Neshamah 
in, zodat wij op zoek zouden gaan naar Christus. Eenmaal bij Hem aangekomen, zijn wij 
geplaatst in Zijn Lichaam, en nemen wij deel aan de nieuwe Schepping. Voor God is onze 
oude mens dood, Hij ziet ons alleen in Christus. Het zonde-probleem is opgelost door de 
dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Hij heeft ons duur gekocht. Het is daarom 
de bedoeling dat wij het nieuwe Leven gebruiken om in dienst te staan van Hem. Wij zouden 
Hém loven en prijzen. We zouden leven ter Ere van Hem. 
 
1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 
De Neshamah is niet de Heilige Geest 
 
Adam is een type van Christus. De adem in Adam, de Neshamah, is een beeld van de Heilige 
Geest, de onzienlijke Christus. In Christus nemen alle gelovigen deel aan Zijn Leven. De 
Neshamah is dus niet de Heilige Geest. De Neshamah heeft ieder mens vanaf geboorte 
meegekregen. Als richtingwijzer. Hij weet dat hij mens is, en eigenlijk op zoek moet. Het is 
latent aanwezig, en bij de een komt dat tot ontwikkeling, en bij de ander niet. De Neshamah 
zou bewerken dat iedereen de Heere looft. 
 
Psalm 150 
6 Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah! 
 
De Geest wordt gevoed met het Woord  
 
De Geest bewerkt dat ‘wij zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen 
zijn’. Wandelen in overeenstemming met de roeping die de positie in Christus, en in de 
Hemel met zich meebrengt. Dat is het doel, maar dan moet je eerst weten wie je bent. Als je 
weet wie je bent, kun je wandelen, maar eerst opgroeien. Dat is de Taak van de Geest in ons, 
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en het is onze taak dit toe te laten, door ons aan de Geest te onderwerpen. De Geest wordt 
gevoed met het Woord. Het gaat er uiteindelijk niet om wie wij zijn, maar Wie Christus is!! 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
 
1 Korinthe 2 
 
9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, 
en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem 
liefhebben. (dit gaat over de Wijsheid van God, en het Plan dat de wereld niet kent) 
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest (Hij maakt ons mede-weters, Hij 
maakt ons deelgenoten in Zijn Kennis) ; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de 
diepten Gods.(net zoals ook de Neshamah onderzoekende is in de oude, natuurlijke mens) 
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in 
hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.(als we God willen leren 
kennen, dan hebben wij Zijn Geest nodig. Gods Geest getuigt met onze geest, dat wij 
kinderen van God zijn) 
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 
(=de Heilige Geest, de onzienlijke Christus) opdat wij zouden weten (mede-weten) de dingen, 
die ons van God geschonken zijn; (de vraag is eigenlijk; neem je Die Dingen aan van God? De 
dingen Die Hij ons geschonken heeft) 
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert,(wetenschap 
en filosofie van de wereld) maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen 
met geestelijke samenvoegende. 
14 Maar de natuurlijke mens (alle afstammelingen van Adam, iedereen dus) begrijpt niet de 
dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, 
omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 
15 Doch de geestelijke mens (de wedergeboren, gelovige mens) onderscheidt wel alle dingen, 
maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.  
16 Want wie heeft den zin (=het denken) des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? 
Maar wij hebben den zin van Christus.(Wij hebben deelgekregen, via het Woord, aan Zijn 
denken en gedachten, wij hebben zelfs de Goddelijke natuur) 
 
Onderpand 
 
Wij zouden ons onderwerpen aan Zijn Woord, dan komen wij tot Kennis van Hem. Dan zijn 
wij mede-weters van God. De Neshamah is, net zoals de Heilige Geest, een tijdelijk 
onderpand. De Neshamah keert immers, bij de laatste adem, weer terug bij God. Als het 
goed is, heeft deze levensadem zijn werk kunnen doen; de mens heeft dan begrepen dat hij 
de Waarheid zou zoeken, en is dan aangekomen bij Christus. Daar aangekomen, heeft de 
gelovige de Heilige Geest ontvangen als onderpand van de Erfenis die op ons wacht. Die 
ontvangen Geest der Belofte is een waarborg voor eeuwig leven en deelname aan de Erfenis, 
in Christus. De Geest wil ons leiden naar die Erfenis. Wij zouden ons dan ook overgeven aan 
Hem. De Geest doet, in het verborgene, Zijn Werk.  
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Efeze 1 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der Waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt (door de Neshameh zou men hiernaar op zoek zijn geweest); in 
Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der 
belofte;(de Waarheid geloofd; dan komt de Heilige Geest in je hart wonen) 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
2 Korinthe 1 
22 Die ons ook heeft verzegeld, en (namelijk) het onderpand (zekerheid,waarborg) des 
Geestes in onze harten gegeven. 
 
Leven ter Ere van Hem 
 
De wereld ziet het niet, maar de Geest van God is actief. De Geest wil ons leiden naar 
Zoonschap, naar Erfenis., oftewel Heerlijkheid. Hij wil ons leiden in heel de Waarheid. Straks 
zal duidelijk worden wat de Heere in ons heeft mogen bewerken. Naar de mate waarin de 
Geest in en door ons heeft mogen werken, naar díe mate zal Hij ons straks laten delen in de 
Erfenis. Voor degenen die behoren tot Zijn Lichaam, voor alle gelovigen, is er geen 
veroordeling. Er is een be-oordeling. God kijkt of wij hebben geleefd ter ere van Hem. 
 
Johannes 16 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, Hij zal u in al 
de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 
15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, 
en u verkondigen. 
 
1 Johannes 3 
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. (nu 
kunnen we nog niet zien in welke mate we zullen delen in Zijn Heerlijkheid) Maar wij weten, 
dat als Hij zal geopenbaard zijn (straks bij Zijn Wederkomst zal dat wél te zien zijn), wij Hem 
zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.(bij de Rechterstoel, oftewel de 
opname van de Gemeente, zal blijken welke mate van Heerlijkheid wij zullen ontvangen) 
 
Geestelijk opgroeien door Zijn Woord 
 
Ieder mens zal rekenschap moeten afleggen, dat is wat die eerste Bedeling kenmerkt. Ieder 
natuurlijk mens ontvangt de Neshamah, en iedere gelovige ontvangt de Heilige Geest.  
De Neshamah is het levensbeginsel, het begin van het natuurlijke leven, in deze oude 
Schepping. De Heilige Geest is ook een beginsel. Nadat men door geloof is wedergeboren, 
neemt men, door de Heilige Geest, deel aan Zijn Lichaam. Het is het begin van het nieuwe 
Opstandingsleven, in de nieuwe Schepping. Het is de bedoeling dat dat babytje dat vol zit 
met reflexen opgroeit. Dat gebeurd door de redelijke, en onvervalste melk, oftewel het 
Woord. Na wedergeboorte zal men, in Christus, opgroeien door Zijn Woord. Daarna is men 
toe aan vast voedsel, de Honing. (zie ook de studie ‘Melk, Boter en Honing’) 
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1 Petrus 2 
2 En, als nieuwgeborene kinderkens (na wedergeboorte), zijt zeer begerig naar de 
redelijke onvervalste melk (een beeld van Zijn Woord), opdat gij door dezelve moogt 
opwassen;(geestelijk opgroeien) 
 
Wij zullen, in Christus, heersen op de aarde 
 
Dat nieuwgeboren babytje, leert het een en ander op zijn weg. Er komt een moment dat we 
leren dat we ook met anderen te maken hebben. Met broeders en zusters. Er komt een 
moment dat we leren dat we een Volk zijn. Net zoals de tweede Bedeling spreekt dat de 
wereld wordt onderverdeeld in volkeren, en dat er een overheid boven geplaatst wordt. Zo 
leren wij ook dat wij te maken hebben met het Lichaam van Christus, de Gemeente, een 
Hemels Volk. Wij hebben niet slechts te maken met een overheid in deze wereld, wij worden 
straks zélf tot overheid gemaakt, voor de volkeren in de toekomst. Bij Wederkomst van de 
Heere Jezus Christus, met Zijn Lichaam, hier op aarde. Hij komt om de volkeren te oordelen. 
 
1 Korinthe 6 
2 Weet gij niet, dat de heiligen (=gelovigen, het Lichaam van Christus) 
de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig 
de minste gerechtzaken? 
 
Openbaring 5 
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij (=gelovigen, het 
Lichaam van Christus) zullen als koningen heersen op de aarde. 
 
Bezig met de opbouw van Zijn Lichaam 
 
Als de Neshamah je in deze wereld niet mocht brengen naar Christus, en het boeit je 
allemaal niet, dan krijg je het geloof van het collectief. Dan bepaalt het collectief de weg die 
je moet gaan, en kun je hooguit bij jezelf denken; ‘als ik er maar geen last van heb, vind ik het 
prima’. Wij, als gelovigen, zitten daartussen, wij geloven wat anders, en dat gaat wringen. Er 
werd tegen de apostelen gezegd dat ze moesten stoppen met het Evangelie prediken. Zij 
trokken een grens, en zeiden toen dat zij niet anders konden. We moeten God meer  
gehoorzamen dan de mensen. Maar normaal gesproken laveren we als gelovigen mee, en 
proberen we een stil en gerust leven te leiden in deze wereld. Op het moment dat je leeft in 
gemeenschap met God en Zijn Woord, zul je andere gelovigen ontmoeten. Daar zorgt de 
Geest voor. Dan weten we wie wij zijn, en dat wij deel uitmaken van een Volk, we zijn niet 
alleen hier in deze wereld. We zijn allemaal in dienst van de Heere Jezus Christus, we zijn 
allemaal bezig met de opbouw van Zijn Lichaam. 
 
De groei van het Lichaam, gaat via de groei van de individuele leden 
 
In ónze dagen is de Gemeente drager van het Woord van God. De Gemeente ontleent als 
Volk zijn bestaansrecht aan deze functie. Dit is de basis van alles wat over het praktische 
leven van de gelovige beschreven staat. Maar we zouden eerst leren begrijpen waar wij 
staan, wat onze positie is in het geheel. Priesters zijn wij. En wij staan vierentwintig uur per 
dag in Zijn Dienst. We moeten er rekening mee houden dat wij daar individueel 
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verantwoordelijk voor zijn. De groei van het Lichaam, gaat via de groei van de individuele 
leden. Je houdt je individuele verantwoording, want wij moeten eenmaal rekenschap 
afleggen, in ons eentje. Bij de Rechterstoel, de Opname van de Gemeente. Je kan je achter 
niemand verschuilen. Je krijgt Loon naar werken, Zijn Werken in en door ons. Wij zien uit 
naar Zijn Wederkomst in Heerlijkheid.  
 
 
                                                          
                                                                  Amen. 
 


