1 Korinthe 13; De meeste van deze is de Liefde

1 Korinthe 13

1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware
ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.

2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de
wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde
niet had, zo ware ik niets.

3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het,
dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het
mij geen nuttigheid geven.

4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet
lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;

5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt
geen kwaad;

6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;

7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieén, zij zullen te niet gedaan worden;
hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;

10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan
worden.

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een
kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds
was.

12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien
aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend
ben.

13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

lédereen kan behouden worden

Al zou je van alles in de wereld hebben, maar als je de Liefde van God niet hebt, heb je niets.
lemand die niet gelovig, oftewel wedergeboren is, is in Gods ogen eigenlijk niets. Er is geen
communicatie mogelijk tussen God, en de ongelovige mens. Hoewel de Liefde van God
natuurlijk wel ten grondslag ligt aan het feit dat iedereen behouden kan worden.

God stuurde Zijn Zoon uit Liefde voor ons

1 Johannes 4

9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden
heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en
Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.



God heeft de wereld zo liefgehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon heeft gestuurd, tot
verzoening van de (erf-)zonde. Vanaf Zijn dood en Opstanding kan iedereen kiezen voor
verzoening met God. Door geloof kan men, in Christus, kiezen voor communicatie met God.
Dat is een keuze. God geeft de wereld momenteel nog steeds de tijd om tot bekering te
komen. Hij is, vanaf Zijn Opstanding, geduldig, zegt Petrus. Als men, bij leven, Zijn Liefde
afwijst, is men verloren. Helaas, want God heeft er alles aan gedaan om zijn schepselen te
behouden. Zijn Zoon is er zelfs voor gestorven aan het kruis. Wij zijn duur gekocht.

2 Petrus 3

9 De Heere vertraagt de belofte niet (de Belofte dat Hij zal terugkomen) (gelijk enigen dat
traagheid achten), maar is lankmoedig (geduldig) over ons, niet willende, dat enigen verloren
gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

1 Korinthe 6

19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, (bij
geloof komt de Geest in je wonen) Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?(wij
waren verloren, maar zijn gered, Christus heeft ons vrijgekocht)

20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke
Godes zijn.(God heeft een hoge prijs betaald, daarom behoren wij Hem toe)

Praktisch liefhebben, is dienen

Liefhebben = TANIN = Ahavah

Liefhebben is een heel sterk verlangen tot vrijwillige dienstbaarheid aan iemand anders.
Liefde is de drang naar innige, levende, en dus bewegende gemeenschap. In de praktijk van
ons leven, is liefhebben ‘dienen’. Liefde is elkaar dienen; vrijwillig en onbaatzuchtig, en dus
zonder enige voorwaarde. Wij zouden onze broeders en zusters dienen, en liefhebben zoals
de Heere Jezus Christus ons dient, en dus liefheeft. Liefde is de ander dienen, vanuit een rein
hart, en vanuit een ongeveinsd geloof.

1 Timothels 1
5 Maar het einde des gebods (de samenvatting van al wat de Heere ons geboden heeft) is
liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof.

God heeft Zijn Liefde in ons hart uitgestort

De eerste drie verzen uit 1 Korinthe 13, geven aan dat verantwoordelijkheden, en
bezittingen, geen enkel doel dienen, als je de Liefde van God niet hebt. Al heb je dus alle
mogelijkheden, zonder Zijn Liefde ben je niets. Vanaf vers vier vind je zestien kenmerken van
de Liefde van God. Hierin kun je lezen hde God Zich openbaart in Zijn Liefde, want God is
Liefde. Dit is onderwijs voor alle gelovigen, aangezien God Zijn Liefde in ons hart heeft
uitgestort door de Heilige Geest. De Liefde die is uitgestort in ons hart, is Vrucht van de
Geest. Het is het verlangen van de Heere, dat Zijn Liefde gestalte zou krijgen in ons
persoonlijk leven. In ons leven van alle dag.



Romeinen 5
5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den
Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Zijn Liefde eindigt nooit

Psalm 90
2 Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van
eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.

Een vrucht groeit door voldoende licht en water. In de Bijbel is Licht een type van de bron van
Leven, de Heere Jezus Christus. Water is een type van het Woord. Wij zouden de Heere Zijn
Werk laten doen, en Zijn Vrucht laten groeien. Het laatste aspect van de Liefde van God is dat
de Liefde van God nooit vergaat. Zijn Liefde zal in eeuwigheid duren. Waarom? Omdat God
Liefde is! Dit staat twee keer rechtstreeks in de Bijbel. God is God tot in eeuwigheid, en Zijn
Liefde is daardoor dus ook voor eeuwig.

1 Johannes 4

7 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die
liefheeft, is uit God geboren, en kent God;

8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.

16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in
de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

Gemeenteleden zouden elkaar dienen

De strekking van deze Brief is dat gelovigen elkaar wederzijds zouden dienen, namelijk elkaar
zouden liefhebben. Het is de bedoeling dat wij hiervoor kiezen. Daarvoor moeten we eerst
weten wat de Gemeente is, en hoe het zou moeten werken. We zouden kijken wat de Bijbel
er over zegt. Daaraan zouden wij ons onderwerpen, en ons bewust zijn van wat de Heere van
ons verwacht. Waar het om gaat is dat die liefde in ons zou zijn, en zou groeien, als resultaat
van het Werk van God in ons. Het resultaat van een God Die immers Liefde is.

Goddelijke natuur

2 Petrus 1

4 Door welke (Christus) ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door
dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf,
(=het moment dat wij tot geloof kwamen) dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

Vanaf het moment dat wij tot geloof kwamen, oftewel vanaf onze wedergeboorte, nemen wij
deel aan de Goddelijke natuur. De onzienlijke Christus, de Heilige Geest, is toen in ons komen
wonen. God is voor eeuwig, en door die Goddelijke natuur hebben wij dus ook eeuwig leven
ontvangen. Wij hebben, door geloof, deelgekregen aan Christus. Wij zijn Eén Plant met Hem
geworden, daardoor hebben wij deelgekregen aan het eeuwige Leven, en aan de eeuwige
Liefde van God. Dit kan niemand ooit nog scheiden.



Romeinen 6
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

Geloof is een keuze

Onvoorstelbaar dat dit eeuwige leven ons uit Genade gegeven is, door de dood en
Opstanding van Christus. Om behouden te worden, hoeven wij dus enkel te geloven in Hem.
Verder hoeven wij er niks voor te doen, anders is het geen Genade meer! Genade is
onverdiende gunst, daar hoef je niet voor te werken. Genade kent geen enkele verplichting,
en geloof is een keuze. God heeft het ons erg gemakkelijk gemaakt. Een kind kan de was
doen!

Romeinen 11

5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de
verkiezing der genade.(God kiest geloof, en op grond van die ‘verkiezing der Genade’
ontvangt men eeuwig leven)

6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade
geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is
het werk geen werk meer.

Zijn Liefde zou zichtbaar zijn

Als wij, door geloof, de Goddelijke natuur deelachtig zijn geworden, oftewel de Heilige Geest
hebben ontvangen, kunnen wij ons met God verbinden, en kunnen wij in gemeenschap leven
met Hem. Dan zal de Liefde van God tot uitdrukking komen in ons leven. Als die Liefde geen
uitwerking heeft naar buiten toe, dan betekent liefde niets. Als de liefde wél uitwerking heeft
in de praktijk van ons leven, dan brengt het gemeenschap, verbondenheid, en Vrucht tot
stand.

De Vrucht van de Geest

Galaten 5
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

De Heilige Geest is de onzienlijke Christus. Als eerste wordt ‘liefde ‘genoemd als ‘Vrucht van
de Geest’. De Heere wil dat Zijn Leven in ons gestalte krijgt, dat wij veranderd worden naar
het Beeld van Christus. Dat wij dezelfde gedachten, en handelswijze zouden krijgen. ‘Vrucht
van de Geest’, is de gezindheid van de Heere Jezus Christus. Zijn gezindheid, en Zijn
kenmerken, zouden in ons opgewekt worden. Niet door onze eigen inspanningen uiteraard,
maar door het Werk van de Geest van Christus in ons. Wij hoeven ons alleen te onderwerpen
aan Hem en Zijn Woord, dan doet de Geest de rest. Liefde is de drijfveer voor alle dingen,
zowel Goddelijke Liefde, als menselijke liefde. Daarom begint deze negenvoudige Vrucht van
de Geest met ‘Liefde’. Omdat God Liefde is.



2 Korinthe 3

18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot
heerlijkheid, als van des Heeren Geest.

1 Korinthe 13
8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieén, zij zullen te niet gedaan worden;
hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

Vrucht van de Geest, en Gaven van de Geest

De Liefde van God blijft dus tot in eeuwigheid. Vanaf vers acht worden zaken opgenoemd die
wél zouden ophouden. Er is eerst een lange opsomming over wat de liefde voorstelt, en dan
volgt daarna de tegenstelling tussen de Vrucht van de Geest, en de Gaven van de Geest.

Gaven

In de Bijbel is een ‘gave’ een bepaalde verantwoordelijkheid, oftewel bediening, die God ons
geeft. Als wij ons onderwerpen aan Hem, geeft Zijn Geest leiding in die gave. Er is een maat
verbonden aan de gave die wij van Christus ontvangen. Die maat is voor iedereen
verschillend. leder apart ontvangt een bepaalde verantwoordelijkheid die vastligt in Christus.
Die gave, die bediening, houdt verband met de mate van geloof. Houdt verband met trouw
en loyaliteit aan Hem. We hebben dus niet allemaal dezelfde verantwoordelijkheden
ontvangen. De Gaven zijn ter Ere van Hem, en tot opbouw van de Gemeente.

1 Korinthe 12

10 En een ander de werkingen der krachten,; en een ander profetie; en een ander
onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging

der talen.

11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het
bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.

12 Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele
zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus.

Uiterlijk vertoon

Paulus schreef zijn Brief aan de Korinthiérs. De gelovigen in Korinthe waren erg gericht op het
vlees, ze hadden een grote hang naar uiterlijk vertoon. Haantjes-gedrag. Ze probeerden
elkaars meerdere te zijn. Deze Korinthiérs probeerden op eigen kracht
verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. Zij brachten daardoor het tegenovergestelde
tot stand. Via eigen kracht ijveren naar Geestelijke Gaven, brengt geen Vrucht van de Geest
voort. Vrucht van de Geest komt enkel tot stand bij onderwerping aan Christus en Zijn
Woord. Vruchtbare Werken zijn werken die God in, en door ons, mag bewerken. Dode
Werken zijn werken voor en door onszelf, de oude Schepping, en de Wet.



Vruchtdragen

Naar de mate waarin ons hart gevuld is met het Woord van God, naar die mate zullen wij
Vruchtdragen. Dan zullen wij werken doen die naar Gods welbehagen zijn. Het is dus
belangrijk dat wij kennis krijgen van Zijn Woord, van Christus en Zijn Lichaam. Dan zal Zijn
Woord in onze levenswandel tot uitdrukking komen. Dan zullen wij steeds meer naar Zijn
Beeld veranderd worden. Wij zouden leven vanuit Zijn Woord; de Vruchtbare Werken
kunnen dan niet uitblijven. Werken door Hem voorbereid. Vruchtbare Werken, zullen straks
beloond worden. Als deze Vruchtbare Werken niet zichtbaar zijn in ons leven, dan is het een
dood geloof, zegt Jakobus

Efeze 2
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken (=Vruchtbare
Werken), welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Kolossensen 1

9 Waarom ook wij (Paulus en andere apostelen), van dien dag af dat wij het gehoord hebben,
niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis
van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;

10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in

alle goede werken vrucht dragende, en wassende (volwassen worden) in de kennis van God;

Jakobus 2

14 Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij
heeft de werken (=Vruchtbare Werkern; Goede Werken, Werken des Geloofs) niet? Kan dat
geloof hem zaligmaken?

15 Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan
dagelijks voedsel;

16 En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt
verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat
nuttigheid is dat?

17 Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood. (aan de Goede
Werken, en de Gezindheid van Christus, zou men een gelovige herkennen!)

Tot opbouw van de Gemeente

Paulus zegt, in hoofdstuk twaalf, tegen de Korinthiérs dat God bepaalde gaven heeft gegeven
aan gelovigen. Hij zegt dat er veel leden in één Lichaam zijn, en dat de gaven bedoeld zijn ter
opbouw van het Lichaam van Christus, de Gemeente. Tot Eer van God. In hoofdstuk veertien
zegt Paulus hoe het in de Gemeente, ten tijde van de Korinthiérs, zou moeten gaan. Het was
namelijk nogal een chaos bij de inwoners van Korinthe. Paulus gaf hen richtlijnen.

Aandacht trekken
Ook vandaag de dag zijn er nog veel ‘Korinthiérs’ onder gelovigen. Zij zorgen dat zij degene

zijn die aandacht krijgen van hun broeders en zusters. Bijvoorbeeld gelovigen die zeggen
mensen te kunnen genezen, of zeggen dat zij een bepaalde profetie hebben gekregen van



God. Of men laat mensen door de Geest ‘omvallen’ in een dienst. (Dat gebeurt natuurlijk
door een verkeerde geest, de Heilige Geest laat mensen immers ‘opstaan’, en niet
‘neervallen’!) Of ze spreken in tongen, om indruk te maken op andere gelovigen. Ze willen
aanzien. Het draait daarbij om hen persoonlijk, en niet om Christus. Ze doen alles op eigen
kracht, en op de verkeerde kracht. Dit zijn dode werken.

1 Korinthe 13
8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieén, zij zullen te niet gedaan worden;
hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

Teniet gedaan

‘De liefde vergaat nimmermeer’. Dat is de belangrijkste strekking van het voorgaande
Schriftgedeelte. Het gaat namelijk niet zozeer om de Gaven van de Geest, maar om de Vrucht
van de Geest. Liefde is Vrucht van de Geest. Paulus zegt dat bepaalde gaven, zoals
bijvoorbeeld profetie, het spreken in tongen, en de gave van het woord der kennis, teniet
gedaan zullen worden. Die gaven hebben slechts een tijdelijk doel, de Vrucht van de Geest
blijft altijd. Profetieén, hoe belangrijk deze geestelijk gave ook is, zij zal teniet gedaan
worden. Dit betekent natuurlijk niet dat de Profetieén uit Zijn Woord zullen verdwijnen, en
dat er van de vervulling daarvan helemaal niets meer terechtkomt!!

1 Korinthe 13
8b maar hetzij profetieén, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen
ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

De gave van profetie

1 Korinthe 12

7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord
der kennis, door denzelfden Geest;

9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der
gezondmakingen, door denzelfden Geest.

10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander
onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der
talen.

De gave van profetie, talen, en kennis; dit zijn de drie aspecten van de gaven van de Geest die
Paulus benoemt in hoofdstuk twaalf. Het gaat hier over de gave van profetie. Dat is dat het
Woord van God rechtstreeks geopenbaard wordt. In de tijd waarin de Korinthe-gemeenschap
bestond, (dat is de tijd van ‘Handelingen’), waren die gaven actief. Paulus zegt dat deze
verantwoordelijkheden zullen verdwijnen, teniet gedaan zouden worden.

Romeinen 12
5 Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.
6 Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is,



7 Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening,
in het bedienen; hetzij die leert, in het leren;

De gave van talen

Vervolgens zegt Paulus dat ook ‘de gave van talen’ zal verdwijnen. Dat gaat niet over de
verschillende talen die er gesproken kunnen worden. Dit gaat over ‘de gave van het spreken
in tongen’. Tongen en talen zijn in het Grieks hetzelfde. Deze gave wordt ook genoemd in
andere Korinthe Brieven. Paulus heeft er een mening over; hij wil liever dat er vijf
begrijpelijke woorden gesproken worden, dan tienduizend in tongen.

1 Korinthe 12

8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord
der kennis, door denzelfden Geest;

9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der
gezondmakingen, door denzelfden Geest.

10 En een ander de werkingen der krachten,; en een ander profetie; en een ander
onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der
talen.

1 Korinthe 14

18 Ik dank mijn God, dat ik meer vreemde talen spreek, dan gij allen;

19 Maar ik wil liever in de Gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook
anderen moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een vreemde taal.(dit is een
verhouding van 1:2.000; er zit 2.000 jaar tussen de eerste en de tweede Komst van Christus)

De gave van Kennis

1 Korinthe 12

7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord
der kennis, door denzelfden Geest;

Dit gaat niet over kennis in het algemeen, of over kennis van de Heere Jezus Christus, dit gaat
over de specifieke gave van Kennis. Kennis die door God werd doorgegeven, die de Heilige
Geest hen gaf uit te spreken. Kennis voor een bepaalde situatie destijds. Inmiddels is het
Woord van God compleet. De Geest leidt ons nu in alle Waarheid, en om Wijsheid kunnen
wij vragen. Het betekent niet dat wij, in onze dagen, geen Bijbelse kennis meer zouden op
doen. Het is juist de bedoeling om zijn Woord te onderzoeken en kennis te vergaren.

Jakobus 1
5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk
mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Johannes 16
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de
waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord



hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen (zaken die vanuit Zijn Heilsplan nog staan
te gebeuren, zoals de opname van de Gemeente, de bekering van het Joodse Volk, de
Wederkomst van de Christus) zal Hij u verkondigen.

14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

1 Korinthe 13

9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;

10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet
gedaan worden.

Voor een gedeelte

Paulus zegt dus dat de gave van profetie, kennis en tongen, zullen verdwijnen. Dat is namelijk
gedeeltelijke kennis. Dat blijft zo totdat het vol/maakte zal gekomen zijn. Het volmaakte heeft
hier de betekenis van wat volgroeid is. Eventueel dat wat volwassen is. Hetgeen teniet
gedaan wordt, zijn dus de gaven van profetieén, talen (tongen), en kennis. Dit zijn allemaal
gaven ten dele, niet volledig. Deze gaven zullen verdwijnen als het volmaakte gekomen is. Als
je volwassen bent. Paulus praat hier over zichzelf, dat kun je in het volgende vers lezen. Hij
neemt zichzelf als voorbeeld om de Korinthiérs wat duidelijk te maken.

1 Korinthe 13

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als
een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens
kinds was.

Geestelijk volwassen

Paulus had dus blijkbaar de gaven van profeteren, kennis en tongen. Paulus had ten tijde van
‘Handelingen’ ook de gave van genezing. Er konden dus meerdere gaven bij één persoon
terechtkomen. Deze gaven zijn kennelijk opgehouden toen hij geestelijk volwassen was. Toen
Paulus een man, een volwassene, in het geloof was. Paulus heeft dus, op een gegeven
moment, geen gebruik meer gemaakt van de gaven die hij had ontvangen. Sommige gaven
verdwenen vanzelf toen bleek dat er geen Koninkrijk van God op aarde zou komen. De gave
van genezing vinden we bijvoorbeeld niet meer in de Brieven.

Wat Paulus bedoelt te zeggen

Een kind is nog geen volwassene. Als het kind volwassen geworden is, dan houdt dat
kindschap op. Het kinderlijke is dan weg. Daar gaat het hierover. Paulus zegt dat ‘ijjveren naar
de dingen die maar ‘ten dele’ zijn’, kinderlijk gedrag is. De Korinthiérs wilden elkaar immers
aftroeven. Paulus wil hen duidelijk maken dat die gaven dan wel belangrijk zijn, maar dat die
uiteindelijk toch verdwijnen. ‘Het gaat om de Vrucht van de Geest, Die blijft in eeuwigheid.
Dus hou op met dat kinderlijke ruziemaken over gaven die staan te verdwijnen, en ten dele
zijn. Richt je op Christus in plaats van op jezelf en elkaar’.



Vast voedsel

Al in de eerste hoofdstukken verwijt Paulus de Korinthiérs dat zij kinderen zijn, en dat ze melk
nodig hebben, en nog niet toe zijn aan vast voedsel. Het is de bedoeling dat we in geestelijke
zin volwassen zouden worden, volwassen in het geloof, en dus voldoende kennis hebben van
God en Zijn Woord. Paulus zegt hetzelfde tegen de Hebreeén. De Korinthiérs gedragen zich
niet als wedergeboren mensen, zij wandelen niet naar de Geest, maar naar het vlees. Zij zijn
op zichzelf en elkaar gericht, in plaats van op Christus.(zie ook de studie ‘Melk, Boter, en
Honing’)

1 Korinthe 3

1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vieselijken, als tot
jonge kinderen in Christus.

2 Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij
vermoogt ook nu nog niet.

3 Want gij zijt nog vleselijk; (=de oude, natuurlijke mens) want dewijl onder u nijd is, en twist,
en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?

Hebreeén 5

12 Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node,
dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als
die melk van node hebben, en niet vaste spijze.

13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der
gerechtigheid; want hij is een kind.

14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend
hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.

1 Korinthe 13

12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien
aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik
gekend ben.

Metalen spiegel

Paulus geeft nog een mooie uitleg aan de Korinthiérs, in de hoop dat zij dan zullen begrijpen
wat hij bedoelt. Hij heeft het over ‘zien in een rede’; wij zien nu in duistere woorden, en zien
nu in een spiegel. Vroeger waren de spiegels van metaal, en niet van glas. Die spiegels waren
niet glad genoeg. Daarin zag je jezelf vaag, en wat vertekend. Wazig, niet scherp.

De betekenis van Paulus’ vergelijking

Paulus zegt in feite dat dat is hoe een kind tegen de werkelijkheid aankijkt. Een kind kijkt naar
een duister beeld, een vage wereld. Hij doorziet die wereld (nog) niet. De strekking is; we
zien nu door een spiegel in duistere woorden. Het zijn bedekte woorden, maar als men zich
tot de Heere bekeert, dan zal Hij die bedekking wegnemen. Wij zien nu door een spiegel in
een duistere rede, maar als wij volwassen geworden zijn, zullen wij zien ‘aangezicht tot
aangezicht’. Niet meer in een spiegel, maar direct. En in 2 Kor. 3 staat dat ook gewoon;
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2 Korinthe 3

18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot
heerlijkheid, als van des Heeren Geest.

1 Korinthe 13
12b maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan
zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

Aangezicht tot aangezicht

Aangezicht staat voor de buitenkant. ‘Aangezicht tot aangezicht’ komt vaker voor in de Bijbel.
Het gaat dan over de Wolkkolom, de Engel van God, of ‘de Achterkant’ (achterste delen) van
God. ‘Aangezicht tot aangezicht’ slaat niet alleen op onze zienlijke ogen. Het kan ook
betekenen; inzien’, of ‘zicht hebben op’. Het is net zoiets als; ‘Wij zien de Heere met Eer en
Heerlijkheid gekroond’...Dan zien wij ook niet letterlijk met stoffelijke ogen.

1 Korinthe 13
12b maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan
zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

Geloofsgroei

‘Maar alsdan’ betekent ‘als wij volwassen in geloof zijn geworden. Als wij genoeg kennis
hebben van het Woord'. Dat is niet pas in de toekomst, maar in het heden! Het is niet alleen
de bedoeling dat Hij ons kent, maar wij zouden Hem ook kennen. ‘Van Aangezicht tot
aangezicht’ betekent dat er geen bedekking tussen is. Het is een volledig kennen. Wij zien nu
door een spiegel in een duistere rede. Je ziet het wel, maar begrijpt het niet. Je ziet het niet
scherp, want er zit bedekking tussen. Als kind (pas wedergeboren, kort gelovig) kennen we
‘ten dele’, maar als volwassene kennen we ‘gelijk ook wij gekend zijn, aangezicht tot
aangezicht'.

Wij zouden Hem leren kennen zoals wij gekend zijn

Pas als je volwassen bent, maak je daadwerkelijk deel uit van de wereld. Voor kinderen van
God geldt precies hetzelfde. De onvolwassenheid is een fase die voorbij zou moeten gaan.
Wij zouden opgroeien tot volwassenheid. Dat gaat overigens niet vanzelf. We zullen de Bijbel
moeten onderzoeken, en Bijbelstudie volgen. Veel Christenen laten zich tot hun dood voeden
met melk. Zij hoeven dan zelf niet te kauwen, dat is makkelijker! Net zoals ikzelf deed tot
mijn veertigste levensjaar. De Heere kent ons door en door, en als wij volwassen zijn, kennen
wij de Heere dieper, omvangrijker, en beter dan wij Hem als kind kende. De Heere kent ons
beter dan wij onszelf kennen. Wij zouden Hem leren kennen zoals wij ook gekend zijn.
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1 Korinthe 13
11b maar wanneer ik een man geworden ben

Volwassen in het geloof

Als kind kun je het Woord van God nog niet volledig begrijpen. Dat komt omdat een kind nog
erg gefocust is op zichzelf. Een volwassene in het geloof, (een man), zou van aangezicht tot
aangezicht zien. Een volwassene in het geloof houdt zijn zicht op Christus; ‘Ziende op den
oversten Leidsman en Voleinder des geloofs’. Hij heeft kennis opgedaan van Zijn Woord, en
weet inmiddels wat voor de Heere welbehagelijk is. Hij weet wat Vruchtbare Werken zijn, en
stelt zich beschikbaar voor de opbouw van de Gemeente, Zijn Lichaam. Een volwassene in
het geloof leeft dagelijks in gemeenschap met de Heere. Een volwassene kent het Woord
dieper, dan een kind. Het Leven, en de Heerlijkheid, en de Gezindheid van Christus, zou een
weerspiegeling, een weerklank, vinden in ons volwassen geloofsleven. Daartoe wil de Geest
ons leiden. Ter Ere van God, bovendien behouden wij dan een vol Loon.

2 Johannes 1

7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het
vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

8 Ziet toe voor uzelven, dat wij (de apostelen, die het Evangelie brachten) niet verliezen,
hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.

1 Korinthe 13
13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde

Hoop heeft in de wereld een andere betekenis

Hebreeén 6

18 Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een
sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de
voorgestelde hoop vast te houden;

19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het
binnenste van het voorhangsel;

Hoop heeft in de wereld een andere betekenis dan in de Bijbel. Toch is er in de wereld iets
waarin ‘hoop’ nog de juiste betekenis heeft. Dat is namelijk het anker van een schip. Vroeger
had ik een kettinkje met ‘geloof, hoop, en liefde’; een kruisje, een ankertje en een hartje, als
hangertjes aan een ketting. Het anker als symbool van hoop. Het anker is de vastigheid der
dingen. En als het niet vast is, is het dus ook geen anker meer! Het anker, als teken van hoop,
drukt juist de grote zekerheid uit die wij in het geloof hebben. Deze zekerheid is op grond van
het Woord van God. In de Bijbel is ‘hopen’; zeker weten; geloven; vertrouwen; een
toekomstverwachting met zekerheid. En voor zover wij gelovigen zijn in Christus, hebben wij
dus hoop. Hoop doet leven.
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Geloof

Hebreeén 11
1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt (zeker weet), en een bewijs der
zaken, die men niet ziet.

Efeze 1

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het Woord der Waarheid, namelijk het Evangelie uwer
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden
met den Heiligen Geest der belofte;

Geloof is ‘geloof in dingen die men hoopt, dus zeker weet, en nog niet ziet". Geloven is
‘geloven in het Evangelie; geloven in Christus, de Zoon van God. Geloven in Zijn dood en
Opstanding. Geloven in Zijn Woord; Zijn Woord als Waarheid aannemen’. Direct nadat je
gelooft, komt de Heilige Geest in je wonen. Geloven is erkennen, en beamen, Wie Hij is, en
daar dan ook naar leven. Leven uit geloof, is leven vanuit Zijn Woord. Dat zouden we iedere
dag proberen te doen. Dit is een keuze.

Uit geloof tot geloof

Romeinen 1

17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof;
gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige (=gelovige; gerechtvaardigd voor God)) zal uit
het geloof leven.

18 Want de toorn (=oordeel) Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle
goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen (ongelovigen), als die de Waarheid in
ongerechtigheid ten onder houden.(ongelovigen houden de Waarheid voor leugen)

God is rechtvaardig, en de natuurlijke mens is onrechtvaardig. God is getrouw, en de
natuurlijke mens is ontrouw. God is gelovig, en de natuurlijke mens is ongelovig. Het geloof
van Jezus Christus is de oorzaak, de oorsprong, van onze zaligheid. Zaligheid betekent
verlossing, behoudenis, oftewel redding. Als de Heere Jezus niet trouw gebleven was aan het
Woord van God, dan zou die zaligheid niet hebben bestaan. Dan zouden wij geen deel
hebben aan Zijn Lichaam. Dan zou de Geest niet in ons wonen. Dan waren wij verloren.

Wij leven op grond van Zijn Geloof

Die zaligheid is voortgebracht door het werk van de Heere Jezus Christus. Dat werk zou niets
betekend hebben wanneer het niet in overeenstemming was met, en in, gehoorzaamheid
aan God. De rechtvaardige, de gelovige, zal leven uit het geloof van Jezus Christus. Wij leven
op grond van Zijn geloof en Zijn trouw. Wij hebben immers een Hogepriester Die getrouw is
aan Degene Die Hem aangesteld heeft. Hij is getrouw aan Zijn hemelse Vader. Daar plukken
wij de vruchten van, want Hij doet in deze dagen een Werk aan ons, in opdracht van God.
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Filippensen 1

6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft (De Geest is in ons
komen wonen, en wil Vruchtbare Werken voortbrengen), dat voleindigen zal tot op den dag
van Jezus Christus;(=Rechterstoel van Christus= Opname van de Gemeente)

1 Korinthe 13
13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde

En nu blijft

‘Nu blijft’, is als men volwassen is. Als men volwassen is in het geloof, dan blijft geloof, hoop
en liefde. De profetieén, talen, de gave van kennis zullen ophouden, maar de Liefde vergaat
nimmermeer. Geloof en hoop hebben allebei te maken met dingen die we nu nog niet zien,
maar straks staan we oog in oog met de Heere. Dan zijn geloof en hoop dus niet meer nodig,
en verdwijnen straks. ‘Hoop’ is de zekere toekomstverwachting hebben van de beloofde
dingen, die staan te gebeuren, maar als de beloofde dingen straks vervuld zijn, dan is de
‘hoop’ ook vervuld!! Geloof is geloven in iets, wat nu nog niet te zien is. Straks zullen wij zien
waarop wij nu hopen (zeker weten). Geloof is dan overgegaan in aanschouwen, oftewel zien.

Romeinen 8

24 Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want
hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?

25 Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.
(=passie; gedrevenheid)

2 Korinthe 5

6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen
van den Heere;

7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)

8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen,
en bij den Heere in te wonen.

(Dus blijven wij altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning
is, we lichamelijk nog niet bij de Heerewonen. We leven nu immers vanuit vertrouwen,
zonder al echt te zien. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten, sterven, om onze intrek
te nemen bij de Heer, toch blijven we vol goede moed)

Het zag er even hoopvol uit

In het begin van ‘Handelingen’, leek het er nog op dat op aarde alles aan Christus
onderworpen zou worden. Het Koninkrijk van Christus werd op aarde gepredikt in alle
Heidense talen, en met vele grote wonderen en tekenen. Deze verwezen naar het Oude
Testament, en moesten bewijzen dat de Heere Jezus de beloofde Messias was. Tegen alle
verdrukkingen in kwamen er velen tot geloof in de Heere Jezus Christus. Velen werden
toegevoegd aan de Gemeente, het Lichaam van Christus. Zelfs de gevangenisdeuren gingen
voor Gods dienstknechten open. (zie ook de studie “Wonderen en tekenen’)
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Nog geen geopenbaard Koninkrijk van Christus

Maar aan het einde van Handelingen was er op aarde nog maar weinig over van al die grote
manifestaties. Het bleek steeds meer dat er in deze Bedeling geen sprake meer zou zijn van
het Geopenbaard Koninkrijk van Christus op aarde. Het Joodse Volk bleef in ongeloof.
Wonderen hielden op, vreemde tongen en talen verstomden. De genezingen bleven uit. Veel
gaven verdwenen. Pas na de zeventigste Jaarweek zal ook het Joodse Volk geloven in de
Heere Jezus Christus. Dan zullen haar ogen worden geopend. Dan zal ook het Volk Israél de
Heere aannemen als Verlosser en Messias. En dan is het de tijd dat de Heere Zijn, nu
verborgen, Koninkrijk der Hemelen, uitbreidt over de aarde. (zie ook de studie ‘De
zeventigste Jaarweek’)

1 Korinthe 13
8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieén, zij zullen te niet gedaan worden;
hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

Samenvatting gaven

Gave van profetie, gave van kennis, gave van spreken in tongen, waren tijdelijke gaven. Deze
‘Geestelijke gaven’, waren een demonstratie aan ongelovigen, in het verleden. De Korinthiérs
willen deze gaven, bestemd voor het Volk Israél, maar niet loslaten. Terwijl deze een tijdelijke
functie hadden. De Korinthiérs zijn zo druk bezig met zichzelf, en hun zogenaamde gaven, dat
ze vergeten dat het zou moeten gaan om de ‘Vrucht van de Geest’. Hun gaven komen niet
voort uit de Geest, maar uit de werken van het vlees. ‘ Paulus maakt hun dat duidelijk.

Gaven’ zijn op zich dode dingen. ‘Vrucht’ is pas echt Leven. Vrucht komt niet tot stand door
zelf te werken, maar komt tot stand door het Werk van de Geest van God, en op grond van
geloof alleen. Het is als het verschil tussen een kerstboom, en een kersenboom. In de
kerstboom hang je zelf verdiende gaven, maar in de kersenboom hangt onverdiende vrucht...

Sommige gaven waren van tijdelijke aard, hoe imposant ze ook waren. Er zijn nu nog steeds
gaven actief. Gaven zijn wel degelijk nuttig voor de opbouw van de Gemeente, maar ze zijn
ondergeschikt aan het doel daarvan. Het doel is namelijk de Vrucht van de Geest,
samengevat in de term liefde. De Liefde blijft. Liefde is de uitdrukking van innige, praktische,
de andere dienende, gemeenschap.

Efeze 4

11 En Dezelfde (Christus) heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten,
en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;

12 Tot de volmaking der heiligen (=gelovigen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des
lichaams van Christus;

13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods,
tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;
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1 Korinthe 13

9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;

10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet
gedaan worden.

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als
een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens
kinds was.

12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien
aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik
gekend ben.

Samenvatting kind en volwassen in het geloof

Als een kind volwassen wordt, verdwijnt het kinderlijke. Toen ik een kind was, sprak ik als een
kind, dacht ik als een kind, handelde ik als een kind. Kinderen kennen maar ‘ten dele’. Als een
kind volwassen is geworden, dan is het ‘kennen ten dele’ voorbij. De volwassene in geloof,
‘kent volmaakt’. Hij ziet van aangezicht tot aangezicht. Hij kent zoals ook hij gekend is. ‘Zien
in een duistere rede’, hoort bij het kind. ‘Zien van aangezicht tot aangezicht’, hoort bij de
volwassene in geloof.

Een kind ziet de dingen niet in het juiste perspectief, niet in het juiste Licht, en niet in het
volle Licht. Voor een kind in geloof zijn er nog zoveel onduidelijkheden in het Woord van
God. Dat komt ook omdat hij alleen gefocust is op zichzelf. Een volwassene is meer gericht op
de ander. Hij richt zich tot Christus. De volwassene in geloof wil Hem kennen van aangezicht
tot aangezicht. Een volwassene wil Hem kennen, zoals hij door Christus gekend is.

Veel gelovigen kiezen ervoor om kind in het geloof te blijven. Bedenk daarbij; een kind krijgt
geen erfenis. God wil dat wij van kind naar zoon opgroeien, zodat wij mede-erfgenamen in
Christus kunnen worden. Een kind erft niet. De Heere wil ons graag tot zonen stellen, zodat
wij straks delen in de Erfenis

Galaten 4

1 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een
dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles;

6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten,
Die roept: Abba, Vader!

7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon
(volwassen in geloof) zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.

16



1 Korinthe 12
31 Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is

Nog beter

Paulus wijst ons een weg die ‘nog uitnemender is’. Een weg die beter is dan de beste gave.
Dat is die van de Vrucht van de Geest, namelijk de liefde. De gaven zijn daaraan
ondergeschikt, en dienen dat doel.

1 Korinthe 13
13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde

De belangrijkste is de Liefde

Momenteel wandelen wij door geloof, en niet door aanschouwen, maar in de (nabije)
toekomst wordt geloof verwisseld voor aanschouwen. Nu zien we nog niet, maar straks
zullen we zien. En als hoop gezien wordt, is het geen hoop meer! Dan heb je zicht op wat
eens beloofd is. Hoop zal eens vervuld worden, dus daar komt een einde aan. De Liefde is de
meeste omdat Deze nooit vergaat. Zijn Liefde blijft tot in eeuwigheid.

Geloof en Hoop zullen eens niet meer nodig zijn

Hebreeén 11
1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt (=zeker weet), en een bewijs
der zaken, die men niet ziet.

Als we alle Hemelse dingen kunnen zien, zijn geloof en hoop niet meer nodig. Aan ons geloof
komt een einde, aan hoop ook. Eens wordt vervuld wat ons beloofd is. Wat is er zoal aan ons
beloofd? Nou, de erfenis die voor ons weggelegd is in de Hemel, en dat de Heere eens zal
komen, en dat wij Hem zullen zien zoals Hij is, en dat wij gelijk aan Hem zullen zijn. En dat wij
met Hem zullen heersen in het geopenbaarde Koninkrijk op aarde etc

Niets kan ons ooit scheiden van de Liefde van de Heere

1 Korinthe 13

4 De liefde van God is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde van God is niet afgunstig; de
liefde van God handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;

5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt
geen kwaad;

6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;

7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

De Liefde van de Vader voor Zijn kinderen. De Liefde van Christus voor Zijn Lichaam. De
Liefde die we nu al ontvangen van de Heere, zal tot in eeuwigheid blijven.
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Romeinen 8

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?

36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn
geacht als schapen ter slachting.)

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,

39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde
Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Amen.

Getalswaarde 13

1 Korinthe 13
13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

Liefhebben = 12X = Ahavah = 5.2.5.1=13 (getalswaarde)
Vermogen tot éénwording; In vrijwillige dienstbaarheid
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