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De Bijbel en de geslachtsorganen van de vrouw 
 
‘De Bijbel en de geslachtsorganen van de vrouw’. Dit is de twaalfde, en één na laatste, studie 
van de reeks ‘De Bijbel en het menselijk lichaam'. Zoals we al in de vorige studies over het 
menselijk lichaam konden lezen, is de anatomie van de mens een plaatje, een beeld, van 
geestelijke Waarheden. Wat zegt de Bijbel over de vrouwelijke geslachtsorganen? En welke 
Waarheden uit Zijn Woord vinden we terug in de anatomie ervan? We kunnen het in deze 
studie ontdekken. 
 
Klinkt misschien wat vreemd 
 
De Bijbel en de geslachtsorganen van de vrouw bestuderen, klinkt misschien wat vreemd, 
maar is zeker de moeite waard. Alles in de natuur is een weerspiegeling van het Wezen en 
Werk van de Heere. Een beeld van Zijn eeuwige Kracht en Goddelijkheid, zegt Romeinen. 
Alles een weersspiegeling? Ja, echt alles! Zélfs de geslachtsorganen van de mens. De Bijbelse 
Waarheden zijn terug te vinden in de natuur. Alles is geschapen zoals het behoort te zijn, er 
bestaat hierin geen toeval! Lijnen in Zijn Woord, komen overeen met lijnen in de natuur. Als 
je op deze manier leert kijken, en studeren, zul je steeds meer verwonderd zijn. Ook 
bestudering van de geslachtsorganen van de vrouw, geven weer een éxtra dimensie aan de 
Bijbelse Waarheden. Wat een Groot God! (zie ook de studies; 'De Bijbel en het menselijk 
lichaam', en 'Typologie in de Bijbel') 
 
Romeinen 1 
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun 
geopenbaard. 
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen 
verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te 
verontschuldigen zouden zijn. 
(Men kan God kennen, want God heeft het iedereen kenbaar gemaakt in Zijn Schepping. Het 
Wezen en de Werken van God zijn zichtbaar in Zijn Schepping, dus is niemand te 
verontschuldigen) 
 
Adam bekende Eva 
 
Genesis 4 
1 En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zeide: Ik 
heb een man van den HEERE verkregen!(de geboorte van de eerste mens) 
 
De Heere is Schepper van man en vrouw. Hij heeft hen zó gemaakt dat zij zich kunnen 
voortplanten, zich kunnen vermenigvuldigen. Hij heeft de vrouw zo geformeerd dat zij kan 
‘vruchtdragen’. In de vorige studie hebben we al gezien dat alle schepselen, zowel man als 
vrouw, vrouwelijk staan ten opzichte van de Heere. De M(m)an is de G(g)ever van Z(z)aad, en 
de vrouw de ontvanger ervan. Het zaad is een beeld van het Woord van God, en een beeld 
van Christus, het Zaad van Abraham en David. In de Bijbel wordt ‘geslachtsgemeenschap 
hebben’ vertaald met; bijliggen, ingaan tot, kennen, ofwel bekennen.  
 
 

https://alleengeloof.nl/wp-content/uploads/2021/06/De-Bijbel-en-het-menselijk-lichaam.pdf
https://alleengeloof.nl/wp-content/uploads/2021/06/De-Bijbel-en-het-menselijk-lichaam.pdf
https://alleengeloof.nl/wp-content/uploads/2020/07/Typologie-in-de-Bijbel.pdf
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In gemeenschap leven met Christus 
 
Geslachtsgemeenschap hebben, is een beeld van geestelijke gemeenschap met God. Wij 
zouden in gemeenschap leven met de Levende God. Het is een beeld van het Woord van 
God, dat in onze harten uitgestort wordt, en daar nieuw leven teweeg brengt. Nadat het 
‘Zaad der wedergeboorte’ in ons hart is geplant, komt er nieuw, eeuwig leven uit voort. De 
Man geeft Zaad, en de vrouw, het schepsel, ontvangt, en gaat vruchtdragen. Tenminste als 
men zijn hart daarvoor openstelt. In de Bijbel worden wij opgeroepen tot gemeenschap met 
Christus; Hem leren kennen door bestudering van Zijn Woord, en daaruit proberen te leven. 
 
1 Petrus 1 
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het 
levende en eeuwig blijvende Woord van God. 
 
Filippensen 1 
3 Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk. 
4 (Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende) 
5 Over uw gemeenschap aan het Evangelie (het Woord van God; Zaad der wedergeboorte), 
van den eersten dag af tot nu toe; 
 
1 Johannes 1 
3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons 
gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn 
Zoon Jezus Christus. 
 
Eva werd geformeerd uit Adam  
 
Genesis 2 
21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een 
van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. 
22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij 
bracht haar tot Adam. 
23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal 
haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. 
24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij 
zullen tot een vlees zijn. 
 
Genesis 2 
21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap (type van de Verborgenheid, onze Bedeling ) op 
Adam (verwijzend naar de laatste Adam, de Heere Jezus Christus) vallen, en hij sliep; en Hij 
nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.  
22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw (de 
Gemeente is het Lichaam van Christus, en staat vrouwelijk ten opzichte van het Hoofd 
Christus), en Hij bracht haar tot Adam.  
23 Toen zeide Adam: Deze (de Gemeente is het Lichaam van Christus)  is ditmaal been van 
mijn benen, en vlees van mijn vlees! (de Gemeente is onlosmakelijk verbonden met Christus) 
Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.  
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24 Daarom zal de (M)man zijn (V)vader (God) en zijn moeder (het Joodse Volk) 
verlaten, en zijn vrouw aankleven (éénworden); en zij zullen tot één vlees zijn. (Hoofd en 
Lichaam van Christus zijn Eén) 
 
Die twee zullen tot één Vlees zijn 
 
Markus 10 
6 Maar van het begin der schepping heeft ze God (M)man (Christus) en vrouw (Zijn Lichaam, 
de Gemeente) gemaakt. 
7 Daarom zal een mens (de Mens Christus Jezus) zijn vader (God de Vader) en zijn moeder 
(het Joodse Volk) verlaten, en zal zijn vrouw (de Gemeente)aanhangen; 
8 En die twee (Hoofd en Lichaam, de Gemeente) zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet 
meer twee zijn, maar één vlees. 
(Eén Plant, één levend Organisme, Christus en Zijn Lichaam, door niets te scheiden) 
 
Efeze 5 
30 Want wij (alle gelovigen) zijn leden Zijns lichaams (het Lichaam van de Christus), van Zijn 
vlees en van Zijn benen. 
31 Daarom zal een (M)mens (de Mens Christus Jezus) zijn (V)vader (God) en moeder (Joodse 
Volk) verlaten, en zal zijn vrouw (de Gemeente Zijn Lichaam) aanhangen; en zij twee zullen 
tot één vlees wezen.(Hoofd en Lichaam) 
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 
 
Niets kan ons scheiden van Zijn Liefde 
 
Efeze 5 
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 
 
Paulus zegt hierboven in Efeze vijf; ‘vanaf Genesis tot aan de Opstanding van de Heere Jezus 
Christus moest dit ‘een Verborgenheid’ blijven, maar nu maak ik bekend dat deze 
‘samenvoeging door God‘, niet gaat over een willekeurige verbintenis van man en vrouw, 
maar over de verbintenis van Christus en Zijn Lichaam’. Adam en Eva zijn hiermee een type 
van de Hogepriester Christus, en de Gemeente, Zijn Lichaam. Welke ‘scheiding’ er in ons 
leven als gelovige ook zal plaatsvinden, niets en niemand, kan ons (Zijn Lichaam, de 
Gemeente, de gelovigen) scheiden van de Liefde van God, Welke is in Christus Jezus onze 
Heere.  
 
Romeinen 8 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?  
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn 
geacht als schapen ter slachting.)  
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,  
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 
liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 
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Heup 
 
In de Bijbel worden verschillende woorden gebruikt voor de aanduiding van de vrouwelijke 
geslachtsdelen. In de vorige studie over ‘de geslachtsorganen van de man’, zagen we al dat er 
begrippen zijn die gebruikt worden voor zowel de vrouwelijke, als voor de mannelijke 
geslachtsorganen. Zoals bijvoorbeeld het woord ‘heup’. Daarmee wordt niet het heupbeen 
bedoeld, maar de hele streek waarin de geslachtsdelen zich bevinden.  
 
Exodus 1 
5 Al de zielen nu, die uit Jakobs heup voortgekomen zijn, waren zeventig zielen; doch Jozef 
was in Egypte. 
 
Buik 
 
Het woord ‘buik’ wordt ook wel gebruikt als het vrouwelijk geslachtsorgaan bedoeld wordt. 

Het Hebreeuwse woord voor buik is ‘bèten’ nfb 50.9.2 Dit woord wordt vooral gebruikt voor 

de geslachtsdelen als er kinderen ‘uit de buik’ voortkomen. Zoals bijvoorbeeld in Genesis 
vijfentwintig, waar de Heere zegt dat er twee Volken uit de ‘buik’ van Rebekka zouden 
komen.  
 
Genesis 25 
23 En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw 
ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de  
meerdere zal den mindere dienen.  
 
Hebreeuwse begrippen 
 
Wanneer wij de Hebreeuwse letters uitspreken, dan staan ze voor een bepaald begrip. Net 
zoals in onze taal, wanneer wij onze letters uitspreken. Zoals de letter T(hee), of de letter 
V(ee), of de letter Z(et). Zo vormt ook elke Hebreeuwse letter een bepaald begrip, en heeft 
elke Hebreeuwse letter een getalswaarde. Dit zit nu eenmaal in de Hebreeuwse taal 
opgesloten, en Hebreeuws is de taal van God. 
 
Handelingen 26 
14 En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik (Paulus)een stem, tot mij 
sprekende, en zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u 
hard, tegen de prikkels de verzenen te slaan. 
15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. 
 
Gevaarlijk? 
 
Er zijn Christenen die tegenstander zijn van het gebruik van de getalswaarden van de 
Hebreeuwse letters in de Bijbel. Het zou duivels zijn, en daardoor gevaarlijk om ermee bezig 
te zijn. Dit komt waarschijnlijk door de Joodse filosofische dwaalleer ‘Kabbalah’, waar ook 
gebruik wordt gemaakt van getalswaarden. Maar de getallen in de Bijbel, staan niet 
geschreven in cijfers, maar in letters. In de Bijbel zijn cijfers in principe gewoon woorden. Dus 
wat is het verschil met de andere Hebreeuwse woorden in de Bijbel? Elk woord in de Bijbel 
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heeft betekenis, en staat er niet voor niets. Ieder woord is ingegeven aan de schrijver ervan, 
door de Geest van God. Wij zouden, volgens de Heere Jezus, al de Schriften onderzoeken. 
Daar horen de getallen gewoon bij, anders zouden ze er niet staan! 
 
Johannes 5 
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die 
zijn het, die van Mij getuigen. 
 
Het Hebreeuwse woord voor buik  
      

Buik               = n f b = bèten 50.9.2 

Zoon              = n   b = Ben       50.2 

Baarmoeder =  f      = Teth            9  

                           b      =  Beth                = huis; dochter en als voorzetsel; in, door, of met 

                            n       = Nun    =    50  = vis; voortspruiten; voortplanten; nakomeling         

                                         
Baarmoeder 
 
Zoals je hierboven kunt zien, heeft het Hebreeuwse woord voor buik, het woord zoon in zich. 
In het midden staat de letter ‘teth’. Deze letter staat voor baarmoeder. De letter heeft ook 
wel wat van de vorm van een baarmoeder, met de opening aan de bovenkant. In het 
Hebreeuwse woord voor buik, staat de baarmoeder dus in het middelpunt. ‘De Zoon komt 
via de baarmoeder’. Die Zoon is natuurlijk de Heere Jezus Christus. De getalswaarde van de 
letter nun is vijftig. Het getal 50 spreekt in de Bijbel onder andere van nieuwe Schepping, 
Pinksteren, en uitroepen van vrijheid, ofwel Verlossing. In het Hebreeuwse woord voor buik 
kunnen we daardoor nu lezen; ‘door de baarmoeder komt verlossing’. Op het hoogste niveau 
is het de Zoon Die Verlossing heeft gebracht.  
 
Het Zaad van de vrouw 
 
Genesis 3 
14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt 
boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij 
eten, al de dagen uws levens. 
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u (=satan) en tussen deze vrouw (letterlijk Eva; 
mensheid in het algemeen; het Joodse Volk), en tussen uw zaad (=satan) en tussen haar zaad 
(=Christus); datzelve zal u den kop vermorzelen (=in de Opstanding van Christus versloeg Hij 
de satan), en gij zult het de verzenen vermorzelen. 
16 Tot de vrouw (het schepsel)  zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk 
uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal 
over u heerschappij hebben. (het is namelijk de bedoeling dat er nieuw leven in ons 
geopenbaard zal worden, en dit gaat ten koste van ons oude leven, ons ego) 
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Het Zaad van de vrouw, (het Joodse Volk), is Christus. Alle typologie in de natuur, spreekt in 
hoogste instantie altijd over Christus, net zoals het Woord, en ook de Hebreeuwse tekens dit 
doen. Als je deze lijnen enigszins leert begrijpen, en de samenhang ervan gaat zien, zul je 
nooit meer twijfelen of de Bijbel wel Gods Woord is! 
 
Het getal 9 in de Bijbel 
 

Letter Teth is de negende letter  =    f         =  9             = baarmoeder  

 
Als je zoekt in de Bijbel, heeft de negen twee kanten. Aan de ene kant heeft het het oordeel 
in zich, aan de andere kant heeft het de vrucht in zich. Het oordeel komt eerst, en het leidt 
tot vrucht. Na de negen, komt de vrucht. De geboorte van een kind brengt, na 9 maanden, 
weeën met zich mee. De moeder heeft het zwaar voordat het kind ter wereld komt. De 
negen spreekt over barensnood, en geboorte van ‘nieuw leven’, ofwel nieuw 
Opstandingsleven. De weeën komen daarbij overeen met verdrukking. Het water dat moet 
breken, het vruchtwater, is een beeld van dood en Opstanding, ofwel wedergeboorte.  
 
Vrucht het gevolg van het oordeel 
 
Galaten 5 
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.(de negenvoudige Vrucht van de Geest zou 
gestalte in ons krijgen) 
 
Het getal 9 staat dus enerzijds voor oordeel, maar aan de andere kant leidt negen tot vrucht.   
Bijbels gezien is het zo, dat de vrucht het gevolg is, van het oordeel van de moeder. Bij enkele 
geboorten in de Bijbel, stierf de moeder. Zoals Rachel stierf bij de geboorte van Benjamin. 
Ook de vrouw van Pinehas, (de goddeloze zoon van Eli) stierf toen zij beviel van Ikabod.  
 
Genesis 35 
17 En het geschiedde, als zij het hard had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: 
Vrees niet; want dezen zoon zult gij ook hebben! 
18 En het geschiedde, als haar ziel uitging (want zij stierf), dat zij zijn naam noemde Ben-oni; 
maar zijn vader noemde hem Benjamin. 
19 Alzo stierf Rachel; en zij werd begraven aan den weg naar Efrath, hetwelk is Bethlehem. 
 
Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen 
 
Hebreeën 10 
9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om 
het tweede te stellen. 
 
Bijbels gezien betekent dit dat ‘het nieuwe’, gestalte krijgt, wanneer ‘het oude’ is 
afgestorven. Zoals Rachel stierf, toen Benjamin werd geboren. Dit beeld vinden we vaak 
terug. Bijvoorbeeld dat uit deze Schepping een nieuwe Schepping voortkomt, en dat deze 
oude Schepping, na de grote Witte Troon, helemaal zal verdwijnen. De Heere Jezus stierf, en 
de Heere Jezus Christus stond op. God neemt het eerste weg, om het tweede te stellen; niet 
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de eerste geboorte, maar de wedergeboorte. Niet de oude mens,  maar de nieuwe mens. 
Niet het vlees, maar de Geest.  
 
Belofte en vervulling van Belofte 
 
Israël werd uit Egypte verlost na negen plagen. De uittocht, de verlossing, uit Egypte, via de 
Schelfzee, (vruchtwater!) is de geboorte van het Volk Israël. De Heere Jezus stierf kort ná ‘de 
9e ure’. Zijn Wedergeboorte op de derde dag staat voor ‘nieuw Leven’, leven in de nieuwe 
Schepping. Belofte (=3) krijgt vervulling (drie in het kwadraat) na de periode van 
zwangerschap = 3x3=9. Beloften, gedaan aan Abraham, krijgen hun volledige vervulling, op 
grond van de Opstanding van Christus, ten 3e dage. Dit staat op aards niveau voor de 
vervulling van de Belofte dat Abraham een vader zou worden van vele Volkeren, en Christus 
is het Zaad van Abraham. 
 
Mattheüs 27 
45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure(het 
oordeel van God kwam over de Heere Jezus) toe. 
46 En omtrent de negende ure (verdrukking, barensnood) riep Jezus met een grote stem 
zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij 
verlaten! 
 
Verborgenheid 
 

De letter teth f is feitelijk opgebouwd uit twee andere Hebreeuwse letters. De letter z zaïn 

met getalswaarde 7, en aan de rechterkant de k kaph, met getalswaarde 20. De teth is dus 

een samengestelde letter uit twee andere letters, gezamenlijk met verborgen getalswaarde 
27. Zevenentwintig is drie tot de derde macht; 3x 3x 3 Dit staat voor de driedimensionale 
kant van de vervulling van Belofte, namelijk de Hemelse kant.  
 
Veel Wijsheid 
 
Deze Hemelse kant heeft betrekking op de Gemeente. Nu wordt de belofte, gedaan aan 
Abraham, toegepast op ons, want ook wij zijn erfgenamen van de Belofte Door geloof in 
Christus, zijn ook wij zaad van Abraham. Dit is een verborgenheid, en dat zien we dus, 
verborgen, terug in de letter teth, die baarmoeder betekent. Je ziet nu wat er allemaal 
opgesloten zit in het woord ‘bèten’, dat dus buik betekent. De Heere heeft er veel Wijsheid in 
verborgen. Hebreeuws is niet voor niets de taal van God! 
 
Galaten 3 
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft 
te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend 
worden. 
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. 
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Onvruchtbare vrouwen 
 
In de Bijbel komen veel onvruchtbare vrouwen voor. Zoals Hanna en Rachel. Het was altijd 
een wonder van de Heere, wanneer er toch een kind geboren werd. Vrouwen die 
aanvankelijk onvruchtbaar waren, kregen door ingrijpen van God, tóch een kind. Typologisch 
is de vrouw een uitbeelding van de oude Schepping. De oude Schepping kan geen leven 
voortbrengen. Het is een wonder van God, dat uit deze oude Schepping, in etappes, toch een 
nieuwe Schepping voortkomt. De wereld is onvruchtbaar, maar doordat de Heere Zijn Zaad, 
Christus, in deze wereld bracht, is er nieuw leven ontstaan. Christus legde het ‘Zaad der 
wedergeboorte’ in de wereld.    
 
1 Petrus 1 
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad (Zijn Woord; 
Christus), door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.  
24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. 
Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 
25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u 
verkondigd is. 
 
Barensnood  
 
Romeinen 8 
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen (de hele Schepping) zucht (kreunen), en 
te zamen als in barensnood is tot nu toe. 
Romeinen 8 
23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes (de Gemeente, alle 
gelovigen, zijn eerstgeborenen van de nieuwe Schepping. Eerstelingen van de Oogst  
hebben(=zijn), wij ook zelven, zeg ik, zuchten (kreunen; lijden) in onszelven, verwachtende de 
aanneming tot kinderen zoonstelling, namelijk de verlossing onzes lichaams.  
(Ook wij, als eerstelingen van een nieuwe schepping, zuchten, want we verwachten, al 
kreunende, al lijdende, de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dit is bij de 
opname van de Gemeente, dan worden we verlost van ons lichaam) 
 
Wij, als gelovigen, wéten waarom de wereld, de oude Schepping, lijdt. De hele Schepping is 
in barensnood. Ook wijzelf. Sinds de Opstanding van Christus, komt er een nieuwe Schepping 
voort uit de oude Schepping. Deze moeder aarde is zwanger, en via lijden en barensnood 
komt, via verschillende fasen, een nieuwe Schepping tot stand. De Gemeente is daarvan, nu 
al, de eersteling. Samen met Christus zijn wij eerstgeborenen van die nieuwe Schepping. Wij 
zijn mede met Christus in het Koninkrijk der Hemelen gezet, en dat is nieuwe Schepping. 
Waar de Schepper in de Schepping ontvangen wordt (Zijn Woord = Zijn Zaad), daar zal de 
oude Schepping een nieuwe voortbrengen. Net als bij barensnood, zouden wij óver het lijden 
heenkijken. De Heerlijkheid die ons te wachten staat, is alle pijn en moeite meer dan waard. 
Na de bevalling, een kindje op haar arm, is de moeder de pijn al snel vergeten. 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in (=samen met; in 
nauwe verbondenheid met) Christus Jezus; 
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Ingewand 
 
Het begrip ‘schaamte’, en een enkele keer ‘schoot’, komen ook voor in de Bijbel als de 
vrouwelijke geslachtsdelen bedoeld worden. Een ander woord, wat er in de Bijbel ook voor 

gebruikt wordt, is ‘ingewanden’. Het Hebreeuwse woord daarvoor is ‘mee`iem’ = m=yum = 

40.10.70.40. Als je van dit Hebreeuwse woord de letter ‘ayin’ u apart houdt, dan vormen de 

rest van de letters het Hebreeuwse woord ‘majim’. Dit wordt vertaald met ‘water’. De 
getalswaarde van de letter ayin is 70, en staat voor ‘volheid’, of ‘vervulling’.  
 
De volheid die in het water geschied 
 
Het ingewand, wat staat voor de voortplantingsorganen, staat dus voor; ‘de volheid die in het 
water geschied’. Het kind dat in de baarmoeder is, is omgeven door water, vruchtwater. Te 
midden van het water, komt de volheid van het kind. Dat vruchtwater, ofwel de vliezen, 
moeten breken. Als het water eruit is, is de weg vrij voor het kind. In de Bijbel is dit een type 
van dood-en-opstanding, ofwel wedergeboorte. Denk hierbij ook aan de Jordaan, en de 
Schelfzee; er moet een pad daar doorheen gevormd worden, het water moet aan de kant. 
Daarna kan de verlossing ofwel de geboorte, plaatsvinden. Letterlijk, en dus ook figuurlijk! 
 
Psalm 71 
6 Op U heb ik gesteund van den buik aan; van mijner moeders ingewand aan zijt Gij mijn 
Uithelper; mijn lof is geduriglijk van U 
 
Jesaja 49 
1 Hoort naar Mij, gij eilanden! en luistert toe, gij volken van verre! De HEERE heeft Mij 
geroepen van den buik af, van Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam gemeld. 
 
Anatomie buitenkant 
 
Afbeelding 1 De vulva bestaat uit de grote, en de kleine schaamlippen, de voorhof en de 
clitoris. De vulva heeft aan de bovenkant een schaamheuvel, deze wordt ook wel 
venusheuvel genoemd. De venusheuvel is een beeld van nieuw leven. In de Griekse 
mythologie is ‘Aphrodite’ de godin van de liefde, en de vruchtbaarheid. Een lente-godin. De 
Romeinen noemden haar Venus. De schaamheuvel is behaard. ‘Haar’ is in de Bijbel een 
beeld van kracht. De voortplantingskracht, het veel-worden, het toenemen in aantal, 
gebeurd inderdaad via de vrouw die zwanger wordt, en kinderen baart. De schaamlippen 
bedekken de gevoelige, en inwendige organen. De kleine schaamlippen komen bovenaan 
samen bij de clitoris, een heel gevoelig orgaan is. Daaroverheen zit de clitoriskap. Meer naar 
beneden zie je de ‘voorhof’. Het is heel treffend dat ze dit gebied de voorhof hebben 
genoemd. In de voorhof vind je ook het maagdenvlies.  
 
Anatomie binnenkant 
 
We hebben nu gekeken naar de buitenkant van de geslachtsorganen van de vrouw. Op 
afbeelding 2 zien we de binnenkant. Onderaan zie je eerst weer de vulva afgebeeld. 
Daarbinnen, het eerste gedeelte, zie je de voorhof. De voorhof sluit zich af met het 
maagdenvlies. Het maagdenvlies vormt de grens tussen het voorhof, en de vagina, ofwel 
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schede. Als je in de vagina omhoog gaat, kom je in de baarmoederhals terecht. De 
baarmoederhals heeft een uitgang-ingang die ‘portio’ heet, hier zit het woord ‘poort’ in. Het 
is een opening die gewoonlijk met een slijmprop is afgesloten. Alleen enkele dagen voor de 
ovulatie, de eisprong, (wanneer de vrouw vruchtbaar is) dan lost de slijmprop op. Op die 
manier is de toegang naar de baarmoeder vrij. Als er dan gemeenschap plaatsvindt, dan kan 
het zaad vrij in de baarmoeder binnenkomen. De baarmoederhals loopt over in de 
baarmoeder, de uterus. De baarmoeder heeft aan beide kanten een eileider, die uitmondt in 
een soort ‘trompet-achtige’ opening, die aan beide kanten de eierstokken omsluit.  
 
Volmaakte overeenkomst 
 
Door het begrip ‘voorhof’ worden we verbonden met het Bijbelse begrip Voorhof. De 
Voorhof was een onderdeel van de ‘Tabernakel, de Tent der Samenkomst’. Later de Tempel. 
Er blijkt een volmaakte overeenkomst te zijn tussen de Voorhof van de Tabernakel, en de 
voorhof van het eerste gedeelte van de vulva.  
 
Exodus 27 
9 Gij zult ook den voorhof des tabernakels maken; aan den zuidhoek zuidwaarts, zullen aan 
den voorhof behangselen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte ener zijde zal honderd 
ellen zijn. 
 
Exodus 40 
8 Daarna zult gij den voorhof rondom zetten, en gij zult het deksel ophangen aan de poort 
des voorhofs. 
 
Leviticus 6 
16 En het overblijvende daarvan zullen Aäron en zijn zonen eten; ongezuurd zal het gegeten 
worden in de heilige plaats; in den voorhof van de tent der samenkomst zullen zij dat eten. 
 
Johannes 10 
22 En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter. 
23 En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo. 
 
Wat is de Tabernakel ook alweer? 
 
Het Volk Israël is verlost uit Egypte, en is in de woestijn. De Heere zegt tegen Mozes dat hij 
een Heiligdom moet maken, zodat de Heere in hun midden kan wonen. De Heere zegt tegen 
Mozes dat Hij een voorbeeld hiervan zal laten zien op de Berg Sinaï. De Tabernakel (een 
tijdelijk huis, een tent) moest naar dat voorbeeld gemaakt worden. De Tabernakel, met 
daarin de Ark des Verbonds, met de stenen Tafelen, is de symbolische woonplaats van God in 
de woestijn.  
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Hij woont in het midden van Zijn Volk 
 
Hij is een God Die in het midden van Zijn Volk woont, en met Zijn Volk optrekt naar 
het Beloofde Land. Overdag als Wolkkolom voor hen uittrekkend, en ’s nachts als de 
Vuurkolom. De Wolkkolom gaf dagelijks schaduw aan het Volk Israël tegen de zon tijdens 
haar woestijnreis. Beiden staan typologisch voor de Heilige Geest, die wij zouden volgen 
door de woestijn van het leven. 
 
Exodus 13 
21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den 
weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en 
nacht.  
22 Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het 
aangezicht des volks.  
 
Hoe ziet de Tabernakel eruit? 
 
De Tabernakel, het Heiligdom van de Heere, staat in een Voorhof, met daar omheen een 
omheining. De omheining is gemaakt van fijn getweernd wit linnen, hangend aan pilaren. 
In deze omheining is een kleurrijke Poort, als wij deze Poort ingaan, komen wij in de Voorhof. 
Het eerste wat wij dan tegenkomen is het koperen Brandofferaltaar. Het volgende wat wij 
tegenkomen is het koperen Wasvat. Dan komen we via de kleurrijke Deur met het eerste 
Voorhangsel in het eerste gedeelte van de Tabernakel; het Heilige. 
 
En verder met de Tabernakel 
 
In het Heilige staan de Tafel der Toonbroden, de gouden Kandelaar, en het gouden 
Reukofferaltaar. Dan komen we bij het tweede kleurrijke Voorhangsel, met daarop de vier 
geborduurde Cherubs. Voorbij dit Voorhangsel, komen we in het Heilige der Heiligen.  
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Dan zien wij de Ark des Verbonds, met daarop het Gouden Verzoendeksel, en de vier gouden 
Cherubs. De Ark des Verbonds met het gouden Verzoendeksel, is een uitbeelding van de 
Heere Jezus Christus, gezeten op de Troon der Genade. 
 
Een plaatje om geestelijke zaken begrijpen 
 
Geestelijke zaken zijn voor de mens altijd moeilijk te begrijpen, en dan is het prettig om hier 
een plaatje bij te hebben. De Tabernakel is een afbeelding van iets anders, van iets wat hoger 
is. De werkelijke Tabernakel, die ooit in de woestijn stond, is een afbeelding van Hemel en 
aarde. Maar de Tabernakel is ook een afbeelding van het Volk Israël in haar relatie tot de 
Messias. En is ook nog een beeld van de Gemeente in haar relatie tot de Messias. En 
tegelijkertijd is het een afbeelding van de Heere Jezus Christus Zelf. Dit zijn heel veel 
verschillende lijnen op een ander niveau. De Tabernakel staat dus typologisch voor heel veel 
geestelijke Waarheden. De Tabernakel is dus een type van andere dingen.  
 
Voorhof  
 

Voorhof  =   rxj =  Chatzor  =  Insluiten, omringen, beslotenheid 

                     Rxj =  Chatzar  =  Klinken; Blazen; Geluid voortbrengen 

 

 
                                                                           
(De Ark des Verbonds staat hier fout opgesteld; de hefbomen kwamen tot tegen het 
Voorhangsel) 
 
Het zaad gaat het Heilige der Heiligen binnen 
 
Het ingaan in het Heiligdom, tot in het Heilige der Heiligen, staat gelijk aan het binnengaan 
van het mannelijk lid, in de voorhof tot in de vagina. Daar vindt de zaadlozing plaats, waarna 
het zaad doorgaat tot in de baarmoeder, en de eileiders. Als daar een eisprong is geweest, 
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kan dit tot bevruchting leiden. Het zaad gaat dus het Heiligdom binnen, en komt in het 
binnenste Heiligdom terecht. 
 
Opstanding 
 
Bij de studie over de geslachtsorganen van de man, hebben we al bekeken dat door sexuele 
opwinding er plotselinge toevoer van bloed komt in de penis, daardoor zwellen de 
zwellichaampjes op. De holtes van het sponsachtige weefsel worden dan gevuld met bloed. 
En met behulp van de erectiespieren wordt het lid dan stijf. We hebben gezien dat het een 
beeld, een plaatje, is van de Opstanding van Christus. In de Bijbel staat bloed voor leven.  
 
Deur voor het Woord 
 
Als er geslachtsgemeenschap is, is er ook bij de schaamlippen erectieweefsel aanwezig, dat 
opzwelt bij sexuele prikkeling. Ook de clitoris, met sponsachtig weefsel, zwelt op, en wordt 
stijf. Het aanraken van de clitoris bij de geslachtsdaad, bevordert de toegankelijkheid van de 
vrouw, voor het ontvangen van het zaad. Zaad is een beeld van het Woord. De clitoris is 
feitelijk de deur die de ingang voor het Woord bevordert. Het ingaan van het mannelijk lid, is 
een beeld van  ‘ontvankelijk zijn voor het zaad’. In de Bijbel wordt het genoemd; een deur 
voor het Woord. Deze ‘deur’, de clitoris, kunnen we vergelijken met de poort van de 
Tabernakel. Deze deur moet gestimuleerd worden om open te gaan. 
 
Kolossensen 4 
3 Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de 
verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben; 
4 Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken. 
 
Handelingen 14 
27 En daar gekomen zijnde, en de Gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij, wat grote 
dingen God met hen gedaan had, en dat Hij den heidenen de deur des geloofs geopend had. 
 
De vergelijking van de Tabernakel met het vrouwelijk geslachtsorgaan 
 
Zie afbeelding 3 Dit is een schematische tekening van de Tabernakel. De Voorhof van de 
Tabernakel, is te vergelijken met de voorhof van het vrouwelijk geslachtsorgaan. Na de 
Voorhof volgt het Heilige, de vagina, ofwel de schede. Daarna kom je terecht in het 
binnenste Heiligdom , ofwel het Heilige der Heiligen, te vergelijken met de baarmoeder, 
ofwel de uterus. 
 
De omheining van de Tabernakel 
 
De buitenkant van de Tabernakel is de omheining. (zie plaatje hierboven, op bladzijde elf). De 
Tabernakel was afgescheiden van het Volk, van de wereld eromheen. De omheining was 
gemaakt van fijn linnen. Linnen is een beeld van het Hogepriesterschap van de Heere Jezus 
Christus. Linnen staat voor Zijn Gerechtigheid, Reinheid en Heiligheid. De schaamlippen zijn 
een beeld van deze omheining. Zij zijn de begrenzing, zoals de lip de begrenzing is van de 
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mond. De buitenkant van de omheining van de Tabernakel is gelijk aan de buitenste, grote, 
schaamlippen. De binnenkant van die omheining, is gelijk aan de kleine schaamlippen 
 
Exodus 27 
9 Gij zult ook den voorhof des tabernakels maken; aan den zuidhoek zuidwaarts, zullen aan 
den voorhof behangselen (de omheining van de Tabernakel; de schaamlippen ) zijn van fijn 
getweernd linnen; de lengte ener zijde zal honderd ellen zijn. 
 
De Poort van de Tabernakel 
 
Exodus 27 
16 In de poort nu des voorhofs zal een deksel (kleed; bedekking) zijn van twintig ellen, 
hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk; de 
pilaren vier, en hun voeten vier. 
 
De Poort van de Voorhof was gemaakt van hetzelfde materiaal als de omheining van de 
Voorhof, namelijk fijn, wit linnen. Bovenaan de kleine schaamlippen heb je de clitoris, met 
een clitoris-kap (een plooi er overheen). De clitoris heeft hetzelfde weefsel (linnen) als de 
schaamlippen, namelijk sponsachtig, erectieweefsel. Dit is, heel duidelijk, te vergelijken met 
de ingang, de poort tot het Heiligdom. Dit is namelijk een beeld van de Poort van de Voorhof. 
Alleen via de Poort, met kleed, ofwel ‘deksel’, is er toegang tot de Voorhof. De clitoris staat 
voor de poort zelf, de clitoriskap staat voor de bedekking van de Poort. (deze bedekking is 
een type van het Oude Verbond der Wet)  
 
Exodus 38 
18 En het deksel (een kleed, een doek; clitoriskap) van de poort (de opening; de clitoris) des 
voorhofs was van geborduurd werk, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn 
getweernd linnen; en twintig ellen was de lengte, en de hoogte in de breedte was vijf ellen, 
tegenover de behangselen des voorhofs. 
 
De Voorhangsels 
 
Bij het vrouwelijk geslachtsorgaan is de voorhof een ondiepe ruimte, tussen beide 
schaamlippen, waar ook de urinebuis in uitkomt. Als je de Voorhof doorloopt kom je bij het 
eerste Voorhangsel. Dit Voorhangsel sluit de Voorhof af van ‘het Heilige’. Zie afbeelding 3 Dit 
is het eerste voorhangsel wat je tegenkomt. Het maagdenvlies is een beeld hiervan, de 
vagina is immers een beeld van ‘het Heilige’. De vagina wordt afgesloten met het 
maagdenvlies, ofwel het eerste Voorhangsel. Als je het Heilige doorloopt, kom je het tweede 
Voorhangsel tegen. Dit Voorhangsel scheidt het ‘Heilige’ van het ‘Heilige der Heiligen’ van de 
Tabernakel. De baarmoederhals met de portio, en de slijmprop, is hiervan een beeld. De 
slijmprop moet wijken om binnen te gaan in het Heilige der Heiligen, de baarmoeder.  
 
Exodus 26 
31 Daarna zult gij een voorhang (tweede voorhangsel; slijmprop voor de baarmoederhals) 
maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen; van het 
allerkunstelijkste werk zal men dien maken, met cherubim. 
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32 En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittim hout, met goud overtogen; hun haken 
zullen van goud zijn; staande op vier zilveren voeten. 
33 En gij zult den voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis (Ark 
des Verbonds) aldaar binnen den voorhang brengen; en deze voorhang  (tweede 
voorhangsel)zal ulieden een scheiding maken tussen het heilige, en tussen het heilige der 
heiligen. 
34 En gij zult het (gouden) verzoendeksel zetten op de ark der getuigenis, in het heilige der 
heiligen. 
 
Het Heilige en het Heilige der Heiligen 
 
Voorbij het eerste voorhangsel, komen we vanaf de Voorhof in het Heilige terecht. Het 
Heilige is het eerste gedeelte van de Tabernakel. Wanneer er gemeenschap plaatsvindt 
tussen man en vrouw, scheurt het maagdenvlies. Dit kan ook eerder gebeuren, bijvoorbeeld 
door beweging. Voorbij het tweede Voorhangsel, vinden we het Heilige der Heiligen. Als het 
tweede voorhangsel ‘gescheurd’ is, (de slijmprop lost op) kan het zaad de baarmoeder 
binnengaan. 
 
De dood aan het kruis 
 
Mattheüs 27 
50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest.(=aan het kruis 
gestorven) 
51 En ziet, het voorhangsel des tempels (tweede Voorhangsel= portio met slijmprop) 
scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen 
scheurden. 
52 En de graven werden geopend (bij het sterven van de Heere Jezus), en vele lichamen der 
heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; 
53 En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding (vanaf de derde dag), kwamen zij in 
de heilige stad, en zijn velen verschenen. 
 
Lukas 23 
44 En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de 
negende ure toe.  
45 En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. 
46 En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En 
als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest. 
 
Het Voorhangsel scheurde 
 
De eerste Tabernakel, het Heilige, was door het tweede Voorhangsel gescheiden van het 
tweede Tabernakel, het Heilige der Heiligen (ofwel het Binnenste Heiligdom). Dit was een 
voorafschaduwing van wat de Heilige Geest ons wil zeggen; ‘dat de Weg naar het Heilige der 
Heiligen, nog niet begaanbaar was, zolang het Nieuwe Verbond nog niet was aangebroken, 
en het Oude Verbond nog werkzaam was. Het Heilige der Heiligen, de tweede Tabernakel, is 
namelijk een uitbeelding van het Nieuwe Verbond. Het Heilige, de eerste Tabernakel, is een 
uitbeelding van het Oude Verbond. Deze twee waren gescheiden door een voorhangsel. 
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(portio en slijmprop baarmoederhals) Zolang er nog een scheiding was tussen de eerste en 
de tweede Tabernakel, (tussen het Oude en Nieuwe Verbond), kon alleen de hogepriester er 
naar binnen. 
 
Het Nieuwe Verbond kon pas beginnen bij dood en Opstanding van Christus 
 
Hebreeën 8 
13 Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt (het Oude Verbond 
der Wet); dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.(De Heere Jezus heeft 
het Oude Verbond vervuld, in Zijn Opstanding is het Oude Verbond verdwenen) 
 
Hebreeën 9 
1 Zo had dan wel ook het eerste verbond (Oude Verbond)rechten van de godsdienst, en het 
wereldlijk heiligdom. 
2 Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welken was de kandelaar, en de 
tafel, en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige;(dus type van het Oude Verbond 
der Wet) 
3 Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der 
heiligen;(een Beeld van het Nieuwe Verbond der Genade) 
4 Hebbende een gouden wierookvat, en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in 
welke was de gouden kruik, daar het Manna in was, en de staf van Aäron, die gebloeid had, 
en de tafelen des verbonds.(=stenen Tafelen) 
5 En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel 
(=beeld van de Heere Jezus Christus ) beschaduwden; van welke dingen wij nu van stuk tot 
stuk niet zullen zeggen. 
-- 
8 Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms (het Heilige der 
Heiligen) nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel (het Heilige) nog 
stand had; (het Nieuwe Verbond der Genade kon pas beginnen in de Opstanding van de 
Heere Jezus Christus, nadat de Heere Jezus het Oude Verbond vervuld had; het tweede 
Voorhangsel moest eerst scheuren; het Vlees van de Heere Jezus aan het kruis)) 
 
Einde van het Oude Verbond 
 
Toen de Heere Jezus stierf, eindigde het Oude Verbond der Wet. Bij de Opstanding van de 
Heere Jezus Christus begon het Nieuwe Verbond der Genade. Bij het scheuren van het 
tweede Voorhangsel (typologisch de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus), werd 
de toegang tot het Heilige der Heiligen (het Nieuwe Verbond), door de Heere Jezus Christus 
vrijgemaakt. Als het tweede Voorhangsel weg is, kun je in de Tabernakel vrij doorlopen naar 
het Heilige der Heiligen. Het Oude Verbond der Wet is opgeheven, en het Nieuwe Verbond 
der Genade is ingegaan. Er is nu vrije toegang tot de Ark des Verbonds met de gouden 
Verzoendeksel. 
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Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw (Joodse Volk; Maria), geworden onder de wet (Oude Verbond); 
5 Opdat Hij (de Heere Jezus) degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij 
de aanneming tot kinderen aanstelling tot Zonen verkrijgen zouden. 
 
Vrije toegang tot de Genadetroon van de Christus 
 
In het Heilige der Heiligen stond de Ark des Verbonds met de stenen Tafelen erin. Bovenop 
de Ark lag het gouden Verzoendeksel met de vier gouden cherubs er bovenop. Het gouden 
Verzoendeksel is, typologisch, de uitbeelding van de Heere Jezus Christus gezeten op de 
Troon der Genade, in de Hemel. Door het scheuren van het voorhangsel werd de Tabernakel 
één groot vertrek, met vrij zicht op de Ark des Verbonds, en dus vrije toegang tot het 
Verzoendeksel.  
 
Hebreeën 4 
14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester (De Heere Jezus Christus, Hogepriester van het 
Nieuwe Verbond der Genade, naar de Ordening van Melchizédek) hebben, Die door de 
hemelen doorgegaan is (gezeten aan de Rechterhand van God in de Hemelen), namelijk 
Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, 
maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid (zonder schroom of aarzeling) toegaan tot den troon der 
genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te 
worden ter bekwamer tijd. 
 
Oude Verbond werd Nieuwe Verbond bij het scheuren van het Voorhangsel 
 
Het Oude Verbond is dan helemaal vervuld met het Nieuwe Verbond, want het tweede 
Voorhangsel is weg. Het Voorhangsel, een beeld van het Vlees van de Heere Jezus, dat 
overdrachtelijk scheurde, aan het kruis. Op het moment van de dood van de Heere Jezus, 
was er vrije toegang tot de Christus. Toen het Vlees van de Heere Jezus scheurde, werd de 
Heere Jezus, de Christus, de Gezalfde. We worden opgeroepen om vooral tot de 
Genadetroon van de Heere Jezus Christus te gaan. Daar kunnen wij Hem onze (priesterlijke-) 
dienst aanbieden, en om hulp vragen. De Weg is, sinds Zijn Opstanding, immers vrij… 
 
Hebreeën 4 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid (zonder schroom of aarzeling) toegaan tot 
den Troon der Genade, (=een beeld van de Heere Jezus Christus) opdat wij barmhartigheid 
mogen verkrijgen, en genadevinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.  
 
Zonder belemmering contact met Christus 
 
Hebreeën 10 
19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid (wij kunnen zonder schroom naderen tot God, via 
Christus) hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,(= het Bloed, en 
dus het leven, van de Hogepriester de Heere Jezus Christus)  
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20 Op een versen en levenden weg,(=Hij is de Weg, de Waarheid, en het Leven) welken Hij 
ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees;(door Zijn dood is het Oude 
Verbond der Wet vervuld, en in Zijn Opstanding begon het Nieuwe Verbond der Genade)  
21 En dewijl wij hebben een groten Priester (=Hogepriester Christus) over het huis Gods;  
22 Zo laat ons toegaan (naar het Verzoendeksel in het Heilige der Heiligen) met een 
waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het 
kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.(gereinigd door het Bloed 
van de Hogepriester Christus, die ons verzoent met God) 
23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop (= een zekere toekomstverwachting) vast 
houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw); 
24 En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken; 
25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst (de samenkomst van Christus met de gelovige; de 
samenkomst in het Heilige der Heiligen met het gouden Verzoendeksel)) niet nalaten, gelijk 
sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, 
dat de dag nadert. 
 
Voorhangsel en Verzoendeksel 
 
Exodus 26 
33 En gij zult den voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis aldaar 
binnen den voorhang brengen; en deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen het 
heilige, en tussen het heilige der heiligen. 
34 En gij zult het (gouden) verzoendeksel (beeld van de Hogepriester van het Nieuwe 
Verbond, Christus) zetten op de ark der getuigenis, in het heilige der heiligen. 
 
Er is een hele grote connectie tussen het Voorhangsel (beeld van het Vlees van de Heere 
Jezus dat ‘scheurde’ onder het Oude Verbond der Wet), en het Verzoendeksel (beeld van de 
Heere Jezus Christus Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade) Het Hebreeuwse 
woord voor Voorhangsel is dan ook een anagram van het Hebreeuwse woord voor 
Verzoendeksel. Hoe prachtig! 
 

Voorhangsel                      =  tkrp  = Pharkath    =  Scheiden, van één scheiden. 

Verzoendeksel                  =  trpk     = Kaphoreth    

Verzoening, Bedekking  =    rpk       = Kaphar 

 
Samengevat 
 
Wanneer er gemeenschap plaatsvindt tussen man en vrouw, gaat het mannelijk lid binnen 
via de voorhof. Als het de eerste geslachtsgemeenschap is van de vrouw, dan scheurt het 
maagdenvlies. (eerste Voorhangsel) Dan kom je door de vagina heen, en daar vindt de 
zaadlozing, zaadstorting, plaats. Als de portio (tweede Voorhangsel) open is, en de slijmprop 
opgelost, dan kan het zaad naar binnen gaan. Dit zijn dus allemaal beelden van geestelijke 
Waarheden uit de Bijbel. Doordat we er een plaatje bij hebben, wordt het voor ons te 
begrijpen. Het plaatje uit de Schepping is de voortplanting van de mens, en daarbij de 
geslachtsorganen van man en vrouw. Het plaatje uit de Bijbel is de Tabernakel. Verder 
kunnen we hierover ook leren van de Hebreeuwse taal door begrippen en getallen. Op drie 
niveaus wordt hetzelfde onderwerp uitgelegd. De samenhang is wonderlijk… 
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Het Heilige der Heiligen ingaan 
 
Hebreeën 6 
18 Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een 
sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de 
voorgestelde hoop (=zekere toekomstverwachting) vast te houden; 
19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het 
binnenste (het Heilige der Heiligen) van het (tweede)voorhangsel; 
20 Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van 
Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. 
 
Christus is binnengegaan in het Binnenste, het Heilige der Heiligen. Dit is een beeld van de 
Hemel der Hemelen. Hoe treffend dat hierboven in Hebreeën zes, het woord ‘ingaan’ 
gebruikt wordt! De Bijbel gebruikt dit woord immers ook voor de geslachtsdaad. Zoals ‘Boaz 
(een type van Christus) inging in Ruth’, en ze werd zwanger. Jakob ‘ging in in Lea’ en zij kreeg 
een kind. Het is een beeld van Christus, Die binnengaat in de Hemel der Hemelen, en Zijn 
Zaad uitstort, en daarmee nieuw leven teweeg brengt. Voorbij de voorhof, voorbij het 
maagdenvlies, voorbij de slijmprop, tot in de baarmoeder, is Hij de Hemelen ‘doorgegaan’. 
Christus is onze Voorloper, en is ingegaan in het Binnenst Heiligdom; Hij is binnengegaan in 
de Hemel der Hemelen. Hij heeft een eeuwige Verlossing voor ons teweeg gebracht. 
 
Ruth 4 
13 Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouwe, en hij ging tot haar in (in het vrouwelijk 
geslachtsorgaan, tot aan de baarmoeder. Het is een beeld van het ingaan van Christus in de 
Hemel der Hemelen in Zijn Opstanding) ; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger werd en een 
zoon baarde. 
 
Hebreeën 4 
14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, 
namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 
 
Hebreeën 9 
11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den 
meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, 
(niet met handen gemaakt, geestelijk niveau; niet letterlijk maar geestelijk overdrachtelijk) 
12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal 
ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 
-- 
24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is 
een tegenbeeld van het ware (een plaatje van geestelijke Waarheid, het ingaan in de Hemel 
van onze Hogepriester van het Nieuwe Verbond naar de Ordening van Melchizédek, de 
Heere Jezus Christus), maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht 
van God voor ons;  
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Waarheid aangereikt 
 
Nieuw leven is mogelijk, sinds de Opstanding van Christus. De penis in erectie-toestand,  
(beeld van de Opstanding van Christus) heeft Zaad (beeld van het Woord; Christus) gestort. 
Dat Zaad is in de baarmoeder terechtgekomen, en heeft nieuw, eeuwig Leven voortgebracht 
(Wedergeboorte). Deze Waarheid krijgen wij aangereikt via de Tabernakel uit het Oude 
Testament, en parallel dus ook in het vrouwelijke geslachtsorgaan. 
 
Het zwaard is ook een beeld van het Woord 
 
Galaten 3 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn Zaad gesproken. Hij zegt niet: En den 
zaden, als van velen; maar als van één: En uw Zade; hetwelk is Christus. 
18 Want indien de erfenis uit de Wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze 
Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. 
19 Waartoe is dan de Wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het Zaad 
(Christus) zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand 
des Middelaars. 
 
Op grond van Zijn Opstanding (erectie), wordt het Zaad der Wedergeboorte uitgestort, 
(ejaculatie/ zaadlozing). Als er een eitje is vrijgekomen, kan er bevruchting plaatsvinden. De 
bevruchte eicel gaat zich innestelen in de baarmoeder. Dat is het begin van de groei van een 
nieuwe vrucht. Het nieuwe leven. Het Zaad is in hoogste instantie Christus Zelf; Zaad van 
Abraham. Zaad is ook een beeld van het Woord van God. Opvallend is dat de vagina ook 
schede wordt genoemd. Een schede is de omhulling van een zwaard. In de Bijbel is ook het 
zwaard een beeld van het Woord van God, net zoals zaad.  
 
1 Petrus 1 
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het 
levende en eeuwig blijvende Woord van God. 
 
Efeze 6 
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 
 
Hebreeën 4 
12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig 
tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der 
samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des 
harten. 
 
Baarmoeder, Geest en Ontferming 
 

Het Hebreeuwse woord voor baarmoeder, buik, is ‘rechem’  mjr 40.8.200. De eerste twee 

letters (Hebreeuws wordt van rechts naar links geschreven) vormen samen de stam van het 

woord jr ‘rouach’. Rouach betekent ‘Geest van God’, maar ook ‘adem en zuurstof’. De letter 

die nu overblijft is de mem m, en die staat voor ‘water’. Dus het Hebreeuwse woord voor 

baarmoeder bevat; Geest en water. Waarvoor staat Geest en water in de Bijbel? 
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Voor Wedergeboorte! En geboorte is een type van wedergeboorte! mjr ‘racham’ betekent 

niet alleen baarmoeder, maar ook ‘ontferming en barmhartigheid’. Gods Ontferming en 
Barmhartigheid over ons is de basis van onze wedergeboorte. Nieuw leven is mogelijk door 
de Opstanding van Christus; nieuw Leven is mogelijk door zaad wat uitgestort is. Dit alles 
door Gods Liefde voor ons. En liefde is, als het goed is, de basis voor de 
geslachtsgemeenschap.  
 
Johannes 3 
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand 
wederom geboren worde (=wedergeboren wordt), hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. 
4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde (hoe kan een 
volwassen mens nu worden geboren?)? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, 
en geboren worden? (hij kan toch niet terug in de buik van zijn moeder gaan?!) 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt 
uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.(wedergeboorte gebeurt door 
water en Geest. Water als beeld van het Woord. Op basis van geloof in Zijn Woord, zal de 
Geest in je komen wonen, en ben je wedergeboren in de nieuwe Schepping, ben je een 
nieuw schepsel) 
 
1 Petrus 1 
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 
barmhartigheid (=racham)ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de 
Opstanding van Jezus Christus uit de doden. 
 
Titus 3 
5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan 
hadden, maar naar Zijn barmhartigheid (=racham), door het bad (water) der 
wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;(water en Geest!) 
 
Open graf en open baarmoeder 
 
Spreuken 30 
16 Het graf (= het dodenrijk), de gesloten baarmoeder (=rechem), de aarde, die van water 
niet verzadigd wordt, en het vuur zegt niet: Het is genoeg!  
 
Het graf wordt hier gekoppeld aan een baarmoeder die gesloten is; dat gaat over 
onvruchtbaarheid. Als de baarmoeder geopend wordt, komt er nieuw leven uit voort. Wie 
was de eerste Die, voor eeuwig, uit het dodenrijk opstond? Dat was de Heere Jezus Christus! 
De eerstgeborene uit de doden. Het nieuwe leven kwam tot stand. Het graf werd geopend, 
en daar kwam eeuwig leven tevoorschijn, door de Barmhartigheid van God. Uit de geopende 
baarmoeder komt nieuw leven, uit het geopende graf kwam nieuw, eeuwig leven. Christus 
werd, als eerste, wedergeboren (water en Geest) in de nieuwe Schepping. 
 
Ezechiël 37 
11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israëls; ziet, zij 
zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. 
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12 Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, 
en zal ulieden uit uw graven doen opkomen (graven openen= uit de doden opwekken= 
wedergeboorte), o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israëls. 
13 En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en als Ik u uit 
uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk!(de wedergeboorte van het Volk Israël) 
14 En Ik zal Mijn Geest in u geven (=wedergeboorte), en gij zult leven (nieuw, eeuwig leven), 
en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, 
spreekt de HEERE. 
 
Anatomie 
 
Zie afbeelding 5 Dit is een schema van het vrouwelijk geslachtsorgaan; de baarmoeder met 
de eileiders en de eierstokken. De eileider leidt het eitje naar de baarmoeder. Er komt, 
normaal gesproken, één eitje per keer vrij. De zaadcellen kunnen op weg naar de eileiders 
om het eitje te bevruchten. Aan de rand van de baarmoeder zit een slijmvlies. Dat slijmvlies 
wordt steeds dikker, tot het moment dat een eitje vrijkomt, de ovulatie. Als er bevruchting 
heeft plaatsgevonden kan het bevruchte eitje zich nestelen in dit slijmvlies. In de eierstok 
rijpen de eitjes in een follikel. 
 
Anatomie 
 
Zie afbeelding 6 Een follikel, ook wel eiblaasje genoemd, is een blaasje waar een eicel kan 
worden gerijpt. Follikels bevinden zich in de eierstokken samen met duizenden eicellen, om 
elke eicel zit een follikel. De meeste follikels stoppen met groeien, terwijl andere follikels zich 
klaarmaken voor de rijping van de eicel. Wanneer een follikel rijp is, springt het blaasje, en 
komt de eicel vrij. Dat is de ovulatie, ofwel eisprong. Het eicelletje wordt dan opgevangen in 
de ‘trompet’, het uiteinde van de eileider. Na ovulatie blijft het zogenaamde ‘gele lichaam’ 
over. De eileiders dienen er dus voor om de vrijgekomen eicel, door middel van trilharen, te 
vervoeren naar de baarmoeder. Dit duurt ongeveer zes dagen. Het aantal eicellen, en dus de 
vruchtbaarheid, neemt af bij het ouder worden.  
 
Christus is het Hoofd 
 
Eens per maand geeft één eierstok, één eicel vrij. Bij deze ovulatie stijgt de lichaams- 
temperatuur van de vrouw een beetje. Als de eicel niet bevrucht wordt, sterft de eicel af. De 
ovulatie wordt tot stand gebracht door een hormoon; ‘FSH’ ofwel het follikel stimulerend 
hormoon. Dit hormoon laat de follikels groeien, en wordt aangemaakt in de hypofyse. Het 
doel is dat er maar één of twee eitjes tot een eisprong komen. In een natuurlijke cyclus gaat 
het winnende eiblaasje meer oestrogeen maken. Dit remt de FSH productie van de hypofyse. 
Het hoofd bestuurt de zwangerschap. Dat is, in geestelijke zin, ook het geval bij het nieuwe 
opstandingsleven. Christus is immers het Hoofd van Zijn Lichaam, de Gemeente.  
 
De veertiende dag 
 
De menstruatiecyclus van de vrouw begint op het moment dat er bloed uit haar vagina komt. 
Op de veertiende dag van deze cyclus is er de eisprong, ofwel ovulatie. Dat is het moment dat 
de follikel rijp is, en een eicel vrijkomt in de eileiders. De veertiende dag brengt ons in de 
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Bijbel bij Pascha. Op de veertiende werd het lam geslacht. Dit is een beeld van de Heere Jezus 
Die als Paaslam gedood is. Na slachting van het lam, werden er ongezuurde broden gegeten. 
Deze broden, zonder zuurdesem, ofwel gist, zijn een beeld van het nieuwe leven. Bevruchting 
is een beeld van nieuw leven. De eicel die op de veertiende dag op weg gaat naar de 
baarmoeder, is echter nog geen nieuw leven. Net zoals het geslachte lam geen teken is van 
nieuw leven (maar juist van de dood van de Heere Jezus). De ongezuurde broden komen na 
het paaslam op tafel, dus ná het lam komt, typologisch, het nieuwe leven! In de Opstanding 
van Christus, en dat was op de zeventiende dag. 
 
Exodus 12 
1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aäron in Egypteland gesproken, zeggende: 
2 Deze zelfde maand (zevende maand) zal ulieden het hoofd der maanden zijn (dit werd dus 
de eerste maand van het jaar); zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. 
3 Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme 
een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis.  
-- 
6 En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse 
gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. 
7 En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den 
bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen. 
8 En zij zullen het vlees eten in denzelfden nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde 
broden; zij zullen het met bittere saus eten. 
-- 
18 In de eerste maand, aan den veertienden dag der maand, in den avond, zult gij 
ongezuurde broden eten, tot den een en twintigsten dag der maand, in den avond. 
 
1 Korinthe 5 
7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij 
ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. 
 
De kleur geel in de Bijbel 
 
Na bevruchting zorgt het zogenaamde ‘gele lichaam’ ervoor dat de zwangerschap tot stand 
komt. Het maakt daarvoor een eigen hormoon ‘progesteron’ zie afbeelding 6 Wat betekent 
de kleur geel in de Bijbel? Geel is in de Bijbel de kleur van goud, en goud staat voor eeuwig 
leven, gouden stad, en koningschap. Geel is ook de kleur van koper, en koper staat in de 
Bijbel voor verzoening. Het is de derde kleur van de regenboog, en de drie staat voor 
vervulling van Beloften. In de derde Bedeling werd Abraham geroepen, en aan hem werd de 
Belofte gegeven van zijn Zaad. Dat Zaad van Abraham is Christus; de bevruchting, het nieuwe 
Leven, in Christus. Het gele lichaam is op de zeventiende dag van de cyclus volledig 
ontwikkeld om een eventuele bevruchting, en dus zwangerschap, in gang te zetten. De 
zeventiende is de Opstandingsdag van Christus.  
                    
Een vloed van bloed 
 
Als die eicel niet bevrucht wordt door een zaadcel (sperma), dan komen het eitje, en het gele 
lichaam, naar buiten. Ook wordt het baarmoederslijmvlies afgestoten. Dat gaat gepaard met 
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bloedverlies. Dat noemen wij menstruatie; het afbreken van het klaarmaken- voor- een- 
zwangerschap. In de Bijbel heet de menstruatie de ‘vloed’ van de vrouw. Als een vrouw 
vloeiende was, moest zij, volgens de Wet, zeven dagen in afzondering zijn. Na zeven dagen 
was zij niet meer onrein. Onrein heeft te maken met ongerechtigheid, ofwel ongeloof. Waar 
is deze inzetting een beeld van? Als we dit toepassen op ‘vrouwe Israël’, dan is zij ná de zeven 
niet meer onrein.  
 
Leviticus 15 
19 Maar als een vrouw vloeiende zijn zal, zijnde haar vloed van bloed in haar vlees, zo zal zij 
zeven dagen in haar afzondering zijn; en al wie haar aanroert, zal onrein zijn tot aan den 
avond. 
 
Na zeven jaar is Vrouwe Israël weer rein 
 
Ezechiël 36 
17 Mensenkind! het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij 
datzelve met hun weg en met hun handelingen; hun weg was voor Mijn aangezicht als de 
onreinigheid ener afgezonderde vrouw.(De Heere zegt dat het Volk Israël voor Hem was als 
een afgezonderde, onreine vrouw) 
 
Het Volk Israël heeft haar Man meerdere keren afgewezen, zij wilde niet in gemeenschap 
leven met de Heere. Zij wilde Zijn Zaad niet ontvangen. Zij wilde geen Vruchtdragen voor 
God. Israël was onrein omdat zij afgoden diende. Zij was ontrouw, en uiteindelijk stierf haar 
Man, de Heere Jezus, aan het kruis. De Heere heeft Israël (vrouwe Juda, en vrouwe Efraïm) 
verstrooid, ofwel afgezonderd. Zij was onvruchtbaar, maar ná de zeventigste Jaarweek, na 
zeven jaren, zal zij weer rein zijn. Alle ongerechtigheid zal dan verdwijnen, en zij zal nieuw 
leven hebben. Dat is de wedergeboorte van Israël. Na die zeven jaren (waarvan 3 ½ jaar grote 
Verdrukking) zal zij het Zaad ontvangen, en een vruchtbaar Volk zijn voor God. 
 
Maanstondig kleed 
 
Jesaja 30 
22 En gijlieden zult voor onrein houden het deksel uwer zilveren gesneden beelden, en het 
overtreksel uwer gouden gegoten beelden; gij zult ze wegwerpen gelijk een maanstondig 
kleed, en tot elk van die zeggen: Henen uit! 
 
Bij menstruatie had er nieuw leven tot stand kunnen komen, maar dat is niet gebeurd. Een 
maanstondig kleed is maandverband. Letterlijk ‘een doekje voor het bloeden’. Er zit het 
woord maan in. De menstruatiecyclus van de vrouw is heel goed te vergelijken met de cyclus 
van de maan. De maan kent vier fasen; -de nieuwe maan (na de menstruatie begint een 
nieuwe cyclus), -het eerste kwartier (het groeit allemaal), -volle maan (ovulatie/ eisprong), 
-laatste kwartier (menstruatie). De maan staat vrouwelijk ten opzichte van de zon. De Zon is 
een beeld van God. De zon geeft het Licht aan de maan.  
 
Psalm 84 
12a Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; 
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Het getal 8 in de Bijbel 
 
Als er dan een bevruchting heeft plaatsgevonden, dan nestelt het bevruchte eicelletje zich op 
de achtste dag in de baarmoederwand. Wat is de Bijbelse betekenis van het getal acht? Het 
getal 8 speekt over datgene, wat na de wereld van de 7 dagen zal verschijnen, namelijk de 
nieuwe Schepping! Het spreekt over de eerste van een volkomen nieuwe reeks. Het getal 8 
verwijst naar de besnijdenis van de pasgeboren Heere Jezus. Het spreekt over 
wedergeboorte, en de verschijning van de nieuwe Schepping. De achtste dag is ook de eerste 
dag van de week; de dag van de Opstanding van Christus. Na 7 Bedelingen komt een nieuwe 
Schepping. De 8 is het ‘oneindige’, namelijk twee rondjes, en een cirkel staat voor 
eeuwigheid. Het eeuwige Opstandingsleven van Christus.  
 
De bevalling 
 
De zwangerschap eindigt met weeën, het begin van de bevalling. In de Bijbel zijn weeën een 
beeld van aankondiging van het oordeel, wat vooraf gaat aan het nieuwe leven. De moeder 
lijdt verdrukking, zodat het nieuwe leven kan komen. Barensnood. Zoals nu de hele 
Schepping in barensnood is. Bij Wederkomst zal de Heere Jezus Christus elke ongerechtigheid 
verwijderen (oordeel), voordat er een nieuwe Schepping zal komen. Ook het Joodse Volk zal 
eerst door lijden gaan voordat zij, door geloof, nieuw, en eeuwig leven zullen ontvangen.  
 
1 Thessalonicensen 5 
3 Want wanneer zij (het Joodse Volk) zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal 
een haastig verderf ( 3 ½ jaar grote Verdrukking over Israël; het oordeel) hun overkomen, 
gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; 
 
Geloofsgroei 
 
Galaten 4 
19 Mijn kinderkens (wedergeboren mensen), die ik wederom arbeide te baren, totdat 
Christus een gestalte in u krijge.(barensweeën staan aan het begin van wedergeboorte. 
Paulus zegt hiermee dat Christus inmiddels allang Gestalte in hen had moeten krijgen, maar 
de Galaten hadden er schijnbaar moeite mee om het nieuwe leven te leven. Moeite om de 
oude mens voor dood te houden) 
 
Wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk Zaad, en door geloofsgroei zou het nieuwe leven 
steeds meer zichtbaar worden. Vrucht van de Geest is de gezindheid van de Heere Jezus 
Christus in ons. Als bij ons, wedergeboren mensen, ’het nieuwe leven’ niet zijn normale 
voortgang krijgt, en wij de Geest dus bedroeven, zegt Paulus; ‘Kinderen, zolang Christus geen 
gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u’. De Heere wil dat, na onze 
wedergeboorte, Zijn Leven in ons steeds meer Gestalte krijgt, dat wij veranderd worden naar 
het Beeld van Christus. Dit is een beeld van het groeien van het kind in de baarmoeder. Dat 
wij dezelfde gedachten, en handelswijze, zouden krijgen als Christus. 
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2 Korinthe 3 
18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel 
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, als van des Heeren Geest. 
 
Johannes 3 
30 Hij (Christus in ons) moet wassen (groeien), maar ik minder worden. 
 
Vader en moeder en kind 
 
Als er sprake is van geboorte, dan hebben we te maken met een vader en een moeder. Het 
kind is de vervulling van zijn ouders. In het Hebreeuws kunnen we dat terugzien in de 
getalswaarden van vader en moeder samen.  
 

        Vader      =  Ab    =  ba   =        2.1    =      3 

        Moeder  = Am    =   ma  =      40.1    =    41 

        Kind       =  Jeled  = dly  =  4.30.10   =    44 

 

Dochter = tb =  Beth  = 400.2 

Zoon      =  nb  = Ben    =   50.2 

 
Het kind kan een zoon, of een dochter zijn. Beide woorden beginnen met getalswaarde twee. 
De vader en moeder beginnen met getalswaarde één. De ouders zijn de eerste generatie en 
de zonen en dochters zijn de tweede generatie.  
 
De geboorte is een beeld van de wedergeboorte 
 
Johannes 16 
20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat gij zult schreien, en klagelijk wenen, maar de wereld zal 
zich verblijden; en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap 
worden.(bedroefd om de dood van de Heere Jezus, maar blijdschap over de Opstanding van 
Christus. De Opstanding van Christus is Zijn wedergeboorte in de nieuwe Schepping) 
21 Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, dewijl haar ure gekomen is (weeën); maar 
wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de 
blijdschap, dat een mens ter wereld geboren is.(geboorte is een beeld van wedergeboorte) 
22 En gij dan hebt nu wel droefheid; maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich 
verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.(Christus is de Eerste met nieuw 
onsterfelijk leven, Hij is Eerstegeborene van de nieuwe Schepping) 
 
 
                                    
                                                         Amen. 


