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De wonderbare visvangst 
 
Wonderen en tekenen 
 
Wonderen worden in de Bijbel ook wel ‘tekenen’ genoemd. Wonderen en tekenen zijn exact 
hetzelfde. Wonderen werden gedaan, en opgeschreven, met de bedoeling dat men zou 
geloven in de Heere Jezus, als de beloofde Messias, de Zoon van God. Maar ondanks deze 
wonderen en tekenen, geloofde men dit niet. Dit, terwijl zij er met hun neus bovenop zaten! 
Ondanks alle, aan de Joden, betoonde krachten en wonderen, werd Hij door hen gedood.  
 
Johannes 12 
37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij (het Joodse 
Volk) in Hem niet; 
 
Handelingen 2 
22 Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, 
onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan 
heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; 
23 Dezen (de Heere Jezus), door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, 
hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen (ongelovigen) aan het kruis 
gehecht en gedood; 
24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet 
mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden. 
 
Bijbelse wonderen hebben geen praktisch nut 
 
De Bijbelse wonderen zijn overduidelijk echte wonderen. Het zijn geen dingen die per toeval 
zouden kunnen gebeuren. Er vinden zaken plaats die, normaal gesproken, niet plaats kunnen 
vinden. Zoals; lammen die gaan lopen, het opstaan van doden, of mensen die over water 
lopen. Wonderen die in de Bijbel staan, hebben zelden of nooit praktisch nut, maar dienen 
een ander doel. De functie van wonderen in de Bijbel is om de ‘Werking van de Levende 
God’ te demonstreren. Neem nou de doortocht door de Schelfzee;…een andere route had 
korter en praktischer geweest! Of het voorbeeld van Gideon. Gideon vroeg twee keer om 
een teken. Een schapenvacht werd nat, en ook droog…Wat is daar nou het praktische nut 
van? (zie ook de studie ‘Wonderen en tekenen’) 
 
Wonderen bewijzen de Goddelijke zending van degene die de wonderen verricht 
 
Exodus 14 
30 Alzo verloste de HEERE Israël aan dien dag uit de hand der Egyptenaren; en Israël zag 
de Egyptenaren dood aan den oever der zee. 
31 Ook zag Israël de grote hand, die de HEERE aan de Egyptenaren bewezen had; en het volk 
vreesde (vrezen= ontzag hebben voor) den HEERE, en geloofde in den HEERE, en aan Mozes, 
Zijn knecht. 
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Numeri 17 
6 Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls, en al hun oversten gaven aan hem een staf, voor 
elken overste een staf, naar het huis hunner vaderen, twaalf staven (een staf van elke stam 
van Israël); Aärons staf was ook onder hun staven. 
7 En Mozes leide deze staven weg, voor het aangezicht des HEEREN, in de tent der 
getuigenis.(Tabernakel) 
8 Het geschiedde nu des anderen daags, dat Mozes in de tent der getuigenis inging; en ziet, 
Aärons staf, voor het huis van Levi, bloeide; want hij bracht bloeisel voort, en bloesemde 
bloesem, en droeg amandelen. 
9 Toen bracht Mozes al deze staven uit, van voor het aangezicht des HEEREN, tot al de 
kinderen Israëls; en zij zagen het, en namen elk zijn staf. 
10 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Breng de staf van Aäron weder voor de getuigenis (Ark 
des Verbonds) , in bewaring, tot een teken voor de wederspannige (opstandige, ongewillige) 
kinderen; alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen (klagen, ontevredenheid) 
tegen Mij, dat zij niet sterven. 
 
Wat in de Bijbel wonderen en tekenen worden genoemd, hebben tot doel de Goddelijke 
zending te bewijzen, van degene die de wonderen verricht. Want met de doortocht door de 
Schelfzee, werd Mozes aangewezen, en erkend, door het Volk Israël als de door God 
gezonden verlosser. En de bloeiende staf van Aäron, had natuurlijk helemaal geen nut, maar 
het wees aan dat hij de door God aangestelde hogepriester was. Er steekt altijd meer achter 
de wonderen en tekenen, maar het begint met de autorisatie, de bevoegdheid, van degene 
die die tekenen doet. Naast die volmacht van God, zijn tekenen een symbolische uitbeelding 
van iets anders. Ze zijn een plaatje van geestelijke Waarheden.  
 
Al in het Oude Testament aangekondigd 
 
De tekenen die de Heere Jezus deed, en ook de tekenen die later de apostelen deden, zijn 
niet zomaar wonderen. Deze tekenen zijn gebeurtenissen die in het Oude Testament al zijn 
aangekondigd. Het is dus niet zo dat God, bij gelegenheid, zomaar Zijn trukendoos 
opengooide. Want hoe zouden de Joden de Messias moeten (her-)kennen, als de wonderen 
die Hij deed niet in de Schriften waren terug te vinden?  Als Hij de wonderen zomaar uit het 
niets had gedaan? En ja, natuurlijk hadden ze Hem ook moeten kennen vanwege Zijn 
Koninklijke Afkomst. 
 
Tekenen dat Hij de Zoon van God is 
 
De Heere Jezus heeft heel veel tekenen gedaan. Als teken dat Hij de Zoon van God is. Deze 
wonderen hadden het Joodse Volk wakker moeten schudden. Maar het ongelovige Joodse 
Volk wilde, door volharding in ongeloof, de typologische en profetische betekenis áchter 
deze wonderen niet begrijpen. Uit deze tekenen had men kunnen begrijpen dat Hij de 
Messias wel moest zijn. Johannes de Doper begreep de tekenen wél… 
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Lukas 7 
20 En als de mannen tot Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot U 
afgezonden, zeggende: Zijt Gij, Die komen zou, of verwachten wij een anderen? 
21 En in dezelfde ure genas Hij er velen van ziekten en kwalen, en boze geesten; en velen 
blinden gaf Hij het gezicht. 
22 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder de 
dingen, die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen 
wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den 
armen het Evangelie verkondigd wordt. 
 
Zodat wij zouden geloven en het Leven hebben 
 
De wonderen die de Heere Jezus Christus gedaan heeft, hebben een typologische, 
profetische, overdrachtelijke betekenis. Het zijn illustraties, plaatjes, van het Werk, wat de 
Heere na Zijn Opstanding zal doen. In het Evangelie van Johannes vinden we acht tekenen. 
Hij heeft deze tekenen dus beschreven, zodat wij zouden geloven, dat Jezus is de opgestane 
Christus, de Zoon van God.  
 
Wonderen ofwel tekenen 
 
Het 1e wonder:  Joh.2    Water in Wijn veranderd 
Het 2e wonder:  Joh.4    De opwekking van de zoon van de hoveling 
Het 3e wonder:  Joh.5    De genezing van de zieke in Bethesda 
Het 4e wonder:  Joh.6    De wonderbare spijziging van 5000 mannen 
Het 5e wonder:  Joh.6    De wandeling op de zee  
Het 6e wonder:  Joh.9    De genezing van de blindgeborene 
Het 7e wonder:  Joh.11  De opwekking van Lazarus uit de dood 
Het 8e wonder:  Joh.21  De wonderbare visvangst van 153 vissen 
 
Deze acht tekenen moeten meer dan genoeg zijn om te geloven dat Jezus is de Christus, de  
Zoon van God. En dat je door geloof eeuwig leven hebt in Zijn Naam. Voor een ongelovige 
zijn een miljoen woorden en tekenen nog niet genoeg, maar voor elke gelovige zijn deze 
acht tekenen meer dan genoeg. Bovendien herkennen wij, door de Heilige Geest, de 
profetische en typologische betekenissen van deze tekenen. ‘Wij wandelen door geloof en 
niet door aanschouwen’. Wij leven nu vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien. 
 
Johannes 20 
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, 
die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. 
 
De visvangst van de 153 vissen ná de Opstanding van Christus 
 
‘De wonderbare visvangst van de 153 vissen’,  is het laatste wonder, beschreven in het 
Evangelie volgens Johannes. Dit wonder vond plaats ná de Opstanding van de Heere Jezus 
Christus, in tegenstelling tot de andere zeven wonderen die Johannes heeft beschreven. Er 
zijn nog veel meer wonderen door de Heere Jezus (Christus) gedaan, maar déze acht heeft 
Johannes opgeschreven.  
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Johannes 20 
25 En er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder 
geschreven wierden, ik acht, dat ook de de wereld zelve de geschrevene boeken niet zou 
bevatten. Amen. 
 
Johannes 21 
 
1 Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En 
Hij openbaarde Zich aldus: 
2 Er waren te zamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanaël, die van Kana 
in Galilea was, en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen. 
3 Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Zij gingen 
uit, en traden terstond in het schip; en in dien nacht vingen zij niets. 
4 En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen 
wisten niet, dat het Jezus was. 
5 Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: 
Neen. 
6 En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij 
wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. 
7 De discipel dan, welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere! Simon Petrus dan, 
horende, dat het de Heere was, omgordde het opperkleed (want hij was naakt), en wierp 
zichzelven in de zee. 
8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje (want zij waren niet verre van het land, 
maar omtrent tweehonderd ellen), slepende het net met de vissen. 
9 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, 
en brood. 
10 Jezus zeide tot hen: Brengt van den vissen, die gij nu gevangen hebt. 
11 Simon Petrus ging op, en trok het net op het land, vol grote vissen, tot honderd drie en 
vijftig; en hoewel er zovele waren, zo scheurde het net niet. 
12 Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de 
discipelen durfde Hem vragen: Wie zijt Gij? wetende, dat het de Heere was. 
13 Jezus dan kwam, en nam het brood, en gaf het hun, en den vis desgelijks. 
14 Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de 
doden opgewekt was. 
 
Grote vissen 
 
Deze wondere visvangst, uit Johannes eenentwintig, vindt dus plaats nadat de Heere Jezus 
Christus is opgestaan uit de doden. Deze gebeurtenis spreekt, op typologische wijze, over 
datgene wat in heel onze vijfde Bedeling plaatsvindt. Wij leven nu in de vijfde Bedeling der 
Genade Gods, de Bedeling der Verborgenheid. Wat er momenteel gebeurt in Gods Heilsplan, 
wordt ons, op een profetische manier, ook al bekend gemaakt in Genesis één. De zeven 
Scheppingsdagen zijn namelijk een beeld van de zeven Bedelingen. En op de vijfde 
Scheppingsdag worden ‘grote vissen’ geschapen.  
 

Ha Thananim  =  mnynth  =  grote vissen 40.50.10.50.400.5  = 555 
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Genesis 1 
20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende 
zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels! 
21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren 
overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En 
God zag, dat het goed was. 
22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren 
in de zeeën; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde! 
23 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag. 
 
Typologie van deze wonderbare visvangst 
 
In de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus, is er een einde gekomen aan de 
vierde Bedeling der Wet. Deze wonderbare visvangst is een illustratie, een beeld, van het feit 
dat in deze vijfde Bedeling, het Evangelie van het Nieuwe Verbond der Genade, gepredikt 
wordt aan de gelovige Heidenen. (Heidenen zijn in de Bijbel alle niet-Joden) Het Joodse Volk 
keerde zich af van de Heere, en wilde het Nieuwe Verbond niet aannemen. Vanwege 
ongeloof, en verwerping van de Messias, heeft de Heere  toen Zijn Handen afgetrokken van 
het Joodse Volk. Pas na de grote Verdrukking over Israël, (het oordeel over Zijn Volk), zal 
Israël geloven, en daardoor ook gaan leven onder het Nieuwe Verbond.  
 
Markus 13 
19 Want die dagen zullen zulke verdrukking (oordeel) zijn, welker gelijke niet geweest is van 
het begin der schepselen, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook niet zijn zal. 
20 En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om 
der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren (het Volk Israël), heeft Hij de dagen verkort. 
 
De Gemeente in de plaats van het Joodse Volk 
 
Toen het Joodse Volk de Heere Jezus niet als haar Messias erkende, en zij Hem afwees, heeft 
God de Komst van een geopenbaard Koninkrijk op aarde uitgesteld. Jeruzalem is verwoest, 
en het Joodse Volk verstrooid onder de Volkeren. Na de uitstorting van de Heilige Geest is 
God begonnen Zich een nieuw Volk te verwerven. Een Hemels Volk voor een Hemels 
Koninkrijk. Dit Volk bestaat uit alleen maar gelovigen, ofwel wedergeboren mensen. Zodra 
iemand in Hem gelooft, als Heere en Verlosser, ontvangt hij Gods Geest in zijn hart, en 
daarmee nieuw, en eeuwig leven. 
 
Zowel Jood als Griek 
 
Het Verlossingswerk van de Heere Jezus is alles omvattend. Elk mens, zowel Jood als niet-
Jood (Heiden), kan er, door geloof, deel aankrijgen. Door geloof en uit Genade, behoort hij 
dan bij het Hemelse Volk, de Gemeente, Zijn Lichaam. Hij is dan een kind van God geworden. 
Hij leeft dan onder het Nieuwe Verbond der Genade. Het ongelovige Joodse Volk leeft nog 
steeds onder het Oude Verbond der Wet, zij gelooft immers niet in de opgestane Christus. 
Het Joodse Volk is nu nog steeds ongelovig. Dat zal in de (nabije) toekomst veranderen. 
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Efeze 3 
6 Namelijk dat de heidenen (gelovige niet-Joden) zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde 
lichaam (Zijn Lichaam, de Gemeente), en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door 
het Evangelie; 
7 Waarvan ik (Paulus) een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij 
gegeven is, naar de werking Zijner kracht. 
8 Mij, den allerminste van al de heiligen (=gelovigen), is deze genade gegeven, om onder 
de heidenen (niet-Joden) door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van 
Christus, 
 
Galaten 3 
26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. 
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt (gedrenkt) zijt, hebt gij Christus 
aangedaan.(=éénwording, Hij het Hoofd, de gelovigen Zijn Lichaam) 
28 Daarin is noch Jood noch Griek (heiden); daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is 
geen man en vrouw; want gij allen (=alle gelovigen) zijt één in Christus Jezus. 
29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis 
erfgenamen. 
 
Derde keer 
 
Johannes 21 
14 Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de 
doden opgewekt was. 
 
Voor zover Johannes beschreven heeft, was de eerste keer dat zij de Heere Jezus Christus, na 
Zijn Opstanding, gezien hebben, op de avond van Zijn Opstanding. Hij blies toen Zijn Geest 
over de discipelen. De tweede keer dat Hij Zich aan hen liet zien, was op de achtste dag, toen 
ook Thomas erbij was. Met deze visvangst was het de derde keer dat Hij Zich aan hen liet 
zien in de veertig dagen tussen Zijn Opstanding en Hemelvaart.  
 
Johannes 21 
1 Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. 
En Hij openbaarde Zich aldus: 
 
Zee van Tiberias 
 
Een teken heeft een betekenis, dus gaan we kijken wat de betekenis achter deze gebeurtenis 
is. Daarbij moet zeker ook gelet worden op de details. De discipelen waren na de Opstanding 
van de Heere Jezus Christus in het Noorden van Israël, bij de Zee van Tiberias. Zij hebben het 
ongelovige Joodse Volk, de twee-stammen, verlaten en zijn naar Galilea gegaan. Het ‘Galilea 
der Heidenen’, maar het is ook het land van de eerder verstrooide ongelovige tien-stammen 
van Israël. De discipelen besloten te gaan vissen in deze Zee van Tiberias 
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De volkerenzee 
 
Openbaring 17 
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en 
scharen, en natiën, en tongen. 
 
De Zee van Tiberias heet ook wel de Zee van Galilea, en ook het Meer van Genesareth. 
Tiberias is de naam van de tweede keizer van het Romeinse Rijk. In de Bijbel zijn wateren 
een beeld van zeeën, een type van volkeren. De Volkerenzee. Volkeren zijn Heidenen, ofwel 
niet-Joden. Ook de naam Tiberias bepaalt ons bij de Heidenen. Deze Keizer dacht namelijk 
wereldheerser te zijn over de Volkerenzee. Deze wonderbare visvangst heeft dus iets te 
maken met de Heidenen die als vissen ‘gevangen’ worden.  
 
Galilea 
 
Galilea geeft ook een aanwijzing; er woonden daar namelijk veel Heidenen; het Galilea der 
Heidenen, maar er woonden ook veel Joden. Jezus woonde er zelf ook, in Nazareth. Later 
ging de Heere Jezus wonen in Kapernaum, aan de Zee van Tiberias. Er woonden daar dus 
Joden, en Heidenen. En dat is precies waaruit de Gemeente is opgebouwd! 
 
Heidenen zijn alle niet-Joden 
 
Efeze 3 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de (gelovige) heidenen zijn mede-erfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
 
- gelovigen uit de Heidenen zijn mede-erfgenaam met gelovigen uit Israël 
- gelovigen uit de Heidenen zijn van hetzelfde Lichaam als gelovigen uit Israël 
- gelovigen uit de Heidenen delen mee in de Belofte aan de gelovigen van Israël 
 
De Gemeente 
 
De Gemeente is ontstaan in de Opstanding van Christus. Tot aan de opname van de 
Gemeente, kan deze nog uitbreiden. De Gemeente bestaat uit gelovige Heidenen, en 
gelovige Joden, verzameld in één Lichaam. De Heidenen zijn op grond van geloof deelgenoot 
geworden van de Zegeningen, de Beloften en Erfenissen die God, in eerste instantie, 
beloofde aan Israël. De Gemeente is deelgenoot geworden van die beloofde Zegeningen aan 
Israël op grond van Gods Belofte aan Abraham. Letterlijk zijn deze Zegeningen straks van 
toepassing op een wedergeboren aards Israël  (ná de zeventigste Jaarweek). Maar nu al zijn 
deze Zegeningen, op Hemels niveau, van toepassing op het Hemels Israël, de Gemeente. Het 
Hemels Koninkrijk zal zich, na de bekering van het Joodse Volk, uitbreiden over de aarde.  
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Galiliea der heidenen 
 
Jesaja 8 
23 Maar het land, dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden; gelijk als Hij het in 
den eersten tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan, en naar het land 
van Nafthali aan, alzo heeft Hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar den weg zeewaarts 
aan gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. 
 

Mattheüs 4 
12 Als nu Jezus gehoord had, dat Johannes overgeleverd was, is Hij wedergekeerd 
naar Galilea; 
13 En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in 
de landpale van Zebulon en Nafthali; 
14 Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: 
15 Het land Zebulon en het land Nafthali aan den weg der zee over de Jordaan, Galilea der 
volken (= Heidenen, ofwel niet-Joden); 
16 Het volk, dat in duisternis zat (Heidenen), heeft een groot licht gezien; en degenen, die 
zaten in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan. 
 
Betekenis van de plaatsen Kapernaum, Zebulon, en Nafthali 
 

Nafthali   =  yltpn =  Mijn verdraaiing; Mijn verwisseling 

Naphath  =      tpn  =  Honingzeem 

 

Zebulon      =     nwlbz =    Verhoogd zijn; verhoogd worden 

Zabal           =        lbz  =   Woonstede 

Zabal  own =  nw lbz  =   Onze Woonstede; houdt verblijf bij ons; blijf bij ons  

                                        =    Uitermate Hoge Woonstede 
 
Kapernaum  =  Kaphar Nachum = Plaats van Verzoening; bedekking; vertroosting  
                                                            Uitbeelding van het Leven onder het Nieuwe Verbond 
                                                            Ligt aan het meer Galilea; Genesareth; Zee van Tiberias  
                                                         = Daar waar de Heere Jezus Zelf ging wonen   
                                                            In het Galilea der Heidenen 
                                                            In de landpale van Nafthali en Zebulon  
                                                             
Prachtige aanwijzingen 
 
In de vertalingen van de plaatsen hierboven vinden we dus prachtige aanwijzingen over de 
betekenis van de wonderbare visvangst. ‘In Zijn verdraaiing (= Nafthali), zal de Heere 
gedurende onze vijfde Bedeling, eerst een ander Volk, voor Hem tot Woning zijn (=Zebulon). 
De Heere verzamelt Zich momenteel een Eigen Volk voor Zijn Naam. Het Volk Israël is 
verwisseld (=Nafthali) met de Gemeente, Zijn Lichaam’. Het Evangelie werd als eerste 
gepredikt bij de Joden, maar kwam uiteindelijk terecht bij de Heidenen. De Joden hebben, 
als Volk, de Heere Jezus afgewezen, ook na Zijn Opstanding. Dit is de achtergrond van deze 
‘wonderbare visvangst’. 
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Handelingen 15 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan 
te nemen door Zijn Naam. 
 
Johannes 21 
2 Er waren te zamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanaël, die van 
Kana in Galilea was, en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen. 
 
5 en 2 
 
De zonen van Zebedeüs zijn Johannes en Jakobus. Dus er waren; Petrus, Thomas, Nathanaël, 
Johannes en Jakobus, en nog twee anderen. Dat is 5 en 2. Vijf personen bekend, en twee 
onbekend. Deze getallen verwijzen, onder meer, naar de vijf gerstebroden, en de twee 
visjes. Dit was voedsel voor de Gemeente. De ‘vijf’ heeft met de roeping van de Gemeente te 
maken, we leven momenteel in de vijfde Bedeling der Verborgenheid. Het is de vijfde fase 
van Gods Heilsplan. Ook de twee heeft met de Gemeente te maken. Vijf en twee is zeven, en 
zeven staat voor een volheid. Als straks het Lichaam van Christus Zijn ‘Volheid’ heeft bereikt, 
zal de opname van de Gemeente plaatsvinden. Denk hierbij ook aan het visnet dat vol zat! 
 
Romeinen 11 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, 
bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der 
heidenen (alle gelovige niet-Joden) zal ingegaan zijn.(=de opname van de Gemeente) 
 
Twee naamloze discipelen 
 
Johannes 21 
2 Er waren te zamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanaël, die van Kana 
in Galilea was, en de zonen van Zebedeüs (vijf= uitbeelding van het Koninkrijk der Hemelen),  
en twee anderen (twee= uitbeelding van de Gemeente) van Zijn discipelen. 
 
Twee is een uitbeelding van de Gemeente. Twee omdat de Gemeente bestaat uit twee 
groepen. Eén groep van gelovigen uit de Joden, en één groep van gelovigen uit de Heidenen. 
Sámen in één Lichaam verzoend geworden. (zie ook de studie ‘Efeze 2’) Twee omdat het 
verwijst naar het dubbel deel van de Gemeente van eerstgeborenen. De eerstgeborene krijgt 
een dubbel deel van de erfenis. Twee omdat het ook verwijst naar een Hemelse, en een 
aardse kant. Dus typologisch staan de twee naamloze discipelen voor de Gemeente. 
 
Johannes 6 
 
9 Hier is een jongsken, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder  
zo velen? (dat Jongsken is een type van de Heere Jezus Christus. Hij is de Jongeling; Hij is de 
Eersteling van de nieuwe Schepping; Hij stond als eerste op uit de dood) 
10 En Jezus zeide: Doet de mensen (de Gemeente) nederzitten. En er was veel gras (oude 
mens)  in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent vijf duizend in 
getal.(nederzitten is vanuit de Rust van het Nieuwe Verbond geestelijk Voedsel tot je 
nemen. Gras is een beeld van het oude leven; het leven van de natuurlijke mens. Zitten op 
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het gras; als wij het Woord van God tot ons nemen, gaat dit ten koste van ons eigen ik. 
Vijfduizend man verwijst naar de Gemeente met Pinksteren tot geloof gekomen) 
11 En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende, deelde Hij ze den discipelen, en de 
discipelen dengenen, die nedergezeten waren; desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. 
12 En als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijn discipelen: Vergadert de overgeschoten 
brokken, opdat er niets verloren ga. 
13 Zij vergaderden ze dan, en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden, 
welke overgeschoten waren dengenen, die gegeten hadden. 
 
Gerstebroden 
 
Gerst spreekt over macht hebben, en koningschap. Vijf spreekt in de Bijbel altijd over 
geestelijke, verborgen, en daardoor onzienlijke dingen. We leven nu in de vijfde Bedeling der 
Verborgenheid. Vijf gerstebroden zijn hier dus een type van het verborgen Hemelse 
Koninkrijk van Christus. Het Brood, en dus het Leven van dit Jongske is ongezuurd. Het 
Pascha was immers nabij. Het Brood is typologisch het Woord, het Leven van Christus. Hij 
geeft Zijn Levend Brood aan de discipelen (later de apostelen), en via de discipelen, wordt 
Zijn Brood gegeven aan al de Zijnen. (zie ook de studies ‘Boek Ruth uitleg gerste- en 
tarweoogst’, en ‘Typologische en profetische betekenis Boek Ruth -deel 2-‘) 
 
Het ongelovige Joodse Volk 
 
Handelingen 28 
24 En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. 
25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord gezegd had, 
namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaderen, 
26 Zeggende: Ga heen tot dit (Joodse Volk)volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en 
geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 
27 Want het hart dezes volks (Joodse Volk) is dik geworden, en met de oren hebben zij 
zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de 
ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik 
hen geneze. 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen (gelovigen uit de heidenen= de 
Gemeente, Zijn Lichaam) gezonden is, en dezelve zullen horen.(=gehoorzamen =geloven) 
 
Het Volk Israël was door God uitverkoren om in Zijn Priesterlijke dienst te staan. Zij zou het 
Woord verspreiden onder de volkeren. De Gemeente, Zijn Lichaam, heeft haar plaats 
ingenomen. De Heere heeft nu een Hemels Koninkrijk met een Hemels Volk, de Gemeente. 
Straks, bij Zijn Wederkomst, zal ook het Volk Israël wedergeboren worden. Dan zullen zij, 
samen met de Heere, het geopenbaarde Koninkrijk op aarde regeren. Dit alles wordt 
uitgebeeld in de twaalf manden gerstebrood. Deze brokken bleven over. 
 
Twaalf manden met stukken brood 
 
De Gemeente, uitgebeeld in de vijfduizend mannen bij de wonderbare spijziging, is als eerst 
gevoed. De Gemeente, Zijn Lichaam, neemt nu al deel aan Zijn Opstandingsleven. 
Eerstgeborenen, in Christus, van de nieuwe Schepping. Zij wordt gevoed met vijf 
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ongedesemde gerstebroden. Voor het gelovig overblijfsel van Israël, zijn nog twaalf manden 
met gerstebrood over. Zij zal straks, na de zeventigste Jaarweek, ook gevoed worden 
daarmee. Zij zal na wedergeboorte ook deelnemen aan Zijn Leven. Twaalf spreekt over 
heerschappij in de wereld, en twaalf spreekt over de twaalf stammen van het wedergeboren 
Israël, die straks vergaderd zullen worden. Typologisch zijn de twaalf manden gerstebrood, 
het Geopenbaarde Koninkrijk van de Messias op aarde, in de toekomst. Gerst spreekt van 
Koningschap.  
 
Joël 2 
26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw 
Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk (Volk Israël) zal niet beschaamd 
worden tot in eeuwigheid. 
27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben (bij de Wederkomst van Christus op 
aarde), en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd 
worden in eeuwigheid. 
28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten (wedergeboorte van het 
Volk Israël) over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen 
dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;(dan zal ook Israël leven onder het 
Nieuwe Verbond der Genade) 
 
Twee visjes 
 
De twee visjes zijn, net als de twee discipelen, ook een type van de Gemeente, het Lichaam van 
Christus. Het Griekse woord wat hier voor visjes gebruikt wordt, is ‘opsarion’. Dit betekent 
‘bereide vis’. Gereinigd en geroosterd boven vuur. Opsarion is dus dood en gebakken. 
 
Johannes 21 
3 Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Zij 
gingen uit, en traden terstond in het schip; en in dien nacht vingen zij niets. 
 
Hij maakte hen vissers van mensen 
 
Mattheüs 4 
18 En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd 
Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende (want zij waren vissers); 
19 En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken. 
20 Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd. 
21 En Hij, van daar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jakobus, den 
zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeüs, hun 
netten vermakende, en heeft hen geroepen. 
22 Zij dan, terstond verlatende het schip en hun vader, zijn Hem nagevolgd. 
 
Sommige discipelen waren visser van beroep. De Heere Jezus zei profetische woorden, want 
Hij zei hun dat Hij van hen ‘vissers van mensen’ zou maken. En als Simon Petrus in vers drie 
zegt dat hij gaat vissen, betekent dit eigenlijk dat hij het Evangelie gaat prediken, dat hij 
mensen gaat ‘vangen’. De andere discipelen die erbij waren, gingen met Petrus mee om te 
vissen.  
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Gij zult mijn getuigen zijn 
 
Sinds de dagen van de Opstanding van Christus wordt het Evangelie gepredikt. De Heere 
Jezus heeft de discipelen deze taak gegeven. Hij heeft hen dit nog eens benadrukt toen Hij 
naar de Hemel ging. De Heere heeft hen op eerste Paasdag de Heilige Geest ingeblazen, en 
door de Werking van de Geest zouden zij ‘getuigen in Jeruzalem, Judea en Samaria, en tot 
aan het uiterste der aarde’. De Heere Jezus Christus gaf Zijn discipelen dus de taak om het 
Evangelie te prediken onder alle volken (Heidenen) van de aarde. 
 
Handelingen 1 
8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult 
Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste 
der aarde. 
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem 
weg van hun ogen 
 
Mattheüs 28 
17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.(dit was ná Zijn 
Opstanding) 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. 
19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en 
des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 
20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 
 
Een Huis boven de wateren 
 
De discipelen, en volgelingen, gingen dus samen vissen. Zij gingen in het schip. Het schip op 
de wateren is een beeld van de Gemeente. In de Bijbel vind je nog meer schepen, ook deze 
zijn daar allemaal een beeld van. De Gemeente is het Huis van God, bóven de wateren 
(volkeren), met een hogere positie. Wij zijn met Christus gezet in de Hemel, in het Schip. 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
-- 
18 Want door Hem hebben wij beiden (gelovige Jood en gelovige heiden) den toegang door 
één Geest tot den Vader. 
19 Zo zijt gij (alle gelovigen; alle wedergeborenen) dan niet meer vreemdelingen en 
bijwoners, maar medeburgers der heiligen (gelovigen), en huisgenoten Gods;(de Gemeente) 
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de 
uiterste Hoeksteen; 
21 Op Welken het gehele gebouw (de geestelijke Heilige Tempel; Gods Woning; de 
Gemeente, Zijn Lichaam), bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel 
in den Heere; 
22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.(Christus 
woont, met Zijn Geest, in de Gemeente) 
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1 Petrus 2 
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus. 
 
Johannes 21 
3 Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Zij 
gingen uit, en traden terstond in het schip; en in dien nacht vingen zij niets. 
 
Vissen in het donker 
 
De discipelen waren hier, in vers drie, nog maar nauwelijks wedergeboren. Op eerste Paasdag 
hadden zij ’savonds de Geest gekregen van de opgestane Christus. Ze zijn hier nog kinderen in 
het geloof. Ze denken hier nog dat er een geopenbaard Koninkrijk van Christus op aarde komt. 
Als pas wedergeboren mensen weten zij nog niet hoe ze moeten wandelen, en werken, en 
vissen in het Licht. Ze vissen in de nacht, en in de nacht vangen zijn helemaal niks. In de nacht is 
er geen licht. Na Zijn Hemelvaart zou de wereld in duisternis achterblijven. Maar het Evangelie 
brengt Licht en Leven. 
 
Johannes 9 
5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld.(Het Woord van God is Licht, het 
Evangelie is Licht) 
 
Johannes 12 
35 Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij ulieden; wandelt, terwijl gij 
het Licht hebt, opdat de duisternis u niet bevange. En die in de duisternis wandelt, weet niet, 
waar hij heengaat. 
36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn. 
Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen. 
 
Johannes 21 
4 En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen 
wisten niet, dat het Jezus was. 
                             

Morgenstond 
 
De morgenstond is het begin van de morgen, als de zon opkomt, als er een nieuwe dag 
begint. De zon komt op in het Oosten. Dan ontwaakt men uit de slaap, men staat op, en 
begint weer te leven. De Heere Jezus Christus stond op uit de dood. Hij heeft de dood 
overwonnen. Opstaan heeft betrekking op de ‘Opstanding’. De Opstanding vond ‘s morgens 
vroeg plaats, in de morgenstond. Wanneer in de Bijbel de term ‘morgenstond’, of ‘vroeg 
opstaan’ wordt gebruikt, is dat een verwijzing naar de Opstanding van de Heere Jezus 
Christus, net zoals de term ‘de derde dag’. In de morgenstond is typologisch dus 
‘wedergeboren worden of zijn’.  
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Ze herkenden Hem niet 
 
De Opstanding van Christus bepaalt ons bij het beginpunt van de Roeping van de Gemeente. 
Aanvang van het Nieuwe Verbond. De discipelen hadden de hele nacht gevist, en niks 
gevangen. Terwijl er, letterlijk gesproken, ‘s nachts de meeste vis wordt gevangen! Ze zagen 
een man op de oever staan. De oever is de ‘rand’ van de zee. Het is het beginpunt van de 
zee. Het beginpunt van de roeping van de Gemeente. De discipelen herkenden de Heere 
Jezus Christus, in eerste instantie, niet. Hij was voor hen verborgen; de onzienlijke Heere 
Jezus Christus. De verborgen Heere Die aan de Rechterhand van God zit, in Zijn verborgen 
Koninkrijk der Hemelen. Het is de Geest van Christus, de Heilige Geest, de beloofde Trooster.  
 

Johannes 21 
5 Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: 
Neen. 
 
Kinderkens 
 
De Heere Jezus Christus noemt de discipelen ‘kinderkens’. Letterlijk waren zij geen kinderen 
meer, ze waren volwassenen. Maar zij waren nog maar net uit God geboren, wedergeboren, 
en daarmee kind van God geworden. Ze waren nog geen zonen, want zonen worden 
verondersteld de Plannen van God de Vader te kennen, en daarnaar te kunnen handelen en 
wandelen (en vissen!) 
 
Toespijs 
 
In de Bijbel is ‘toespijs’ niet iets wat ná de maaltijd komt, maar iets dat bij het brood 
toegevoegd moet worden. Brood is door de hele Bijbel heen een beeld van Geestelijk 
Voedsel, het Woord van God. De Heere Jezus Christus is het Levende Brood, wie van Hem 
eet, ontvangt eeuwig leven. Christus vraagt aan de vissende discipelen om toespijs, Hij vraagt 
dus om vis. Dit alles is natuurlijk typologie. Het échte toegevoegde, ofwel toespijs, is dat 
alleen de gelovigen in deze Bedeling, deel uitmaken van de Gemeente. Het Lichaam van 
Christus is, als enige groep, bestemd voor de Hemel. Waar het Hoofd is, is ook Zijn Lichaam!  
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in (samen met) 
Christus Jezus; 
    

Johannes 21 
6 En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. 
Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. 
 
Rechterkant 
 
De discipelen vingen geen vis omdat zij aan de verkeerde kant aan het vissen waren. Zij 
visten aan de linkerkant, in plaats van aan de rechterkant. De Heere Jezus Christus wijst hen 
daarop, en zegt dat zij aan de rechterkant wél vis zouden vinden. Letterlijk zal dit weinig 
uitmaken, maar typologisch zouden zij op de rechterkant georiënteerd moeten zijn. Rechts 
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ligt het Oosten. Het Oosten betekent ( mdq = Qedem) oorsprong en van ouds. De Levende 

God is de Oorsprong, en het Begin van alle dingen. Het Oosten is waar de Zon, ofwel het 
Licht, opkomt. Typologisch staat rechts voor Boven, het Hemelse. Links staat voor beneden, 
het aardse. Hebreeuws, de taal van God, wordt niet voor niets van rechts naar links 
geschreven. De Heere spreekt zijn Woord vanuit de Hemel tot de aarde. Van Boven naar 
beneden, van rechts naar links. 
 
Prediker 10 
2 Het hart des wijzen (gelovige) is tot zijn rechterhand, maar het hart eens zots (ongelovige) 
is tot zijn linkerhand. 
 
Handelingen 26 
14 En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem, tot mij sprekende, en 
zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de 
prikkels de verzenen te slaan. 
15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt 
 
Verhoging 
 
Handelingen 5 
30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem 
aan het hout. 
31 Deze heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te 
geven bekering en vergeving der zonden. 
32 En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven 
heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn. 
 
Rechts staat voor Verhoging. In Zijn Opstanding is de Heere Jezus Christus Verheerlijkt en 
Verhoogd. De rechterkant heeft te maken met de Hemelse kant van het Koninkrijk. De 
linkerkant heeft te maken met de aardse kant van het Koninkrijk. In het Koninkrijk der 
Hemelen zit de Heere Jezus Christus aan de Rechterkant van God de Vader. De Gemeente, 
Zijn Lichaam, is juridisch, samen met Christus, al in de Hemel gezet. Alle gelovigen die in het 
net van de discipelen zullen worden gevangen, zitten dus aan de rechterkant! Deze 
gelovigen zijn zelf ook op Rechts georiënteerd. Zij hebben hun blik, en gedachten, Omhoog 
gericht. Rechts is recht, en links is link! De schapen rechts, gaan naar het Koninkrijk waar zij 
gezegend worden. De bokken links worden vervloekt, en gaan verloren 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn (Rechts), waar 
Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn (Rechts), niet die op de aarde (links) zijn. 
 
Efeze 1 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
20 Die Hij gewrocht (=voortgebracht) heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft 
opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in den hemel; 
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21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die 
genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
Johannes 21 
6 En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. 
Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. 
 
Zijn Rechterhand trekt ons uit deze wereld 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Onze Bedeling, waarin wij leven, is gebaseerd op de Rechterhand van God. Wie trekt de 
gelovigen uit deze wereld, naar Het Koninkrijk van Zijn Geliefde Zoon? Hij gebruikt er 
gelovigen voor die het Evangelie prediken, maar Wie trekt de gelovige, wedergeboren, 
mensen uit de macht van de duisternis?! Dat is de Rechterhand van God de Vader! Nadat zij 
geloofd hebben, worden zij wedergeboren in de nieuwe Schepping; het Hemelse Koninkrijk  
van Zijn Geliefde Zoon.  
 
Galaten 1 
3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld eeuw (aion) naar den wil van onzen God en Vader; 
5 Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Eerst aan de Rechterkant vissen, daarna aan de linkerkant 
 
De Visvangst zal niet bestemd zijn voor links, het geopenbaarde aardse Koninkrijk van 
Christus. Vanwege het ongeloof, en verwerping van de Messias, door het Joodse Volk, zal er 
eerst sprake zijn van een Visvangst met betrekking tot het verborgen Hemelse Koninkrijk van 
Christus. Op rechts, want die Visvangst is bestemd voor de Hemel. Zodra het net daarvan is 
opgehaald, en aan Land gebracht, zal de Heere, op aards niveau, verdergaan met het Joodse 
Volk. In de zesde Bedeling, zal er aan de linkerkant gevist gaan worden. Uiteindelijk zal het 
Koninkrijk der Hemelen zich uitbreiden over de aarde.  
 
Johannes 21 
6 En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. 
Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. 
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Verborgenheid 
 
‘s Nachts vissen aan de linkerkant van de boot heeft geen toespijs opgeleverd. De Heere 
Jezus Christus zegt tegen de discipelen dat ze het net aan de rechterkant van het schip 
zouden uitwerpen. Hij zegt; ‘dan zult gij vinden’. Er staat niet: ‘dan zult gij zult vangen’. Ze 
moesten dus blijkbaar zoeken. Er waren verborgen dingen die zij zouden vinden, maar alleen 
met het net aan de rechterkant. Het net is een type van het verborgen Koninkrijk der 
Hemelen. Kijk je naar de rechterkant dan zul je zien dat God uit de volkeren Zich een 
Gemeente verzamelt voor Zijn Naam. Het gaat niet om een volk voor de wereld, maar om 
een volk voor Zíjn Naam. Een Hemels Volk. 
 
Mattheüs 13 
47 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat 
allerlei soorten van vissen samenbrengt; 
 
Geen enkele controle 
 
‘Zij wierpen het net dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der 
vissen’. De discipelen verloren de controle over de boot en de vis; ze konden het niet meer 
trekken. Ze hadden geen enkele controle gehad over het schip, of de menigte vissen. Hier 
wordt dan ook geen mensenwerk uitgebeeld. Het is ook niet zozeer het resultaat van hun 
arbeid. Zij hoefden immers alleen het net maar uit te gooien, zij hoefden alleen maar te 
prediken. Het prediken wordt onder Leiding van de inwonende Heilige Geest gedaan. Dat 
het net vol raakte, is het resultaat van wat God geeft. Ook wijzelf hebben geen enkele 
controle over de Gemeente, en dus ook niet over elkaar. Alleen Christus als ons Hoofd, heeft 
de controle over Zijn Lichaam, de Gemeente. Alleen Hij is verantwoordelijk. En natuurlijk ook 
over elke gelovige afzonderlijk.   
 
Vissen 
 
Levende vis =  Ichthus  = Dat is iedereen die in deze Bedeling van Christus Jezus is.  

 
I       =   Iesous                         Jezus  
Ch   =   Christos                      Christus  
Th   =    Theou                         Gods 
U     =    Uios   (Huios)            Zoon  
S    =      Soter                          Verlosser 
 
De beginletters van Jezus Christus, Zoon van God en Redder, vormen in het Grieks het woord 
ICHTHUS, wat vis betekent. Ten tijde van de Romeinse Christenvervolgingen gebruikten men 
deze vis wel als geheim-teken. Christus is de ware Ichthus. Hij is de eerste Vis die getrokken 
werd uit de wateren van de dood, en gesteld werd als Zoon. 
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Johannes 21 
7 De discipel dan, welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere! Simon Petrus dan, 
horende, dat het de Heere was, omgordde het opperkleed (want hij was naakt), en wierp 
zichzelven in de zee. 
 
Simon de horende 
 
De discipel die de Heere Jezus liefhad, is Johannes, hij herkende de Heere Jezus Christus. 
Johannes zei tegen Petrus; ‘het is de Heere’. Petrus had de Heere nog niet gesproken nadat 
hij Hem verloochend had. Hij had berouw, en wil nu graag naar de Heere toe. Hij had alleen 
zijn ondergoed aan, hij had zijn kleed afgelegd. In de Bijbel is naakt, onder andere, een 
uitbeelding van de oude mens. Uitkleden, is de oude mens afleggen. Hij doet een opperkleed 
aan. Dit is een uitbeelding van de oude mens afdoen, en de nieuwe mens aandoen. Het is 
een uitbeelding van wedergeboorte. Simon betekent ‘horend’, ofwel ‘gelovend’. Simon 
Petrus hoort, en gelooft, dat het de Heere is. 
 
Efeze 4 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt (Simon is de horende. horen=gehoorzaam=geloven)), 
en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid.(de oude mens afleggen, en de nieuwe mens, het opperkleed, aandoen) 
 
Johannes 21 
8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje (want zij waren niet verre van het 
land, maar omtrent tweehonderd ellen), slepende het net met de vissen. 
 
Tweehonderd ellen 
 
Zo komen Petrus, het schip, het net, en de vissen naar de Heere op het land. Een afstand van  
tweehonderd ellen. ‘Omtrent’ is in onze spraaktaal ‘ongeveer’, in de Statenvertaling heeft 
het echter de betekenis van de ‘exacte, precieze’ afstand. Wat hebben deze tweehonderd 
ellen ermee te maken? Wat is de betekenis daarachter? Het getal twee bepaalt ons bij de 
Gemeente. De twee naamloze discipelen zijn het beeld van de Gemeente, en tweehonderd 
ellen zijn ook een beeld van de Gemeente. Omdat het een afstand is die men moet afleggen, 
is het ook een aanduiding van de tijdsduur van onze Bedeling. Gedurende twee ellen kan 
men in het net terecht komen; de roeping van de Gemeente! 
 
Het net was vol 
 
Romeinen 11 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, 
bij uzelven), dat de verharding (ongeloof) voor een deel (het gelovige deel behoort tot de 
Gemeente) over Israël gekomen is, totdat de volheid der (gelovige) heidenen (Zijn Lichaam is 
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vol, compleet; het net is vol; de opname van de Gemeente) zal ingegaan zijn.(ingegaan in 
het Rijk der Hemelen) 
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen 
en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 
 
Efeze 4 
11 En Dezelfde (Christus) heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, 
en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars (de discipelen); 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot één Volkomen Man (Hoofd en Lichaam), tot de mate van de grootte der volheid 
van Christus;(de Gemeente komt tot een Volheid van Christus) 
 
Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
Het net wordt op land getrokken 
 
Johannes 6 
44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en 
Ik zal hem opwekken (opstanding) ten uitersten dage. 
45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn (zij hebben het 
Evangelie gehoord en geloofd). Een iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd 
heeft, die komt tot Mij. 
 
Hij zal ons opwekken ‘ten uitersten dage’. Voor ons is dat bij de opname van de Gemeente. 
Degenen die gestorven zijn, worden opgewekt. Degenen die leven, daarvan worden de 
lichamen veranderd. Samen gaan we de Heere tegemoet in de lucht. (zie ook de studie ‘De 
opname van de Gemeente’) Iedereen ‘die getrokken wordt door de Vader’, komt in het net 
terecht. Dat net wordt uiteindelijk op Land getrokken.  
 
1 Thessalonicensen 4 
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, 
die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen 
tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in 
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 
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1 Korinthe 15 
51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden; 
52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en 
de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 
53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet 
onsterfelijkheid aandoen. 
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke 
zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: 
De dood is verslonden tot overwinning. 
 
Oog in oog met Hem 
 
Het net zit vol gelovigen, ofwel wedergeboren, mensen. Letterlijk sterven vissen als zij aan 
land getrokken worden. Ook onze oude, natuurlijke mens is gestorven met Christus aan het 
kruis, maar wij zijn met Hem mee opgewekt. Het is de Heere Die het net trekt, maar Hij 
zendt mensen uit om het Evangelie te prediken. In het net zat een menigte aan vissen. Het 
net wordt aan land getrokken. Het Beloofde Land. Het scheepje komt aan land; de 
Gemeente komt in het Hemelse Koninkrijk. Eerst moet de tweehonderd el afgelegd worden. 
Daarna zullen wij de Heere zien, oog in oog met Hem staan, Hem lichamelijk zien. Wij zullen 
Hem herkennen, net zoals de discipelen Hem herkenden. 
 
Tweehonderd  
 
r   =  Resh  =  var =  200  =   Hoofd; Begin 

 
De tweehonderd el is de tijd dat de Gemeente geroepen wordt. Naar wie wordt de 
Gemeente getrokken? Naar het Hoofd, de Gemeente is immers Zijn Lichaam! De letter Resh 
heeft een getalswaarde van 200, en betekent, uitgeschreven, ‘Hoofd’ ofwel ‘Begin. Er is dus 
een afstand van 200 tot een ontmoeting met het Hoofd, de Heere Jezus Christus. Het net is 
vol, maar het scheurt niet. Alle vissen worden behouden, en bewaard. Ze worden in het 
Hemelse Land getrokken. Daar hebben zij een ontmoeting met de Levende Heere Jezus 
Christus.  
 
Johannes 21 
8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje (want zij waren niet verre van het 
land, maar omtrent tweehonderd ellen), slepende het net met de vissen. 
 
Tweeduizend jaar 
 
2 Petrus 3 
8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heere is als duizend 
jaren, en duizend jaren als een dag. 
 
De tweehonderd ellen staan voor de tijdsduur waarin Christus Zich verbergt. De tijd van de 
Verborgenheid. De totale tijd van de Bedeling der Verborgenheid, wordt hier uitgebeeld in 
tweehonderd el. Wanneer zou de Heere Zich weer openbaren, dus wanneer zal Zijn 
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Verborgenheid voorbij zijn? Wanneer zou Hij Zich aan Israël openbaren in de toekomst? 
Volgens Hosea zes is dit na twee dagen, en dus bij de aanvang van de derde dag, als er twee 
volle dagen voorbij zijn! Op de derde dag zal Hij Israël weer levend maken. Oók de Heere 
stond op na twee dagen, bij de aanvang van de derde dag, in de morgenstond.  
 
Hosea 6 
1 Komt en laat ons (Joodse Volk) wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en 
Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.(de 70e Jaarweek) 
2 Hij zal ons na twee dagen (2.000 jaar) levend maken (wedergeboorte van het Volk Israël); 
op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.(het 
geopenbaarde Koninkrijk op aarde) 
 
De opname van de Gemeente 
 
Na tweehonderd ellen is men aan de oever. Dan is het vissen afgelopen, en het net op het 
land. Die tweehonderd ellen staan voor de duur van onze tegenwoordige Bedeling. Er wordt 
gezegd dat zij niet ver van het land waren. Hoewel tweeduizend jaren erg lang zijn in ónze 
ogen, zei de Heere steeds:  ‘Nee, het is maar een kleine tijd, het duurt niet zo lang’. Het 
slepen van het net vol met vis naar de oever, is een beeld van de prediking van het 
Evangelie, en de verzameling van de Gemeente in onze dagen. Eenmaal in het net, kan men 
er niet meer uit. Het trekken van het net tot op de oever, is een beeld van de opname van de 
Gemeente. Alle vissen kwamen op de oever; alle gelovigen gaan mee met de opname. 
 
Johannes 21 
9 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop 
liggen, en brood. 
 
Vuur 
 
In de Bijbel spreekt vuur over ‘oordeel, verwarming, reiniging, heiliging, en loutering’. 
Tijdens de visvangst van 200 ellen, gerekend vanaf de Opstanding van de Heere Jezus 
Christus, tot aan de opname van de Gemeente (= Rechterstoel van Christus), doet de Heere 
Zijn Hogepriesterlijk Werk aan ons. Hij maakt Zijn Lichaam, de Gemeente, bekwaam om 
dienstknecht van het Nieuwe Verbond te zijn.  
 
2 Korinthe 3 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet 
der letter, maar des Geestes; want de letter doodt (Oude Verbond der Wet), maar de Geest 
maakt levend.(Nieuwe Verbond der Genade) 
 
Geroosterde en gereinigde vissen 
 
Vis ligt er op het kolenvuur als de discipelen aan land zijn. Het is niet duidelijk of het brood 
ook op het kolenvuur ligt. Het Ware levende Brood is Christus. Brood is het Woord van God. 
Het kolenvuur, vurige stenen, steenkool, is een beeld van de Heilige Geest. Het kolenvuur 
roostert, en geeft warmte. De vissen op het kolenvuur worden in het Grieks ‘opsarion’ 
genoemd. Dat zijn geroosterde en gereinigde vissen. Roosteren en reinigen is wat de 
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Hogepriester, naar de Ordening van Melchizédek, momenteel doet. In onze Bedeling reinigt 
Hij onze handel en wandel hier op aarde zodat wij, ondanks onze oude mens, in dienst van 
Hem kunnen staan. Bij de opname van de Gemeente, bij onze verschijning voor de 
Rechterstoel van Christus, blijken deze vissen (opsarion) ichthussen te zijn geworden. 
Kinderen van God, worden tot Zonen gesteld. 
 
Efeze 5 
26 Opdat Hij haar (de Gemeente, Zijn Lichaam) heiligen (bekwaam maken om Hem te 
dienen) zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 
heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
 
De Gemeente wordt gevoed, en opgebouwd 
 
Johannes 6 
9 Hier is een jongsken, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes (opsarion); maar wat zijn 
deze onder zo velen? 
 
De wonderbare visvangst van de honderddrieënvijftig vissen, en de gebeurtenis met de vijf 
broden en twee visjes uit Johannes zes, worden aan elkaar gekoppeld. Beide gebeurtenissen 
vinden plaats bij de Zee van Tiberias. Beide gebeurtenissen gaan, typologisch, over de 
Gemeente die gevoed, en opgebouwd, wordt door de Heere Jezus Christus. In beide gevallen 
gaat dit ten koste van de oude, natuurlijke, mens. De oude mens wordt vernederd, en 
verdrukt, zoals het gras op die plaats (gras staat voor de oude mens). En de oude mens 
wordt gereinigd, zoals de vissen geroosterd worden. Bij beide gebeurtenissen is de Heere 
Jezus Christus het Ware Brood dat nieuw, en eeuwig Leven geeft.         
 
Johannes 21 
10 Jezus zeide tot hen: Brengt van den vissen (opsarion), die gij nu gevangen hebt. 
11 Simon Petrus ging op, en trok het net op het land, vol grote vissen (ichthus), tot honderd 
drie en vijftig; en hoewel er zovele waren, zo scheurde het net niet. 
 
Pinksterdag 
 
Jezus zegt tegen de discipelen dat zij de gevangen vis naar Hem zouden brengen. We weten 
inmiddels wel dat dit een uitdrukking is van de Gemeente, die uit de volkeren is verzameld, 
en geteld. ‘Hij ging op’ betekent typologisch ‘opklimmen, of opvaren’ naar de Hemel. Simon 
Petrus ging voorop bij het op het land trekken van het net. Hij zal dit niet alleen hebben 
gedaan, want het was erg zwaar. Grote vissen wijst op volmaaktheid, volgroeidheid of 
volwassenheid. Petrus nam het voortouw. Dit laat op profetische wijze zien, dat hij de eerste 
spreker zou zijn op Pinksterdag in Jeruzalem. Petrus is degene die voor het eerst heeft 
gepredikt over de Opgewekte en Verheerlijkte Christus. De roeping van de Gemeente begon 
op die Pinksterdag. (zie ook de studie ‘De sleutels van Petrus) 
 
Johannes 21 
11 Simon Petrus ging op, en trok het net op het land, vol grote vissen (ichthus), tot honderd 
drie en vijftig; en hoewel er zovele waren, zo scheurde het net niet. 
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Grote vissen 
 
‘Grote vissen’ betekent, vertaald in het Hebreeuws, ‘walvissen’, en die zaten er in de zee van 
Tiberias niet. Wij noemen zulke vissen zoogdieren. Het zijn dieren met longen, en eigenlijk 
geen vissen. Ze worden ook genoemd op de vijfde Scheppingsdag in Genesis één. Daar 
komen, volgens de Statenvertaling, ook ‘grote walvissen’ in voor.  
 
Genesis 1 
21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren 
overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. 
En God zag, dat het goed was. 
 
Midden in de Volkerenzee 
 
Walvisachtigen, grote vissen, verdrinken als zij onder water blijven, zij moeten iedere keer 
naar boven om zuurstof (Geest) te halen. Als ze op land gaan, gaan ze dood. Ze horen 
eigenlijk niet in het water, maar ook niet op het land. De link is nu gauw gelegd met de 
Heere Jezus Christus, en Zijn Lichaam, de Gemeente. Wij leven midden in de volkerenzee, 
maar horen daar eigenlijk niet meer thuis. Ook wij halen onze adem, ons leven, van Boven. 
Wij zijn nog wel ín de wereld, maar niet meer ván de wereld. Wij zijn geestelijk, als collectief,  
samen met Christus, al in de Hemel gezet.  
 
Johannes 15 
18 Indien u de wereld haat (=terzijde stellen, oftewel aan de kant schuiven) , zo weet, dat zij 
Mij eer dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 
Johannes 17 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van 
de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. 
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. 
 
Walvissen 
 

Grote vissen  =  myldgh mnynth  = Ha Thaninim   

                                          nynt    = Thanin        =  Offerande; Gave; Stil geluid; Bezingen 

                                                     Nnt   = Thanan       =  Genadig; Goedgunstig; Gracieus; Machtig 

 
Een walvis is machtig en gracieus. Een dolfijn is gracieus en vriendelijk, oftewel goedgunstig. 
Walvisgezang wordt gebruikt voor de communicatie. Ze produceren een geluid van rust en 
kalmte. Een soort sonar. Zij spreken op een verborgen wijze, maar het gezang van walvissen 
is in open zee duizenden kilometers verder, door soortgenoten te verstaan. Dolfijnen zijn 
ook walvissen, zij hebben geen stembanden, maar gebruiken luchtzakken in hun kop om 
fluitsignalen, of sonarsignalen uit te sturen. Het geloof is uit het gehoor. Deze grote vissen 
werden geschapen op de vijfde dag, en behoren dus tot de vijfde Bedeling. Het gaat over de 
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Gemeente. De Bedeling der Verborgenheid, ofwel de Bedeling der Genade Gods. Dat is de 
Bedeling waarin wij nu leven. (zie ook de studie ‘Typologie in de natuur; de Dolfijn’) 
 
Romeinen 10 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 
 
De vissen worden vogels 
 
Genesis 1 
21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren 
overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. 
En God zag, dat het goed was.(vijfde Scheppingsdag staat typologisch voor de vijfde 
Bedeling) 
 
Die vissen zijn gelovigen, die walvissen, zijn een beeld van de Gemeente. Gevleugeld 
gevogelte staat voor Hemelse wezens. Vleugels hebben in de Bijbel altijd te maken met het 
Hemelse, het onzienlijke, het geestelijke. De Gemeente is, samen met Christus, juridisch al in 
de Hemel gezet. Wij zijn geestelijk, als collectief, samen met Christus al in het Hemelse 
Koninkrijk. Die vissen worden dus eigenlijk vogels in de Hemel!  
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood (geen contact met God door de erfzonde) waren door de misdaden, 
(=zonden) heeft ons levend gemaakt met Christus; (gelovigen zijn mee opgewekt met 
Christus; wedergeboren) (uit genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in (samen met) 
Christus Jezus; 
 
Waarom strandden er regelmatig dolfijnen en walvissen? 
 

  
 

Voor de wetenschap blijft het een mysterie waarom er regelmatig berichten komen van 
gestrande dolfijnen en walvissen. Soms tientallen, maar ook wel tot groepen van meer dan 
zeshonderd dieren, die sterven op het strand. Zij werpen zich als het ware op het land. De 
wetenschap heeft ‘vermoedens’ dat het te maken heeft met hun sonar; dat zij een zwak 
oplopend strand niet kunnen ‘zien’. Of ze zeggen dat magnetische velden van de aarde zijn 
verstoord. Ook wordt er gezegd dat dan de leider van een groep ziek is, en aanspoelt. De 
andere groepsleden zullen proberen dichtbij de leider te blijven, en tesamen met hem 
stranden…Men wéét het dus gewoonweg niet! 
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Opname van de Gemeente 
 
Als dolfijnen, en andere walvisachtigen, een beeld zijn van de Gemeente, is de typologische 
betekenis van het fenomeen van gestrande dieren niet meer zo moeilijk. Het is namelijk een 
uitbeelding van ‘de opname van de Gemeente’, het Lichaam van Christus. Bij die 
‘wegrukking’ van de aarde, gaan ook wij onze Leidsman, de Heere Jezus Christus achterna, 
en komen wij aan in Zijn Beloofde Land. De gestrande dolfijnen zijn een illustratie voor de 
wereld. Het is typologie voor de roeping, en de ten Hemel-stelling van de Gemeente.. Het is 
een illustratie van een geestelijke Waarheid. 
 
Terug in de zee duwen 
 
Het is natuurlijk niet aan de orde, en is ook onmogelijk, maar typologisch gezien zou de 
Heere het niet toelaten dat de wereld Zijn Volk weer terug in de volkerenzee zou duwen. Het 
lukt de dolfijnen-redders dan ook niet om de dieren levend terug de zee in te krijgen. Vaak 
storten zij zich dan opnieuw op het strand.(zie ook de studie; ‘De opname van de 
Gemeente’)  
 
1 Thessalonicenzen 4 
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, 
die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 
-- 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in 
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 
 
Johannes 21 
11 Simon Petrus ging op, en trok het net op het land, vol grote vissen (ichthus), tot honderd 
drie en vijftig; en hoewel er zovele waren, zo scheurde het net niet. 
 
100 en 50 en 3 
 
Mattheüs 19 
23 En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het 
Koninkrijk der hemelen zal ingaan. 

24 En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel (de Hebreeuwse letter Gimel g heeft 

getalswaarde 3, en betekent, uitgeschreven, kameel) ga door het oog van een naald (de 

Hebreeuwse letter Qoph q heeft getalswaarde 100 en betekent, uitgeschreven, ‘oog van de 

naald’) , dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods. 
-- 
29 En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of 
vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het 
eeuwige leven beërven. 
 
In het Grieks staat er ‘honderdvijftig en drie’. Het is een samengestelde hoeveelheid; 100 en 
50 en 3. Honderd spreekt over het ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Ook de Poort van 
de Voorhof van de Tabernakel (uitbeelding van de Gemeente) is 100 (20 x 5 ellen), net zoals 
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de Deur en Voorhangsel van de Tabernakel (10 x 10 ellen)’. De Hebreeuwse letter ‘Gimel’ g 

heeft getalswaarde 3, en betekent onder andere ‘kameel’. De Hebreeuwse letter Qoph q 

heeft getalswaarde 100, en betekent, uitgeschreven, ‘oog van de naald’. Het getal 50 brengt 
ons in de Bijbel bij het ‘Jubeljaar’, uit het Oude Testament. Alles wat gebonden was, kwam in 
het Jubeljaar weer tot vrijheid. Een verwijzing naar de Vrijheid van het Nieuwe Verbond der 
Genade. Het getal vijftig verwijst ook naar Pinksteren. Het begin van de Roeping van de 
Gemeente. 
 
De zonen Gods 
 

De zonen Gods  =  Beni ha Elohim  =  myhlah ynb  =   40.10.5.30.1.5  10.50.2  = 153    

 
Bij de opname van de Gemeente, ofwel de dag van de Rechterstoel van Christus, zal blijken 
wie wij geworden zijn. Dán zal de eventuele Heerlijkheid aan ons, Zonen, geopenbaard 
worden. Heerlijkheid is hetzelfde als Loon, Kroon, Erfenis of Zoonstelling. We worden niet 
veroordeeld, maar be-oordeeld. Hebben we de Heere in, en door, ons laten werken? 
Hebben we vruchtbare Werken gedaan ter ere van Hem? We zullen van kinderen van God 
veranderen naar Zonen van God. Zonen erven samen met de Heere Jezus Christus. Wij zullen 
bij de opname van de Gemeente, zien wie Hij is. Wij zullen Hem gelijk zijn, omdat ook wij 
dan tot zonen gesteld zullen zijn. Wij zijn de 153 ichthussen in het net. 
 
1 Johannes 3 
1 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd 
zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. 
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. 
Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn (op de Dag van de Heere Jezus Christus, de 
Rechterstoel, de opname van de Gemeente), wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen 
Hem zien, gelijk Hij is.(Christus is tot Zoon gesteld en Erfgenaam van God de Vader, ook wij 
zullen zonen Gods zijn in de toekomst) 
 
Romeinen 8 
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen zonen Gods. 
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij 
hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen aanstelling tot zonen, door Welken 
wij roepen: Abba, Vader! 
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen (zonen), erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden.(kinderen erven niet, zonen wel) 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.(na lijden volgt 
Heerlijkheid) 
19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen 
zonen Gods. 
20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het 
der ijdelheid onderworpen heeft; 
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21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der 
verderfenis (bij de opname van de Gemeente), tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen 
zonen Gods. 
 
Bezaleël 
 
Bezaleël is met name geroepen door God om, samen met Aholiab, de Tabernakel te bouwen. 
De Tabernakel, later de Tempel, is onder andere een beeld van de Gemeente. 
Overdrachtelijk is er maar Eén Iemand Die bekwaam is om voor de Levende God een Tempel 
te bouwen. De Gemeente wordt ook omschreven als de Tempel van God. Bezaleël is een 
type van de Heere Jezus Christus als Bouwer van de Gemeente, Zijn Lichaam.  
 

Bezaleël = overschaduwd door God   =  lalxb = 30.1.30.90.2  =  153        

                                                                   =  Bouwer van de Tabernakel = uitbeelding van de  
                                                                       Gemeente                                                                                                                                   
                                                                   =  Hij bouwt de Gemeente als 153 Ichthussen 
 
Exodus 31 
1 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
2 Zie, Ik heb met name geroepen (zoals ook de Heere Jezus geroepen is door de Vader) 
Bezaleël, den zoon van Uri (=Licht) , den zoon van Hur (=Geest), van den stam van Juda. 
(De Heere Jezus kwam voort uit de stam van Juda) 
3 En Ik heb hem vervuld met den Geest Gods, met wijsheid, en met verstand, en met 
wetenschap, namelijk in alle handwerk; 
4 Om te bedenken vernuftigen arbeid; te werken in goud, en in zilver, en in koper, 
5 En in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding, om te werken in 
alle handwerk. 
 
Het getal 153 
 
Het getal 3 staat in de Bijbel voor ‘vormwording ofwel gestalte krijgen’. Het staat voor 
Beloften, en vervulling van Beloften, denk daarbij aan de Opstanding van de Heere Jezus 
Christus op de 3e dag. Het getal 3 spreekt over Belofte van eeuwig leven. De Hebreeuwse 
letter ‘Gimel’ heeft getalswaarde 3, en betekent onder andere ‘kameel’. De kameel is een 
type van de Gemeente, hij is een schip in de woestijn, op weg naar het Beloofde Land. Hij 
heeft water (Zijn Woord) bij zich voor onderweg 
  
153 is het driehoeksgetal van 17. Driehoeksgetal betekent de getallen 1 tot en met 17 bij 
elkaar opgeteld. Het getal 17 is het 8e priemgetal. Een priemgetal is alleen maar deelbaar 
door 1 of door zichzelf. De 8 staat voor nieuwe Schepping.  
 
153 is 3 x 3 x 17. De 17 krijgt dus volle gestalte; de volle uitwerking van de Opstanding van 
de Heere. De 17e van de eerste maand is de Opstandingsdag van de Heere Jezus Christus, 
Zijn Wedergeboorte in de nieuwe Schepping. 3x3 x17 is de Vervulling van de Opstanding; zij 
die deel krijgen aan de vervulling van de Opstanding is de Gemeente. De volheid van de 
Opstanding is bij de opname van de Gemeente.  
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Israël trok op de 17e van de eerste maand door de Schelfzee. Een beeld van opstanding, daar 
werd het volk Israël geboren. De 17e was ook de dag waarop de ark van Noach rustte op de 
berg Ararat. Dan krijgt de nieuwe wereld als het ware gestalte.  
 
Gevangen in het net, maar toch vrij 
 
De vissen in het net zijn een type van de Gemeente. Het is van belang om in het net te zitten. 
Dan ben je een gevangene van Christus. De Heere is opgevaren naar de Hemel, en Hij heeft 
ons, als Zijn Gevangenis, getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. Hij heeft ons mede in 
de Hemel gezet. De Heere heeft Zijn gevangenen in de Vrijheid gesteld, de Vrijheid van het 
Nieuwe Verbond der Genade. Niet meer gebonden aan de Wet van het Oude Verbond. Niet 
meer gevangen onder de macht van de zonde, en de macht van de dood. Het is een beeld 
van de roeping van de Gemeente, en de voltooiing ervan, in 153 vissen. – ze worden aan 
land gebracht – de zeven discipelen, de eerstelingen worden aan land gebracht – het 
zeilscheepje, de Gemeente, wordt aan land gebracht. Allemaal dezelfde betekenis; de 
opname van de Gemeente, en de ontmoeting met de Heere Jezus Christus, Die in het 
Hemelse Land staat.  
 
12 Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de 
discipelen durfde Hem vragen: Wie zijt Gij? wetende, dat het de Heere was. 
 
Verborgen Maaltijd 
 
Maaltijd houden, is in de Bijbel een beeld van gemeenschap; deel hebben aan hetzelfde 
voedsel, en dus aan deelhebben aan hetzelfde leven. De Heere nodigt de discipelen, en ook 
ons, tot de Maaltijd, om gemeenschappelijk deel te hebben aan Zijn Opstandingsleven. De 
Maaltijd is, tot op heden, een verborgen Maaltijd met de Heere als onze Hogepriester van 
het Nieuwe Verbond. In het Grieks staat er dat het de beste maaltijd is; ‘aristao’. Het is de 
Maaltijd die de Heere ons bereid heeft, door Zijn Opstanding uit de doden. (zie ook de studie 
’Avondmaal’) 
 
13 Jezus dan kwam, en nam het brood, en gaf het hun, en den vis desgelijks. 
 
Breken van het Brood 
 
1 Korinthe 10 
16 De drinkbeker der dankzegging , dien wij dankzeggende zegenen (dankzeggen en zegenen 
is hetzelfde, en betekent dat er goede, mooie woorden over gesproken worden), is die niet 
een gemeenschap des bloeds van Christus?(Bloed=Leven) Het brood, dat wij breken, is dat 
niet een gemeenschap des lichaams van Christus? (Is de beker van dankzegging die wij 
zegenen, en waarvan wij gezamenlijk drinken niet een teken van gemeenschap met het 
Hogepriesterlijke Bloed van Christus? En is het brood dat wij breken niet een teken van 
gemeenschap van het Lichaam van Christus?) 
17 Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen ééns broods 
deelachtig zijn. (Symbolisch blijft het Eén Brood, omdat het ook één Lichaam is. Het is één 
Brood zoals het Lichaam van Christus Eén is; vele leden maar tóch Eén Lichaam. Alle 
lichaamsdelen hebben een andere functie. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid) 
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Hoewel de discipelen de Heere blijkbaar nog steeds niet goed kennen aan Zijn Buitenkant, 
(her-)kennen zij Hem wel in het breken van het Brood. Als wij Maaltijd houden met Brood en 
Wijn, dan is dat een uitbeelding van het Opstandingsleven van Christus. En via deze maaltijd 
wordt uitdrukking gegeven aan de gemeenschap, die de Heere heeft met ons, en wij met 
Hem, en met elkaar. 
        
Lukas 24 
30 En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij 
het gebroken had, gaf Hij het hun. 
31 En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht. 
 
14 Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de 
doden opgewekt was. 
 
De derde maal 
 
De derde verwijst naar de Opstandingsdag van de Heere Jezus Christus, op de derde dag. De 
gebeurtenis met de visvangst van de 153 vissen was de derde gelegenheid, na Zijn 
Opstanding, dat de Heere Jezus Christus Zich liet zien aan Zijn discipelen. Dat was vóór Zijn 
Lichamelijke Hemelvaart, en vóór Pinksteren.  
 

Slot 
 

Bij onze wedergeboorte werden wij, door geloof, kinderen van God. Wij zijn immers op dat 
moment uit God geboren. Op datzelfde moment kwam ook de Geest in ons wonen. Vanaf 
dat moment behoren wij bij Zijn Lichaam, de Gemeente. De Heere hoopt dat wij geestelijk 
opgroeien, en volwassen worden in geloof. Dat wij van kind opgroeien naar zoon. Want dan 
worden wij zonen van God, en zijn wij in Christus mede-erfgenamen. En dat is wat God wil, 
dat wij zullen delen in Zijn Heerlijkheid.  
 
Wij kunnen straks delen in Zijn Heerlijkheid door Hem hier en nu te dienen. Een kind kan niet 
erven. Kennis en gemeenschap met Christus en Zijn Woord is noodzakelijk voor geestelijke 
groei. Wij zijn kinderen van God, en hebben daarom eeuwig leven, maar wij zijn geliefde 
kinderen van God als wij ons best doen om op te groeien tot zonen. Daarvoor is het nodig 
om onze oude mens af te doen, en de nieuwe mens aan te trekken. Bij de opname van de 
Gemeente zal blijken of de Geest Zijn Werk in, en door, ons mocht doen. Dan zal blijken 
hoeveel wij ter ere van Hem gedaan hebben. Naar die mate zullen wij Loon, ofwel Erfenis, 
ontvangen. Wie wij geworden zijn, zal duidelijk worden zodra het net aan Land getrokken is.  
 
Romeinen 8 
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen zonen Gods. 
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij 
hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen zoonstelling, door Welken wij roepen: 
Abba, Vader! 
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen  zonen Gods zijn. 
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17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
 

1 Johannes 5 
1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die 
liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. 
 
1 Johannes 3 
1 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd 
zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. 
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. 
(hopelijk groeien wij op tot zonen zodat wij mede-erfgenamen zijn) Maar wij weten, dat als 
Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 
                                                                       
 
                               
                                                                     Amen. 
 
 

                  
 

 


