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Het Boek Richteren 
 
Dit Bijbelboek is het droevige verslag van het falen van het Volk Israël in het Beloofde Land. 
Het beschrijft de ontrouw van Israël aan Jehovah, hun God. Ook laat het de gevolgen van die 
ontrouw zien. In de tijd van de Richters was er geen centraal gezag. Richters moesten richting 
geven aan het Volk, in afwachting van de koning. De Heere zond Richters om het Volk terug 
te brengen naar het Woord van God. Richters zijn rechters. Zij gaven leiding in de strijd tegen 
vijanden, en traden vervolgens op als rechters. Richters hadden een belangrijke positie in de 
Heilshistorie van Israël. De geschiedenis van Simson staat in het Boek Richteren. Ook Simson 
was een Richter. 
 
Richteren 14 
 
1 En Simson ging af naar Thimnath, en gezien hebbende een vrouw te Thimnath, van de 
dochteren der Filistijnen, 
2 Zo ging hij opwaarts, en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen, en zeide: Ik heb een 
vrouw gezien te Thimnath, van de dochteren der Filistijnen; nu dan, neem mij die tot een 
vrouw. 
3 Maar zijn vader zeide tot hem, mitsgaders zijn moeder: Is er geen vrouw onder de 
dochteren uwer broeders, en onder al mijn volk, dat gij heengaat, om een vrouw te nemen 
van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader: Neem mij die, want zij is 
bevallig in mijn ogen. 
4 Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet, dat dit van den HEERE was, dat hij gelegenheid 
zocht van de Filistijnen; want de Filistijnen heersten te dier tijd over Israël. 
5 Alzo ging Simson, met zijn vader en zijn moeder, henen af naar Thimnath. Als zij nu 
kwamen tot aan de wijngaarden van Thimnath, ziet daar, een jonge leeuw, brullende hem 
tegemoet. 
6 Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, dat hij hem van één scheurde, gelijk 
men een bokje van één scheurt, en er was niets in zijn hand; doch hij gaf zijn vader en zijn 
moeder niet te kennen, wat hij gedaan had. 
7 En hij kwam af, en sprak tot de vrouw; en zij beviel in Simsons ogen. 
8 En na sommige dagen kwam hij weder, om haar te nemen; toen week hij af, om het aas van 
den leeuw te bezien, en ziet, een bijenzwerm was in het lichaam van den leeuw, met honig. 
9 En hij nam dien in zijn handen, en ging voort, al gaande en etende; en hij ging tot zijn vader 
en tot zijn moeder, en gaf hun daarvan, en zij aten; doch hij gaf hun niet te kennen, dat hij 
den honig uit het lichaam van den leeuw genomen had. 
10 Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson aldaar een bruiloft, 
want alzo plachten de jongelingen te doen. 
11 En het geschiedde, als zij hem zagen, zo namen zij dertig metgezellen, die bij hem zouden 
zijn. 
12 Simson dan zeide tot hen: Ik zal nu ulieden een raadsel te raden geven; indien gij mij dat in 
de zeven dagen dezer bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, zo zal ik ulieden geven dertig 
fijne lijnwaadsklederen, en dertig wisselklederen. 
13 En indien gij het mij niet zult kunnen verklaren, zo zult gijlieden mij geven dertig fijne 
lijnwaadsklederen, en dertig wisselklederen. En zij zeiden tot hem: Geef uw raadsel te raden, 
en laat het ons horen. 
14 En hij zeide tot hen: Spijze ging uit van den eter, en zoetigheid ging uit van den sterke. En 
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zij konden dat raadsel in drie dagen niet verklaren. 
15 Daarna geschiedde het op den zevenden dag, dat zij tot de huisvrouw van Simson zeiden: 
Overreed uw man, dat hij ons dat raadsel verklare, opdat wij niet misschien u, en het huis 
uws vaders, met vuur verbranden. Hebt gijlieden ons genodigd, om het onze te bezitten; is 
het zo niet? 
18 Toen zeiden de mannen der stad tot hem, op den zevenden dag, eer de zon onderging: 
Wat is zoeter dan honig? en wat is sterker dan een leeuw? En hij zeide tot hen: Zo gij met mijn 
kalf niet hadt geploegd, gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden. 
19 Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, en hij ging af naar de Askelonieten, en 
sloeg van hen dertig man; en hij nam hun gewaad, en gaf de wisselklederen aan degenen, die 
dat raadsel verklaard hadden. Doch zijn toorn ontstak, en hij ging op in zijns vaders huis. 
20 En de huisvrouw van Simson werd zijns metgezels, die hem vergezelschapt had. 
 
Slechte reputatie 
 
In het algemeen wordt van Simson gezegd dat hij ‘sterke spieren had, maar een zwakke 
moraal’. De reputatie van Simson is niet vlekkeloos, toch wordt Simson in Hebreeën elf een 
geloofsheld genoemd door Paulus. Dat is niet voor niks, hij is immers door God gezonden om 
‘recht te doen’. Waarschijnlijk worden de gebeurtenissen met Simson niet altijd goed 
begrepen. Simson was een Richter. Hij richtte Israël twintig jaar. Simson gaf leiding aan de 
strijd van de Israëlieten tegen de Filistijnen. Zijn lange haar maakte hem onoverwinnelijk 
voor de Filistijnen, totdat hij aan zijn geliefde dit geheim verraadt. Simson is, vanaf zijn 
geboorte een Nazireeër.  
 
Hebreeën 11 
32 En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van 
Gideon, en Barak, en Samson (Hebreeuws=Simson), en Jeftha, en David, en Samuël, en de 
profeten; 
33 Welken door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de 
beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt; 
34 De kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit 
zwakheid krachten hebben gekregen, in den krijg sterk geworden zijn, heirlegers der 
vreemden op de vlucht hebben gebracht; 
 
Richteren 13 
 
1 En de kinderen Israëls voeren voort te doen, dat kwaad was in de ogen des HEEREN; zo gaf 
de HEERE hen in de hand der Filistijnen veertig jaren. 
2 En er was een man van Zora, uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach; 
en zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. 
3 En een Engel des HEEREN verscheen aan deze vrouw, en Hij zeide tot haar: Zie nu, gij zijt 
onvruchtbaar, en hebt niet gebaard; maar gij zult zwanger worden, en een zoon baren. 
4 Zo wacht u toch nu, en drink geen wijn noch sterken drank, en eet niets onreins. 
5 Want zie, gij zult zwanger worden, en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal 
komen; want dat knechtje zal een Nazireër Gods zijn, van moeders buik af; en hij zal 
beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. 
6 Toen kwam deze vrouw in, en sprak tot haar man, zeggende: Er kwam een Man Gods tot 
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mij, Wiens aangezicht was als het aangezicht van een Engel Gods, zeer vreselijk; en ik 
vraagde Hem niet, van waar Hij was, en Zijn naam gaf Hij mij niet te kennen. 
7 Maar Hij zeide tot mij: Zie, gij zult zwanger worden, en een zoon baren; zo drink nu geen 
wijn noch sterken drank, en eet niets onreins; want dat knechtje zal een Nazireër Gods zijn, 
van moeders buik af tot op den dag zijns doods. 
 
Niet vrijwillig 
 
Er is een heel hoofdstuk gewijd aan de geboorte van Simson. De Heere Zelf verscheen in de 
hoedanigheid van ‘Engel des Heeren’ aan de ouders van Simson, om de geboorte van hem 
aan te kondigen. Dat was wonderlijk, aangezien de moeder van Simson onvruchtbaar was. Er 
wordt zijn ouders verteld dat hij een Nazireeër zal zijn. Dit was dus niet vrijwillig, want al 
voor zijn geboorte werd bepaald dat hij een Nazireeër zou zijn. Normaal gesproken was het 
Nazireeërschap voor een bepaalde periode, en deed men aan de Heere een vrijwillige 
gelofte. Simson was Nazireeër tot zijn dood. 
        
Nazireeërschap 
 
Het Nazireeërschap wordt op Simson toegepast, zoals de Heere gezegd heeft. Een 
beschrijving hiervan, met regels, vind je in de Wet. Zo mocht een Nazireeër geen wijn of 
sterke drank drinken, ook niks eten of drinken wat van de wijnstok afkomstig is. Verder 
mocht een Nazireeër zijn haar niet knippen. Ook mocht hij, of zij, niet in aanraking komen 
met de dood. Een Nazireeër ‘is den Heere heilig’, ofwel hij staat in dienst van God. In de 
Bijbel is Simson de enige van wie gezegd wordt dat hij een Nazireeër van God was. 
 
Numeri 6 
1 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 
2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer een man of een vrouw zich 
afgescheiden zal hebben, belovende de gelofte eens Nazireërs, om zich den HEERE af te 
zonderen (= Heiligen; Zich wijden aan); 
3 Van wijn en sterken drank zal hij zich afzonderen; wijnedik, en edik van sterken drank zal hij 
niet drinken, noch enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, noch verse of gedroogde 
druiven eten. 
4 Al de dagen van zijn Nazireërschap zal hij niet eten van iets, dat van den wijnstok des wijns 
gemaakt is, van de kernen af tot de basten toe. 
5 Al de dagen der gelofte van zijn Nazireërschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan; 
totdat die dagen vervuld zullen zijn, die hij zich den HEERE zal afgezonderd hebben, zal hij 
heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns hoofds wassen.(=groeien) 
6 Al de dagen, die hij zich den HEERE zal afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam eens 
doden niet gaan. 
7 Om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal hij zich niet 
verontreinigen, als zij dood zijn; want het Nazireërschap zijns Gods is op zijn hoofd. 
8 Al de dagen van zijn Nazireërschap is hij den HEERE heilig.(Heiligen=afzonderen om zich te 
wijden aan de Heere. Heilig is bekwaam gemaakt om te dienen) 
9 En zo de gestorvene bij hem onvoorziens haastelijk (per ongeluk) gestorven ware, dat hij 
het hoofd van zijn Nazireërschap zou verontreinigd hebben, zo zal hij op den dag zijner 
reiniging zijn hoofd bescheren; op den zevenden dag zal hij het bescheren. 
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De Eeuwige 
 
Een Nazireeër mocht geen wijn drinken. Wijn is in de Bijbel een beeld van nieuw 
(Opstandings-) leven, maar Simson mocht dus ook niet in aanraking komen met de dood. Een 
Nazireeër heeft dus niks te maken met dood of leven. De Nazireeër is hiermee een type van 
‘de Eeuwige’. Er komt geen dood aan te pas, en dus ook geen nieuw leven. In de Bijbel is 
‘haar’ een beeld van kracht, en macht. Op het menselijk lichaam staat ook haar. Het meeste 
haar staat, meestal, op het hoofd. Dat staat voor de kracht van het denken. Haar om de 
mond staat voor de kracht van het spreken, de macht van het woord. Het haar niet knippen 
betekent dus dat de kracht niet wordt weggenomen. Dit is typologisch hetzelfde als ‘niet 
sterven’.  
 
Simson is een type van de Heere Jezus 
 
Nazireeërschap was niet verplicht. Het was een vrijwillige belofte voor een bepaalde periode. 
Als de Nazireeër verontreinigd wordt met de dood, moet hij gereinigd worden volgens de 
Wettelijke voorschriften, en daarna moet de periode van het Nazireeërschap weer opnieuw 
beginnen. Dan moet opnieuw de belofte betaald worden, van voor af aan. Het mag niet 
onderbroken worden. Je kunt de Heere niet zomaar beloften doen. Er zijn dan 
consequenties. Simson is vanaf zijn geboorte aan de Heere gewijd. In principe is het 
Nazireeërschap dus voor tijdelijk en vrijwillig. Merkwaardig dat de enige Nazireeër uit de 
Bijbel aan beide eisen niet voldoet. Het is dus een heel ongewone praktische toepassing van 
het Nazireeërschap. God Zelf heeft dit voor Simson beslist. Simson is hiermee een beeld van 
de Heere Jezus. 
 
Hebreeuws 
 
Nazireeër 

Nazier  =  ryzn   =   200.10.7.50  =   Zich afzonderen; Zich afscheiden van = Heiligen             

Nazar   =  r zn  =  200.     7.50  =   Gesprenkelde; Geplengde; Gekroonde 

Nazah  =    hzn  =             5.7.50  =  Plengen, sprenkelen: (Bloed, Water,Olie,Geest,Leven) 

Zir        =   ryz  =  200.10.7       =   Vorst; Glans; Blinken; Aanbreken van Licht 

 
Zoals een schaap stil is bij zijn scheerders 
 
Jesaja 53 
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een 
lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner 
scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 
 
Zoals een schaap stil is bij zijn scheerders, deed Hij Zijn Mond niet open. Dit is een beeld van 
de kruisiging en dood van de Heere Jezus. Toen de Heere Jezus stierf, werd Hij van Zijn 
Kracht, Macht en Heerschappij ontdaan. Maar na Zijn Opstanding spreekt Zijn Haar weer 
over Macht, Kracht en Koningschap. Het Hebreeuwse woord ‘she-ir’, wordt vertaald met 
‘haar’, maar ook met ‘wol’. Het knippen van het haar van Simson, is hetzelfde als het scheren 
van het schaap in Jesaja.  
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De wijnstok 
 
Numeri 6 
3 Van wijn en sterken drank zal hij zich afzonderen; wijnedik, en edik van sterken drank zal hij 
niet drinken, noch enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, noch verse of gedroogde 
druiven eten. 
4 Al de dagen van zijn Nazireërschap zal hij niet eten van iets, dat van den wijnstok des wijns 
gemaakt is, van de kernen af tot de basten toe. 
 
Johannes 15 
1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 
 
Het gaat om de typologie. De vrucht van de Wijnstok, de Wijn, is een beeld van het 
Opstandingsleven van Christus, onder het Nieuwe Verbond. Christus is de Wijnstok, dus is Híj 
Degene Die de Wijn voortbrengt. Hij is degene Die het leven onder het Nieuwe Verbond der 
Genade voortbrengt. Het nieuwe Opstandingsleven van Christus. En wij hebben deel 
gekregen aan dat nieuwe Leven van Christus. Door wedergeboorte, na geloof. De Heere zegt 
niet; ‘Ik ben de Wijnstok’, Hij zegt; ‘Ik ben de Wáre Wijnstok’. Er worden, in de Bijbel, nog 
anderen ‘de wijnstok’ genoemd. (zie ook de studie ‘Ik ben de Ware Wijnstok’) 
 
Verbond met Abraham 
 
Deuteronomium 8 
7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en 
diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten; 
8 Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land 
van olierijke olijfbomen, en van honig; 
 
De Wijnstok is de derde vrucht die genoemd wordt in Deuteronomium acht. Zo wordt de 
Wijnstok in verband gebracht met Abraham. Abraham werd, als gelovige heiden, door God 
geroepen. De Wijnstok is de derde vrucht, en daarmee een beeld van de derde Bedeling, en 
daarmee met het Verbond van Abraham. Overal waar in de Bijbel wordt gesproken over de 
wijnstok, gaat het over het Verbond met Abraham. In die zin, is Abraham dus de wijnstok.  
(zie ook de studie ‘Typologie in de natuur; Gerst en Wijnstok’) 
 
Erfgenaam van de wereld 
 
De wijnstok, en de vrucht van de wijnstok, hebben te maken met het Verbond met Abraham. 
Een Verbond wat gebaseerd is op Genade. Een Verbond wat de gelovige rechtvaardig rekent. 
De Wijnstok is de basis van onze wedergeboorte. Aan Abraham werd dat nieuwe leven 
beloofd, hij zou erfgenaam van de wereld zijn. Abraham geloofde in wedergeboorte en 
opstanding, die ooit tot stand zou komen. Hij geloofde in leven uit de dood, want hijzelf 
kreeg kinderen terwijl dit menselijkerwijze niet mogelijk was.  
 
Galaten 3 
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 
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Abraham was de wijnstok, en Christus is de Ware Wijnstok 
 
Dus de wijnstok is een type van Abraham, en Abraham staat voor de wijnstok. Daarmee gaat 
de wijnstok ook over het Verbond met Abraham, en over het Z(z)aad van Abraham. En wie is 
het Zaad van Abraham? Juist, Christus. Abraham was de wijnstok, en Christus is de Ware 
Wijnstok. De Belofte werd gedaan aan Abraham, maar het is het Zaad van Abraham aan wie 
de Belofte vervuld werd. Christus ontving, wat aan Abraham beloofd werd; nieuw Leven door 
Wedergeboorte. De wijnstok is de basis van onze wedergeboorte. De wijn is een beeld van 
de Heilige Geest. De Heilige Geest brengt nieuw, eeuwig, leven voort. Bij geloof komt Hij, de 
onzienlijke Christus, in ons hart wonen. 
 
Galaten 3 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En 
den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. 
17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de 
wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is (430 jaar ná Abraham kwam de Wet), niet 
krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. 
 
Israël was een wijnstok 
 
We lezen in de Bijbel dat ook Israël een wijnstok was. Deze schriftplaatsen zijn niet zo positief 
over die wijnstok. Er staat bijvoorbeeld dat Israël een uitgeledigde wijnstok is. Dat betekent 
dat die wijnstok geen vrucht meer draagt. Ook staat er dat die wijnstok rotte druiven heeft. 
Hetgeen via Abraham aan Israël beloofd was, is terecht gekomen bij Christus, de Ware 
Wijnstok. Aan Hem worden de Beloften vervuld. Hij is de Bron van eeuwig Leven, daar is de 
Wijnstok een beeld van.  
 
Psalm 80 
8 O God der heirscharen! breng ons weder, en laat Uw aangezicht lichten; zo zullen wij verlost 
worden.(een gebed van het gelovig overblijfsel in Egypte, om hen terug over te brengen naar 
het beloofde land) 
9 Gij hebt een wijnstok (Israël) uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven, en hebt 
denzelven geplant ; 
 
Hosea 10 
1 Israël is een uitgeledigde wijnstok, hij brengt weder vrucht voor zich; maar naar de 
veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd; naar de goedheid zijns lands, 
hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. 
 
Jesaja 5 
4 Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik aan hem niet gedaan heb? Waarom 
heb Ik verwacht, dat hij goede druiven voortbrengen zou, en hij heeft 
stinkende druiven voortgebracht? 
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Jezelf losmaken van het wereldse gebeuren 
 
De wijn is dus een type van het nieuwe, eeuwige, leven in Christus, je vergeet er je ellende 
door. Dronken zijn, is een beeld van ‘vervuld worden met de Geest’. De wijn is een type van 
de Heilige Geest. Als je dronken bent van aardse, stoffelijke wijn, vergeet je de wereld om je 
heen, en ben je onbezorgd. Mensen die dronken zijn, zijn van de wereld, en vergeten hun 
ellende en problemen. Dit lijkt op dronken van de Geest. Als je vervuld bent met de Geest, 
als je bezig bent met geestelijke dingen, dan worden de beslommeringen van de wereld 
steeds onbelangrijker. De aardse problemen worden er niet mee opgelost, maar ze worden 
minder. Naarmate je je meer bezig gaat houden met de eeuwige dingen die ons in het 
vooruitzicht zijn gesteld, kun je je (geestelijk) steeds meer losmaken van het wereldse 
gebeuren. (zie ook de studie ‘Buiten de wereld’)  
 
Efeze 5 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
(dronken zijn van wijn, is een type van dronken zijn van de Geest, oftewel deelnemen aan het 
nieuwe Opstandingsleven van Christus) 
 
Niet van de Wijnstok drinken, en het haar laten groeien 
 
1 Korinthe 11 
13 Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk, dat de vrouw ongedekt God bidde? 
14 Of leert u ook de natuur zelve niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer 
is? 
15 Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar voor 
een deksel haar is gegeven? 
 
Juist de dingen die de mens uit Genade geschonken heeft gekregen; het nieuwe leven, de 
Heilige Geest, is niet weggelegd voor de Nazireeër. Althans, voor een periode niet. Wat is een 
Nazireeër dat hij geen gebruik mag maken van de wijnstok? Waarom had Simson geen deel 
aan de geestelijke dingen? Simson was puur gericht op het vleselijke. Niet drinken van de 
wijnstok, en het haar laten groeien, is alles wat de Bijbel niet leert. Haar is een beeld van de 
macht, de capaciteiten, ofwel het leven van de zondige, natuurlijke mens. Haar is een beeld 
van het vlees, het aardse. ‘Haar’ groeit naar buiten, en staat voor de werken van de mens. 
Haar is ‘dood’. De dode werken van de oude, natuurlijke, en zondige mens. Het leven van 
Simson, was een leven vol zonden.  
 
Opnieuw beginnen 
 
Numeri 6 
6 Al de dagen, die hij zich den HEERE zal afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam eens 
doden niet gaan.(ook niet naar familie) 
7 Om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal hij zich niet 
verontreinigen, als zij dood zijn; want het Nazireërschap zijns Gods is op zijn hoofd. 
9 En zo de gestorvene bij hem onvoorziens haastelijk gestorven ware, dat hij het hoofd van 
zijn Nazireërschap zou verontreinigd hebben, zo zal hij op den dag zijner reiniging zijn hoofd 
bescheren; op den zevenden dag zal hij het bescheren. 
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-- 
12 Daarna zal hij de dagen van zijn Nazireërschap den HEERE afzonderen, en zal een lam, dat 
eenjarig is, brengen ten schuldoffer; en de vorige dagen zullen vallen (=vervallen), omdat zijn 
Nazireërschap verontreinigd was. 
  
Een Nazireeër mocht  dus niet in contact komen met een dode. Ook niet met overleden 
familie. Volgens de Wet was trouwens iedere Israëliet onrein, die in aanraking kwam met de 
dood. Volgens de Wet moest hij daarna gereinigd worden via bepaalde rituele handelingen. 
Als een Nazireeër per ongeluk in aanraking kwam met een dode, zonder dat hij er wat aan 
kon doen, moest hij eerst gereinigd worden, en vervolgens moest zijn haar, op de zevende 
dag, helemaal afgeschoren worden. Zijn Nazireeërschap werd dan ongeldig verklaard. Hij 
moest dan opnieuw beginnen. Het Nazireeërschap eindigt dus als hij in contact geweest is 
met de dood.  
 
Nutteloos werk 
 
Richteren 13 
5 Want zie, gij zult zwanger worden, en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal 
komen; want dat knechtje zal een Nazireër Gods zijn, van moeders buik af; en hij zal 
beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. 
 
Wat is het nut van het Nazireeërschap? Waarom zou je je volgens deze Wet aan de Heere 
wijden? En wat heeft de Heere hieraan? Nou, helemaal niets!! Het heeft helemaal geen nut, 
geen praktisch nut. Er waren dan ook geen Nazireeërs, totdat de Heere verscheen aan de 
moeder van Simson! De Heere deelde haar mee dat er een zoon geboren zou worden, en dat 
hij Nazireeër zou zijn. Wat is daarbij het nut van het leven van Simson? De Filistijnen die hij 
gedood heeft? Nee, hij heeft zijn werk niet eens afgemaakt. Zijn werk deed hij uit wraak. Het 
enige ‘positieve’ in het leven van Simson was dat hij Israël voor twintig jaar richtte. En dat hij 
een begin maakte met de verlossing van Israël, uit de handen van de Filistijnen. Dit werk 
heeft Simson niet afgemaakt. Hij heeft alleen een begin gemaakt met de verlossing van 
Israël. Het werk is dus nutteloos omdat het niet af is! Het is onvolledig. 
 
De naam van Simson 
 
Simson betekent; ‘de verdeelde naam’. Er wordt ook wel gezegd dat Simson ‘de man van de 
zon’ betekent, maar dat klopt niet. De naam Simson zegt; ‘dat er nog een andere kant is’, ‘er 
is nog een andere helft’. Er is maar Eén Naam in de Bijbel, en dat is Jehova. Maar waar is de 
andere helft van de naam dan gebleven? Is de Naam van Jehova dan gebroken, was de Naam 
stuk?? Ja, Die Naam is inderdaad ‘verdeeld’. Hoe luidt de Naam Jehova in het Nederlands? 
Dat is;  ‘Ik ben Die Ik ben’, of ‘Ik zal zijn Die Ik zijn zal’. Deze Naam is verdeeld omdat de 
Heere tweemaal verschijnt in deze wereld. Hij komt in twee delen.  
 
DE Naam 
 
Wij spreken over een eerste en tweede Komst van Christus, maar in feite is het één Komst. In 
de Bijbel wordt gesproken over één Komst die verbroken is, die gedeeld is. In het Oude 
Testament staat ‘dat de Messias zal komen’. Het punt is dat Zijn Komst onderbroken is in 
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twee gelijke helften. De eerste Komst was een tijdelijke, en de tweede Komst zal een eeuwige 
zijn. De eerste Komst was in lijden, en de tweede Komst zal in Heerlijkheid zijn. De 
Verschijning van Christus, de Zoon van God, op aarde. Er was eerst een Komst in vernedering, 
en veel later, zal de Komst in Heerlijkheid zijn. Kruis en Kroon. Aan Israël is dit nooit bekend 
gemaakt. Dat moest ook onbekend blijven. Zij wachten nog steeds op hun Messias. Zij 
hebben de Heere Jezus verworpen, zowel voor als na Zijn Opstanding. Zij wilden Hem niet als 
Koning. In het Nieuwe Testament wordt hierover gesproken als ‘de Verborgenheid’, en ‘Dat 
wat geheim is’.  
 
Nazireeër en Nazarener 
 
Eén van de plaatsen in de Bijbel waar de Komst van Christus, in het verborgene, geprofeteerd 
werd, is de geschiedenis van Simson. Deze gebeurtenissen zijn een typologische uitbeelding, 
van bepaalde aspecten, van de eerste Komst van de Messias. Simson is namelijk een type van 
de Heere Jezus bij Zijn eerste Komst op aarde. De gebeurtenissen hebben een typologische 
betekenis. Zo is het Nazireeërschap van Simson een beeld van het Nazireeërschap van de 
Heere Jezus. Dit is misschien niet bekend omdat er twee begrippen van toepassing zijn op de 
Heere Jezus. De Heere Jezus was namelijk een Nazarener, en een Nazireeër. En eigenlijk 
betekenen de woorden gewoon hetzelfde! De Man van Nazareth was een Nazireeër van God. 
Nazarener betekent ‘gezonden Vorst’, en is een verbastering van Nazireeër. 
 
Hebreeuws 
 
Nazareth   =  Wachteres, Spruit, geheiligd, afgezonderd, spruit, scheut, plengen, storten, 
                        besprengen, uitstorten van (Leven, Water, Bloed, Olie, Heilige Geest) 
 

Nazareth   = Natzareth  =  trxn   

Nazarener = Natzari       =   yrxn    
Nazireeer  = Nazier        =    ryzn   =    Verzamelen; Zich onthouden van; Zich afscheiden     

                                                                  van; Zich wijden aan; Zich heiligen; Zich afzonderen 
                                                                  van het ene, en Zich wijden aan iets anders  

                                                ryz    =   Zier = Sire; Vorst; Kroon; Gekroonde;  

                                               jrz    =   Zerach of Zerah  = Oprijzen (uit de dood) 

                                                                  Glans; Blinken; Verschijnen van Licht en Kroon     

                                              ryxn    =     Netzier  = Bewaren, bewaken,spruit,scheut, hoeder, 

                                                                  ongezuurd        

                                                jxn  =     Netzach = Voorzanger, aangever, roem, eeuwigheid  

                                              lxn    =     Netzal    = Redden, bevrijden, ontrukken 

Nazah  =                                 hzn  =     Natzah   = Storten, sprenkelen, plengen: (Bloed, Water,   

                                                                                     Olie, Geest, Leven)   
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Simson een type van de Heere Jezus 
 
Ook de Heere Jezus was een Nazireeër van voor Zijn Geboorte, en was dit Zijn hele Leven 
hier op aarde. Tot aan Zijn dood. Gewijd aan de Heere, omdat God dit wilde. Simson leidde 
een leven dat verbonden was met de oude mens. Een vleselijk leven in deze oude Schepping. 
De Heere Jezus leidde, bij Zijn eerst Komst in Nazareth, zijn leven als de oude mens. Hij was 
in alle dingen zoals wij. De Heere Jezus was honderd procent Mens, maar zonder zonde. Hij 
is, net als de mens, ook gestorven.  
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw (geboren uit een vrouw), geworden onder de wet; 
 
Hebreeën 4 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, 
maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
 
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde (Jehovah= de Heere), geen roof geacht heeft Gode even 
gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden;(is Mens geworden) 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
 
Straks gaat Hij verder 
 
De geschiedenis van de eerste Komst van de Heere Jezus, tweeduizend jaar geleden, is niet 
af. Straks komt Hij terug om af te maken waarmee Hij toen begonnen is. ‘Hij zal niet verlaten 
het Werk wat Zijn Hand begon’. Als men de Bijbel ook maar enigszins zou onderzoeken, komt 
men tot de conclusie dat het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus nog 
steeds niet is verschenen op aarde, en dus nog aanstaande is. Zacharia negen, en veertien 
zijn echt niet weg te redeneren. ‘Zijn Voeten zullen straks staan op de Olijfberg’. De Beloften 
van de Heere zullen vervuld worden. Bijvoorbeeld, dat de stammen van Israël verzameld 
zullen worden, en dat Jeruzalem eerst compleet verwoest zal worden, en dat de duivel 
duizend jaar gebonden zal worden. En dit is nog maar een greep van wat er daadwerkelijk 
staat over het geopenbaarde Koninkrijk op aarde van de Heere Jezus Christus.  
 
Hij breidt Zijn Hemelse Koninkrijk uit 
 
Lees maar eens in de studie over het Boek Openbaring. Ook de Belofte dat de Christus op de 
Troon van David zal zitten, is niet alleen de Troon in de Hemel, als Zoon van God, maar is ook 
de Troon in Jeruzalem, op aarde, Hij is immers ook de Zoon des Mensen. De Heere Jezus 
Christus is, sinds Zijn Opstanding, Koning van een Hemels (geestelijk) Koninkrijk met de 
Gemeente als Hemels Volk. Straks zal de Heere Zijn Koninkrijk uitbreiden van de Hemel over 
de aarde. Dan zal er Gerechtigheid komen op aarde. Dat staat ons nog te wachten.  
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Gekomen om te sterven 
 
‘Nazier’, is een ere-titel, maar het gaat over een Vorst-in-nederigheid. ‘De geplengde Vorst’. 
(plengen=storten; uitgieten) Vandaar dat Hij (nog) geen deel mocht hebben aan de vrucht 
van de Wijnstok. In overdrachtelijke zin mocht Hij (nog) geen deelhebben aan het nieuwe, 
eeuwige, leven. De Heere Jezus was immers gekomen om te sterven. Hij kwam in 
nederigheid, en zal terug komen in Heerlijkheid. Door Zijn Opstanding uit de dood kreeg Hij 
deel aan dat nieuwe, eeuwige, Leven op grond van het Verbond met Abraham. Hij was de 
Eersteling Die opstond uit de dood. De Eersteling van een nieuwe Schepping. En pas ná Zijn 
Opstanding zou Hij weer kunnen drinken van de vrucht van de Wijnstok. De Heere Jezus zei 
dit dan ook, vlak voor Zijn sterven, tegen Zijn discipelen in de Opperzaal. Wijn verwijst naar 
bloed, en dus naar leven. Het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. Eeuwig leven. 
Het deelnemen aan een leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Het leven van de 
nieuwe Schepping. 
 
Lukas 22 
14 En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem. 
15 En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; 
16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het 
Koninkrijk Gods. 
17 En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zeide Hij: Neemt dezen, en deelt 
hem onder ulieden. 
18 Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk 
Gods zal gekomen zijn. 
 
Op de grens 
 
Richteren 13 
25 En de Geest des HEEREN begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora 
en tussen Esthaol. 
 
Simson is een type van de Heere Jezus in Zijn eerste Komst op aarde. Daarom is het verhaal 
van Simson nog niet af. Het spreekt van één kant, één aspect van de Komst van de Heere 
Jezus. Het eerste wat van Simson verteld wordt, is dat ‘Hij begon te gaan in het leger van 
Dan, tussen Zora en Esthaol’. Dat is een mooie verwijzing, want in de Bijbel hebben namen, 
en plaatsnamen, altijd een betekenis. Vaak kun je daar verwijzingen over een gebeurtenis in 
vinden. De geschiedenis van Simson begint, en eindigt, tussen Zora en Esthaol. Tussen deze 
twee plaatsen bevindt zich de geschiedenis van Simson. Deze twee plaatsen liggen allebei op 
de grens tussen Juda en Dan. Het is de grens van de twee-Stammen, en de tien-Stammen 
van Israël. De geestelijke betekenis daarachter is; ‘op de grens van het Oude Verbond, en het 
Nieuwe Verbond. Op de grens van het Joodse Volk, en de Gemeente, het Lichaam van 
Christus’.   
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Tussen Zora en Esthaol 
 
Richteren 13 
25 En de Geest des HEEREN begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora 
en tussen Esthaol. 
 

‘Dan’ nyd betekent Rechter, Richter. ‘Dan’ is één van de twaalf stammen van Israël. ‘Zora’ 

hurx of ‘Tzorah’, spreekt over horzels, wespennest, en melaatsheid (=zonden, opstand, 

ongeloof). Zora spreekt ook over benauwdheid, vijandschap, en strijd. ‘Esthaol’ latva 

betekent ‘vragen, verlangen, verwachten en ondervragen’. Er wordt dus iets gevraagd, 
verlangd en verwacht.    
 
Verlangen 
 
De Geest van God spoort Simson dus aan om zijn loopbaan te beginnen als Richter over Gods 
Volk. Om al datgene wat gevraagd, en verlangd wordt (zegt Esthaol), zoals verlossing, en 
vergeving, en eeuwig leven, te bewerkstelligen door zichzelf in een wespennest te steken 
(zegt Zora). Daar waar de vijand is, daar waar de wespen zijn, of daar waar zonden heerst, 
daar verlangt men naar verlossing, vergeving, en genezing. 
 
De wesp is de vijand van het Woord 
 

De bij  =  rbd =  Dabar = Woord 

Wespen zijn familie van de bijen. Ze lijken ook op de bijen, alleen zijn ze sterker. Bij 
gelegenheid doden zij ook alle bijen in een bijenkast. De wesp is de natuurlijke vijand, en 
tegenstander van de bij. Een wesp is dan ook een type van het natuurlijke Volk Israël. Het 
Joodse Volk had eigenlijk een bijenvolk moeten zijn, omdat aan hen het Woord van God was 
toevertrouwd. Het Joodse Volk heeft de Heere, en Zijn Woord, echter verworpen. 
Momenteel is het Joodse Volk ongelovig, en dus een vijand van de Heere. (Zie ook de studie 
‘Bijen en de Bijbel’)                                               
 
Verlossing van de oude mens 
 
Richteren 13 
5 Want zie, gij zult zwanger worden, en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal 
komen; want dat knechtje zal een Nazireër Gods zijn, van moeders buik af; en hij zal 
beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen (type van de oude, natuurlijke mens) hand. 
 
Vanaf Zora (daar waar melaatsheid, wespen, en zonde zijn), wordt resultaat verwacht in  
Esthaol, want men wacht op de vervulling van Gods beloften. Simson is wel op weg gegaan 
naar dat resultaat, maar heeft het niet behaald. Overdrachtelijk gezien is Simson, als type 
van de Heere Jezus, begonnen met de overwinning op de oude mens., begonnen met de 
overwinnng op de satan en de zonde, en de dood. Voor deze overwinning is wedergeboorte 
nodig. Voor de overwinning heb je niet alleen de dood van de Heere Jezus (Simson) nodig, 
maar ook de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Simson komt in ieder geval niet verder 
dan halverwege tussen Zora en Esthaol. Daar sterft hij. 
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Richteren 16 
31 Toen kwamen zijn broeders af, en het ganse huis zijns vaders, en namen hem op, en 
brachten hem opwaarts, en begroeven hem tussen Zora en tussen Esthaol, in het graf van zijn 
vader Manoach; hij nu had Israël gericht twintig jaren. 
 
De aardse kant 
 
In de geschiedenis van Simson zijn er dus twee kanten aan het verhaal, hoewel er steeds 
maar één kant van het verhaal wordt belicht. Het is niet af. In de geschiedenis van Simson, 
zien we hoofdzakelijk de linkerkant, de aardse kant. Als we zijn geschiedenis volgen, lijkt hij 
steeds te moeten kiezen tussen twee zaken. Alles valt bij hem eigenlijk uiteen in twee delen. 
De geschiedenis van Simson is de uitbeelding van de eerste Komst van de Heere Jezus, en 
stopt bij de tweede Komst van de Christus.  
 
Alles in twee delen 
 
Alles gaat bij Simson met twee tegelijk. Wanneer Simson gebonden wordt, wordt hij 
gebonden met twee nieuwe touwen, en twee koperen kettingen Wanneer hij de leeuw 
tegenkomt, dan scheurt hij hem in twee stukken. Er wordt gesproken over twee keer dertig 
wisselkleren. Ook bindt hij twee vossenstaarten aan elkaar. Ook splijt de kaak van een ezel in 
twee helften. Zijn twee ogen worden uitgestoken. Er waren twee molenstenen. En als Simson 
later een raadsel opgeeft, blijkt dit twee kanten te hebben. Uiteindelijk drukt hij twee pilaren 
met twee handen weg, en op deze manier sterft hij, samen met enige duizenden Filistijnen. 
De vraag hierbij is; wat zit er tussen de twee helften?? 
 
Wat zit ertussen? 
 
Wat zit er tussen Zora en Esthaol? Wat zit er tussen Juda en Dan? Wat zit er tussen de twee 
touwen? Tussen de verscheurde stukken leeuw? Tussen de twee vossenstaarten? En de 
kaken? Tussen twee pilaren? Achter elk van deze gebeurtenissen met Simson schuilt een 
typologische, ofwel geestelijk overdrachtelijke betekenis. God heeft, via Zijn Woord, tot ons 
gesproken met beeldspraak en symboliek. Maar iets moet eerst letterlijk gebeuren, om er 
daarna een geestelijke betekenis aan te kunnen hangen. De vraag ‘Wat er nou tussen al die 
twee helften van Simson zit’, is dezelfde vraag als ‘Wat er tussen de eerste en de tweede 
Komst van Christus zit’? Wat zit er tussen Zijn lijden en Heerlijkheid? Tussen kruis en Kroon? 
Wij, de Gemeente, zit daartussen! Wij, de gelovigen vanaf Zijn Opstanding, zitten tussen de 
typologische helften. Dit is trouwens ook het antwoord op het raadsel dat Simson, in 
Richteren veertien, aan zijn toehoorders gaf. ‘Wat is zoeter dan honig? en wat is sterker dan 
een leeuw’? Het raadsel van de verscheurde leeuw, en wat er tussen zat.  
 
Een buitenlandse hoer 
 
Jeremia 31 
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand 
aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, 
hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 
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In Richteren veertien wordt Simson verliefd op een vrouw uit de Filistijnen. Een Israëliet 
mocht van de Wet eigenlijk geen vreemde vrouw hebben, maar in de Bijbel spelen ‘vreemde 
vrouwen’ vaak een belangrijke, en positieve rol. Denk hierbij aan Ruth, en de Samaritaanse 
vrouw bij de bron. Als het gaat om een buitenlandse vrouw in de Bijbel, dan gaat het 
typologisch altijd over Israël. De Heere had Israël lief, hoewel zij een hoer was; ontrouw aan 
Hem en Zijn Verbond. Simson in relatie met de Filistijnse vrouw, is een uitbeelding van de 
relatie van de Heere met Zijn vrouw Israël.  
 
Jeremia 3 
6 Voorts zeide de HEERE tot mij, in de dagen van den koning Josia: Hebt gij gezien, wat de 
afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging henen op allen hogen berg, en tot onder allen 
groenen boom, en hoereerde aldaar.(Israël was ontrouw aan haar Man en diende afgoden) 
7 En Ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had: Bekeer u tot Mij; maar zij bekeerde zich niet. 
Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. 
8 En Ik zag, als Ik ter oorzake van alles, waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, 
haar verlaten, en haar haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, 
niet vreesde, maar ging henen, en hoereerde zelve ook.(zowel de tien- als de twee-stammen 
verwierpen de Heere, en Zijn Verbond met hun) 
9 Ja, het geschiedde, vanwege het gerucht harer hoererij, dat zij het land ontheiligde; want 
zij bedreef overspel met steen en met hout.(afgoderij) 
10 En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot Mij niet bekeerd met haar 
ganse hart, maar valselijk, spreekt de HEERE. 
  
Hosea 6 
10 Ik zie een afschuwelijke zaak in het huis Israëls; aldaar is Efraïms hoererij, Israël is 
verontreinigd. 
 
Een vrouw uit de Filistijnen 
 
Richteren 14 
1 En Simson ging af naar Thimnath, en gezien hebbende een vrouw te Thimnath, van de 
dochteren der Filistijnen, 
2 Zo ging hij opwaarts, en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen, en zeide: Ik heb een 
vrouw gezien te Thimnath, van de dochteren der Filistijnen; nu dan, neem mij die tot een 
vrouw. 
3 Maar zijn vader zeide tot hem, mitsgaders zijn moeder: Is er geen vrouw onder de 
dochteren uwer broeders, en onder al mijn volk, dat gij heengaat, om een vrouw te nemen 
van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader: Neem mij die, want zij is 
bevallig in mijn ogen. 
4 Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet, dat dit van den HEERE was, dat hij gelegenheid 
zocht van de Filistijnen; want de Filistijnen (Palestijnen in onze tijd) heersten te dier tijd over 
Israël. 
 
Simson vraagt aan zijn ouders om een vrouw uit Thimnath. Zijn ouders schrikken ervan, en 
vragen aan Simson of er geen vrouw uit het Volk Israël te vinden is. Maar Simson is verliefd, 
en wil de vrouw die ‘hem bevallig is’. Verstandig of niet, zijn ouders zwichtten. De ouders 
wisten niet dat dit een besluit van de Heere was. De Filistijnen heersten over Israël, en juist 
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uit dát Volk koos de Heere een vrouw om te trouwen met Simson. Een Volk dat geen deel 
uitmaakt van ‘het uitverkoren Volk’. Je hoort namelijk alleen bij het uitverkoren Volk, als je 
gelovig bent. 
 
Wanneer ben je een Israëliet? 
 
Romeinen 9 
6 Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israël, 
die uit Israël zijn.(Deze cryptische uitspraak wordt verklaard in de volgende verzen) 
7 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad 
genoemd worden. 
8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis 
worden voor het zaad gerekend. 
9 Want dit is het woord der beloftenis: Omtrent dezen tijd zal Ik komen, en Sara zal een zoon 
hebben. 
 
Wanneer ben je een Israëliet? Niet omdat je uit Israël bent, zegt Paulus. Ben je een echte 
Israëliet als je afstamt van Abraham, Izaäk en Jacob? (Jacobs naam werd later Israël) Nee, 
zegt vers zeven. Er staat dat in Izaäk het zaad genoemd zal worden, want Izaäk was het ware 
beloofde zaad. En Christus is het Ware Zaad van Izaäk. Je bent dus geen kind van God als je 
een vleselijke band hebt met Abraham, Izaäk en Jacob/Israël, zegt vers acht. Je bent een kind 
van God als je wedergeboren bent, op grond van geloof. Als de Geest in jou woont. Dán heb 
je deel aan de Beloftenis, de Zegeningen, die God gedaan heeft aan Abraham. Een echte 
Israëliet ben je, als je in het Ware Zaad van Abraham, Christus, gelooft. 
 
Romeinen 2 
28 Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in 
het openbaar in het vlees is; (je bent geen Jood op basis van besnijdenis. Het maakt niet uit 
of je besneden of onbesneden bent) 
29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den 
geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. 
(besnijdenis van het hart, betekent dat de Geest in je woont, het betekent dat je 
wedergeboren bent op grond van geloof) 
 
Wanneer ben je een kind van God? 
 

Israël      =  larvy  =   Strijder Gods; Heersen met God; Het Recht Gods 

                                    =   Uitbeelding van geloof; Jacob is Israël geworden 
 
Je moet dus een kind van God zijn om deel te krijgen aan de Beloftenissen, de Zegeningen 
die God aan Abraham, en Zijn Zaad gedaan heeft. Wanneer ben je een kind van God? Als je 
Hem aanneemt, en in Hem gelooft. Op datzelfde moment ben je wedergeboren, en komt de 
Geest in jou wonen. In Christus ben je dan een strijder van God, en in Christus ben je dan een 
heerser met God. Dus een Israëliet! En in (=tesamen met)Christus heb je dan deel aan Zijn 
eeuwige Opstandingleven. De natuurlijke afstamming, besneden of onbesneden, maakt niks 
uit. Dat maakt je geen kind van God. Maar op basis van geloof neem je deel aan de Beloften 
die God gedaan heeft aan Abraham en zijn Zaad.  
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Johannes 1 
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben (=in Hem geloven, Zijn Woord hebben 
aangenomen)), dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn 
Naam geloven; 
 
Galaten 3 
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn 
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft 
te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend 
worden. 
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. 
-- 
29 En indien gij van Christus zijt (eigendom van de Heere, Zijn Lichaam, de Gemeente), zo 
zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.(=gelovigen uit de Joden, en 
gelovigen uit de Heidenen (= de niet-Joden)  
 
Het Joodse Volk is nog steeds ongelovig 
 
Het natuurlijke Volk Israël stamt dan wel af van Abraham, Izak en Jacob, maar daarmee heb 
je nog geen rechten op het Land van de Heere. Het Israël van 1948 heeft het land van de 
Heere ten onrechte geclaimd. Ongelovigen hebben namelijk, in de ogen van God, nérgens 
recht op. Het Volk Israël is ongelovig omdat zij niet gelooft in de Heere Jezus Christus. Zij 
wacht nog steeds op haar Messias! En ‘niemand komt tot de Vader dan door de Zoon’. De 
vrouw die Simson uitkiest, staat voor het natuurlijke Volk, het ongelovige Israël. De vrouw 
van Simson komt uiteindelijk in vuur terecht, ze wordt verbrand. Een beeld van het oordeel 
over het ongelovige Volk Israël in de 70e Jaarweek.  
 
Verborgenheid 
 
De ongelovige vrouw, het natuurlijke Volk Israël, kan het raadsel over de leeuw (Richteren 
veertien) dan ook niet oplossen. Ze is beledigd, en gepikeerd daarover, en gaat huilen bij 
Simson. Het natuurlijke Israël weet nog steeds het antwoord niet! Israël kent de 
Verborgenheid niet. Zij heeft geen weet van de opbouw van de Gemeente in onze tijd. Zij 
heeft geen weet van het Hemelse Koninkrijk met de Hogepriester de Heere Jezus Christus. 
De gebeurtenis van Simson en de Filistijnse vrouw is in feite profetisch.  
 
Richteren 14 
16 En Simsons huisvrouw weende voor hem en zeide: Gij haat mij maar, en hebt mij niet lief; 
gij hebt den kinderen mijns volks een raadsel te raden gegeven, en hebt het mij niet 
verklaard. En hij zeide tot haar: Zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet verklaard, zou 
ik het u dan verklaren? 
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De Leeuw uit de stam van Juda 
 
Openbaring 5 
5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van 
Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen 
open te breken. 
 
Richteren 14 
8 En na sommige dagen kwam hij weder, om haar te nemen; toen week hij af, om het aas van 
den leeuw te bezien, en ziet, een bijenzwerm was in het lichaam van den leeuw, met honig. 
9 En hij nam dien in zijn handen, en ging voort, al gaande en etende; en hij ging tot zijn vader 
en tot zijn moeder, en gaf hun daarvan, en zij aten; doch hij gaf hun niet te kennen, dat hij 
den honig uit het lichaam van den leeuw genomen had. 
 
In de geschiedenis van Simson met de vrouw uit Thimnath, komt Simson een leeuw tegen die 
hij verscheurt. Al de tijd dat de Heere Zich heeft beziggehouden met Israël, onder het Oude 
Verbond, de tijd waarin de Heere met Israël getrouwd was, stond vast dat de Leeuw die 
aangekondigd was, verscheurd zou worden. De Leeuw, uit de stam van Juda, zou door de 
Heere in tweeën gescheurd worden. Dat stond vantevoren vast. Om gerechtvaardigd te 
worden van de Wet, zul je eerst moeten sterven. ‘Elke zondaar zal sterven’, stond in de Wet.  
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon (Leeuw van Juda) 
uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming 
aanstelling tot kinderen zonen verkrijgen zouden. 
 
De Leeuw en de Slang 
 

      
 
Simson komt de leeuw tegen, en verscheurt hem. Waarom? Simson en de Leeuw zijn 
typologisch dezelfde Persoon. Het was de Heere Zelf, Die Zijn leven gaf. Hij gaf Zijn 
Koningschap op. Simson komt uit de stam Dan. ‘Dan’ betekent ‘rechter’. Er wordt, in de 
Bijbel, van Dan gezegd dat hij een slang is, en er wordt ook van hem gezegd dat hij een leeuw 
is. Wij denken bij een slang aan iets negatiefs, maar de Verhoogde Slang in de woestijn, was 
een type van Christus. Zowel de slang als de leeuw zijn een beeld van Christus. De Slang is de 
Vorst over de stoffelijke, de zienlijke wereld. De Leeuw is Koning over alle leven op aarde, 
zoals de Arend (adelaar) de Koning is over alle leven in de Hemel, in de lucht.  
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Genesis 49 
16 Dan zal zijn volk richten (rechten), als één der stammen Israëls. 
17 Dan zal een slang zijn aan den weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paards 
verzenen, dat zijn rijder achterover valle. 
 
Deuteronomium 33 
22 En van Dan zeide hij: Dan is een jonge leeuw; hij zal als uit Bazan voortspringen. 
 
Verborgenheid 
 
Richteren 14 
6 Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, dat hij hem van één scheurde, gelijk 
men een bokje van één scheurt, en er was niets in zijn hand; doch hij gaf zijn vader en zijn 
moeder niet te kennen, wat hij gedaan had. 
 
De Leeuw uit de stam van Dan wordt verscheurd. Hij wordt gedeeld. Hier wordt níet over 
gesproken door Simson. Hij maakte het zijn vader en moeder, ofwel Zijn Volk, niet bekend. 
De Christus zou verscheurd worden, Zijn Komst zou vallen in twee delen. De dood van de 
Heere Jezus werd niet rechtstreeks in de profetieën gezegd. Men kon dit uit het Oude 
Testament alleen ontdekken via typologie, zoals in de gebeurtenissen rondom Simson. Men 
wist dat de Heere Verheerlijkt zou worden, maar niet via wélke weg. Het was een 
Verborgenheid. (zie ook de studie ‘De Verborgenheid’)  
 
Het lijden en sterven van de Heere Jezus 
 
Richteren 14 
6 Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde, gelijk 
men een bokje van één scheurt, en er was niets in zijn hand; doch hij gaf zijn vader en zijn 
moeder niet te kennen, wat hij gedaan had. 
 
Leviticus 16 
15 Daarna zal hij den bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten, en zal zijn bloed 
tot binnen in den voorhang dragen, en zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met het bloed van 
den var gedaan heeft, en zal dat sprengen op het verzoendeksel, en voor het verzoendeksel. 
16 Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinigheden der kinderen Israëls, en vanwege 
hun overtredingen, naar al hun zonden, verzoening doen; en alzo zal hij doen aan de tent der 
samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinigheden. 
-- 
27 Maar den var des zondoffers, en den bok des zondoffers, welker bloed ingebracht is, om 
verzoening te doen in het heilige, zal men tot buiten het leger uitvoeren; doch hun vellen, hun 
vlees en hun mest zullen zij met vuur verbranden. 
 
Na een paar dagen gaat Simson langs dezelfde route weer naar de vrouw. Hij wijkt even van 
de weg af, om te gaan kijken naar de leeuw die hij in twee stukken uit elkaar gescheurd had. 
Hoe heeft hij dit eigenlijk gedaan? Hij heeft dit gedaan ‘zoals je een bokje vanéén scheurt’, 
staat er. Dat staat er niet voor niets! We zouden bij een bokje denken aan al die offers die 
gebracht werden in Israël, onder het Oude Verbond der Wet. Het bokje is een beeld van 
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Christus! De Leeuw en het Bokje hebben dezelfde betekenis. Ze werden op dezelfde manier 
gedood. De dood van het bokje, en de leeuw, is een beeld van het lijden en sterven van de 
Heere Jezus aan het kruis. Als Simson dagen later dus naar die leeuw gaat kijken, vindt hij, 
tussen de twee helften van de gescheurde leeuw, een bijenzwerm. Een bijenzwerm met 
honing. 
 
Honing 
 
Richteren 14 
8 En na sommige dagen kwam hij weder, om haar te nemen; toen week hij af, om het aas van 
den leeuw te bezien, en ziet, een bijenzwerm was in het lichaam van den leeuw, met honig. 
9 En hij nam dien in zijn handen, en ging voort, al gaande en etende; en hij ging tot zijn vader 
en tot zijn moeder, en gaf hun daarvan, en zij aten; doch hij gaf hun niet te kennen, dat hij 
den honig uit het lichaam van den leeuw genomen had.  
 

Honing =  vbd =  Dabash  =   Vaste Spijs; Honing uit de honingraat, is een vaste massa.  

                   Rbd =  Dabar     =  Woord; Bij 

                     
In de Statenvertaling staat er honig in plaats van honing. Het woord ‘honing’ komt in de 
Bijbel meer dan vijftig keer voor. Het is de vertaling van het Hebreeuwse woord ‘dabash’. Het 
woord ‘dabar’ betekent ‘Woord’ en ‘bij’. Simson pakt van de honing, en eet er onderweg van. 
Hij geeft ook honing aan zijn vader en moeder, maar vertelt hen niet waar die honing 
vandaan komt. De bijenzwerm en de honing, als type van de Gemeente en Zijn Woord, 
moesten, vanwege ongeloof, verborgen blijven voor het Joodse Volk. Zij wist dan ook niets 
van de Leeuw uit de stam van Juda. En al helemaal niet van de bijenzwerm en de honing… 
 
Priesterlijk Volk 
 
Romeinen 3 
1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? 
2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. 
 
Hosea 4 
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb 
Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet 
(Thora=onderwijs) uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten. 
 
In eerste instantie had het Volk Israël het Woord van God (dabar= honing) toevertrouwd 
gekregen. Zij was immers het uitverkoren bijenvolk, maar door ongeloof, en ontrouw, is het 
Woord naar de gelovigen uit de heidenen gegaan. Het Joodse Volk weet niet dat er, door hun 
ongeloof, een onderbreking is tussen de eerste, en de tweede Komst van Christus op aarde. 
Zij weet niet dat de Heere tijdens deze onderbreking eerst een Hemels Volk verzamelt voor 
Zijn Naam. Dat is de Gemeente, Zijn Lichaam. De Honing, en de bijen, zitten verborgen in het 
Lichaam van de Leeuw. Bij Wederkomst van Christus, na de zeventigste Jaarweek, zal Hij 
verder gaan met een gelovig overblijfsel van Israël. Na wedergeboorte zal zij de priesterlijke 
taak uitvoeren waartoe zij uitverkoren was. Het Woord van God geloven, en uitdelen onder 
de andere volkeren. Israël zal dan (ook) delen in de honing, in het geopenbaarde Koninkrijk. 
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Handelingen 15 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen (=niet-Joden) heeft bezocht, om uit hen 
een volk aan te nemen door Zijn Naam.(=de Gemeente, Zijn Lichaam) 
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 
16 Na dezen (na de Verborgenheid)zal Ik wederkeren (= Zijn tweede Komst op aarde), en 
weder opbouwen de tabernakel van David (het Huis Israël; alle twaalf stammen), die 
vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder 
oprichten.(de Heere zal het gelovig overblijfsel in Zijn Wederkomst verzamelen)  
 
Exodus 19 
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen (Mijn Woord zult geloven), en 
Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is 
Mijn; 
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn.(Zijn Bijenvolk met Honing) 
Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. 
 
Geen antwoord op het raadsel 
 
Richteren 14 
10 Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson aldaar een bruiloft, 
feestmaal, want alzo plachten de jongelingen te doen. 
 
Uiteindelijk komt Simson aan bij de vrouw in Thimnath, daar wordt een ‘bruiloft’ gegeven.  
Dit zou eigenlijk vertaald moeten worden met ‘feestmaal’. Dit was namelijk niet de officiële 
trouwerij, maar een maaltijd voorafgaand aan de bruiloft. Aan het einde van dit feest waren 
ze namelijk nog niet getrouwd. Dit is dus een misverstand bij de vertaling. Tijdens dit feest 
wordt door Simson een raadsel gegeven; ‘Spijze ging uit van den eter, en zoetigheid ging uit 
van den sterke’. De vrouw en haar familie, en al die Filistijnen, wisten het antwoord niet op 
het raadsel. Ze hebben geen idee wat dat betekenen mag 
 
Richteren 14 
11 En het geschiedde, als zij hem zagen, zo namen zij dertig metgezellen, die bij hem zouden 
zijn. 
12 Simson dan zeide tot hen: Ik zal nu ulieden een raadsel te raden geven; indien gij mij dat 
in de zeven dagen dezer bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, zo zal ik ulieden geven dertig 
fijne lijnwaadsklederen, en dertig wisselklederen. 
13 En indien gij het mij niet zult kunnen verklaren, zo zult gijlieden mij geven dertig fijne 
lijnwaadsklederen, en dertig wisselklederen. En zij zeiden tot hem: Geef uw raadsel te raden, 
en laat het ons horen. 
14 En hij zeide tot hen: Spijze ging uit van den eter, en zoetigheid ging uit van den sterke. En 
zij konden dat raadsel in drie dagen niet verklaren. 
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Geen kaas van gegeten 
 
Natuurlijk begrepen de Filistijnen het raadsel niet. Het raadsel is een Verborgenheid. Het 
raadsel heeft te maken met Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente, die opgebouwd wordt 
tussen de Opstanding, en de Wederkomst van Christus. Het natuurlijke Joodse Volk heeft 
daar geen kaas van gegeten. En dat blijft ook zo, tot aan het einde van de zeventigste 
Jaarweek. Pas dan zal er een wedergeboren overblijfsel van het Joodse Volk onder het 
Nieuwe Verbond der Genade gaan leven. (lees ook de studie ‘De Verborgenheid’) 
 
Jeremia 31 
31 Ziet, de dagen komen (na de grote Verdrukking over Israël, aan het einde van de 70e 
Jaarweek), spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël (10-stammen) en met het huis 
van Juda (de 2-stammen)een nieuw verbond zal maken;(het Nieuwe Verbond der Genade) 
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb,(het Oude Verbond der Wet) 
ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond 
zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de 
HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun 
tot een God zijn, en zij zullen Mij tot één volk zijn. 
 
Oplossing raadsel 
 
Richteren 14 
15 Daarna geschiedde het op den zevenden dag, dat zij tot de huisvrouw van Simson zeiden: 
Overreed uw man, dat hij ons dat raadsel verklare, opdat wij niet misschien u, en het huis 
uws vaders, met vuur verbranden. Hebt gijlieden ons genodigd, om het onze te bezitten; is 
het zo niet? 
16 En Simsons huisvrouw weende voor hem en zeide: Gij haat mij maar, en hebt mij niet lief; 
gij hebt den kinderen mijns volks een raadsel te raden gegeven, en hebt het mij niet 
verklaard. En hij zeide tot haar: Zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet verklaard, zou 
ik het u dan verklaren? 
17 En zij weende voor hem, op den zevenden der dagen in dewelke zij deze bruiloft hadden; 
zo geschiedde het op den zevenden dag, dat hij het haar verklaarde, want zij perste hem; en 
zij verklaarde dat raadsel den kinderen haars volks. 
 
De mannen van de stad chanteerden de vrouw uit Thimnath. Zij moest Simson het antwoord 
op het raadsel ontfutselen, anders zouden zij haar, en het huis van haar vader, verbranden. 
Dus de vrouw bleef aandringen bij Simson om haar het antwoord te geven. Uiteindelijk 
zwichtte hij, en gaf haar het antwoord. Zij vertelde dit antwoord door aan de mannen. Het 
antwoord is;  ‘Wat is zoeter dan honig? En wat is sterker dan een leeuw’? Nu hebben we de 
vraag en het antwoord. Het is een cryptische omschrijving, oftewel typologie, het antwoord 
heeft immers te maken met de Verborgenheid.  
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Zoeter dan Honing 
 
Psalm 19 
8 De wet des HEEREN (Thora= onderwijs) is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des 
HEEREN (Dat wat God verkondigt; Zijn Woord) is gewis, den slechten (de zondaar) wijsheid 
gevende. 
9 De bevelen des HEEREN zijn recht (Dat wat God spreekt), verblijdende het hart; het gebod 
(het geboden Woord, Al wat de Heere geboden heeft) des HEEREN is zuiver, verlichtende de 
ogen.(=gelovige ogen) 
10 De vreze des (ontzag voor) HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des 
HEEREN zijn waarheid (Zijn Woord is Waarheid), samen zijn zij rechtvaardig. 
11 Zij (de Heere Jezus Christus en Zijn Woord, de Waarheid)zijn begeerlijker dan goud, 
ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en honigzeem. 
 
Exodus 16 
31 En het huis Israëls noemde deszelfs naam Man (manna= het Woord dat uit de Hemel is 
nedergedaald); en het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan was 
als honigkoeken.(Manna uit de Hemel neergedaald. De smaak van het Manna, beeld van Zijn 
Woord, was als Honing) 
 
Ezechiël 3 
1 Daarna zeide Hij tot mij (profeet Ezechiël): Mensenkind, eet, wat gij vinden zult; eet deze rol 
(=Boekrol= het Woord van God), en ga, spreek tot het huis Israëls. 
2 Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten. 
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met deze rol, die 
Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honig, vanwege de zoetigheid. 
 
Openbaring 10 
9 En ik (Johannes)  ging henen tot den engel (De Heere Jezus Christus), zeggende tot hem: 
Geef mij dat boeksken (Zijn Woord) . En hij zeide tot mij: Neem dat en eet het op; en het zal 
uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honig. 
10 En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn 
mond zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.(De buik staat voor het 
‘oude leven’, de natuurlijke mens. De buik houdt het oude leven in stand; de buik voedt en 
versterkt de oude mens. Het Woord voedt het Nieuwe Leven in Christus. Het Woord en 
Wijsheid zijn bitter voor de oude, natuurlijke mens. Het Woord is bitter omdat Het Gods 
oordeel uitspreekt over de oude mens, en over de oude schepping. De oude mens, de buik 
wil immers niks van God weten. Daarom is het Woord bitter van smaak voor de buik) 
 
Typologie 
 
Raadsel; Spijze ging uit van den eter, en (namelijk) zoetigheid ging uit van den sterke 
Antwoord; Wat is zoeter dan honig? en wat is sterker dan een leeuw? 
 
De ‘spijze’ komt overeen met ‘zoetigheid’. Zoetige spijze is de honing. De ‘eter’ komt overeen 
met de ‘sterke’. De sterke eter is de leeuw. Dus; zoetige spijze ging uit van de sterke eter, 
ofwel; ‘Honing ging uit van de Leeuw’. De leeuw is een type van Christus. ‘Het Woord’ is 
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‘zoeter dan honing’. De Heere Jezus Christus is zowel de Sterke Leeuw, als het Woord van 
God. Honing gaat gewoonlijk niet uit van de leeuw, maar honing gaat uit van de bij! De 
Leeuw uit de stam van Juda, de Heere Jezus Christus, is het Woord. En de Leeuw is ook de 
Sterke, want er is niets sterker, krachtiger, dan het Woord van God. Alles wat het Woord van 
God, oftewel Christus, voortbrengt is Honing. Honing is een type van het Woord van God. 
Honing is alles wat te maken heeft met de Verborgenheid. 
 
Openbaring 19 
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt 
genoemd het Woord Gods.(Christus is het Woord van God) 
 
Hebreeën 4 
12 Want het Woord Gods is levend en krachtig (het levende, en krachtige Woord van God), 
en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en 
des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der 
overleggingen des harten. 
 
De Zijnen hebben Hem niet aangenomen 
 
Johannes 1 
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 
gekend.(bekend, gedankt, en verheerlijkt) 
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen (Volk Israël) hebben Hem niet aangenomen. 
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;(onder het Nieuwe Verbond der Genade; de 
Gemeente, Zijn Lichaam) 
 
Simson, de gedeelde naam, was begonnen om een huwelijk te sluiten, maar het ging 
uiteindelijk toch niet door. De Heere was tot het Zijne gekomen, maar de Zijnen hebben Hem 
niet aangenomen. Israël heeft haar Messias verworpen. De Heere kwam om Zijn Koninkrijk 
op te richten, maar Israël wilde deze Koning niet. De Komst van het Koninkrijk is daardoor 
uitgesteld, en Israël verstrooid onder de volkeren.  
 
God doet altijd wat Hij beloofd heeft 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
De Heere Jezus Christus houdt Zich momenteel verborgen in de Hemel. Hij verzamelt Zich nu 
een Hemels Volk, de Gemeente. Als collectief zijn wij al in de Hemel gezet met Christus. Wij 
leven in de tijd tussen Zijn eerste en tweede Komst. Wij leven in de vijfde Bedeling der 
Verborgenheid. Wij leven in de tijd tussen de twee helften van de Leeuw. Tussen deze twee 
Komsten van de Leeuw uit Juda, zit honing. Honing is een Hemelse spijs, en is een beeld van 
de Gemeente. In Zijn tweede Komst zal Hij Zijn geopenbaarde Koninkrijk van Vrede en 
Gerechtigheid alsnog oprichten. Het Koninkrijk der Hemelen zal Zich namelijk uitbreiden 
vanuit de Hemel over de aarde. Dan heeft Hij alle Macht in Hemel en op aarde. God maakt 
Zijn Woord altijd waar. 
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Slot 
 
Simson, als type van de Heere Jezus, is gekomen om een begin te maken met de verlossing 
van het Volk Israël. De Heere Jezus kwam in het vlees om te sterven, om vervolgens te 
kunnen opstaan in een nieuwe Schepping. Als Hij straks terugkomt, is dat niet als Nazireeër, 
maar als Zoon van God. Christus, de Eersteling, en Erfgenaam van de nieuwe Schepping. Hij 
heeft ons verlost van onze oude natuur, de oude Schepping, van satan, en van de dood. Bij 
ons is dat al gebeurd. De Gemeente, Zijn Lichaam, is ook eersteling van die nieuwe 
Schepping, maar dat is een verborgen zaak. Wij maken deel uit van Christus, wij zijn Zijn 
Lichaam, daardoor hebben wij deel aan Zijn nieuwe Opstandingsleven. Eeuwig leven door 
Zijn Geest. Wij zijn in afwachting, tot ook het tweede deel van de profetie in vervulling gaat. 
De andere helft van de geschiedenis zal eraan toegevoegd worden. Dan zal ook het Volk 
Israël wedergeboren worden, en leven onder het Nieuwe Verbond. Het begin van de 
verlossing hebben wij al ontvangen. Straks, bij Zijn Wederkomst, krijgen wij ook de verlossing 
van ons lichaam. Wij weten, vanuit Zijn Woord, dat de totale verlossing komen zal, daarom 
kunnen wij nu al leven vanuit die Overwinning. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars! 
Om deze Verborgenheid te kunnen begrijpen zouden wij vooral Honing eten.  
 

  
 
 
Romeinen 8 
33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods (de Gemeente, Zijn 
Lichaam)? God is het, Die rechtvaardig maakt.(wij zijn door geloof gerechtvaardigd voor God) 
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt. 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn 
geacht als schapen ter slachting.) 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde 
Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 
 
 
                                                            Amen. 


