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Exodus 15 
 
22 Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af; en zij trokken uit tot in 
de woestijn Sur, en zij gingen drie dagen in de woestijn, en vonden geen water. 
23 Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was 
bitter; daarom werd derzelver naam genoemd Mara. 
24 Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken? 
25 Hij dan riep tot den HEERE; en de HEERE wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; 
toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, en aldaar verzocht 
Hij hetzelve, 
26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, 
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo 
zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de 
HEERE, uw Heelmeester! 
27 Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf waterfonteinen, en zeventig palmbomen; 
en zij legerden zich aldaar aan de wateren. 
 
Wat leert ons dit over Christus? 
 
Waarom staat bovenstaande gebeurtenis in de Bijbel? Die fonteinen en bomen staan er 
allang niet meer, en dit Volk mocht het Beloofde land uiteindelijk niet binnengaan, dus 
waarom vertelt God al deze details? Als we deze gebeurtenis níet zouden lezen, missen we 
niks van de Heils- of wereldgeschiedenis! Zoals alle geschiedenissen in de Bijbel, is dit voorval 
daadwerkelijk gebeurd, maar heeft een typologische betekenis. In Zijn Woord schuilt achter 
álles een geestelijke Waarheid, maar iets moet eerst écht gebeuren voordat je er een 
geestelijke betekenis aan kunt geven. Het belang van Bijbelstudie is, onder andere, dat wij de 
typologie, en symboliek in de Bijbel zouden leren begrijpen. Alleen op die manier komen we 
erachter dat alle geschiedenissen in de Bijbel ons iets leren over Christus. We gaan in deze 
studie dan ook kijken wat de achterliggende Boodschap is in ‘de geschiedenis van het bittere 
water dat zoet werd’. 
 
Lukas 24 
44 En Hij (de opgestane Heere Jezus Christus)  zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u 
sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij 
geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.(het hele oude Testament) 
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 
46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven (in het Oude Testament), en alzo moest de Christus 
lijden, en van de doden opstaan ten derden dage. 
 
Ongeloof 
 
Na hun verlossing uit Egypte, is het Volk Israël hier pas drie dagen in de woestijn. Ze vonden 
geen water, en toen ze aankwamen in Mara, bleek dat zij van het water daar niet konden 
drinken. Het water was namelijk bitter. In plaats van op de Heere te vertrouwen, en Zijn 
Beloften te geloven, begon het Volk ontevreden te klagen tegen Mozes. Mozes vroeg hulp 
aan de Heere, en Deze zorgde voor een oplossing.  
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Belofte van de Heere aan het Volk Israël 
 
Exodus 6 
4 En ook heb Ik gehoord het gekerm der kinderen Israëls, die de Egyptenaars in 
dienstbaarheid houden, en Ik heb aan Mijn verbond gedacht. 
5 Derhalve zeg tot de kinderen Israëls: Ik ben de HEERE! en Ik zal ulieden uitleiden van onder 
de lasten der Egyptenaren, en Ik zal u redden uit hun dienstbaarheid, en zal u verlossen door 
een uitgestrekten arm, en door grote gerichten; 
6 En Ik zal ulieden tot Mijn volk aannemen, en Ik zal u tot een God zijn; en gijlieden zult 
bekennen (liefhebben; geloven), dat Ik de HEERE uw God ben, Die u uitleide van onder de 
lasten der Egyptenaren. 
7 En Ik zal ulieden brengen in dat land, waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het 
aan Abraham, Izak, en Jakob geven zou; en Ik zal het ulieden geven tot een erfdeel, Ik, de 
HEERE! 
8 En Mozes sprak alzo tot de kinderen Israëls; doch zij hoorden naar Mozes niet, vanwege de 
benauwdheid des geestes, en vanwege de harde dienstbaarheid. 
 
De Heere beloofde, via Mozes, aan Israël, dat Hij haar God zou zijn. Hij beloofde haar te 
brengen in het land Kanaän. De Heere verloste het Volk uit Egypte, maar het Volk deed niet 
anders dan klagen, en zeuren. Ze vertrouwden niet op de Heere. Vanwege haar ongeloof, 
mocht het grootste gedeelte van het Volk Israël het Beloofde Land uiteindelijk niet binnen. 
Alleen degenen onder de twintig jaar (en Jozua en Kaleb) zijn in het Beloofde Land gekomen. 
Ze waren uiteindelijk veertig jaar onderweg in de woestijn, net zolang totdat het ongelovige 
geslacht gestorven was.  
 
Numeri 32 
11 Indien deze mannen, die uit Egypte opgetogen zijn, van twintig jaren oud (de leeftijd die 
de Bijbel geeft als verantwoordelijk voor je daden) en daarboven, het land zullen zien, dat Ik 
Abraham, Izak en Jakob gezworen heb! Want zij hebben niet volhard Mij na te volgen; 
12 Behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, den Keniziet (een heiden oftwel niet-Jood), en Jozua, 
de zoon van Nun; want zij hebben volhard den HEERE na te volgen. 
13 Alzo ontstak des HEEREN toorn tegen Israël, en Hij deed hen omzwerven in de woestijn, 
veertig jaren, totdat verteerd was het ganse geslacht, hetwelk gedaan had, wat kwaad was 
in de ogen des HEEREN. 
 
Voorbeeld en waarschuwing 
 
Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven (=als Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek; Hij reinigt onze 
dagelijkse wandel, zodat wij in Hem óók priesters zijn, om de Heere te kunnen dienen) tot 
een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
 
 
 
 



3 

 

Hebreeën 12 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 
gezeten aan de rechterhand des troons van God. 
 
In het Nieuwe Testament staat, dat de dingen die het Volk Israël overkwamen, ons tot 
voorbeeld zijn. Het Nieuwe Testament roept ons daarom op om de Heere na te volgen. 
Paulus zegt tegen de Hebreeën dat zij de Heilige Geest zouden volgen met een gelovig hart. 
Hij waarschuwt de Korinthiërs (en ons), dat wij in gemeenschap met de Heere Jezus Christus 
en Zijn Woord zouden blijven. ‘Doe niet als de ongelovige Israëlieten’, leert Paulus ons. 
 
Hebreeën 3 
7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, 
8 Zo verhardt uw harten niet (laat de Geest Zijn Werk doen, en volg Hem), gelijk het geschied 
is in de verbittering, ten dage der verzoeking, in de woestijn; 
9 Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; zij hebben Mij beproefd, en hebben Mijn werken 
gezien, veertig jaren lang. 
10 Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met het hart, en zij 
hebben Mijn wegen niet gekend.(kennen= bekennen=in gemeenschap blijven met) 
-- 
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die 
gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? 
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan 
dengenen, die ongehoorzaam geweest waren? 
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. 
(zonden, en ongehoorzaamheid, zijn dus ongeloof. Deze drie termen zijn synoniemen) 
 
1 Korinthe 10 
5 Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij (de generatie 
die murmureerde, en Hem niet geloofde) zijn in de woestijn ter nedergeslagen.(in veertig jaar 
tijd was die ongelovige generatie weg) 
6 En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden (=typen), opdat wij geen lust tot het 
kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij (het Volk Israël dat verlost was uit Egypte) lust 
gehad hebben. 
7 En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven 
staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. 
8 En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op een 
dag drie en twintig duizend. 
9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en 
werden van de slangen vernield. 
10 En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden 
vernield van den verderver. 
11 En deze dingen alle zijn hunlieden (het Volk Israël) overkomen tot voorbeelden; en zijn 
beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. 
12 Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.(‘Zijt waakzaam’, verslap niet in 
geloof; blijf staan in Zijn Woord) 
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Die Zijn Woord gelooft, zal leven 
 
Exodus 15 
25 Hij (Mozes) dan riep tot den HEERE; en de HEERE wees hem een hout, dat wierp hij in dat 
water; toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, en aldaar 
verzocht Hij hetzelve, 
26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, 
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo 
zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de 
HEERE, uw Heelmeester! 
 
Hier staat letterlijk dat de Heere hiermee een Wet, een inzetting, demonstreert. Hij toont 
hiermee het Volk een bepaalde Waarheid. De Heere leert hier een inzetting (voorschrift; 
verordening) aan het Volk israël. In vers zesentwintig legt Hij de inzetting aan hen uit; ‘dat 
wanneer zij gehoorzaam zullen zijn aan Zijn Stem, als zij doen wat God behagelijk is, als zij 
zich houden aan al Zijn inzettingen, dan zal Hij geen van de plagen op hen leggen, die Hij op 
Egypte heeft gelegd’. ‘Ik, de Heere, ben het die jullie geneest.’ Dat is een universele 
Waarheid; ‘iedereen die hoort naar Zijn Woord (=gelooft), zal leven’. Wij worden niet 
behouden doordat wij netjes leven, maar alleen door geloof verkrijgen wij eeuwig leven. 
 
1 Johannes 5 
10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, 
heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God 
getuigd heeft van Zijn Zoon. 
11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en 
ditzelve leven is in Zijn Zoon. 
12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft 
het leven niet. 
13 Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij 
weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God. 
 
Johannes 6 
40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon 
aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten 
uitersten dage. 
 
Illustratie 
 
Dat is wat God het Volk hier bij Mara leerde; ‘dat zij de Stem van de Heere zouden 
gehoorzamen’.(gehoorzamen= horen=geloven) Mensen die luisteren naar de Heere, en Hem 
geloven, die worden gered. Gelovigen worden gezegend. Dat geldt voor alle tijden. Die 
Waarheid wordt geïllustreerd in de gebeurtenis van het hout-en-water in Mara. ‘Aldaar 
stelde Hij het Volk een inzetting en recht, en aldaar verzocht Hij hetzelve’. De Heere deed dat 
op twee manieren. Op de eerste plaats via aanschouwelijk onderwijs, en op de tweede plaats 
via het Woord dat Hij rechtstreeks tot Israël sprak. De duidelijke taal van vers zesentwintig, is 
een toelichting van God op de gebeurtenis die eraan voorafging. Hiermee wordt in één keer, 
door de Schrift verklaard, wat de betekenis is van de gebeurtenis in Mara.  
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God staat centraal in de Bijbel 
 
Deze gebeurtenis gaat over Gods Recht, en over Gods inzetting. Het gaat niet om ‘die arme 
Israëlieten, met kleine kinderen, die dorst hadden, en toen baden tot de Heere, en de Heere 
toen voorzag in hun nood’. Dat is een mooi verhaal, maar de Bijbel gaat in de eerste plaats 
over Hemzelf, over Christus. Waarom zou de Heere het Volk anders eerst dorst laten lijden? 
Waarom verzoekt Hij het Volk eerst? Wij zouden de Bijbel niet horizontaal, maar verticaal 
interpreteren. Van Boven naar beneden. Het is Gods Woord aan ons. God staat centraal in de 
Bijbel, en niet de mens. God wil de Israëlieten een les leren over Zijn Eigen Woord. Die les 
staat zwart op wit in vers zesentwintig.  
 
Exodus 15 
26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, 
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo 
zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de 
HEERE, uw Heelmeester! 
 
Het Woord van God heeft twee smaken 
 
Exodus 15 
23 Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was 
bitter; daarom werd derzelver naam genoemd Mara. 
 
Psalm 119 
103 Hoe zoet zijn Uw redenen (=Uw Woorden; het Nieuwe Verbond der Genade) mijn 
gehemelte (wij proeven met onze tong en ons gehemelte!) geweest, meer dan honig mijn 
mond! 
 
Het water dat Israël tegenkwam in de woestijn, is niet anders dan de andere ‘wateren’ die we 
kennen uit de Bijbel. Het bittere water in de woestijn, is een uitbeelding van het Oude 
Verbond der Wet. In de Bijbel is ‘water’ altijd een beeld, van het ‘Woord van God’. Net zoals 
‘honing’. Het Woord van God, heeft twee smaken; bitter en zoet. Voor gelovigen zou het 
water alleen zoet moeten zijn. Wij zouden altijd het Woord van God spreken. Zoet staat voor 
het Nieuwe Verbond der Genade. Zoet en bitter gaan niet samen, net zoals Genade en Wet 
niet samengaan. ‘Als je hart bitter is, zal suiker in je mond niet helpen’, is een oude 
uitdrukking. 
 
Jakobus 3 
11 Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet (Genade) en het bitter (Wet)? 
12 Kan ook, mijn broeders, een vijgeboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo 
kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. 
 
Galaten 5 
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is 
de gehele wet te doen. 
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van 
de genade vervallen. 
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Bitter 
 
Bitterkoekjes zijn lekker door de hoeveelheid suiker, maar in de Bijbel is bitter negatief. Bitter 
in de Bijbel heeft altijd te maken met oordeel. Bitter staat voor het Oude Verbond der Wet. 
Bitter voor de buik, is een oordeel over de natuurlijke mens. De buik staat voor het oude 
leven, ofwel de natuurlijke mens. Het water in Mara was bitter, maar moest zoet worden. Het 
Oude Verbond der Wet zou overgaan in het Nieuwe Verbond der Genade. Bitter gaat ook 
over de dood. De bitterheid des doods. Wij mensen vinden bitter over het algemeen dan ook 
vies.  
 

Bitter     = hrm   = Marah  =  bitter water = type van het Oude Verbond der Wet 

Liefelijk = hmun = Naomi  =  zoet, mooi, heerlijk = type van het Nieuwe Verbond der Genade 

 
Het Woord van God is bitter voor de buik 
 
Openbaring 10 
9 En ik (Johannes) ging henen tot den engel, zeggende tot hem: Geef mij dat boeksken (=het 
Woord van God). En hij zeide tot mij: Neem dat en eet het op; en het zal w buik (=de 
natuurlijke mens) bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honig. 
10 En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond 
zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. 
 
De buik staat voor het ‘oude leven’. De buik houdt het oude leven van de natuurlijke mens in 
stand; hij voedt, en versterkt het. Het Woord voedt het nieuwe leven in Christus. Geestelijk 
Voedsel. Het Woord is bitter voor de oude, natuurlijke mens, omdat het Gods oordeel 
uitspreekt over de oude Schepping. De oude mens, de buik, wil niks van God weten, en geen 
ruimte maken voor de nieuwe mens. Daarom is het Woord bitter van smaak voor de buik.  
 
De natuurlijke mens 
 
Lees hieronder hoe de Bijbel spreekt over onze natuurlijke mens, het zondige vlees. Zondig is 
een synoniem voor ongelovig. Zowel gelovigen als ongelovigen hebben een natuurlijke mens. 
Alleen gelovigen hebben daarbij ook een nieuwe mens in Christus. Gelovigen zijn een nieuw 
schepsel in Christus, hoewel hun vlees, de oude mens, hier nog rondwandelt. 
 
Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot een toe. 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
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Van teveel honing word je ziek 
 
Spreuken 25 
16 Hebt gij honig gevonden, eet dat u genoeg is; opdat gij misschien daarvan niet zat wordt, 
en dien uitspuwt. 
---- 
27 Veel honigs te eten is niet goed; maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke 
dingen is eer.  
 
Salomo beveelt in zijn spreuken het eten van honing aan maar waarschuwt tegelijk dat je er 
niet teveel van moet eten. Een teveel aan honing maakt misselijk, het is bitter voor de buik. 
Je wordt er ziek van als je er teveel van eet. Het Woord van God is schadelijk voor de oude 
mens. Salomo zegt ook nog dat het onderzoeken van honing een goede zaak is; letterlijk 
omdat je dan zal ontdekken dat honing een type is van het Woord, en overdrachtelijk omdat 
het onderzoeken van de Bijbel je tot Heerlijkheid en eer zal zijn. 
 
Zoet voor de ziel 
 
Spreuken 16 
24 Liefelijke redenen zijn een honigraat, zoet voor de ziel (het doen en laten van de mens), en 
medicijn voor het gebeente. 
 
Lieflijke redenen zijn Woorden van de Heere Jezus Christus. Het Woord van God is zoet voor 
de ziel. De ziel is in de Bijbel het-doen-en-laten-van-de-mens. Volgens de Bijbel heeft de 
mens geen ziel, maar is de mens een ziel. Het leven van het Nieuwe Verbond geeft toekomst 
aan de ziel, de natuurlijke mens. Door geloof in het Woord van God is er immers 
wedergeboorte, en dus eeuwig Leven. Hij is onze Heelmeester, en heeft het juiste medicijn 
voor het gebeente. De beenderen (het gebeente) zijn typologisch de oorsprong van het leven 
van de natuurlijke mens. Rode bloedlichaampjes worden aangemaakt in de botten. Het juiste 
medicijn voor de natuurlijke mens, is het Woord van God; ‘een honigraat vol met vaste 
Spijze’. Door geloof in het Woord van God, het Nieuwe Verbond der Genade, wordt de 
natuurlijke mens een nieuw schepsel.  
 
Genesis 2 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 
 
Een spons met bitter edik voor de Heere Jezus 
 
Mattheüs 27 
33 En gekomen zijnde tot de plaats, genaamd Golgotha, welke is gezegd Hoofdschedelplaats, 
34 Gaven zij Hem te drinken edik met gal (=bitter) gemengd; en als Hij dien gesmaakt had, 
wilde Hij niet drinken.(pas toen Hij ging sterven, dronk Hij de beker) 
 
Johannes 19 
28 Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, 
zeide: Mij dorst. 
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29 Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met 
hysop, en brachten ze aan Zijn mond. 
30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! (de Wet was vervuld 
in Zijn sterven) En het hoofd buigende, gaf den geest. 
 
Men gaf de Heere Jezus gal en edik te drinken aan het kruis. Gal is bitter water, en dus Wet. 
Door de Wet werd Hij dan ook veroordeeld tot de dood. Hij werd veroordeeld in onze plaats. 
Bitter is de oordelende kant van het Woord van God. Edik is zuurdesem, en staat voor zonde 
en verderf. Op deze manier kreeg de Heere Jezus ook deel aan dat wat in elk natuurlijk mens 
is. Hij heeft onze veroordeling door de Wet, op Zich genomen, en weggedragen aan het 
kruishout. Hij heeft het erfzonde-probleem voor ons opgelost. 
 
Psalm 116 
12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen? 
13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen. 
(Mattheüs 26; Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik 
hem drinke, Uw wil geschiede!) 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen aan stelling tot zonen (Erfenis, Heerlijkheid, Loon) verkrijgen zouden. 
 
De zondaar zal sterven 
 
Ezechiël 18 
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; 
de ziel, die zondigt, die zal sterven. 
 
Het Woord van God veroordeelt de natuurlijke mens. Het spreekt een vonnis uit over de 
natuurlijke mensheid. Veel Christenen denken dat de Bijbel er is om de natuurlijke mens te 
verbeteren, maar er staat juist dat de oude mens, het vlees, onverbeterlijk is. Hij is verloren  
in misdaden en zonden. De Wet, onder het Oude Verbond, schrijft voor dat de zondaar zal 
sterven. Ons vleselijk lichaam kán niet anders dan zondigen, en kán niet gehoorzamen aan de 
Wet, staat in de Bijbel.  
 
Romeinen 8 
7 Daarom dat het bedenken des vleses (=de zondige oude mens; de natuurlijke mens) 
vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook 
niet. 
8 En die in het vlees zijn (de oude mens, de natuurlijke mens), kunnen Gode niet behagen. 
 
Eis van de Wet door Hem vervuld 
 
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
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7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens (de Heere Jezus), heeft Hij Zichzelven vernederd, 
gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
 
De natuurlijke mens, het oude vlees, kan God dus niet behagen. Hij kan God niet dienen, 
omdat er geen contact mogelijk is tussen God, en de zondaar. God heeft Zich daarom 
vernederd om als mens (de Heere Jezus) plaatsvervangend voor alle zondaren te sterven. Bij 
de dood van de Heere Jezus, was heel de mensheid dood. (‘als Eén sterft voor allen, dan zijn 
zij allen dood) Daarmee heeft Hij de eis van de Wet vervuld. 
 
1 Johannes 2 
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor 
de zonden der gehele wereld. 
 
Nieuwe Schepping 
 
Met de Heere Jezus was dus de hele mensheid gestorven, maar wat heb je aan vergeving van 
zonden als je dood bent? Helemaal niks. Maar door de Kracht van God stond de Heere Jezus 
Christus op uit de dood. In Zijn Opstanding is Hij Eerstgeborene, Eersteling, van een nieuwe 
Schepping. De Heere Jezus Christus is gestorven om een einde te maken aan de oude 
Schepping, en een begin te maken met de nieuwe Schepping. Hij is gestorven om een einde 
te maken aan de Wet, en de heerschappij van de dood. Hij heeft door Zijn sterven een einde 
gemaakt aan het Oude Verbond der Wet, met Hem kwam het Nieuwe Verbond der Genade. 
Daartoe is Hij opgestaan. Door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus, is er nu 
de mogelijkheid om, in Hem, verzoend te worden met God. Via Christus kunnen wij contact 
maken met God, en Hem dienen. Hij is onze Hogepriester en Middelaar bij God. 
 
1 Timotheüs 2 
5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 
 
 
Zonde-probleem opgelost  
 
De Heere Jezus Christus is, in Zijn Opstanding, Eerstgeborene van een nieuwe Schepping. Bij 
iedereen die gelooft in Hem, komt de Heilige Geest (de onzienlijke Christus) wonen in het 
hart. Daarmee ontvang je Zijn nieuw, en eeuwig Leven.  Alle gelovige mensen, vanaf Zijn 
Opstanding tot aan Zijn Wederkomst, zijn ook wedergeboren in die nieuwe Schepping. De 
Gemeente is, als collectief, mede met Hem in het Koninkrijk der Hemelen gezet. Wij, 
gelovigen, zijn levend gemaakt in Christus (=tesamen met Hem; in nauwe verbondenheid 
met Hem) Wij zijn, in Christus, ook nieuwe schepsels. Onze oude mens is dus niet verbeterd, 
maar is compleet weggedaan! God heeft uit deze oude Schepping een nieuwe Schepping 
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gemaakt, door de dood en Opstanding van Christus. God heeft daarmee het zonde-probleem 
voor ons opgelost. (zie ook de studie; ‘Wat is erfzonde?’)  
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is (=leeft in gemeenschap met Hem en Zijn Woord), die 
is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, 
en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 
 
Galaten 6 
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 
nieuw schepsel.(het maakt niet uit of je besneden bent of niet, door geloof alleen ben je, 
samen met Christus, een nieuw schepsel) 
 
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 
macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen; 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden (zonden= ongeloof), heeft ons levend gemaakt 
met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Wedergeboorte 
 
Het bittere van het Woord van God, is dat het de oude mens veroordeelt. Het zoete van het 
Woord van God is dat er een boodschap in staat over een nieuwe mens. Een Boodschap over 
leven uit de dood. Eeuwig leven. Dé Boodschap van de Bijbel is wedergeboorte, en dé Naam 
van de Bijbel is Christus. Onze oude mens gestorven voor God, en een nieuwe mens, 
tesamen met Christus, opgestaan in een nieuwe Schepping. Als God naar ons kijkt, ziet Hij de 
Heere Jezus Christus. Zonder zonde. Hij is het Hoofd, en de Gemeente is Zijn Lichaam. Wij 
zijn één Plant met Hem geworden, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via Christus 
ontvangen wij onze Zegeningen, en via Christus kunnen wij dienstbaar zijn aan God. Hij is 
onze Verlosser en Middelaar. 
 
Johannes 3 
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen 
zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, 
dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 
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Kolossensen 1 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 
Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 
Alles uit Genade 
 
Uit Genade zijn wij zalig geworden (gered; verlost). God heeft dit allemaal tot stand gebracht. 
Daar hebben wij niks voor hoeven doen. Enkel ons geloof was daarvoor genoeg. Wij zijn 
mede levend gemaakt, en mede opgewekt, en mede met Hem in de Hemel gezet. Wij zitten 
mede aan de Rechterhand van de Vader. Wij hebben deelgekregen aan het Leven van 
Christus. Wij hebben, in Hem, de Goddelijke natuur ontvangen. Wij nemen deel aan Zijn 
Rijkdom, en Zijn Kracht. Wij nemen zelfs deel aan alle geestelijk Zegeningen, in Christus. Er is 
geen enkel verschil in de positie van de Heere Jezus Christus, en die van ons. Overal waar in 
de Bijbel ‘Christus’ staat, kun je ook de ‘Gemeente’ bijzetten. Wauw, moet je eens tot je door 
laten dringen!! En ook al willen of kunnen we het niet geloven, wij hebben in Hem exact 
dezelfde positie. Omdat het staat in Zijn Woord, de Waarheid. En in Hem zijn wij dus ook 
priesters, koningen en heiligen.  (zie ook de studie ‘Efeze 1’) 
 
1 Petrus 2 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 
verkregen volk (Zijn Lichaam, de Gemeente); opdat gij zoudt verkondigen de deugden 
Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 
 
2 Petrus 1 
2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; 
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 
deugd; 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden (ontvlucht; achter ons 
gelaten) zijt het verderf (=de zonde; de bederfelijkheid), dat in de wereld is door de 
begeerlijkheid.(de begeerlijkheid van het zondige vlees, de oude mens) 
 
Efeze 1 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 
roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
 
Wij zijn Hemelse wezens 
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop (onderdompeling) in den dood, opdat, 
gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in 
nieuwigheid des levens wandelen zouden. 
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5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Wij zijn Eén Plant met Hem geworden in kruisiging, dood en Opstanding. Maar, zegt Paulus, 
wij zijn ook één Plant geworden met Zijn Hemelvaart. Wij zijn niet alleen met Hem opgewekt, 
maar wij zijn ook met Hem in de Hemel gezet. Wij zijn Hemelburgers geworden. Onze wandel 
is in de Hemel. Hij heeft ons uit deze wereld getrokken. Wij horen niet bij de wereld, hoewel 
ons vlees nog in de wereld is.  
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 
namelijk den Heere Jezus Christus; 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen (=gelovigen) in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde;(nieuwe Schepping; Koninkrijk der Hemelen) 
 
Johannes 17 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet 
zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. 
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. 
 
De Wet is tot kennis van zonde 
 
‘Wedergeboorte’ werd daar in Mara door de Heere geïllustreerd. Het hele begrip 
wedergeboorte staat op iedere bladzijde van de Bijbel! Overal vind je de boodschap over het 
oordeel van het oude, en het tot stand komen van het nieuwe. Nu kun je begrijpen waarom 
het water, het Woord, wel degelijk bitter kan zijn. Israël wordt hier een recht, een inzetting, 
geleerd. De Heere leert haar, dat het Woord van God, dat in het begin tot Israël kwam, 
overeenkomt met dat bittere water dat zij vond in de woestijn. De Israëlieten konden het niet 
drinken. De inzetting die God hen daar leerden is, dat het Woord de mens veroordeelt. Zij 
werden uitgeleid uit Egypte, en ontvingen Zijn Woord, maar het Woord was bitter. Het was 
de Wet, en de Wet is tot kennis van zonde. Door de Wet wordt de mens geconfronteerd met 
zijn eigen zondige natuur. De Wet is onmogelijk te volbrengen door de mens. De Israëlieten 
leerden in de woestijn dat het Woord dat ná het bittere water zou komen, zoet zou zijn.   
 
Romeinen 3 
19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; 
opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 
20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want 
door de wet is de kennis der zonde. 
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De zonden nemen toe onder de Wet 
 
Doordat de Wet gelegd is op de natuurlijke, oude mens, activeert de Wet alleen dátgene wat 
in die natuurlijke mens is. En aangezien er, in de ogen van God, geen goed woont in de 
natuurlijke mens, kan er ook door de Wet niks goeds uit voortkomen. Als je de oude, 
natuurlijke mens onder de Wet plaatst, zullen de zonden juist toenemen. Ik maak wel eens 
de volgende vergelijking; mijn vader was heel erg streng, en alle zaken die voor mij 
aantrekkelijk waren, verbood hij me. Het gevolg was dat ik alles gewoon tóch deed, maar dan 
achter zijn rug om…Hoe meer regels er zijn, hoe meer ze overtreden zullen worden. Dat is 
gewoon hoe de natuurlijke mens is.  
 
Romeinen 5 
20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de 
zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; 
21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door 
rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere. 
 
Romeinen 7 
7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre (natuurlijk niet). Ja, ik kende 
de zonde niet dan door de wet (de Wet leerde mij de zonde kennen); want ook had ik de 
begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. 
 
Het bittere water werd zoet 
 

Exodus 15 
23 Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was 
bitter; daarom werd derzelver naam genoemd Mara. 
24 Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken? 
25 Hij dan riep tot den HEERE; en de HEERE wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; 
toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, en aldaar verzocht 
Hij hetzelve, 
 

Bitter          =  hrm    =  Marah        =  Bitter Water = Type van het Oude Verbond der Wet 

Wijzen        =  hrwy  =  Jawrah       =  Onderwijzen; Tonen; Laten zien 

Hout           =      xu   =  Etz  

Wierp         =   klv  = Shalak        =  Wegwerpen; Verwerpen; Nederwerpen  

Het Water  =  mymh  =  Ha Majim  =  De wateren 

Zoet            =    qtm  =  Mathaq     =  Zoet Water = Type v/h Nieuwe Verbond der Genade 

 
Werken van de Wet versus geloof 
 
Als we in plaats van over de Wet, praten over het Oude Verbond, dan is het nóg duidelijker. 
Het bittere water in Mara is een beeld van het Oude Verbond, en het zoete water is een 
beeld van het Nieuwe Verbond. Deze Verbonden heeft de Heere, in de eerste plaats, gesloten 
met het Volk Israël. Beiden zijn het Woord van God, maar totaal verschillend. Het ene is 
bitter, en het andere is zoet. Het Oude Verbond is tot kennis van zonde, en het Nieuwe 
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Verbond is tot kennis van Christus. Het Oude Verbond zegt; ‘Doe dit, en gij zult leven’. Het 
Nieuwe Verbond zegt; ‘Geloof dit, en gij zult leven’. 
 
Exodus 19 
7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze 
woorden, die de HEERE hem geboden had. 
8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen 
wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE. 
 
Exodus 24 
3 Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des HEEREN, en al de rechten, 
toen antwoordde al het volk met een stem, en zij zeiden: Al deze woorden, die de 
HEERE gesproken heeft, zullen wij doen. 
 
Rechtvaardigheid 
 
Onder het Nieuwe Verbond wordt geloof gerekend tot rechtvaardigheid, en onder het Oude 
Verbond worden de werken der Wet gerekend tot rechtvaardigheid (maar aan deze werken 
kán de mens dus niet voldoen) Onder het Oude Verbond was men bezig om de Wet te 
bestuderen. Onder het Nieuwe Verbond leert men over het Werk en Wezen van Christus. 
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede (éénwording) bij God, door 
onzen Heere Jezus Christus; 
2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij 
staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 
 
Galaten 2 
16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door 
het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij 
zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; 
daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. 
 
Galaten 3 
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve 
leven. 
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; 
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 
 
Keuze tussen vloek of Zegen 
 
Deuteronomium 11 
22 Want zo gij naarstiglijk houdt al deze geboden, die ik u gebiede om die te doen, den 
HEERE, uw God, liefhebbende (=dienen), wandelende in al Zijn wegen (Hem volgen), en Hem 
aanhangende;(in onderwerping, en in gemeenschap leven met Hem) 
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23 Zo zal de HEERE al deze volken voor uw aangezicht uit de bezitting verdrijven (de vijandige 
volkeren in het Beloofd Land, Kanaän, zal de Heere verslaan), en gij zult erfelijk bezitten 
groter en machtiger volken, dan gij zijt. 
24 Alle plaats, waar uw voetzool op treedt, zal de uwe zijn; van de woestijn en den Libanon, 
van de rivier, de rivier Frath, tot aan de achterste zee, zal uw landpale zijn.(groter dan het 
huidige Israël) 
25 Niemand zal voor uw aangezicht bestaan; de HEERE, uw God, zal uw schrik en uw vreze 
geven over al het land, waarop gij treden zult, gelijk als Hij tot u gesproken heeft. 
26 Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen (= eeuwig leven; Genade van het Nieuwe Verbond) 
en vloek: (= geen eeuwig leven, maar verloren door de vloek van het Oude Verbond der Wet; 
men kán niet aan de Wet voldoen) 
27 Den zegen, wanneer gij horen (=gehoorzamen=geloven)  zult naar de geboden des 
HEEREN (alle Woord dat de Heere ons aangeboden heeft; Zijn Woord; Zijn Onderwijs), uws 
Gods, die ik u heden gebiede; 
28 Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, en afwijkt 
van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere goden na te wandelen (ontrouw aan God 
en Zijn Woord; hoererij; ongeloof), die gij niet gekend hebt. 
 
Op eigen kracht 
 
De Wet is de enige religie die God gegeven heeft. De Heere dacht; ‘als de mens het dan zó 
graag allemaal op eigen kracht wil volbrengen, dan zou hij het op deze manier moeten doen’. 
God gaf Wetten aan Mozes mee. Had het Volk Israël toen maar geroepen; ‘oh God, wees ons 
zondaren genadig, want hier kunnen wij niet aan voldoen’. Maar in haar godsdienstige ijver 
zei het Volk; ‘alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen’. Maar we hebben gelezen 
in Zijn Woord, dat aan de eisen van de Wet niet is te voldoen, dus uiteindelijk heeft de Heere 
de Wet Zélf vervuld. Uit Liefde. Wij zijn verlost van de Wet. De Wet bracht ons niet tot God. 
Door de Wet was er kennis van de zonde, maar geen kennis van God… 
 
Romeinen 3 
19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; 
opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 
20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want 
door de wet is de kennis der zonde. 
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 
getuigenis van de wet en de profeten: 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 
 
Zijn Juk is zacht 
 
We zouden geen kennis van zonden hebben, maar kennis van de Waarheid hebben! 
Kennis van de Waarheid krijgen we door Zijn Woord te lezen, en te geloven. Wij zouden ons 
laten voeden met alles wat door God gesproken is. Geestelijk Voedsel. Het Levende Brood. 
Naar God luisteren heeft niets te maken met godsdienst of religie, maar heeft alles te maken 
met onderwerping aan het Woord van God. We zouden geloven wat we lezen in de Bijbel. 
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Dat is een keuze. Je kunt er gewoon voor kiezen om God te geloven. En zo is ongeloof dus 
ook een keuze.  
 
Galaten 5 
1 Staat dan in de vrijheid (de Vrijheid van het Nieuwe Verbond der Genade), met welke ons 
Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid  
bevangen. (Onderwerp je, in geloof, aan Zijn Woord, in plaats van onderwerping aan de Wet) 
 
Martha en Maria 
 
In het verhaal van Martha en Maria gaat het precies daarover. Het Oude Verbond der Wet 
met zijn werken, en het Nieuwe Verbond der Genade met zijn Rust. Typologisch is Martha 
druk met de werken van de Wet, en Maria zit in rust te luisteren naar Zijn Woord. De Heere 
Jezus zegt heel duidelijk dat Maria het goede deel heeft gekozen. We kunnen dus het beste 
luisteren naar Zijn Woord in plaats van ons uit te sloven, en te werken om zogenaamd in een 
goed blaadje te komen staan bij de Heere. Wij krijgen geen eeuwig leven door netjes te 
leven, alleen geloof is genoeg. Zijn juk is zacht, in tegenstelling tot het juk van de Wet.(zie 
ook de studie ‘Alleen geloof’)  
 
Lukas 10 
38 En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek (dorp); en een zekere vrouw, 
met name Martha, ontving Hem in haar huis. 
39 En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende (= rust) aan de voeten van 
Jezus, Zijn woord hoorde. 
40 Doch Martha was zeer bezig met veel dienens (= bezig met de werken van de Wet, bezig 
met dode werken), en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn 
zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. 
41 En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over 
vele dingen;(zij houdt zich bezig met de oude Schepping) 
42 Maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen(= je kan kiezen voor 
geloof) hetwelk van haar niet zal weggenomen worden. 
 
Mattheüs 11 
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt (= van de werken van de Wet 
word je moe), en Ik zal u rust geven. (De Christus geeft ons de rust van het Nieuwe Verbond; 
wij hoeven niet te werken; Hij doet het Werk voor ons. Wij zij de rust ingegaan) 
29 Neemt Mijn juk op u (Zijn Juk is de Heilige Geest), en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.  
30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.(In tegenstelling tot het juk van het Oude 
Verbond der Wet) 
 
De Wet is Heilig, Rechtvaardig, en Goed  
 
Romeinen 7 
7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde?( is de Wet hetzelfde als zonde?) Dat zij 
verre.(=absoluut niet!) Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet (ik werd me pas bewust 
van zonde door de Wet); want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn (Ik zou 
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niet hebben geweten dat begeerlijkheid zond is, als de Wet niet zegt; Gij zult niet begeren), 
indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. 
8 Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid 
gewrocht (=voortgebracht); want zonder de wet is de zonde dood.(Door het gebod, de Wet, is 
er kennis van zonde, dus door de Wet is er begeerlijkheid in mij voortgebracht. Zonder de 
Wet is er geen zonde. Als je immers niet wéét wat zonde is!) 
9 En zonder de wet, zo leefde ik eertijds (eens leefde ik zónder de Wet); maar als het gebod 
gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden , doch ik ben gestorven.(maar door de 
komst van het gebod kwam de zonde tot leven, en daardoor stierf ik. De natuurlijke mens 
kan de Wet niet houden)  
10 En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden. (Het gebod, dat tot 
leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden)  
11 Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door 
hetzelve gedood.(kennis van zonde kwam door het gebod. De zonde heeft gebruikgemaakt 
van het gebod: ze heeft mij misleid, en mij door het gebod gedood. De zondaar, de oude 
mens, zal sterven, is de eis van de Wet) 
12 Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. 
13 Is dan het goede mij de dood geworden?(heeft het goede mij dan gedood?) Dat zij verre. 
Absoluut niet) Maar de zonde is mij de dood geworden (door de zonde ben ik veroordeelt tot 
de dood); opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn (de Wet geeft kennis van de zonde, de 
Wet laat zien wat zonde is); werkende mij door het goede den dood (door de Wet , het 
Goede, ben ik ter dood veroordeelt); opdat de zonde boven mate wierd zondigende door het 
gebod.(de zonde werd vermeerderd door het gebod) 
 
Het Oude Verbond is opgeheven 
 
Hebreeën 10 
9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg (het Oude 
Verbond der Wet, om het tweede (het Nieuwe Verbond der Genade)te stellen. 
 
Het Oude Verbond der Wet, en Nieuwe Verbond der Genade zijn beiden gegeven, en 
gesproken door God. De Wet is bitter, maar ook Heilig, Rechtvaardig, en Goed. De Verbonden 
zijn allebei Waarheid, en hebben beiden een functie in Gods Heilsplan (gehad). Het ene 
Verbond, volgde het andere op. Na het bittere, kwam het zoete water. De Verbonden sluiten 
elkaar uit. Het Oude Verbond is vervuld in de dood en Opstanding van Christus, ofwel 
opgeheven. Er is nu een beter Verbond, het Nieuwe Verbond der Genade 
 
Romeinen 8 
1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het 
vlees wandelen, maar naar den Geest.(Wedergeboren mensen; gelovigen) 
2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus (Nieuwe Verbond der Genade) heeft 
mij vrijgemaakt van de Wet der zonde en des doods.(Oude Verbond der Wet) 
 
Hebreeën 7 
19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door 
welke wij tot God genaken. 
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20 En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, (want genen zijn wel zonder 
eedzwering priesters geworden  (Hogepriesters onder het Oude Verbond der Wet); 
21 Maar Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft 
gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening 
van Melchizedek).(=de Hogepriester de Heere Jezus Christus) 
22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.(het nieuwe Verbond der Genade) 
 
De Belofte van een Nieuw Verbond 
 
Jeremia 31 
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël (10 stammen)en 
met het huis van Juda (2 stammen; samen alle 12 stammen) een nieuw verbond zal 
maken;(hier wordt verwezen naar het Nieuwe Verbond der Genade. Na de 70e Jaarweek zal 
een gelovig overblijfsel de Geest uitgegoten krijgen, ook zij zullen dan leven onder het 
Nieuwe Verbond der Genade) 
32 Niet naar het verbond (de Wet= het Oude Verbond der Wet), dat Ik met hun vaderen 
gemaakt heb (in de woestijn, de stenen tafelen), ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen 
uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen 
getrouwd had, spreekt de HEERE;(het Huwelijksverbond van de Heere en vrouwe Israël. 
Israël was de Heere vanaf het begin ontrouw. Het Volk heeft zich niet gehouden aan het 
Verbond met God. Het Volk is Hem ontrouw geworden, en gebleven, tot op vandaag de dag) 
33 Maar dit is het verbond (het Nieuwe Verbond), dat Ik na die dagen (=na de Grote 
Verdrukking; na de 70e Jaarweek; na het oordeel) met het huis van Israël (gelovigen uit de 12 
stammen) maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet (Mijn onderwijs =het Nieuwe 
Verbond)in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven (het hart is de zetel van 
geloof); en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.  
 
Hebreeën 8 
7 Want indien dat eerste verbond (Oude Verbond der Wet) onberispelijk geweest ware, zo 
zou voor het tweede (Nieuwe Verbond der Genade) geen plaats gezocht zijn geweest. 
8 Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal 
over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 
9 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de 
hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en 
Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. 
10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: 
Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun 
tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
11 En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken 
den Heere(kennen= bekennen=geloven); want zij zullen Mij allen kennen van den kleine 
onder hen tot den grote onder hen.(zij zullen in gemeenschap leven met Christus Koning) 
12 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik 
geenszins meer gedenken. (Na de 70e Jaarweek zal de Heere hun ontrouw vergeven, en 
zullen zij, samen met Christus, regeren in het geopenbaarde Koninkrijk) 
13 Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud 
gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. 
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De Beloften aan Abraham 
 
In Jeremia spreekt de Heere van een ‘Nieuw Verbond dat komen zal’. Wanneer een Nieuw 
Verbond aangekondigd wordt, dan is het eerste Verbond met recht oud geworden; het Oude 
Verbond. ‘Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt’. De 
aankondiging van dit Nieuwe Verbond staat nog verder terug dan in Jeremia. De Heere heeft 
namelijk al aan Abraham het Nieuwe Verbond verkondigd.  
 
De Beloften aan Abraham 
 
Wat aan Abraham beloofd werd, is feitelijk dat, wat later het Nieuwe Verbond genoemd 
werd! Zijn zaad zou zo talrijk zijn, dat niemand het tellen kon. Iedereen die gelooft, deelt in 
de Beloften aan Abraham gedaan; dat Hij ons zal leiden naar het Beloofde Land, en ons tot 
God wil zijn. De Vervulling van de Beloften die aan Abraham gedaan zijn, ligt besloten onder 
het Nieuwe Verbond. Het Oude Verbond der Wet was er nog niet ten tijde van Abraham! De 
Beloften aan Abraham, en zijn Zaad, blijven gewoon staan. De Wet, die pas 
vierhonderddertig jaren later kwam, doet niks af aan de Beloften die gedaan zijn.  De Wet 
was een tijdelijke maatregel, om zonden aan het licht te brengen, tot de Komst van het Zaad 
Christus. 
 
Romeinen 4 
13 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn Zaad geschied, namelijk, dat hij 
een erfgenaam der wereld (=de Heere Jezus Christus) zou zijn, maar door de 
rechtvaardigheid des geloofs.(niet door de Wet, maar door geloof. Het geloof van de Heere 
Jezus Christus) 
 
Genesis 17 
8 En Ik zal u, en uw zaad na u (Christus), het land uwer vreemdelingschappen geven(het land 
waar je nu als vreemdeling leeft), het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal 
hun tot een God zijn. 
9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond (feitelijk het Nieuwe Verbond der 
Genade) houden, gij, en uw zaad na (Christus) u, in hun geslachten. 
 
Galaten 3 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den 
zaden, als van velen; maar als van één: En uw Zade; hetwelk is Christus. 
17 En dit zeg ik: Het verbond (met Abraham, en zijn Zaad Christus), dat te voren van God 
bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, 
niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. 
18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft 
ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. (uit Genade en door geloof) 
19 Waartoe is dan de wet?(waarom is de Wet gekomen ná het Verbond met Abraham en zijn 
Zaad?) Zij is om der overtredingen (=zonden) wil daarbij gesteld (De Wet is tot kennis van 
zonden), totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was (Christus) ; en zij is door de 
engelen besteld in de hand des Middelaars. 
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De ziel is niet onsterfelijk 
 
Genesis 2 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 
 
Ezechiël 18 
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; 
de ziel, die zondigt, die zal sterven. 
 
We lezen, en horen regelmatig, dat de ziel onsterfelijk is, maar volgens de Bijbel heeft de 
mens geen ziel, maar is de mens een ziel. Ons dagelijks leven, onze praktische levenswandel 
hier en nu, is onze ziel. Het is ons doen en laten. De mens is sterfelijk. De ziel is dus niet 
onsterfelijk. Het bittere water is een beeld van het Oude Verbond. Het Oude Verbond der 
Wet, het Woord wat God gesproken heeft, veroordeelt de mens. In plaats van het Oude 
Verbond zou een Nieuw Verbond komen. Een Verbond dat alleen op geloof gebaseerd is, en 
niet op werken. Op geloof van wie? Het nieuwe Verbond is gebaseerd op het geloof van de 
Heere Jezus Christus.  
 
Romeinen 3 
20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want 
door de wet is de kennis der zonde. 
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 
getuigenis van de wet en de profeten: 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven (=missen) de heerlijkheid Gods; 
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 
Jezus is; 
 
De Wet kon geen leven geven 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. 
 
Romeinen 8 
3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft 
God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde 
veroordeeld in het vlees. 
 
De Heere Jezus was op aarde gedurende het Oude Verbond, zodat Hij degenen die onder de 
Wet leefden, verlossen zou. Dat betekent dat verlossing van de Wet noodzakelijk was. De 
Wet was Heilig, Rechtvaardig, en Goed, maar de Wet kon geen leven geven. De Wet was 
krachteloos door het zondige vlees. De mens moest verlost worden van iets dat zij van God 
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ontvangen had, maar niet alles wat in Zijn Woord staat, is voor ons van toepassing, of tot 
zegen! Zijn Woord gaat niet over óns, maar over het Werk en het Wezen van Christus. Het 
feit dat Israël is uitverkoren, wil toch ook niet zeggen dat dit tot zegen is voor alle Israëlieten! 
Integendeel. Sommigen heeft de Heere uitgekozen tot ‘vaten ter onere’. God verkoos de 
Farao, en God verkoos Israël niet voor hun zegen, maar om Zichzelf te openbaren. (En zelfs 
Farao had wel tien kansen zich te bekeren) God heeft de Wet gegeven als een vloek, maar 
daar verlost Hij ons ook weer van.  
 
Romeinen 9 
14 Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. 
15 Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn, 
dien Ik barmhartig ben. 
16 Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden 
Gods. 
17 Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht 
bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde. 
18 Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil. 
19 Gij zult dan tot mij zeggen: Wat klaagt Hij dan nog? Want wie heeft Zijn wil wederstaan? 
20 Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot 
dengenen, die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt? 
21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, 
het ene vat ter ere, en het andere ter onere? 
22 En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele 
lankmoedigheid (=geduld) verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid; 
23 En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der 
barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid? 
24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de 
heidenen. 
 
Geloof gerekend tot rechtvaardigheid 
 
Het Oude Verbond werd definitief vervuld, aan de kant gezet, door de dood van de Heere 
Jezus. Toch werd ook in de dagen van de profeten al gepredikt, dat ‘ál wie de Naam des 
Heeren’ zou aanroepen, behouden blijft. Alle gelovigen onder het Oude Verbond, zijn 
gerechtvaardigd voor God, al ver voor de kruisiging en Opstanding van de Heere Jezus 
Christus. Zij zullen na de Witte Troon, leven in de nieuwe aarde. Maar hun behoudenis is wel 
degelijk gebaseerd op de kruisiging, en Opstanding van de Heere Jezus. 
 
Joël 2 
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; 
want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; 
en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. 
 
Romeinen 4 
3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend 
tot rechtvaardigheid. 
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Alle Beloften worden werkelijkheid 
 
In Exodus vijftien wordt geleerd wát de sleutel is van de overgang van het Oude Verbond 
naar het Nieuwe Verbond. Dat bitter water in zoet water wordt veranderd, door een 
bepaalde gebeurtenis. Dit heeft natuurlijk te maken met de dood en Opstanding van de 
Heere Jezus Christus. Ook degenen die leefden vóór de dood en Opstanding, konden daarin 
geloven. Omdat de dood en Opstanding van de Messias aan hen gepredikt, of 
gedemonstreerd was. Onder de Wet, en zelfs al vóór de Wet. Zij werden gerechtvaardigd 
door geloof in dingen, die nog niet te zien waren. Zelfs voor degenen die onder de Wet 
leefden, kon het Woord van God tot zoet worden. Door geloof in dat-wat-gesproken-was over 
de toekomst.  
 
2 Korinthe 1 
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons. 
 
Hout is een beeld van de zondaar 
 
Exodus 15 
25 Hij dan riep tot den HEERE; en de HEERE wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; 
toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, en aldaar verzocht 
Hij hetzelve, 
26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, 
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo 
zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de 
HEERE, uw Heelmeester! 
 
Een gelovige verwacht dat alle dingen die de Heere beloofd heeft, werkelijkheid zullen 
worden. Alles door Hem gesproken zal gerealiseerd worden. Bitter en zoet Woord, beiden 
door God gesproken. Het Volk in Mara leerde, dat er hout in het water gegooid moest 
worden, om zoet te worden. Hout was ooit een boom. Een omgehakte boom. Hout is in de 
Bijbel altijd een beeld van de gestorven zondaar. De zondaar in het algemeen, de oude 
natuurlijke mens. En in het bijzonder de Mens Jezus. Het omgekapte bovenste deel van de 
boomstronk van David, werd onder andere, hier in Mara in het Water gegooid.  
 
Jesaja 11 
1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï (Grieks: Jesse was de 
vader van Koning David), en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.(De Heere 
Jezus Christus) 
 
Het hout is de gekruisigde Heere Jezus 
 
Het in het water geworpen hout, is niet het kruishout. Het hout is de gekruisigde, de Heere 
Jezus, Die omgehakt werd, In overeenstemming met het Woord van God. De Heere Jezus 
hoorde naar de Stem van de Heere God. Hij hield Zich aan wat Recht was in Zijn Ogen. Hij 
hield al Zijn inzettingen, en volbracht Zijn geboden. De Heere Jezus, kende, geloofde, en 
bestudeerde de Schriften. Hij wist wat er ging gebeuren met Hem. Hij ging de weg die in de 
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Schriften was uitgestippeld voor Hem. Zijn geloof in het Woord van God, heeft ons gered. De 
Heere Jezus heeft Zich volledig onderworpen aan het Woord van God. De weg die de Heere 
Jezus gaan moest, was van dood naar Opstanding. Dat was een bittere weg, maar nadat Hij 
dit gerealiseerd had, nadat het hout in het water geworpen was, werd het water zoet. Wat 
gebeurde er met dat zoete water?  
 
Johannes 19 
28 Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, 
zeide: Mij dorst. 
29 Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met 
hysop, en brachten ze aan Zijn mond. 
30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, 
gaf den geest. 
 
Filippensen 2 
5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
 
Zonder water geen leven 
 
Het Volk Israël bleef in leven dankzij dat water. Ze hadden dorst, en hadden niks te drinken. 
Zonder water is er geen leven mogelijk, en zonder Zijn Woord geen eeuwig leven. Het Volk 
Israël kreeg deel aan dat zoete water. Dat is een beeld van de wedergeboorte van het Volk 
Israël, in de toekomst. Israël is hier drie dagen in de woestijn. Op de derde dag na ‘de 
verlossing uit het water van de  Schelfzee’, vond het Volk ‘levengevend’ water. Water dat 
eerst bitter was, maar nu zoet. Dat Water was voor haar twee dagen (=2.000 jaar) niet 
beschikbaar. Na de grote Verdrukking, het komende oordeel over Israël, zal ook zij leven 
onder het Nieuwe Verbond der Genade. Ook deze geschiedenis uit de Bijbel gaat dus over 
Christus, en over wedergeboorte.  
 
Johannes 3 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water 
en Geest (=wedergeboorte), hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees (de natuurlijke mens; Adamiet; de oude 
mens); en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.(de nieuwe mens in Christus) 
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 
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Alles is nieuw geworden 
 
Kolossensen 2 
13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses (de oude 
mens), mede levend gemaakt met Hem (in Zijn Opstanding), al uw misdaden u vergevende; 
14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was (Oude Verbond der Wet), in 
inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve (de Wet) 
uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;(de Wet) 
 
Galaten 2 
19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. 
20 Ik ben met Christus gekruist (onze oude mens); en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus 
leeft in mij (de nieuwe mens in Christus; de wedergeboren mens); en hetgeen ik nu in het 
vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en 
Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 
21 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is 
dan Christus tevergeefs gestorven.(wij zouden niet onder de Wet leven, aangezien Christus 
die voor ons vervuld heeft. Als wij onder de Wet leven, is Christus voor niks gestorven!) 
 
De Heere Jezus is voor ons tot zonde gemaakt. Hij stierf overeenkomstig de Wet. Hij heeft de 
eis van de Wet volbracht, namelijk dat ‘de zondaar zal sterven’. En daarom leven wij! Onze 
oude mens is mét Hem gekruisigd. Wat bitter is, wordt zoet gemaakt. Pas ná het oordeel over 
de oude mens, is daar de Verheerlijking. Zoals het bij de Heere Jezus was, zo is het ook bij 
ons. Pas ná de dood is er nieuw leven. Pas ná de dood, is er Opstanding. Pas nadat de oude 
mens, het oude leven, is afgelegd, is er wedergeboorte mogelijk. Je moet voor de tweede 
keer geboren worden! Eerst uit vlees, en daarna uit Geest. De oude mens afleggen, en de 
nieuwe mens in Christus aandoen. Wij nemen deel aan Zíjn Opstandingsleven. Het is de 
bedoeling dat wij hier op aarde het nieuwe leven al beleven.  
 
Efeze 4 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding (=zonden=ongeloof); 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Wij zijn uit God geboren 
 
Het hout staat in de eerste plaats voor de Heere Jezus, maar is net zo goed op ons van 
toepassing. Uit Genade, en door geloof hebben wij, samen met Christus, nieuw leven 
ontvangen. Opnieuw geboren uit water, en water staat in de Bijbel altijd voor het Woord. 
Daarmee is water een type van zówel dood, als leven. Bitter en zoet. Het veroordeelt de 
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oude mens tot de dood, maar doet de nieuwe mens opstaan. Nieuw leven uit de dood. De 
natuurlijke mens wordt ook geboren uit water, vruchtwater. Dit is een type van de 
wedergeboorte. ‘Het bad van de wedergeboorte’. Wedergeboorte is ‘uit God geboren 
worden’. Het oude moet eerst voorbijgaan, dan wordt het bittere zoet. 
 
1 Johannes 5 
1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die 
liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. 
 
Titus 3 
4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de 
mensen verschenen is, 
5 Heeft Hij ons zalig gemaakt (Hij heeft ons gered, ofwel verlost), niet uit de werken der 
rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden (niet omdat wij zo netjes geleefd hebben, niet 
gebaseerd op werken), maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en 
vernieuwing des Heiligen Geestes; 
6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; 
(Bij wedergeboorte hebben wij de Heilige Geest ontvangen) 
7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de 
hope (is in de Bijbel ‘zekerheid’) des eeuwigen levens. 
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
                     
                                                            Amen. 


