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De Bijbel en de arm, hand, been, en voet 

‘De Bijbel en de arm, hand, been, en voet’. Dit is de dertiende, en laatste, studie van de reeks 

‘De Bijbel en het menselijk lichaam'. Zoals we al in de vorige studies over het menselijk 

lichaam konden lezen, is de anatomie van de mens een plaatje, een beeld, van geestelijke 

Waarheden. Je kunt de Heere leren kennen vanuit Zijn Schepping. Wat zegt de Bijbel over de 

arm, de hand, het been, en de voet? En welke Waarheden uit Zijn Woord vinden we terug in 

de anatomie ervan? We kunnen het in deze studie ontdekken. 

Hebreeuws  
 

urz  =   70.200.7        =   zeroa’ =     Arm 

   rz   =        200.7        =   zer       =     Krans; Kroon (beeld van Koningschap) 

u        =  70                                     =     Zeven/ zeventig staat in de Bijbel voor ‘een volheid’ 

 
Uit Het Hebreeuwse woord voor arm kunnen we lezen dat het ‘Koningschap’ tot stand komt 
door de ‘volheid’. God werkt door Zijn Arm, daarmee bewerkstelligt Hij Kracht. Arm staat 
voor Kracht. De Arm van God is, in hoogste toepassing, Christus. Hij werkt immers door Zijn 
Zoon, Hij werkt Zijn Heilsplan uit door de Heere Jezus Christus. De Kroon, ofwel de Krans, 
komt tot Volheid omdat het Heilsplan ertoe leidt, dat uiteindelijk Christus in de héle wereld 
heersen zal. Er zal geen einde komen aan Zijn Koningschap. 
 
Jesaja 9 
5 Want een Kind (=de Heere Jezus) is ons geboren, een Zoon (=de Heere Jezus Christus) is ons 
gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, 
Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 
 
Zaad en Kroon 
 

Zaad                =  urz = zera = 70.200.7 = zowel de zeventig als de zeven staan voor volheid 

Kroon; krans  =     rz  = zer   =      200.7 = staat voor heerschappij en koningsschap 

 
Het woord voor ‘arm’ is in het Hebreeuws direct verbonden met het woord voor ‘zaad’. Het 
woord zaad heeft in zich ‘dat de kroon tot volheid komt’. Op het hoogste niveau is Christus 
het Zaad. Hij is het Zaad van Abraham, en David. Christus draagt de Kroon, de Krans. Dat is 
een Volheid sinds Zijn Opstanding, en wordt ook straks in de wereld werkelijkheid. In de 
nabije toekomst zal Christus de Koning zijn van Israël, en de overige Volkeren. Zaad wat tot 
volheid komt; een Bekroning. Christus is de Zoon van God, maar ook Degene door Wie God 
werkt.  
 
Galaten 3 
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; 
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 
14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat 
wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. 
15 Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is, doet 
niemand te niet, of niemand doet daartoe. 



2 
 

16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn Zaad gesproken. Hij zegt niet: En den 
zaden, als van velen; maar als van één: En uw Zade; hetwelk is Christus. 
 
Sterkte, Kracht, Macht 
 
Psalm 89 
11 Gij hebt Rahab (=Egypte) verbrijzeld als een verslagene; Gij hebt Uw vijanden verstrooid 
met den arm Uwer sterkte. 
-- 
14 Gij hebt een arm met macht; Uw hand is sterk, Uw rechterhand is hoog. 
 
De arm staat in de Bijbel voor ‘sterkte’, en synoniemen zoals ‘kracht’, ‘sterk’, en ‘macht’. De 
mens gebruikt, in zijn bezigheden, zijn arm het meest. Bij tillen, sjouwen, en dragen is kracht 
nodig. Het bot in de arm is heel stevig. De uitdrukking ‘De sterke arm’, staat voor de politie. 
Zij zijn bevoegd hun kracht te laten zien, en kunnen daarbij geweld gebruiken. Denk ook aan 
het Engelse woord ‘army’ (leger), en het Franse woord armée (leger). Ook kennen we het 
spelletje ‘armpje-drukken’; kijken wie het sterkst is, wie heeft de meeste kracht? 
 
De Hand van God 
 
Alleen al ‘de hand’ komt zestienhonderd keer voor in de Bijbel! De ‘Arm van God’, is beter 
bekend als de ‘Hand van God’. Aan het einde van de arm zit immers de hand! Ook de Hand 
van God is, als Persoon, de Heere Jezus Christus. Als God Zijn ‘uitgestrekte Hand aanreikt’, 
dan biedt Hij Genade aan. Genade vinden wij in de Heere Jezus Christus. Het Hebreeuwse 
woord voor hand is ‘jad’. Het woord is direct verbonden met ‘Jod’, wat weer verbastert is tot 
‘Jood’. Dé Jood bij uitstek, is de Heere Jezus Christus Die Verlossing en Kracht geeft aan 
iedereen die op Hem vertrouwt. In het Nederlands kennen wij het woord ‘jatten’, als Jiddisch 
woord voor ‘handen’. “Blijf er met je jatten vanaf…’ 
 
Hebreeuws 
 

y  =   Jod      =     dy     =     10    Hand van boven; Zegenende hand (Rust) 

k  =  Kaph    =    pk    =     20    Hand van binnen; Bewegende (ontvangende hand); 

                                                         Handpalm, is van binnen hol (bescherming)            
 

Gods hand = k = Kaph = pk, pakte de hand = y = Jad = dy  van Israël vast 

 
Sterkte, Kracht, Macht 
 
Psalm 136 
11 En heeft Israël uit het midden van hen uitgebracht; want Zijn goedertierenheid is in der 
eeuwigheid. 
12 Met een sterke hand, en met een uitgestrekte arm; want Zijn goedertierenheid is in der 
eeuwigheid 
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Dus Sterkte, Macht, en Kracht komen in de Bijbel vaak voor; dat God Zijn grote Kracht, Zijn 
uitgestrekte Arm heeft gebruikt om bijvoorbeeld Israël uit Egypte te verlossen. En bij de 
mens is het ook zo, dat de arm krachtig is. 
 
Strijd 
 
Psalm 18 
34 Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden, en Hij stelt mij (=David type van Christus) op 
mijn hoogten. 
35 Hij leert mijn handen ten strijde, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken 
is.(=’ijzer met handen breken’ is voor de mens onmogelijk. Voor Gód is níets onmogelijk!) 
 
Het aspect ‘strijd’ komt ook voor, en valt eigenlijk onder ‘sterkte, kracht, en macht’. De arm 
en hand horen bij elkaar. Je vindt ze vaak samen in één vers. Met de handen strijden, en een 
stalen boog met de armen doormidden breken, staat hierboven. Ook de mens gebruikt zijn 
armen en handen bij een ruzie, bijvoorbeeld om een tik uit te delen.  
 
Heil 
 
Psalm 98 
1 Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij (de Heere God)heeft wonderen 
gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem (Christus) heil gegeven. 
 
Psalm 77 
16 Gij hebt Uw volk door Uw arm verlost; de kinderen van Jakob en van Jozef. Sela. 
 
Het volgende aspect van de Arm en de Hand van God, is ‘Heil’ geven. ‘Zijn Heilige Arm heeft 
Heil gegeven’. Heil is verlossing. Op het hoogste niveau hebben de arm, en de hand, 
betrekking op God Zelf, en daarmee op Zijn Zoon.  
 
Jesaja 52 
10 De HEERE heeft Zijn heiligen arm ontbloot voor de ogen aller heidenen (=niet-Joodse 
Volkeren); en al de einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods. 
 
Betekenis van Heil 
 
In onze taal is heil ‘geluk’, en onheil is ‘ongeluk’. Heil betekent oorspronkelijk ‘geluk en zegen’. 
In de Bijbel staat ‘heil’ voor redding, ofwel verlossing. Heilen is ook ‘heelmaken’. Christus is 
onze Heiland, onze Heelmeester. In het Nieuwe Testament is ‘Heiland’ een vertaling van 
het Griekse woord ‘sotèr’, dat redder, behouder, bevrijder, ofwel verlosser betekent. Het zijn 
allemaal synoniemen.  
 

Zaligheid     =     huWvy     =  Jeshowah  =  Jozua = Jezus; Redding; Heiland; Verlossing  

(Hebreeuws) 
 
Zaligmaker =    Soter          =  Heiland; Redder; Verlosser 
(Grieks)             Sozo           =  Redden; Bevrijden; Verlossen 

https://www.christipedia.nl/wiki/Nieuwe_Testament
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Zaligheid    =     Soteria       = Verlossing; Bevrijding 
                           Soterion 
 
Heerschappij en Bescherming 
 
Jesaja 40 (dit gaat over de Wederkomst van Christus, als Hij terugkomt met de Gemeente) 
10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke (=het beest; satan), en Zijn arm zal 
heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem (Zijn Lichaam, de Gemeente), en Zijn arbeidsloon 
(=wedergeboren Joodse Volk, Israël) is voor Zijn aangezicht. 
11 Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, 
en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. 
 
Zijn Arm zal heersen, dus de arm heeft ook met heerschappij te maken. Er staat ook nog een 
ander aspect in bovenstaande verzen uit Jesaja veertig; ‘Hij zal de lammeren in Zijn Armen 
vergaderen’. Zijn armen zorgen voor Bescherming, nadat Hij Zijn schapen met Zijn Armen bij 
elkaar heeft gebracht. ‘Veilig in Jezus’ Armen’. Veiligheid en Bescherming.  
 
Heerlijkheid 
 
In de Bijbel worden de armen ook in verband gebracht met ‘Heerlijkheid’.  
 
Jesaja 63 
11 Nochtans dacht Hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en Zijn volk; maar nu, waar is Hij, 
Die hen uit de zee opgebracht heeft, met de herders Zijner kudde? Waar is Hij, Die Zijn 
Heiligen Geest in het midden van hen stelde? 
12 Die den arm Zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes; Die de 
wateren voor hunlieder aangezichten kliefde opdat Hij Zich een eeuwigen Naam maakte? 
 
De gordel 
 

  
  
Bij de arm is de bovenkant de schoudergordel, en bij de benen is dat de bekkengordel. Het 
aanhechtingspunt is in beide gevallen een gordel. Een gordel is een eenheid waaraan de 
armen en benen verbonden zitten. Het begrip gordel staat in de Bijbel voor een ‘krachtig 
geheel’; een gordel omringt. De gordel staat ook voor Gerechtigheid en Waarheid. Wij 
zouden ons omgorden met de Waarheid, en de Waarheid is ook Kracht.  
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Jesaja 11 
5 Want gerechtigheid zal de gordel Zijner (=de Heere Jezus Christus, met name in Zijn 
Wederkomst) lendenen (staat in de Bijbel vaak voor voortplanting; lenden is eigenlijk 
onderrug) zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn. (Gerechtigheid is 
Waarheid is Woord is Kracht)  
 
Hebreeën 4 
12 Want het Woord Gods (=De Waarheid) is levend en krachtig, 
 
De armen 
 
 

                          
Het opperarmbeen van de arm heeft een aanhechting aan het bovenste deel van het 
schouderblad. Dan krijg je de elleboog, daarna het spaakbeen, en ellepijp. Dat zijn twee 
beenderen in de onderarm. Dan krijg je vervolgens de hand, met 8 handwortelbeentjes, 5 
middenhandsbeentjes, en  14 vingerkootjes. In totaal bestaat de arm dus uit 30 beenderen. 
Twee armen samen hebben dus 60 beenderen.  
 

De benen                                           
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Bij de benen is het ‘bouwplan’ nagenoeg hetzelfde als bij de armen. Bovenaan het been zit 
het dijbeen, dan de knieschijf, dan het scheenbeen, en het kuitbeen. In de voet zitten 7 
voetwortelbeentjes, 5 middenvoetsbeentjes, en 14 voetkootjes. In totaal bestaat dus ook het 
been uit 30 beenderen. Twee benen samen hebben dus ook 60 beenderen, net als de twee 
armen. Armen en benen, inclusief handen en voeten hebben samen 120 beenderen. 
 
De getallen 30, 60, en 120 
 
De getallen 30 en 60 en 120 springen eruit bij de armen met handen, en benen met voeten. 
Die getallen worden ons aangereikt. Het getal 30 is de basis. In de Bijbel staat het getal 30 
voor ‘vervulling van Beloften, en vruchtbaar leven’. Het getal drie spreekt over Christus’ 
Opstanding-ten-derde-dage. De letter Lamed heeft in het Hebreeuws te maken met leren, 
onderwijzen, ofwel kastijden. De Lamed betekent ook (ossen-)prikstok) 
 
Het getal 30 
 

l =  Lamed  = dml =  30 =  Ossenprikstok; Leren; Onderwijzen    

                                   =   Leerling; Geleerde; Tuchtigen/Kastijden      

De letter Lamed l wordt ook vertaald met ‘prikstok’. In de Bijbel komt de prikstok voor om 

vee op te jagen. De bedoeling van de prikstok is om het vee in beweging te brengen. Ook het 
getal 30 in de Bijbel staat voor ‘in beweging zetten’. Op welke leeftijd werd de Heere Jezus 
actief, wanneer werd Zijn Bediening zichtbaar? Juist, op 30-jarige leeftijd. Koning David werd 
koning over Israël toen hij 30 jaar was. Jozef was 30 jaar toen hij onderkoning in Egypte was. 
Dertig staat dus voor dát wat activeert, dat wat in beweging komt. En wat doen we met onze 
armen en benen? Bewegen!! Onze armen en benen zijn bijna continu in beweging. Ze zijn 
actief, en voor activiteit heb je kracht nodig. Krachtige benen, en krachtige armen.  
 
Het getal 60 
 

s = Samek  / Samech = kms =  60 = Slang; Ondersteunen; Leggen op 

                                                            =  Het aantal palen wat heel de omheining van de Voorhof  
                                                                ondersteunde                            
 
Deuteronomium 3 
3 En de HEERE, onze God, gaf ook Og, den koning van Bazan, en al zijn volk, in onze hand, 
zodat wij hem sloegen, totdat wij hem niemand lieten overblijven. 
4 En wij namen te dier tijd al zijn steden; er was geen stad, die wij van hen niet namen: zestig 
steden, de ganse landstreek van Argob, het koninkrijk van Og in Bazan. 
 
Beide benen en beide armen hebben samen 60 botten. In de Bijbel staat dit getal vaak voor 
de aardse kracht. Zoals in Deuteronomium; op de weg naar het Beloofde Land veroverden de 
Israëlieten het koninkrijk van de koning van Bazan. Dit waren 60 steden.  
 
Het getal 120 
 
Daniël 6 
1 Darius, de Meder nu, ontving het koninkrijk, omtrent twee en zestig jaren oud zijnde. 
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2 En het dacht Darius goed, dat hij over het koninkrijk stelde honderd en 
twintig stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden; 
3 En over dezelve drie vorsten, van dewelke Daniël de eerste zou zijn, denwelken 
die stadhouders zelfs zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. 
 
Ook het getal 120 heeft te maken met heerschappij en kracht. Zo stelde Daniël 120 
stadhouders aan over zijn koninkrijk. In de Bijbel heeft het getal 120 ook nog de betekenis 
van ‘de begrenzing van het aardse leven’. De mens kreeg 120 dagen om zich te bekeren, 
voordat de zondvloed kwam. Mozes werd 120 jaar voordat hij stierf; hij was net aan de grens 
van het beloofde land.  
 
Genesis 6 
3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij 
ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. 
 
De hand 
 
In de Bijbel komt de hand vaker voor dan de arm. Heel veel zaken die voor de arm staan, 
staan ook voor de hand. Ze komen vaak samen in één vers voor. De hand staat vaak voor 

‘dienen’. Dat komt omdat het Hebreeuwse woord voor hand ‘jad’ (dy  4.10) wel vijftig keer 

met ‘dienst’ vertaald wordt. Wij zouden onze handen gebruiken om de Heere te dienen. 
Soms wordt ‘jad’ vertaald met ‘vermogen, kracht, sterkte’, maar dat komt weer overeen met 
de arm. De hand bestaat uit een verhouding van vier tot één. Je ziet dat eigenlijk al aan de 
getalswaarden van het Hebreeuwse woord  voor hand (‘Jad’ 4.10: het getal tien is een 
verhoogde één)  De duim is opponeerbaar, dat wil zeggen dat men met de punt van de duim 
de andere vingers van dezelfde hand kan aanraken. Zonder duim ben je behoorlijk 
gehandicapt. De duim maakt de hand veel krachtiger, je kunt ermee grijpen, samen met de 
vingers. 
 
Het getal 4  
 
De één ten opzichte van de vier, samen vijf. Die verhouding 1 tot 4 komen we vaker tegen in 
de Bijbel. Het getal 4 spreekt in de Bijbel over het aardse, het zichtbare, het vrouwelijke, 
tijdelijke, en het vleselijke. Er zijn 4 windrichtingen, 4 jaargetijden, 4 maanstanden, en de 4 
elementen (aarde, water, lucht, en vuur). De 1 (de duim) wijst in de Bijbel, in het algemeen, 
op God.  
 
Het getal 5 
 
1 Samuël 17 
40 En hij (David) nam zijn staf in zijn hand, en hij koos zich vijf gladde stenen uit de beek, en 
leide ze in de herderstas, die hij had, te weten in den zak, en zijn slinger was in zijn hand; alzo 
naderde hij tot den Filistijn. 
 
Als het echt kracht moet hebben, moet die 1 (de duim) erbij. Iets wordt pas krachtig als God 
erbij komt! De getallen 4 en 1 zijn samen 5, en maakt het tot één geheel. Het getal 5 staat in 
de Bijbel voor Genade. We leven momenteel in de 5e Bedeling, en deze staat voor Gods 
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verborgen Werk in deze wereld. Het getal 5 heeft ook te maken met Overwinning en 
Verlossing. David nam 5 stenen om Goliath te overwinnen. Het getal 5 spreekt over 
‘geestelijke, mannelijke, onzienlijke, Hemelse verborgen dingen’. De verhouding 4 : 1 komen 
we direct al tegen in Genesis twee. 
 
Eén en vier rivieren 
 
Genesis 2 
8 Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten (= oorsprong = God = 
Rechts), en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd had. 
9 En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het 
gezicht, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom 
der kennis des goeds en des kwaads. 
10 En een rivier was voortgaande uit Eden, om dezen hof te bewateren; en werd van daar 
verdeeld, en werd tot vier hoofden. 
11 De naam der eerste rivier is Pison; deze is het, die het ganse land van Havila omloopt, 
waar het goud is. 
12 En het goud van dit land is goed; daar is ook bedolah, en de steen sardonix. 
13 En de naam der tweede rivier is Gihon; deze is het, die het ganse land Cusch omloopt. 
14 En de naam der derde rivier is Hiddekel; deze is gaande naar het oosten van Assur. En de 
vierde rivier is Frath. 
 

Oosten        =   mdq  = qedem = Oorsprong; Van ouds (God is de Oorsprong en het Begin) 

Rivier           =  rhn   =  nahar   = Dat wat samenvloeit tot één stroom 

Voortgaan   =  axy =   jatza     = Voortbrengen; Uitgaan 

 
Deze Ene Rivier (Stroom des levens) uit Eden geeft vruchtbaar leven aan de vier hoeken van 
de aarde. De Naam van deze Ene Rivier in de Hof, wordt niet vermeld, maar komt uit het 
Oosten. God is de Oorsprong van alle dingen. Deze ene rivier, brengt vier andere rivieren 
voort. God staat in een bepaalde relatie tot deze wereld. Het is in een verhouding van 1 (= 
God) staat tot de 4 (= de 4 hoeken der aarde). Net zoals de duim (God) en vier vingers 
(schepping), in een verhouding staan, van 1 staat tot 4.   
 
Jij hebt het verkeerd gedaan 

   Als je een ander beschuldigt dan staat de duim (type van God) 
daarboven. Als je een ander aanwijst als schuldige, dan wijzen er drie vingers, beschuldigend, 
naar jezelf!! De maat waarmee je iemand oordeelt, daar zul je zélf mee beoordeeld worden! 
 
Lukas 6 
38 Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en 
overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede 
gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden. 
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Het Lam en de vier dieren 
 
Openbaring 5 
6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van 
de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; 
dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. 
7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechterhand Desgenen, Die op den troon 
zat. 
8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen 
voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn 
de gebeden der heiligen. 
 
Het Lam en 4 dieren; 1:4 De vier dieren zijn hier een uitbeelding van de Heere Jezus Christus. 
Ze zijn de uitbeelding van de Verheerlijkte Christus, zittend op Zijn Troon. De 4 dieren worden 
ook uitgebeeld in de 4 Evangeliën. Elk Evangelie benadrukt een andere hoedanigheid, een 
eigenschap, een aspect van de Heere; 
 
De Leeuw          ;  De Koning              ;  Koningschap                               =   Mattheus 
De Os                 ;  De Dienstknecht    ; Knecht des Heeren                    =   Markus 
De Mens            ;  De Mens                ;  Zoon des mensen                       =   Lukas 
De Adelaar         ; De Zoon van God ;  Hemelse Positie, Hogepriester =  Johannes  
 
Ook in de kleuren van de Tabernakel vind je hetzelfde principe terug; 

 

Blauw =  Koningschap, hemelsblauw 

Purper =  Middelaar, rood en blauw  

Rood   =  Mens zijn, Adam betekent ‘rood’ 

Wit      =  Priesterschap, reinheid       

Door Genade zijn wij verlost 

De hand is pas echt krachtig als de 4 met de 1 verbonden zijn. Als je de duim niet kan 
gebruiken, kun je veel minder met de hand. De duim schrijf je in het Hebreeuws als;  
 

Bohen  = nhb     =   Duim  (50.5.2) 

                   hb      =  Tegelijkertijd een voorzetsel; daarin is, of in haar 

                   nh       =  Genade en Verlossing 

                     jn   =     Noach= Troost; Vertroosting; Rust; Rouw; Berouw 

 
De vier vingers en de duim wijzen samen op Verlossing, en daarmee op Kracht. Door Genade 
zijn wij verlost.  
 
Werken 
 
Psalm 90 
17 En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer 
handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat. 
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De hand houdt rechtstreeks verband met werken. We hebben onze handen gekregen om te 
werken, om de Heere te dienen vanuit een gelovig hart. Dat Werk is dan ter Ere van de 
Heere. God doet dat Zelf ook; Hij laat niet los het ‘Werk Zijner Handen’. De Heere gebruikt 
ook onze handen om onze broeders en zusters tot ‘een hand en voet te zijn’. 
 
Deuteronomium 15 
7 Wanneer er onder u een arme zal zijn, een uit uw broederen, in een uwer poorten, in uw 
land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult gij uw hart niet verstijven, noch uw hand 
toesluiten voor uw broeder, die arm is; 
8 Maar gij zult hem uw hand mildelijk opendoen, en zult hem rijkelijk lenen, genoeg voor zijn 
gebrek, dat hem ontbreekt. 
-- 
10 Gij zult hem mildelijk geven, en uw hart zal niet boos zijn, als gij hem geeft; want om dezer 
zake wil zal u de HEERE, uw God, zegenen in al uw werk, en in alles, waaraan gij uw hand 
slaat. 
 
De Rechterhand van God 
 
De Heere Jezus Christus zit aan de Rechterhand van God, en is gekroond met alle 
Heerlijkheid. Hij is gesteld bóven alle overheid en macht. Rechts ligt het Oosten. Het Oosten 

betekent in het Hebreeuws ook ( mdq = Qedem) ‘oorsprong en van ouds’. De Levende God is 

de Oorsprong, en het Begin van alle dingen. Het Oosten is waar de Zon, ofwel het Licht, 
opkomt. Typologisch staat rechts voor Boven, het Hemelse, en links staat voor beneden, het 
aardse. Hebreeuws, de taal van God, wordt niet voor niets van rechts naar links geschreven! 
De Heere spreekt zijn Woord vanuit de Hemel tot de aarde. Van Boven naar beneden, van 
rechts naar links. 
 
Prediker 10 
2 Het hart des wijzen (gelovigen) is tot zijn rechterhand, maar het hart eens zots 
(ongelovigen) is tot zijn linkerhand. 
 
Handelingen 26 
14 En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem, tot mij sprekende, en 
zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de 
prikkels de verzenen te slaan. 
15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt 
 
Verhoging 
 
Handelingen 5 
30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem 
aan het hout. 
31 Deze heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te 
geven bekering en vergeving der zonden. 
32 En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven 
heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn. 
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Rechts staat voor Verhoging. In Zijn Opstanding is de Heere Jezus Christus Verheerlijkt en 
Verhoogd. De rechterkant heeft te maken met de Hemelse kant van het Koninkrijk. De 
linkerkant heeft te maken met de aardse kant van het Koninkrijk. In het Koninkrijk der 
Hemelen zit de Heere Jezus Christus aan de Rechterhand van God de Vader. De Gemeente, 
Zijn Lichaam, is juridisch, samen met Christus, al in de Hemel gezet. Alle gelovigen zitten dus 
aan de rechterkant! Deze gelovigen zijn zelf ook op Rechts georiënteerd. Zij hebben hun blik, 
en gedachten, Omhoog gericht. Rechts is recht, en links is link! De schapen rechts, gaan naar 
het Koninkrijk waar zij gezegend worden. De bokken links worden vervloekt, en gaan 
verloren. 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn (Rechts), waar 
Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn (Rechts), niet die op de aarde (links) zijn. 
 
Efeze 1 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
20 Die Hij gewrocht (=voortgebracht) heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft 
opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in den hemel; 
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die 
genaamd wordt, niet alleen in deze wereld (oude Schepping), maar ook in de toekomende; 
(de nieuwe Schepping) 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
Psalm 110 
1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, 
totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. 
2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden 
Uwer vijanden. 
3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de 
baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn. 
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, 
naar de ordening van Melchizedek.(Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade) 
5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns. 
 
Wijze raad 
 
1 Petrus 5 
5 Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met 
de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft 
Hij genade. 
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6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. 
 
Vernedert u onder de Krachtige Hand van God. Wie zich vernedert, zal verhoogd worden. Ik 
moet hierbij direct aan mijn moeder denken. Zij heeft mij mijn hele leven voorgehouden ‘Syl, 
het is niet erg om de minste te zijn’. Wat een wijze raad! De Rechterhand van God biedt 
Verlossing, en Ondersteuning. Zijn Rechterhand bewerkstelligt gerechtigheid, behoudt, en 
doet Krachtige daden; dit staat allemaal in de Psalmen. 
 
Zijn Rechterhand trekt ons uit deze wereld 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Onze Bedeling, waarin wij leven, is gebaseerd op de Rechterhand van God. Wie trekt de 
gelovigen uit deze wereld, naar Het Koninkrijk van Zijn Geliefde Zoon? Hij gebruikt er 
gelovigen voor die het Evangelie prediken, maar Wie trekt de gelovige, wedergeboren, 
mensen uit de macht van de duisternis?! Dat is de Rechterhand van God de Vader! Nadat zij 
geloofd hebben, worden zij wedergeboren in de nieuwe Schepping; het Hemelse Koninkrijk  
van Zijn Geliefde Zoon.  
 
Galaten 1 
3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld eeuw (aion) naar den wil van onzen God en Vader; 
5 Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Geef mij de vijf 
 
Galaten 2 
9 En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij 
gegeven was, bekenden, gaven zij mij (Paulus) en Barnabas de rechterhand der 
gemeenschap (=innige verbondenheid; éénwording), opdat wij tot de heidenen (=niet-
Joden), en zij tot de besnijdenis (Joden) zouden gaan; 
 
Als God Zijn Rechterhand uitstrekt, biedt Hij ons Genade, gemeenschap, en genezing aan. Via 
Christus hebben wij gemeenschap met God de Vader. Christus is Zijn Rechterhand, en zit dus 
aan Zijn Rechterkant. Als wij gelovigen elkaar de rechterhand geven, delen wij de ‘vijf’, delen 
wij gemeenschap, en Genade van de Heere. Geef mij de vijf, geef mij Zijn Genade. 
 
Handelingen 4 
29 En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle 
vrijmoedigheid Uw woord te spreken; 
30 Daarin, dat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden 
door den Naam van Uw heilig Kind Jezus. 
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Verschillen en overeenkomsten been en arm 
 
De structuur, het bouwplan, en de kenmerken van het been, zijn grotendeels hetzelfde als 
van de arm. Er zijn natuurlijk ook verschillen; de arm is meer een ‘grijp-orgaan’, de benen 
meer ‘steun- en loop-orgaan’. De armen zijn meer beweeglijk dan de benen, maar ook 
minder stevig. De hand kan draaien, de voet niet echt. De hand bestaat voor de helft uit 
vingers, dat is bij de tenen en de voet niet het geval. Beiden zitten aan een gordel vast; de 
schoudergordel, en het bekkengordel. Met name de knie is flexibel.  
 
Kracht 
 

Been / schouder = shoq  =  qwv  (100.6.300) 

Been                     = shaq  =  qv   

 
Psalm 147 
10 Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards (=strijd geweld); Hij heeft geen welgevallen 
aan de benen des mans.(de Heere raakt niet onder de indruk van de natuurlijke, fysieke 
kracht) 
11 De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen (=ontzag voor Hem hebben), die 
op Zijn goedertierenheid hopen.(=gelovigen) 
 
De knie en anagrammen Hebreeuws 
 

Knieën = Knielen; Zegenen     = Barak   =  krb  =  De Gezegende des Heeren   

                                                                                   =  20.200.2  = 222   

                                                    = Cherub =  brk =   De Heerlijkheid Gods 

                                                    = Bekor   =  rkb  =   De Eerstgeborene  aller creaturen 

                                                    = Rakab   =  bkr =    De Ruiter/Wagen/Voertuig = Woord Gods   

                                                    = Kebaar =  rbk=     Nu = Heden; Indien gij Zijn Stem hoort  

                                                                                         Christus is gisteren en Heden, Dezelfde 
Het getal 2 
 
In het Hebreeuwse woord voor knie, zit op drie niveaus een 2; in de eenheden, de tientallen, 
en de honderdtallen. Samen 222. Het getal 2 spreekt in positieve zin van; dubbel deel; 
dubbele erfenis; eerstgeboorterecht. ‘God neemt het eerste weg, om het tweede te stellen’.  
In negatieve zin spreekt het getal 2 van: dualisme; tegenstellingen; strijd; en vijandschap. 
 
Hebreeën 10 
9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het 
tweede te stellen. 
 

De Gezegende     Barak   =  krb   

 
De knie heeft een belangrijke functie in de Bijbel, en komt vaak voor. ‘De knieën buigen’, 
geeft onderdanigheid, gehoorzaamheid, en onderworpenheid weer. De knieën buigen bij 
gebed, komt onder andere bij David, en Daniël voor. Knielen is ook van toepassing op de 
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Heere Jezus; Hij was gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Hij was onderworpen aan Zijn 
Hemelse Vader. Hij knielde neer in de Hof van Gethsémane, voordat hij gedood werd. De 
Heere Jezus Christus is Degene Die gezegend is.  
 
Daniël 6 
11 Toen nu Daniël verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn 
opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden 's daags op zijn 
knieën, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan 
had. (Ondanks dat Daniël een verbod had gekregen om iemand anders te aanbidden dan de 
koning, knielde hij, drie keer per dag, in gebed. Daarmee onderwierp Daniël zich aan Zijn God 
en Heere)  
 

De Eerstgeborene     Bekor   =  rkb   

 
Kolossensen 1 
15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 
machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 
17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, 
de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 
De Heere Jezus Christus is de Eerstgeborene van de hele Schepping. Hij is Eerstgeborene uit 
de doden. De nadruk bij het begrip ‘eerstgeborene’ ligt niet zozeer op ‘het geboren zijn’, 
maar veel meer op ‘een positie’. Doordat de Heere Jezus onderworpen was aan de Vader, 
heeft Hij Hem gesteld tot Eerstgeboren Zoon. De eerstgeborene heeft de hoogste positie. Dat 
is een positie waarin Hij gesteld is door God de Vader. In de Bijbel krijgt niet de eerste het 
eerstgeboorterecht, maar de tweede…Niet Adam, maar de tweede Adam. Deze positie van 
Heerlijkheid, van Eerstgeborene, heeft Hij gekregen omdat Hij nederig was.  
 
Psalm 89 
28 Ook zal Ik hem (de Heere Jezus Christus) ten eerstgeborenen zoon stellen, ten hoogste 
over de koningen der aarde. (een positie bóven de aardse koningen) 
 
Openbaring 1 
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed. 
 
Eenmaal zal iedereen zijn knie moeten buigen 
 
Filippensen 2 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die 
op de aarde, en die onder de aarde zijn. 
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11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 
 
Wie knielt, ofwel buigt, in aanbidding voor Christus, zal nú ontvangen wat hij nodig heeft, en 
zal in de toekomst omringd worden met Zijn Heerlijkheid. Eenmaal zal iedereen zijn knieën 
moeten buigen, gelovig én ongelovig. Iedereen zal eenmaal moeten belijden dat de Heere 
de Almachtige is, maar dit heeft dan geen eeuwigheidswaarde meer. Dus waarom niet hier 
en nu?! 
 
Voet 
 

                            
 
In de Bijbel komt de voet meer dan driehonderd keer voor. Zoals ‘voeten die wandelen’; dat 
heeft met de levenswandel te maken. Het hielbeen is het grootste, en stevigste bot van de 
voet. Een goede voet heeft drie steunpunten; grote bal, de kleine bal, en het hielbeen. 
 

 
 
Een van die steunpunten bevindt zich midden in de hak van de voet, en de twee andere 
bevinden zich in de bal van de voet. Een steunpunt onder de grote teen en een steunpunt 
onder de kleine teen. Door deze 3-puntsvering staat de voet stevig en stabiel, als een stoel 
met drie poten, maar krijgt de voet ook voldoende demping tijdens het lopen. De 3-
puntsvering is essentieel voor het goed kunnen functioneren van uw voeten. 
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De levenswandel, en het getal 3 
 

Voeten = lgr = Regal =  Basis; Wandel 

 
De wandel, het leven, van een gelovige, heeft als basis de Vader, de Zoon, en de Heilige 
Geest. Christus is het Fundament waarop wij staan. De voet draagt het hele lichaam (!). Het 
getal 3 staat in de Bijbel voor ‘vormwording, ofwel gestalte krijgen’. Het staat voor Beloften, 
en vervulling van Beloften, denk daarbij aan de Opstanding van de Heere Jezus Christus op de 
3e dag. Het getal 3 spreekt over Belofte van eeuwig leven. De Hebreeuwse letter ‘Gimel’ heeft 
getalswaarde 3, en betekent onder andere ‘kameel’. De kameel is een type van de 
Gemeente, hij is een schip in de woestijn, op weg naar het Beloofde Land. Hij heeft water 
(Zijn Woord) bij zich (in de voeten!) voor onderweg. Wij zouden wandelen in het Licht, 
wandelen vanuit de Liefde, wandelen vanuit de Waarheid. Leven vanuit wat-het-Woord-ons-
leert.  
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden.(=levend vanuit de Opstanding van Christus) 
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Psalm 119 
59 Ik heb mijn wegen bedacht, en heb mijn voeten gekeerd tot Uw getuigenissen.(mijn 
wandel, als gelovige, gaat in de juiste Richting. Mijn wandel is gericht op Uw Getuigenissen, 
op Uw Woord) 
-- 
101 Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik Uw woord zou onderhouden. 
-- 
105 Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. 
 
Heerschappij 
 
Psalm 110 
1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, 
totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. 
 
Handelingen 7 
49 De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner voeten. Hoedanig huis zult gij 
Mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats Mijner ruste? 
 
De voeten staan ook voor ‘heerschappij hebben’. ‘De voet op de vijanden zetten’. Christus is 
alles onder Zijn Voeten gegeven. De Vader heeft alles onder de Voeten van de Zoon gezet.  
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Voeten van blinkend koper 
 
Openbaring 1 
15a En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven;  
 
Hier staat eigenlijk twee keer hetzelfde, want blinkend koper heeft te maken met een oven 
met vuur. Koper is de kleur van vuur. Koper verwijst naar oordeel. Via oordeel en via vuur 
worden dingen gereinigd, gezuiverd en gelouterd. Daardoor komt gemeenschap tot stand, 
verzoening. Koper is altijd een beeld van gemeenschap; communicatie gaat via koper.  
Denk aan koperen elektriciteits- en, telefoonleidingen en koperen waterleidingen.  
Zijn voeten gloeien als in een oven. De Heere is met die koperen Voeten als het ware  
door het vuur gegaan. Hij heeft het oordeel verdragen, en heeft verzoening bewerkstelligd.  
Koper spreekt van ‘Rechtvaardig oordeel’, en van ‘Verzoening’. Koper spreekt over volkomen 
reiniging, en verzoening door Die Ene Mens. 
 

Koper:             tvjn          =    Nagosheth    =     Waarnemingen 

                          Vjn    =   Nagash         =      Slang 

                          mjn    =    Nachem        =     Vertroosting 

                             jn         =    Noach           =     Rust; Troost 

 
Handel en wandel, en het getal 10 
 
In Genesis staat 10x ‘en God zeide’. Genesis gaat over het Heilsplan van God dat Hij in 7 
Bedelingen zal volvoeren. Het getal 10 spreekt over het ‘Woord van God’. Het spreekt ook 
over de verantwoordelijkheid die elk mens heeft ten opzichte van Zijn Woord. De mens heeft 10 
vingers, en 10 tenen. De mens zou handelen (= 10 vingers), en wandelen (= 10 tenen) vanuit geloof 
in het Woord van God. Meestal stelt de mens zijn eigen woord hoger dan het Woord van God, de 
natuurlijke mens wil niks van God weten. Alleen de nieuwe mens in Christus kan Godzaliglijk leven. 
Onze handel en wandel zou gebaseerd zijn op de 10.  
 
De voeten van de ongelovige, natuurlijke mens 
 
Jesaja 59 
7 Hun (ieders natuurlijke mens) voeten lopen tot het kwade, en zij haasten om onschuldig bloed te 
vergieten; hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid, verstoring en verbreking is op hun 
banen. 
8 Den weg des vredes kennen zij niet; en er is geen recht in hun gangen; hun paden maken zij 
verkeerd voor zich zelven, al wie daarop gaat, die kent den vrede niet. 
 
Romeinen 3 
15 Hun (ieders natuurlijke mens) voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
             
Spreuken 1 
15 Mijn zoon! wandel niet met hen (ongelovigen) op den weg; weer uw voet van hun pad. 
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16 Want hun (ongelovige, natuurlijke mens) voeten lopen ten boze; en zij haasten zich om 
bloed te storten. 
 
Het Evangelie verkondigen  
 
Romeinen 10 
15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe 
liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede (eenwording met God) verkondigen, dergenen, die 
het goede (het Evangelie; het Nieuwe Verbond der Genade) verkondigen! 
 
Jesaja 52 
7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede 
doet horen; desgenen, die goede boodschap (Evangelie) brengt van het goede, die heil doet 
horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning. 
 
Efeze 6 
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
 
De voeten staan ook voor het uitgaan-om-het-Evangelie-te-verkondigen. Gelovigen zouden 
bereid zijn om het Evangelie van de Vrede te verkondigen. De Blijde Boodschap van Genade, 
Vrede, Vergeving, Verzoening en Vertroosting; namelijk het Nieuwe Verbond der Genade. 
Prediking van het Evangelie, de Blijde Boodschap, het Vredesverbond, is een directe aanval 
tegen de satan. Zijn Woord en Waarheid maakt inbreuk op zijn rijk van duisternis. Als 
mensen tot geloof komen, en het Evangelie aanvaarden, worden zij getrokken uit deze 
heerschappij van de duisternis, en geplaatst in Zijn Licht. 
 
1 Petrus 3 
15 Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan 
een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze 
(respect; ontzag) 
 
De voeten reinigen 
 
Johannes 13 
4 Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, 
omgordde Zichzelven. 
5 Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te 
drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was. 
6 Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen? 
7 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen 
verstaan. 
8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde 
hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij. 
9 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het 
hoofd. 
10 Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar 
is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. 
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Als we ’s avonds onze sokken uitdoen, kan dat een geurig gebeuren zijn. Wij wandelen met 
onze voeten in deze wereld vol viezigheid, maar worden gereinigd, omdat de Heere ons de 
voeten wast. De Heere Jezus reinigde de voeten van de discipelen in de Opperzaal. Dat gaat 
over ons, over deze Bedeling waarin wij nu leven. Alleen de voeten wassen is genoeg, want 
de voeten staan voor de wandel van elke gelovige. We worden nu eenmaal besmet door 
onze oude, natuurlijke mens in deze oude Schepping. Wij zijn nog in het vlees, dus komen we 
in aanraking met zonden. Voor de Heere is dit geen enkel probleem. Wanneer wij in 
gemeenschap leven met Hem, en Zijn Woord, reinigt de Heere ongevraagd onze 
levenswandel. De Heere, onze Hogepriester reinigt, en heiligt, Zijn eigen Lichaam, zodat wij 
Hém kunnen dienen. 
 
De hiel 
 
De achterkant van de enkel is de hiel. Dat is een gevoelige plaats. In de Statenvertaling 
worden ‘de hielen’ ook wel ‘de verzenen’ genoemd. ‘De verzenen vermorzelen’ betekent dat  
de levenswandel afgesneden wordt. Als je de hiel doorsnijdt, kun je niet lopen. In de hiel zit 
de achillespees. Dat is een sterke, dikke pees, van de kuitspier naar de hiel.  
 
Genesis 3 
14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt 
boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij 
eten, al de dagen uws levens. 
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u (=satan) en tussen deze vrouw (letterlijk Eva; 
mensheid in het algemeen; het Joodse Volk), en tussen uw zaad (=satan) en tussen haar zaad 
(=Christus); datzelve zal u den kop vermorzelen (=in de Opstanding van Christus versloeg Hij 
de satan), en gij (=satan) zult het de verzenen vermorzelen.(levenswandel wordt 
afgesneden; hij wordt gedood aan het kruis) 
16 Tot de vrouw (het schepsel)  zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk 
uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal 
over u heerschappij hebben. (het is namelijk de bedoeling dat er nieuw leven in ons 
geopenbaard zal worden, en dit gaat ten koste van ons oude leven, ons ego) 
Psalm 56 
6 Den gansen dag verdraaien zij mijn woorden; al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. 
7 Zij rotten samen (zij verzamelen zich), zij versteken zich, zij passen op mijn hielen (ze willen 
hem doen struikelen; hem ten val brengen); als die op mijn ziel wachten.(ze willen zijn ziel 
wegnemen; doden) 
 
Achilles en Apollo 
 
In de Griekse mythologie komt Achilles ook voor. Achilles was één van de helden die 
meevocht aan de kant van de Grieken tegen Troje. De legende van Achilles vertelt dat hij 
bijna onsterfelijk was omdat zijn moeder, de zeegodin Thetis, hem als baby in 
de rivier Styx had gedoopt. Zij moest hem alleen wel ergens vasthouden, namelijk om zijn 
enkel. Daardoor was dat zijn enige zwakke plek in zijn lichaam. Een giftige pijl, (afgeschoten 
door Apollo), in zijn achilleshiel (verzenen) doodde hem uiteindelijk. Deze mythologische 
geschiedenis is een verbastering van een Bijbelse Waarheid. Het gaat over de Zoon, Christus, 
Die bij de verzenen, de hiel, vermorzeld zou worden, maar uiteindelijk overwinnen zou. De 

https://wikikids.nl/Oude_Grieken
https://wikikids.nl/Troje
https://wikikids.nl/Moeder
https://wikikids.nl/Baby
https://wikikids.nl/Rivier
https://wikikids.nl/Styx
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meeste mythologische verhalen hebben een Bijbelse achtergrond. Deze verhalen vertellen 
Bijbelse Waarheden, die zijn gestoken in een wereldse verpakking. Bijbels gezien is water een 
beeld van eeuwig leven. Apollo komt van ‘Apollyon’, de engel van de afgrond, ofwel de satan, 
uit Openbaring negen.  
 
Openbaring 9 
11 En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het 
Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon. 
 
Slot van de studies over het menselijk lichaam 
 
Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
Romeinen 12 
4 Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking 
hebben; 
5 Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. 
 
God heeft ons lichaam zó gemaakt dat het, onder normale omstandigheden, een harmonieus 
geheel is. De Heere heeft de ledematen, en organen, met een bedoeling op een bepaalde 
plaats gezet in het lichaam. Dat is een uitbeelding, een type, van de geestelijke situatie, 
betreffende het ‘Lichaam van Christus, de Gemeente’. De leden van Zijn Lichaam zijn binnen 
het Lichaam gesteld om het Hoofd te dienen. Christus wil ons verantwoordelijkheden geven 
met de bedoeling dat het Lichaam goed functioneert. De leden van het lichaam zouden 
daarom eensgezind samenwerken.   
 
1 Korinthe 12 
 
12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden (lichaamsdelen) heeft, en al de leden van dit 
ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 
13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt (=gedrenkt); hetzij Joden, 
hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. 
14 Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden (lichaamsdelen). 
15 Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij 
daarom niet van het lichaam? 
16 En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het 
daarom niet van het lichaam? 
17 Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam 
gehoor, waar zou de reuk zijn? (binnen het Bijbelse kader hebben gelovigen elkaar nodig. We 
kunnen elkaar dienen door de liefde. We zouden elkaar bemoedigen en steunen. Dit tot eer 
van het Hoofd) 
18 Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild 
heeft.(Gods de Schepper heeft het lichaam gemaakt naar Zíjn Plan. Het is zoals Hij het gewild 
heeft) 
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19 Waren zij alle maar één lid, waar zou het lichaam zijn? 
20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. 
21 En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot 
de voeten: Ik heb u niet van node. 
22 Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. 
(lever, hart, maag etc) 
23 En die ons dunken de minst eerlijke (eervolle) leden des lichaams te zijn (geslachtsdelen; 
borsten), denzelven doen wij overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben 
overvloediger versiering. (die bedekken wij) 
24 Doch onze sierlijke hebben het niet van node (oog, neus, mond ); maar God heeft het 
lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen dezelve gebrek 
heeft;(wat niet zo sierlijk is, geeft de Heere eer) 
25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg 
zouden dragen. (onderling geen onenigheid hebben. We hebben elkaar nodig! Zwakkeren in 
het geloof, kinderen in het geloof, zouden wij helpen, bemoedigen, onderwijzen. Naar elkaar 
onzien) 
26 En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo 
verblijden zich al de leden mede. (soms is dat ver te zoeken, maar wij zouden ons best doen) 
27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. 
28 En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede 
profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, 
regeringen, menigerlei talen.(ten dienst van het Lichaam van Christus) 
29 Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? 
30 Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn 
zij allen uitleggers? (zie ook de studie ‘Efeze 4’) 
31 Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is. 
 
Zijn Lichaam als Tempel 
 
In bovenstaand stuk staat uitdrukkelijk beschreven dat het lichaam één geheel is, ook al 
bestaat het uit verschillende leden. We hebben in de voorgaande studies over het menselijk 
lichaam gelezen welke verschillende werkingen er allemaal zijn in het lichaam. Het oog, oor, 
hart, maag etc. Al die leden hebben een functie in het lichaam, maar ze dragen er allemaal 
toe bij dat het lichaam goed kan functioneren. Als er één deel van het lichaam niet goed 
functioneert, dan heeft dat een uitwerking op het héle lichaam. Als één van de gelovigen 
lijdt, dan hebben wij, als het goed is, mede-lijden met hem, omdat je weet dat het je broeder 
of zuster is. Je behoort tot hetzelfde lichaam. Wij zouden ons laten gebruiken als geestelijke 
stenen waarmee de Geest een Tempel bouwt. Een geestelijk Tempel voor God. (zie ook de 
studie ‘De geestelijke Tempel’) 
 
Wat God heeft samengevoegd, kan niemand scheiden 
 
Johannes 17 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk 
als Wij Eén zijn; 
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne, dat Gij 
Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 
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De Vader en de Zoon zijn Eén. Zo is ook Christus en Zijn Lichaam Eén. Onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Eén Plant. Dat kán niet meer stuk, op geen enkele manier. God heeft ons 
samengevoegd. En wat God heeft samengevoegd, is door niets en niemand meer te 
scheiden. Wat God heeft samengevoegd in Christus Jezus, kan de mens niet scheiden.  
 
Marcus 10 
9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet 
 
Romeinen 6 
5 Want indien wij met Hem één Plant (levend organisme) geworden zijn in de gelijkmaking 
Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
De eenheid bewaren 
 
Efeze 4 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer 
roeping; 
5 Eén Heere, één geloof, één doop, 
6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
 
We zouden ons best doen om deze geestelijke éénheid te behouden. We worden hierboven, 
in Efeze vier, niet voor niets opgeroepen om die eenheid te bewaren. Maar het is gelukkig 
niet zo dat, als wij die Eénheid niet bewaren, we dan niet meer Eén zouden zijn met Christus 
en elkaar! Zijn Werk kunnen wij gelukkig niet ongedaan maken. Toch is het Zijn Bedoeling dat 
die geestelijk Eénheid ook in de praktijk zichtbaar is. 
 
Kolossensen 3 
13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige 
klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 
14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. 
15 En de vrede (Bijbelse vrede= éénwording) Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook 
geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar. 
 
Geen verplichting 
 
We zouden er dus grote moeite voor doen om de geestelijke eenheid binnen de Gemeente te 
behouden. Dat moeten we niet zien als een verplichting, want wij hebben die eenheid niet 
tot stand gebracht. Daardoor zijn wij er ook niet verantwoordelijk voor. Deze éénheid is 
namelijk al tot stand gebracht door de Geest, door de Heere Zelf. Door geloof in Christus 
hebben wij deel gekregen aan Eén en Dezelfde Geest. Van ons wordt verwacht dat wij die 
reeds bestaande geestelijk Eénheid zouden behouden, en daarin zouden wandelen. Dan zal 
blijken dat wij die geestelijk éénheid nú al kunnen ervaren. Wij zouden als Lichaam 
dienstbaar zijn aan het Hoofd. Onze levenswandel zou ter Ere van Hém zijn. 
 
 
                                                       Amen. 


