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De Brief van Judas aan de gelovigen 
 
De Brief van Judas is toepasbaar in onze tijd (de vijfde Bedeling), maar deze Brief spreekt, in 
de eerste plaats, over de zesde Bedeling, en krijgt dus pas in de toekomst haar volle 
toepassing. Bij de Wederkomst van Christus, zal het Hemelse Koninkrijk zich vanuit de Hemel, 
in etappes, uitbreiden over de aarde. De gelovigen leven dan drieëndertig jaren over de hele 
aarde. Dat is voordat de satan voor duizend jaren gebonden is. Als dat het geval is, is het 
Koninkrijk van Christus op aarde gevestigd. In afwachting daarvan hebben zij deze Brief van 
Judas.  
 
Ongelovigen  
 
Judas spreekt over de mensheid in het algemeen, hij spreekt over ongelovigen. Hij 
waarschuwt tegen de situatie van de wereld, zodat de gelovigen die zouden herkennen, en er 
afstand van zouden nemen. De Brief van Judas lijkt veel op de tweede Brief van Petrus. Beide 
Brieven gebruiken vaak dezelfde uitdrukkingen, maar spreken toch over verschillende zaken. 
Petrus spreekt in zijn tweede Brief over ontrouwe kinderen van God, en Judas heeft het over 
ongelovigen. Ongelovigen gaan verloren, ontrouwe kinderen van God zijn behouden, maar 
zonder Erfenis.  
 
Judas 
 
1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die 
door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard: 
2 Barmhartigheid, en vrede, en liefde zij u vermenigvuldigd. 
3 Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik 
noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat 
eenmaal den heiligen overgeleverd is. 
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4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren 
opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en 
den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen. 
5 Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit 
Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft. 
6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten 
hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis 
bewaard. 
7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze 
gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, 
dragende de straf des eeuwigen vuurs. 
8 Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en 
verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden. 
9 Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam 
van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De 
Heere bestraffe u! 
10 Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk, als de 
onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven zij zich. 
11 Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding van het loon van 
Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. 
12 Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij 
zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij 
zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en 
ontworteld; 
13 Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, denwelken de 
donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 
14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de 
Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 
15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al 
hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde 
woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. 
16 Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden; 
en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des 
voordeels wil. 
17 Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de apostelen van onzen 
Heere Jezus Christus; 
18 Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun 
goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. 
19 Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende. 
20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen 
Geest; 
21 Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere 
Jezus Christus ten eeuwigen leven. 
22 En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende; 
23 Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook den rok, die van 
het vlees bevlekt is. 
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24 Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn 
heerlijkheid, in vreugde, 
25 Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, 
beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Grondtekst 
 
Dit is de één na laatste Brief van het Nieuwe Testament, hierna is er alleen nog het Boek 
Openbaring. In mijn Bijbel staat boven de Brief; ‘De algemene brief van de apostel Judas’, en 
aan het einde van de Brief staat; ‘Einde van de algemene brief van de apostel Judas’. Apostel 
staat echter niet in de grondtekst, dat heeft men er later tussen gevoegd. In de Griekse 
grondtekst staat er; ‘Judas’, of ‘Brief van Judas’. Dat geeft direct een beetje verwarring. Het 
Nieuwe Testament kent meerdere volgelingen van Jezus met diezelfde naam. Wie van deze is 
dan Judas van de Brief Judas?  
 

Judas 
1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus, aan de 
geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus 
bewaard: 
 
Wie is Judas?  
 
Judas 
17 Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de apostelen van onzen 
Heere Jezus Christus; 
 
Lukas 6 
13 En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, 
die Hij ook apostelen noemde: 
14 Namelijk Simon, welken Hij ook Petrus noemde; en Andreas zijn broeder, Jakobus en 
Johannes, Filippus en Bartholomeüs; 
15 Mattheüs en Thomas, Jakobus, den zoon van Alfeüs, en Simon genaamd Zelotes; 
16 Judas Jakobi (=Judas van Jakobus), en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is. 
 
De schrijver noemt zichzelf in het eerste vers; ‘Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en 
broeder van Jakobus’. Het is in ieder geval niet één van de twee apostelen met de naam 
Judas. Er was een apostel ‘Judas Taddeüs’ (Jakobi), en een apostel ‘Judas Iskariot’, de 
verrader. De schrijver van deze Brief stelt zichzelf, in vers zeventien, duidelijk náást de twaalf 
apostelen. Er staat dat Judas ‘een broeder van Jakobus’ is, dan moeten we dus kijken wie 
deze Jakobus is.  
 

1a en broeder van Jakobus 

 
Judas is een halfbroer van de Heere Jezus.  
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Mattheüs 1 
18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef 
ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren (voordat zij gemeenschap hadden), werd zij 
zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. 
19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande 
maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. 
20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den 
droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te 
nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; 
21 En zij zal een Zoon baren (100% mens), en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn 
volk zalig maken (=verlossen)van hun zonden. 
22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, 
door den profeet, zeggende: 
23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten 
Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. 
24 Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen 
had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen; 
25 En bekende (=gemeenschap hebben met) haar (Maria) niet, totdat zij dezen haar 
eerstgeboren Zoon gebaard had; (ze had geen gemeenschap met Jozef totdat Jezus geboren 
was, maar daarna hadden zij dus wél gemeenschap met elkaar. Maria is dus geen maagd 
gebleven)en heette Zijn naam JEZUS. 
 
Jakobus is de oudste halfbroer van de Heere Jezus, dus is Judas ook een halfbroer. De Heere 
Jezus is niet geboren door gemeenschap van Jozef en Maria, maar uit de Geest, en de maagd 
Maria. Daarná hebben Jozef en Maria, volgens de Bijbel, samen nog kinderen gekregen. In 
het Grieks staat dat Jakobus een broer, in de letterlijke zin van het woord is; ‘adelphos’. Als 
we de Bijbelteksten over de Heere Jezus en Zijn halfbroers- en zusters, en hun moeder Maria 
bekijken, dan moet het opvallen dat ze steeds mét elkaar genoteerd staan. Het is een 
eenheid, steeds gemeld als één familie. Zo wordt het ons gepresenteerd in de Bijbel. De 
Roomse Kerk stelt zich boven de Bijbel, en houdt vol dat Maria (ook al getrouwd met Jozef!) 
altijd maagd is gebleven. Dit is on-Bijbels. 
 
Marcus 6 
2 En als het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te leren; en velen, die Hem 
hoorden, ontzetten zich, zeggende: Van waar komen Dezen deze dingen, en wat wijsheid is 
dit, die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn handen geschieden? 
3 Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses (Jozef), 
en van Judas en Simon (4 jongens), en zijn Zijn zusters (dus minimaal 2 maar niet met naam 
genoemd) niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geërgerd. 
 
Mattheüs 13 
55 Is Deze niet de Zoon des timmermans? en is Zijn moeder niet genaamd Maria, en Zijn 
broeders Jakobus en Joses (=Jozef), en Simon en Judas? 
56 En Zijn zusters (minimaal 2 maar niet met naam genoemd), zijn zij niet allen bij ons? Van 
waar komt dan Dezen dit alles? 
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Bescheidenheid 
 
1 Korinthe 9 
1 Ben ik (Paulus) niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onzen Heere, 
gezien? Zijt gijlieden niet mijn werk in den Heere? 
2 Zo ik anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het ulieden; want het zegel mijns 
apostelschaps zijt gijlieden in den Heere. 
3 Mijn verantwoording aan degenen, die onderzoek over mij doen, is deze. 
4 Hebben wij niet macht (de vrijheid), om te eten en te drinken? 
5 Hebben wij niet macht (de vrijheid), om een vrouw, een zuster zijnde, met ons om te leiden, 
gelijk ook de andere apostelen, en de broeders des Heeren, en Cefas? 
 
Uit bovenstaande tekst van Paulus aan de inwoners van Korinthe, blijkt dat Judas getrouwd 
was. Hij diende de Gemeente als reizende prediker, of zendeling. Hij is bescheiden en 
eerbiedig, en beroept zich nergens op het feit dat hij een halfbroer is van de Heere Jezus. 
 

1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus 
 
Erfgenamen 

 
Johannes 7 
1 En na dezen wandelde Jezus in Galilea; want Hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de 
Joden Hem zochten te doden. 
2 En het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. 
3 Zo zeiden dan Zijn broeders tot Hem: Vertrek van hier, en ga heen in Judea, opdat ook Uw 
discipelen Uw werken mogen aanschouwen, die Gij doet. 
4 Want niemand doet iets in het verborgen, en zoekt zelf, dat men openlijk van hem spreke. 
Indien Gij deze dingen doet, zo openbaar Uzelven aan de wereld. 
5 Want ook Zijn broeders geloofden niet in Hem. 
 
Juda(s) betekent; ‘geprezen, hij die looft, hij die dankt, hij die belijdt’.  
Daarmee is hij een type van de gelovige mens in het algemeen. Zijn vier halfbroers geloofden 
aanvankelijk niet in de Heere Jezus. Pas later zijn, in ieder geval, Jakobus en Judas, Christen 
geworden. In het Nieuwe Testament van de Bijbel staat zowel een Brief van Jakobus, als van 
Judas. Jakobus, kennelijk de oudste, en Judas de jongste (?), waren erfgenamen volgens de 
‘aardse lijn’, omdat Hij afwezig was. Jakobus was de eerste rechthebber (na de Heere Jezus 
Christus) op de troon van David. De broers van de Heere Jezus stamden zowel van de kant 
van moeder als die van vader af van David. Beiden noemen zich ‘een dienstknecht van de 
Heere Jezus’. Zij weten uiteindelijk dus hun plaats.  

 
1b aan de geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus 
Christus bewaard: 
 
Geroepenen zijn gelovigen 
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Vers    1 -    3      gericht aan gelovigen 
Vers    4 -  16      gaat over ongelovigen 
Vers  17 -  25      gericht aan gelovigen 
 
1 Korinthe 1 
21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, 
zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; 
-- 
24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht 
Gods, en de wijsheid Gods. 
-- 
26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees (=de oude 
mens voor dood houden, en de nieuwe mens in Christus aandoen. Leven onder Leiding van 
de Heilige Geest), niet vele machtigen, niet vele edelen. 
27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en 
het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; 
 
In sommige vertalingen staat er ‘geliefd’, in plaats van ‘geheiligd’. Uit bovenstaande verzen uit 
de Korinthebrief blijkt dat degene die het gepredikte Evangelie geloven, geroepen en 
uitverkoren zijn door God. Alles begint met geloof. Geroepenen zijn dus gelovigen. De 
doelgroep van de Brief van Judas zijn gelovigen.  
 
Openbaring 17 
14 Dezen (tien koningen en het beest) zullen tegen het Lam (de Heere Jezus Christus) krijgen 
(=strijden) , en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning 
der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en (=namelijk) uitverkorenen en 
(=namelijk) gelovigen. 
 
Roeping in het heden en in de toekomst 
 
Waartoe zijn deze gelovigen geroepen? De Gemeente, in onze dagen, is geroepen tot 
gemeenschap met de Heere Jezus Christus. We zijn nu geroepen tot vrede, tot heiligmaking,  
en tot vrijheid. Wat de toekomst betreft zijn wij geroepen tot verkrijging van Heerlijkheid van 
de Heere Jezus Christus, geroepen ‘tot Zijn eeuwige Heerlijkheid’. Roeping heeft dus een doel 
in het heden, en in de toekomst.   
 

Judas 
1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus, aan de 
geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus 
bewaard: 
 
Door God de Vader geheiligd 
 
Dit gaat over de positie van gelovigen. Hoe zijn wij dan geheiligd? Wij zijn geheiligd in de 
Heere Jezus Christus. ‘In’ betekent ‘samen met’, of ‘in nauwe verbondenheid met’. In Zijn 
Opstanding zijn alle gelovigen één Plant, één levend organisme, geworden met Christus. Hij is 
het Hoofd, en de Gemeente is Zijn Lichaam. Door het aanroepen van de Naam van de Heere 
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Jezus Christus, en door de Heilige Geest Die in alle gelovigen woont, zijn wij geheiligd. 
Geroepenen zijn door God de Vader geheiligd. (De Roomse kerk gebruikt het begrip heilig op 
een on-Bijbelse manier) 
 
1 Korinthe 1 
2 Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den 
geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in 
alle plaats, beide hun en onzen Heere; 
3 Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
4 Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus 
Jezus; 
5 Dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle rede en alle kennis; 
 
1 Korinthe 6 
11 En dit waart gij sommigen (zondaars); maar gij (die leeft in gemeenschap met Christus) 
zijt afgewassen (vrij van zonden) , maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in 
(samen met; in nauwe verbondenheid met) den Naam van den Heere Jezus, en door den 
Geest onzes Gods; 
 
Romeinen 6 
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 

 
1b die door God den Vader geheiligd zijn, 
 
Heiligen 
 
Heiligen  =  Zich afscheiden van; Zich wijden aan; 
                     Zich afzonderen van de wereld, en Zich wijden aan de Heere 
                     Bestemd zijn voor een door God bepaald doel 
                     Uitverkorenen; Geroepenen 
 
Het Bijbelse begrip heilige, staat dus voor gelovige. Een ongelovige kan niet ‘heilig zijn’.  
Iedere gelovige is heilig. Heilig betekent dat je in staat bent om de Heere te dienen. De Heere 
Jezus Christus is Heilig, en dient God de Vader. De Gemeente, het Lichaam van Christus, is 
bekwaam gemaakt tot dienstwerk aan de Heere Jezus Christus. De Gemeente is dus ook 
heilig. Het Lichaam is heilig omdat het Hoofd Heilig is. Elke gelovige, elk wedergeboren mens, 
elke geroepene, bezit de Geest, en is daarmee heilig. Elke gelovige is in staat om de Heere te 
dienen (ondanks zijn oude natuurlijke mens). Daartoe zijn wij apart gezet, ofwel geheiligd in 
Christus Jezus. 
 
Johannes 17 
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. 
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. 
17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 
18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld 
gezonden. 
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1b en door Jezus Christus bewaard: 
 
1 Petrus 1 
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 
barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus 
Christus uit de doden. 
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen 
bewaard is voor u. 
5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om 
geopenbaard te worden in den laatsten tijd.(het Loon, de Heerlijkheid, Erfenis, Die wij bij de 
Opname van de Gemeente zullen ontvangen. Tot die tijd worden gelovigen bewaard.) 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechterhand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven (de oude mens), en uw leven (het nieuwe Opstandingsleven)is met 
Christus verborgen (bewaard) in God. 
 
Iedere gelovige is bewaard door de Heere Jezus Christus, ofwel door de Kracht van God. Dat 
gaat weer over onze positie. We zijn geheiligd en bewaard; apart gezet en behouden. Wij 
kunnen deze positie nooit meer kwijtraken, ook niet als wij God nu de rug zouden toekeren. 
Eens een kind van God, altijd een kind van God.  
 
God blijft getrouw 
 
Iedere gelovige is behouden, zelfs als hij zich later afkeert van de Heere. Als wij onze aardse 
vader de rug toe keren, blijft hij tóch ook je vader?! Zo is het ook met de Hemelse Vader. Als 
iemand tot geloof komt, komt direct de Heilige Geest in zijn hart wonen, en daarmee heeft 
hij eeuwig leven. Dit kan door niets meer ongedaan gemaakt worden. Als de mens Hem 
ontrouw wordt, blijft de Heere hem getrouw. Natuurlijk heeft God de Vader liever dat we 
leven vanuit geloof in Zijn Woord!  
 
Efeze 1 
13 In Welken (de Heere Jezus Christus) ook gij zijt, nadat gij het woord der Waarheid, 
namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat 
gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; 
 
2 Timotheüs 2 
13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 
 
Eens een kind van God, altijd een kind van God 
 
2 Korinthe 5 
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus (=de 
Opname van de Gemeente), opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam 
geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 
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Het eeuwige Leven kan ons nooit meer ontnomen worden. Uit Genade, en op grond van 
geloof in de Heere Jezus Christus, hebben wij deel aan Zijn eeuwige Opstandingsleven. En 
genade kent nou eenmaal geen enkele verplichting, anders is het geen genade meer! Wij zijn 
en blijven, in Hem, nieuwe schepsels. Dus iedere gelovige is behouden, wat hij ook deed of 
doet in zijn leven.  
 
1 Korinthe 3 
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon (=Heerlijkheid; Kroon; 
Zoonstelling; Erfenis) ontvangen. 
15 Zo iemands werk zal verbrand worden (eigen werken; werken voor de oude Schepping; 
werken van de Wet), die zal schade lijden (=naakt komen te staan); maar zelf zal 
hij behouden worden, doch alzo als door vuur. 
 
Beoordeling 
 
Bij de Opname van de Gemeente, de Rechterstoel van Christus, is er wél een punt van be-
oordeling. Nadrukkelijk geen ver-oordeling. (De Heere Jezus Christus heeft onze veroordeling 
al weggedragen aan het kruis) Hebben wij Vruchtbare Werken gedaan voor de Heere, of 
enkel dode werken voor onszelf? Leefden wij ter ere van onszelf, of ter Ere van God? Alleen 
de Heere kan dit beoordelen. (zie ook de studies ‘De Opname van de Gemeente’ en ‘De 
Geest bedroeven, uitblussen, of lasteren) Naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk 
hebben laten doen, in en door ons, naar díe mate ontvangen wij straks Loon (synoniemen; 
Heerlijkheid, Erfenis, Zoonstelling, Kroon) Gelovigen die de Heere de rug toekeren, delen 
straks niet in de Erfenis, maar zijn dus wél behouden. 
 
2 Johannes 1 
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een 
vol loon mogen ontvangen. 
 

1b aan de geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus 
Christus bewaard: 
 
In de Hemel, in Christus 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechterhand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven, en uw (nieuwe) leven is met Christus verborgen in God. 
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden(onze oude mens, het vlees), heeft ons levend 
gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in (=samen met; in 
nauw verbondenheid met)Christus Jezus; 
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Alle gelovigen zijn, geestelijk, samen met Christus gestorven, begraven, opgestaan, en in de 
Hemel gezet. Hij is het Hoofd, en de Gemeente is Zijn Lichaam. Wij zijn Eén Plant met Hem, 
één levend organisme. Alles wat Christus nu is, en Wie Hij is, en wat Hij doet, daarin zijn ook 
wij geheiligd. Wij delen in alles waarin de Heere Jezus Christus deelt. Wij delen nu al in alle 
geestelijke Zegeningen in Christus. Onze positie is in de Hemel, in Christus.  
 
Efeze 1 
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 
alle geestelijke zegening in den hemel in (= tesamen met) Christus. 
 
Hij is onze Voorspraak en Middelaar 
 
Overal waar ‘Christus’ staat in de Bijbel, kun je ‘en Zijn Lichaam’ bijzetten. Alles wat voor 
Christus geldt, geldt ook voor ons.  Alle contact loopt via de Heere Jezus Christus, Hij is onze 
Voorspraak. Hij is als Hogepriester de Middelaar tussen God en de mensen. Hij verzoent ons 
met God. Alles wat wij vragen, of elke zegening die wij krijgen, of al gekregen hebben, loopt 
via Christus. Wij naderen niet rechtstreeks tot God de Vader, maar dat loopt via Zijn Zoon. 
Wij zijn in de Hand van God, omdat de Hand van Christus Daarin is. Wij zijn bewaard voor 
eeuwigheid, wat er ook gebeurt. 
 
1 Johannes 2 
1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd 
heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; 
 
1 Timotheüs 2 
5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 
 

2 Barmhartigheid, en vrede, en liefde zij u vermenigvuldigd. 
 
Wens 
 
Dit tweede vers is een ‘wens’ die eigenlijk bij alle Brieven aan het begin staat. Judas schrijft 
dat de gelovigen deel hebben aan barmhartigheid, vrede, en liefde, en hij heeft de wens dat 
dit zal toenemen ofwel vermenigvuldigen. Door de Barmhartigheid van God zijn wij 
wedergeboren. Wij hebben Vrede van God, in de zin van éénwording met God. De Liefde van 
God is in onze harten uitgestort, dat is de Heilige Geest Die in ons woont. Dat is allemaal de 
positie van ons, maar in dit vers benadrukt Judas dat de barmhartigheid, vrede en liefde in 
ons leven zal zou tóenemen. Dit gaat over onze levenswandel. De Werking van de Liefde 
zouden wij de ruimte geven. Wij zouden het van God verwachten, want Híj geeft 
Barmhartigheid, en Vrede, en Liefde. Zijn Geest wil een Werk in en door ons doen, wij 
zouden Hem daarin niet tegenwerken. Hij moet groeien in ons, en wij minder worden.  
 
Hebreeën 4 
14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, 
namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, 
maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
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16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade (=Christus), opdat 
wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter 
bekwamer tijd. 
 
Galaten 5 
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
 
Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed Werk (Werking van de Geest)begonnen 
heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;(=Opname van de Gemeente; 
Rechterstoel van Christus) 
 
Johannes 3 
30 Hij moet wassen, maar ik (johannes de Doper) minder worden.(het nieuwe leven zou 
groeien ten koste van het oude leven) 
 
Op welke manier zal Zijn Kracht toenemen in ons leven? 
 
2 Petrus 1 
2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; 
 
De barmhartigheid, en vrede, en liefde zal, volgens Petrus, toenemen door de kennis van 
God en van Christus. Onze gedachten zouden meer en meer worden beheerst door Hem. 
Kennis is niet alleen verstandelijke kennis, maar staat hier ook voor bekennen, ofwel 
gemeenschap hebben met Christus. Dit gaat over groeien in het geloof door te leven in 
gemeenschap met Christus. Dan heeft Zijn Woord, en Geest, een uitwerking in onze 
levenswandel. Wij zouden leven in afhankelijkheid en onderwerping aan Hem. Geloofsgroei. 
De Heere wil het Werk in ons doen, maar wíj zouden ons daartoe beschikbaar stellen. Als wij 
ons hart daartoe open zetten, bewerkt Híj het willen en het werken. Dat is een keuze.  
 
1 Thessalonicensen 3 
12 En de Heere vermeerdere u, en make u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens 
allen, gelijk wij ook zijn jegens u; 
 
Filippensen 2 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 
14 Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; 
 

3 Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene 
zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat 
gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. 
 
Geliefden 
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Mattheüs 3 
17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in 
Denwelken Ik Mijn welbehagen heb! 
 
Johannes 14 
19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik 
leef, en gij zult leven. 
20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. 
21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij 
liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven 
aan hem openbaren. 
 

David = dwd  = 4.6.4 = Duwd = Geliefde 

 
Koning David is, de hele Bijbel door, een type van de Heere Jezus Christus. Christus is de 
Geliefde Zoon van de Hemelse Vader, en in Hem zijn ook wij geliefden van de Vader. 
‘Geliefden’ zijn de gelovigen die Judas aanschrijft. Naarstigheid betekent ‘ijver’. Judas was 
ijverig de gelovigen te informeren over ‘de gemeenschappelijke zaligheid’. Judas schrijft met 
name over de Zaligheid die nog in het vooruitzicht gesteld wordt, de toekomende Zaligheid. 
Zaligheid is hier een synoniem van; Loon, Kroon, Heerlijkheid, Erfenis, Zoonstelling. Dus hij 
heeft het niet alleen over onze zaligheid als positie (behoudenis, redding), maar meer nog 
over de Zaligheid, de Heerlijkheid, die voor ons gelovigen is weggelegd, als wij bereid zijn de 
Heere te volgen. 
 
2 Timotheüs 4 
7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; 
8 Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de 
rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn 
verschijning liefgehad hebben. 
 

3a Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene 
zaligheid 

 
Zaligheid 
 
Romeinen 1 
16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods 
tot zaligheid (behoudenis; eeuwig leven)een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den 
Griek. 
 
Jakobus 1 
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 
kroon des levens (Loon, Erfenis, Zaligheid, Kroon) ontvangen, welke de Heere beloofd heeft 
dengenen, die Hem liefhebben. 
 
Zaligheid betekent in de Bijbel meestal; redding, verlossing, behoudenis, maar het begrip 
‘zaligheid’ kent meerdere aspecten. 1) Zaligheid, ofwel ‘eeuwig leven’, op grond van geloof. 
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Door geloof in de Heere Jezus Christus ben je behouden, verlost, gered van de dood. 2) 
zaligheid verwijst ook naar de toekomende Erfenis (Loon, Heerlijkheid, Kroon etc) die op ons 
wacht. 3) Zaligheid komt ook voor in betrekking tot ‘de levenswandel’. Dat heet ‘zalig leven’, 
en zalig leven bewerkt de ‘zaligheid van de ziel’. Dat legt Petrus ons uit, in zijn eerste Brief. 
 
Ziel en Zaligheid 
 
1 Petrus 1 
7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat 
en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de 
openbaring van Jezus Christus; 
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet 
ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 
9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 
 
Ons dagelijks leven, onze praktische levenswandel hier en nu, is onze ziel. Het is ons doen en 
laten. Het ‘zalig worden van de ziel’ betekent, dat onze levenswandel steeds meer 
doordrenkt raakt met het Woord, en het Leven, en de Gezindheid van Christus. Het is de in- 
en uitwerking van de Zaligmaker in ons dagelijks leven. De zaligheid is de werkzaamheid van 
de Zaligmaker in ons, op grond van onze overgave en gehoorzaamheid aan Hem. Zo maakt 
Hij ons als Redder en Verlosser steeds meer los van de aardse dingen. Als wij het Werk van 
de Zaligmaker in ons toelaten, zullen wij steeds meer verlost worden van het eigen ik. De 
oude mens uitdoen, en de nieuwe mens aantrekken. Het zou de bedoeling zijn dat wij 
uiteindelijk helemaal doordrenkt zijn met Zijn Leven. Dat is de zaligheid der zielen. Bij Zijn 
Wederkomst zal dat Loon, Erfenis en verantwoordelijkheid met zich meebrengen. 
 

3 Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene 
zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat 
gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. 
 
Onze blik omhoog gericht houden 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechterhand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven, en uw (nieuwe) leven is met Christus verborgen in God. 
 
Geloven gaat niet vanzelf. Het risico zit erin dat wij, als gelovigen, door allerlei 
omstandigheden worden afgeleid en omgeleid, waardoor wij onze Hemelse positie in 
Christus vergeten. Satan heeft daar baat bij. Hij wil dat wij ons bezighouden met aardse 
zaken van de oude Schepping. De boze machten willen ervoor zorgen dat de beloofde 
Heerlijkheid (Loon; Erfenis) teniet wordt gedaan. Satan, en zijn engelen, willen ervoor zorgen 
dat wij ons niet bezighouden met de Heere en de Gemeente, Zijn Lichaam. Wij zouden niet 
afdwalen van het geloof, maar alert zijn. Wij zouden in dit leven de Herder nawandelen, en 
de goede strijd van het geloof strijden. Staande blijven in Zijn Woord. 
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1 Timotheüs 6 
12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook 
geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. 
 
Filippensen 1 
27 Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik ( =apostel Paulus) 
kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in een geest, 
met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies; 
28 En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen, die tegenstaan (tegenwind in de 
wereld!); hetwelk hun (ongelovigen) wel een bewijs is des verderfs , maar u der zaligheid, en 
dat van God. 
29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar 
ook voor Hem te lijden; 
30 Denzelfden strijd hebbende, hoedanigen gij in mij (Paulus) gezien hebt, en nu in mij hoort. 
 
Wapenuitrusting van God 
 
Gelovigen ervaren strijd, en tegenstand, in hun leven. ‘Je komt met een Blijde Boodschap, je 
brengt eeuwig leven in de wereld, maar vaak kom je met tegenstand in aanraking’. De satan 
wil de gelovigen onklaar maken in hun dienst aan Christus, en Zijn Lichaam. Gelukkig heeft de 
Heere Jezus Christus de wereld overwonnen!! Als wij vertrouwen op Christus en Zijn Woord, 
laten we ons niet meevoeren met de wind en golven van de duivel. Wij zouden ons leven in 
Handen geven van de Heere. Bij tegenstand zouden wij ons onderwerpen aan Christus en het 
Woord. Wij kunnen staande blijven in de strijd, door de Wapenuitrusting van God aan te 
trekken. Dan kunnen wij verdragen en volharden. Net zoals de Heere Jezus deed in Zijn 
aardse leven.  
 
Johannes 16 
33 Deze dingen heb Ik (de Heere Jezus) tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de 
wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
 
Efeze 6 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen 
de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden (satan en zijn personeel) in de lucht. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen 
dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
Efeze 4 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid (de slang, de 
satan), om listiglijk tot dwaling te brengen; 
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen (=groeien; 
volgroeien) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; 
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3 Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene 
zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat 
gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. 
 
Indeling van de Brief 
 
Judas voelde zich gedreven, genoodzaakt, om de gelovigen te schrijven over de Zaligheid die 
ons te wachten staat indien wij Christus de leiding geven in ons leven. Dit gebeurde uiteraard 
door de Geest. Vermanen betekent ‘aansporen’, en ook ‘waarschuwen’. Deel één is een 
inleiding waar Judas zich richt tot elke gelovige persoonlijk. Hij zegt daarin dat wij zouden 
‘strijden’ voor ons geloof. In het tweede deel schrijft hij over afvallige Christenen. Christenen 
die Gods Genade gebruiken voor allerlei duistere praktijken. In het derde deel schrijft Judas 
uitvoerig over de invloed van ‘afvallige leraren’, en hun invloed op de gelovigen. Ook in die 
dagen was er al veel valse leer in omloop. En in het laatste deel bemoedigd en vertroost 
Judas de gelovigen.  
 
2 Korinthe 11 
13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen 
van Christus. 
14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 
15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars 
der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken. 
 
Hebreeën 2 
1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons (de apostelen, en discipelen) 
gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien.(=door elkaar vloeien; het Woord niet 
geloven, maar er allerlei theologische en filosofische leren doorheen vermalen. Bijvoorbeeld 
Wet en Genade door elkaar halen) 
 
2 Petrus 1 
19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht 
hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de 
Morgenster opga in uw harten. 
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige 
mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 
 
God Zélf zorgt voor prediking van Zijn Woord 
 
De Heere Jezus Christus is Zélf verantwoordelijk voor prediking van Zijn Woord. Hij gebruikte 
daarvoor apostelen, en discipelen. Ook in onze tijd gebruikt hij mensen om Zijn Woord te 
prediken. Daarmee klopt Hij op alle (on-)gelovige harten om bekering. De Gemeente wordt 
nog steeds opgebouwd door Bijbelleraren, en andere mensen die deze 
verantwoordelijkheden hebben gekregen. De Geest van Christus wil ons leiden in al Zijn 
Waarheid. Laten we Hem dan ook de Leiding geven. Tot nu toe is God geduldig, en ziet Hij 
nog af van het oordeel over alle ongeloof, en onrechtvaardigheid. In Zijn Wederkomst zal Hij 
afrekenen met ongeloof, en onrechtvaardigheid. 
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2 Petrus 3 
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten) (=de Belofte van Zijn 
Wederkomst en Macht over de hele aarde), maar is lankmoedig(=geduldig) over ons, niet 
willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 
 
Efeze 4 
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus (=opbouw van de Gemeente); 
 

4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel 
te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods 
veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere 
Jezus Christus verloochenen. 

 
Ongelovigen 
 
Lukas 22 
31 En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als 
de tarwe; 
32 Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd 
zijn, zo versterk uw broeders. 
 
Judas legt, in deze Brief, de nadruk op ongelovigen. Judas zegt dat het noodzakelijk is dat 
gelovigen standvastig zijn in geloof, en de goede strijd zouden strijden, om het geloof te 
behouden. Volgens Judas zijn er namelijk goddelozen (sommige mensen) ‘ingeslopen’, die de 
Heere bewust afwijzen en ontkennen. Deze goddeloze mensen veranderen de Genade van 
God in ontuchtigheid, en verloochenen de Heere Jezus Christus. Deze goddelozen 
onderwerpen zich niet aan Hem. Zij misbruiken de Genade van God om naar het vlees, in 
ontuchtigheid, te wandelen.  
 
Waarschuwing 
 
Judas vertelt hoe deze mensen te werk gaan, zodat de gelovigen ze kunnen herkennen. Hij 
waarschuwt tegen deze ongelovigen die zich, heimelijk, onder de gelovigen hebben begeven. 
Judas spreekt dus niet over ontrouwe kinderen van God, maar over ongelovigen. Hij 
waarschuwt tegen de situatie van de wereld, zodat de gelovigen die zouden herkennen en er 
afstand van zouden nemen. Gelovigen horen niet bij de wereld, en dienen zich van (het 
denken van) die wereld te distantiëren. (zie ook de studie ‘Buiten de wereld’) 
 
Romeinen 12  
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
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Jakobus 4  
4 Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld (=oude 
Schepping met haar vleselijke begeerlijkheden) een vijandschap Gods is? Zo wie dan een 
vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. 
 

4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel 
te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods 
veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere 
Jezus Christus verloochenen. 

 
Gelovigen 
 
Romeinen 6 
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder 
worde?(zullen we dan blijven zondigen zodat er meer genade wordt gegeven?) 
2 Dat zij verre. Wij (onze oude mens, het vlees), die der zonde gestorven zijn (de oude mens 
is met de Heere Jezus gekruisigd), hoe zullen wij nog in dezelve leven? 
-- 
12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de 
begeerlijkheden deszelven lichaams. 
-- 
14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de 
genade. 
 
De Genade van God, Die onze zonden vergeeft, zouden we niet misbruiken voor eigen lusten, 
en eigen werken. Paulus zegt dit hierboven in Romeinen zes, Paulus heeft het over gelovigen. 
Wij zouden de zonden niet meer dienen, wij staan immers in de vrijheid van het Nieuwe 
Verbond der Genade, en in Die vrijheid zouden wij zélf onze verantwoordelijkheid nemen ten 
opzichte van God, en van elkaar. Judas heeft het echter over de goddelozen die weten van 
Gods Genade, en zich deze onterecht toe-eigenen. Zij denken dat zij ongestraft kunnen 
zondigen omdat God immers Liefde en Genade is?! Net zoals ook nu veel ongelovigen, 
onterecht, denken dat zij naar de Hemel gaan.  
 

4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel 
te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods 
veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere 
Jezus Christus verloochenen. 

 
Mattheüs 7 
8 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede 
vruchten voortbrengen. 
19 Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur 
geworpen. 
20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. 
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21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der 
hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders (=de Heere Jezus Christus met het hart 
aannemen als Heere; in gemeenschap leven met Hem), Die in de hemelen is. 
22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam 
geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 
23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de 
ongerechtigheid werkt! 
 
Titus 1 
15 Alle dingen zijn wel rein den reinen(=gelovigen), maar den bevlekten en ongelovigen is 
geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. 
16 Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen (ontkennen= ongelovigen)Hem met 
de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt. 
     
Lukas 12 
8 En Ik zeg u: Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des 
mensen belijden voor de engelen Gods.  
9 Maar wie Mij verloochenen(=ontkennen) zal voor de mensen, die zal verloochend worden 
voor de engelen Gods.  
 
Deze goddelozen verloochenen de Heere Jezus Christus. Zij ontkennen Hem, en zijn dus 
ongelovig. Zij dienen Hem niet, want zij accepteren Hem niet als Heerser. Zij verwerpen Zijn 
Heerschappij. Sommige van deze goddelozen belijden Hem met de mond, toch verloochenen 
ze Hem met de werken. Dat is dood geloof. Je kunt wel zeggen; ‘Heere, Heere’, maar dit zou 
men alleen zeggen met een gelovig hart. Er zijn dus mensen die wel godsdienstig en vroom 
zijn, maar tóch goddeloos. Zij zullen veroordeeld worden. Aan de buitenkant kun je dit niet 
zien, maar wees alert want ze mengen zich stiekem onder gelovigen.  
 
Hoe meer we zondigen, hoe meer Genade  
 
Wij léven uit Genade, en hoeven ons plaatsje in de Hemel niet te verdienen. Strikt genomen 
hoeven wij ons aan geen enkele regel te houden. Hoe meer we zondigen, hoe meer Genade 
we ontvangen. Het eeuwig leven kunnen we nooit meer kwijtraken. In principe mag een 
Christen alles, maar een oprecht Christen wil niet alles. Wanneer er Liefde is voor God en Zijn 
Woord, wanneer wij de Geest de ruimte geven, dan willen wij de Heere dienen. Dat gaat dan 
automatisch! Liefde is het de ander naar de zin maken. Liefde voor God, is jezelf beschikbaar 
stellen voor Hem, omdat je van Hem houdt.  
 
1 Korinthe 6 
11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 
gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods; 
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar (geschikt; gepast) ; alle 
dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen.(ik zal me 
van geen ding slaaf laten maken) 
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1 Korinthe 10 
23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij 
geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. (=opbouwen. Niet alles is opbouwend voor jezelf, 
en de Gemeente)      
 

4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel 
te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods 
veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere 
Jezus Christus verloochenen. 

             
Waartoe hebben wij Genade ontvangen? 
 
Titus 2 
11 Want de zaligmakende genade Gods (=eeuwig leven) is verschenen aan alle mensen. 
12 En die zaligmakende genade Gods onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de 
wereldse begeerlijkheden verzakende (negeren, ons eraan onttrekken), matig (=beperkt)en 
rechtvaardig, en godzalig leven zouden (=ter Ere van God leven)in deze tegenwoordige 
wereld; 
 
Goddelozen vinden de boodschap van genade prachtig, maar misbruiken deze genade om 
hun lusten te botvieren. Gelovigen zouden Godzalig leven, en niet zoals de goddelozen. Wij 
leven onder de Heerschappij van de Genade van God. Hij heeft ons zonde-probleem 
opgelost, zodat wij, ondanks ons zondige vlees, Hem dienstbaar kunnen zijn. Dienaren van 
het Nieuwe Verbond der Genade. Vanuit die Genade leven, betekent dat wij vruchtbare 
werken zouden voortbrengen. Vruchtbare werken zijn werken ter Ere van God. Wij zouden 
Hem verheerlijken, aangezien Hij ervoor gezorgd heeft dat wij het nieuwe leven kunnen 
leven.  
 
2 Korinthe 3 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der 
letter (=het Oude Verbond der Wet), maar des Geestes (=het Nieuwe Verbond der Genade); 
want de letter doodt (de Wet; iedere zondaar zal sterven), maar de Geest maakt 
levend.(=eeuwig leven) 
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
 
Een beetje Wet en een beetje Genade is on-Bijbels 
 
Johannes 1 
17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus 
geworden.(in Zijn dood en Opstanding) 
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Mozes was de middelaar van het Oude Verbond der Wet, en Christus is de Middelaar van het 
Nieuwe Verbond. Wij zouden ervoor waken om onder wetten en regels van het Oude 
Verbond te gaan leven. Ook een beetje Wet, en een beetje genade is on-Bijbels, en ook 
onmogelijk. Regels en dogma’s en wetten, zijn niet van toepassing onder het Nieuwe 
Verbond. Genade kent immers geen enkele verplichting, anders is het geen Genade meer. 
Je krijgt deel aan de Genade van God door geloof.  
 
Kennis van zonde 
 
Wet en Genade staan recht tegenover elkaar, net zoals religie en geloof. Als je door de Wet 
gerechtvaardigd wilt worden, vervalt de Genade. Volgens de Bijbel is de Wet helemaal niet te 
volbrengen door de mens, De Wet is gekomen, zodat de mens kennis van zonden zou krijgen. 
Genade en Wet kunnen niet samen. Een beetje Wet, en een beetje Genade, wordt gepredikt 
in de meeste kerken, maar is on-Bijbels.  
 
Romeinen 3 
20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want 
door de wet is de kennis der zonde. 
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 
getuigenis van de wet en de profeten: 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 
 
Galaten 5 
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de 
genade vervallen. 
 

4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel 
te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods 
veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere 
Jezus Christus verloochenen. 

 
Vergelijk met 2 Petrus 2 
 
2 Petrus 2 
1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn 
zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht 
heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; 
2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd 
worden. 
3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; 
over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. 
 
(Nieuwe vertaling; Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo 
zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen verderfelijke ketterijen 
binnensmokkelen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee 
bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. Velen zullen hun losbandig gedrag overnemen en 
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zo de weg van de waarheid in opspraak brengen. Gedreven door hebzucht zullen ze u 
oplichten met misleidende verhalen, maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang laat 
niet op zich wachten) 
-- 
9 Zo weet de Heere de godzaligen (=Lot, en de mensen uit de Ark; gelovigen)uit de 
verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen (=niet gerechtvaardigd bij God; ongelovigen) 
te bewaren tot den dag des oordeels (bij de grote witte Troon), om gestraft te worden; 
10 Maar allermeest, degenen die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen (= die de 
genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid; reikt verder dan alleen ontuchtige 

seksuele handelingen),en de heerschappij verachten (=zij willen zich niet onderwerpen aan 

God; en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen) die stout 
(=opstandig) zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren; 
 
Overeenkomsten 
 
2 Petrus 2 
1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn 
zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht 
heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; 
 
Een Brief met veel overeenkomsten vinden we in 2 Petrus 2. In veel aspecten lopen ze 
synchroon. Petrus heeft het in zijn Brief echter over gelovigen die afgedwaald zijn. Er staat 
immers, in het eerste vers, dat zij ‘gekocht zijn door de Heere’. Petrus heeft het over 
ontrouwe kinderen van God. Eigenlijk zijn dat ‘ongelovige gelovigen’. Judas spreekt echter 
over mensen in het algemeen, de natuurlijke mens. Hij spreekt over ongelovigen; mensen die 
de Heerschappij van God niet erkennen. Zij staan onder eigen heerschappij, en de 
heerschappij van de tegenstander, de satan. Zij willen zich niet onderwerpen.  
 
Groot verschil 
 
Judas 
19 Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende. 
20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen 
Geest; 
21 Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere 
Jezus Christus ten eeuwigen leven 
 
Uiterlijk gezien zijn er trouwens veel overeenkomsten tussen ontrouwe kinderen van God en 
de ongelovigen in de wereld. Er bestaat echter ook een groot verschil tussen beide. De 
wereld gaat haar ondergang tegemoet, terwijl de ontrouwe kinderen van God gered zijn van 
het oordeel. ‘Eens een kind van God, altijd een kind van God’. Judas spreekt dus niet over 
ontrouwe gelovigen, maar over ongelovigen. Hij waarschuwt tegen de situatie van de wereld, 
zodat gelovigen die zouden herkennen, en er afstand van zouden nemen. Gelovigen horen 
niet bij de wereld, en dienen zich van (het denken van) die wereld te distantiëren.  
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4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel 
te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods 
veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere 
Jezus Christus verloochenen. 

 
Vantevoren al aangekondigd 
 
Er staat dat ‘eertijds’ al melding is gemaakt dat dit zou gebeuren, dat er ‘goddelozen zouden 
insluipen’. Dat betekent dat God al eerder voorbeelden hiervan in de Schrift heeft laten 
opnemen. De Heere heeft vantevoren aangekondigd dat er zulke goddelozen zouden zijn. 
Enkele van deze voorbeelden begint Judas, vanaf het volgende vers, op te sommen. Al deze 
voorbeelden zijn dan ook terug te vinden in het Oude Testament. Judas doet dit om te laten 
zien dat gelovigen alert moeten zijn om niet af te wijken van de Waarheid. ‘Wees waakzaam’. 
Het is een waarschuwing tegen goddelozen. Er staan veel van dit soort waarschuwingen in de 
Bijbel; dat wij moeten opletten om niet misleid te worden, en van de Waarheid afwijken. De 
tegenstander vermengt waarheid met leugen, pas dus op! Naast elke kerk bouwt satan een 
kapel.  
 
1 Petrus 5 
8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, 
zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 
9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw 
broederschap, die in de wereld is (=uw broeders en zusters hebben hierin deel aan hetzelfde 
lijden), volbracht wordt. 
 

3 Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene 
zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat 
gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. 
4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel 
te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods 
veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere 
Jezus Christus verloochenen. 

5 Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het 
volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, 
verdorven heeft. 
 
Ter herinnering 
 
Als eerste voorbeeld wil Judas ons, gelovigen, in herinnering brengen dat de Heere het Volk 
Israël weliswaar verlost heeft uit Egypte, maar dat Hij de ongelovigen van dat Volk alsnog 
heeft ‘weggedaan’. Zij kwamen om in de woestijn. De dood van de Heere Jezus komt overeen 
met de uittocht uit Egypte. Dáár werd de wereld geoordeeld. Sindsdien is de wereld ‘de 
woestijn’. De prediking van het Evangelie aan Israël in de woestijn was, dat zij in vertrouwen 
op de Heere , ofwel uit geloof, diende te leven. Dán zou ze in Kanaän, het Beloofde Land, 
gebracht worden, en reeds in de woestijn kunnen leven vanuit de zegeningen van Kanaän; als 
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voorschot op de toekomende erfenis. Kanaän betekent ‘verworven; verkregen; gekocht’. Een 
hele generatie ongelovigen kwam om in de woestijn. Paulus laat zien dat dit een 
waarschuwing is voor ons. Het ongeloof van het Volk wordt als voorbeeld gesteld voor hoe 
het dus níet zou moeten. 
 
Hebreeën 3 
7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, 
8 Zo verhardt uw harten niet (laat de Geest Zijn Werk doen, en volg Hem), gelijk het geschied 
is in de verbittering, ten dage der verzoeking, in de woestijn; 
9 Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; zij hebben Mij beproefd, en hebben Mijn werken 
gezien, veertig jaren lang. 
10 Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met het hart, en zij 
hebben Mijn wegen niet gekend.(kennen= bekennen=in gemeenschap blijven met) 
-- 
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die 
gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? 
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust (=Beloofde Land; Rust van het Nieuwe 
Verbond der Genade) niet zouden ingaan, anders dan dengenen, die ongehoorzaam geweest 
waren? 
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. 
(zonden, en ongehoorzaamheid, zijn dus ongeloof. Deze drie termen zijn synoniemen) 
 
1 Korinthe 10 
5 Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad(het grootste gedeelte 
van het Volk Israël is achtergebleven in de woestijn vanwege hun ongeloof; want zij (de 
generatie die murmureerde, en Hem niet geloofde op Zijn Woord) zijn in de woestijn ter 
nedergeslagen.(in veertig jaar tijd was die ongelovige generatie weg) 
6 En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden (=typen), opdat wij geen lust tot het 
kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij (het Volk Israël dat verlost was uit Egypte) lust 
gehad hebben. 
7 En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven 
staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. 
8 En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op een 
dag drie en twintig duizend. 
9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en 
werden van de slangen vernield. 
10 En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden 
vernield van den verderver. 
11 En deze dingen alle zijn hunlieden (het Volk Israël) overkomen tot voorbeelden; en zijn 
beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. 
12 Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.(‘Zijt waakzaam’, verslap niet in 
geloof; blijf staan in Zijn Woord) 
 
Verlost maar niet gelovig 
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Het Volk werd verlost uit Egypte, maar heeft veertig jaar in de woestijn rond gezworven. Dit 
kwam dus door hun ongeloof. Het kwam door hun ontrouw, en hun constante 
ontevredenheid. Vanaf het begin klaagde het Volk over van alles en nog wat. Korach is een 
voorbeeld van ontrouw, hij kwam in opstand tegen Mozes en Aäron. De aarde deed haar 
mond open, en Korach stierf samen met duizenden andere ongelovigen. Ze waren wel 
verlost, maar niet gelovig. Hij wordt in vers elf genoemd. Dit is een waarschuwing voor de 
opstandige goddelozen.  
 
Jozua en Kaleb 
 
Alleen degenen onder de twintig jaar, en Jozua en Kaleb, zijn in het Beloofde Land gekomen. 
Ze waren uiteindelijk veertig jaar onderweg in de woestijn, net zolang totdat het ongelovige 
geslacht gestorven was.  
 
Numeri 32 
11 Indien deze mannen, die uit Egypte opgetogen zijn, van twintig jaren oud (de leeftijd die 
de Bijbel geeft als verantwoordelijk voor je daden) en daarboven, het land zullen zien, dat Ik 
Abraham, Izak en Jakob gezworen heb! Want zij hebben niet volhard Mij na te volgen; 
12 Behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, den Keniziet (een heiden oftwel niet-Jood), en Jozua, 
de zoon van Nun; want zij hebben volhard den HEERE na te volgen. 
13 Alzo ontstak des HEEREN toorn tegen Israël, en Hij deed hen omzwerven in de woestijn, 
veertig jaren, totdat verteerd was het ganse geslacht, hetwelk gedaan had, wat kwaad was 
in de ogen des HEEREN. 
 

5 Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het 
volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, 
verdorven heeft. 
 
Koopmanschap 
 
2 Petrus 3 
1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn 
zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht 
heeft, verloochenende, en een haastig verderf (=oordeel) over zichzelven brengende; 
2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd 
worden. 
3 En zij zullen door gierigheid (=hebzucht), met gemaakte woorden (=menselijke 
redeneringen) , van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet 
ledig is, en hun verderf sluimert niet. 
 
De valse profeten, degenen die stiekem ‘ingeslopen zijn’, zullen, door hebzucht en leugens, 
van andere gelovigen een koopmanschap maken. Koopmanschap is een beeld van ‘Israël 
onder de wet’. Kana en Kanaän betekenen ‘koopman(schap)’. Het gaat hier om gelovigen. 
Men had van de tempel een ‘huis van koophandel’ gemaakt. Het is een handel waar men zelf 
beter van wordt, in plaats van dienstbaarheid aan de Heere. De gelovigen worden tot 
koopmanschap gemaakt. Met Israël is dit daadwerkelijk gebeurd. 
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De reiniging van de Tempel 
 
De reiniging van de tempel is een uitbeelding van het beëindigen van dat koopmanschap. De 
koophandel is een uitbeelding van de Wet, het Judaïsme. (Ook een beeld van het oordeel 
over de Schepping) Dit koopmanschap moest verdwijnen. De tempel moest eigenlijk 
afgebroken worden, en in drie dagen weer worden opgebouwd. Dat is ook gebeurd. Dit was 
het einde van het Oude Verbond der Wet. Op de derde dag verscheen het Nieuwe Verbond 
der Genade. Gelovigen maken nu deel uit van de gereinigde Tempel. De gelovigen dienen te 
waken, want anders wordt die gereinigde Tempel opnieuw tot koopmanschap gemaakt. Zoals 
in de roomse kerk nog steeds betaald moet worden voor een misintentie voor een overleden 
dierbare.  
 
Johannes 2  
13 En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. 
14 En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars 
daar zittende. 
15 En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de 
schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om. 
16 En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; 
maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel.(=het Oude Verbond der Wet) 
17 En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij 
verslonden. 
18 De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze 
dingen doet? 
19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven 
oprichten.(het Oude Verbond is verdwenen bij de dood van de Heere Jezus aan het kruis. Het 
Nieuwe Verbond der Genade is begonnen in Zijn Opstanding) 
20 De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij 
dien in drie dagen oprichten? 
21 Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams. 
 

6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen 
woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met 
eeuwige banden onder de duisternis bewaard. 
7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke 
wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een 
voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. 
 
Misbruik van de Boodschap door ongelovigen 
 
Het gaat in de Brief van Judas over ongelovigen ofwel goddelozen. Ze worden vanaf het 
volgende vers ook regelmatig ‘deze(n)’ genoemd. Vers negentien laat dan zien wie ‘deze(n)’ 
zijn. ‘Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende’. 
Het gaat dus over de natuurlijke, oude mens, ofwel het vlees. Degenen die de Geest niet 
hebben, zijn ongelovig. Bij elk gelovig, (wedergeboren) mens, komt de Geest automatisch in 
het hart wonen. Deze ongelovigen mengen zich onder de Gemeente, ze zijn ook bij de 
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maaltijd, maar maken misbruik hiervan. Ook bij de Wederkomst van Christus zullen er, 
volgens vers vijftien, ongelovigen zijn die ‘insluipen’. Ze voelen zich goed bij de Boodschap 
van Genade, maar dienen enkel de zonde. Zij veranderen de Boodschap in ontuchtigheid 
(=onzedelijkheid, wellustigheid, vuiligheid). Ze verloochenen Hem, en dat is te zien aan hun 
werken. Ze worden in deze Brief aangehaald als waarschuwing. De eerste waarschuwing 
stond in het vorige vers.  
 

6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen 
woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met 
eeuwige banden onder de duisternis bewaard. 
 
woonstede 
 
2 Korinthe 5 
1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels (=tent= tijdelijke woonplaats) 
gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar 
eeuwig in de hemelen.(ons onverderfelijk, eeuwig Hemels lichaam) 
2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede (een geestelijk Hemels 
lichaam voor alle overleden gelovigen) , die uit den hemel is, overkleed te 
worden.(=verheerlijkt Hemels lichaam) 
3 Zo wij ook bekleed (Heerlijkheid; Loon; Kroon; Erfenis; Zoonstelling) en niet naakt zullen 
gevonden worden.(=beschaamd staan; geen Loon of Kroon :( 
4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet 
willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden 
worde. 
 
Als tweede geeft Judas het voorbeeld ter waarschuwing van ‘engelen die hun oorsprong 
ontrouw werden’. Dat waren engelen met een geestelijk lichaam die in de Hemel woonden. 
Deze engelen werden hun oorspronkelijke, verheven, positie ontrouw, en zij verlieten, op 
eigen houtje, hun toegewezen plaats. Zij hebben ‘hun woonstede verlaten’; hun Hemels 
lichaam. 
 
Boodschappers 
 
Deze engelen verlieten hun lichaam, hoewel dat dus niet de bedoeling was. Als het wél de 
bedoeling was, zouden zij opdracht gekregen hebben van de Heere, en zouden zij verschijnen 
als boodschappers in een mannelijk aards lichaam. Zoals bijvoorbeeld bij de zichtbare 
Hemelvaart van de Heere Jezus Christus. De Heere kan natuurlijk ook Zélf als Boodschapper 
verschijnen in een mannelijk gedaante. Bijvoorbeeld in de gedaante van Gabriël (=vriend van 
God; mijn Machtige God). In Genesis zestien wordt gesproken over ‘Engel des Heeren’. De 
Engel openbaart Zich in een Lichamelijke Verschijning aan Hagar. De Heere laat Zich aan 
Hagar zien, want zij zegt: ‘Gij, God des Aanziens; heb ik ook hier gezien naar Dien, Die mij 
aanziet’. Engel des Heeren is dus de zichtbare Verschijning en Manifestatie van de Godheid. 
Een mens kan niet tot God opklimmen, maar God kan wél tot de mens neerdalen.  
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Genesis 19 
1 En die twee engelen kwamen te Sodom in den avond; en Lot zat in de poort te Sodom; en 
als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet, en boog zich met het aangezicht ter aarde. 
2 En hij zeide: Ziet nu, mijne heren! keert toch in ten huize van uw knecht, en vernacht, en 
wast uw voeten; en gij zult vroeg opstaan, en gaan uws weegs. En zij zeiden: Neen, maar wij 
zullen op de straat vernachten. 
 
Lukas 1 
11 En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechterzijde van het altaar des 
reukoffers. 
-- 
18 En Zacharias zeide tot den engel: Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud, en mijn 
vrouw is verre op haar dagen gekomen. 
19 En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben 
uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen. 
 
Ontrouwe engelen 
 
Judas beschrijft engelen die hun gedaante, hun oorsprong, ontrouw waren. Zij hebben de 
Heere verlaten. Het geestelijke kan zich dus blijkbaar transformeren in het stoffelijke. De 
ontrouwe engelen namen de gedaante aan van mannen. Deze engelen zijn engelen van de 
duivel gebleken, en worden nu bewaard in de buitenste duisternis. De engelen waarover 
Judas spreekt, zijn dezelfde als uit Genesis zes. Het zijn ‘de zonen Gods die ingingen tot de 
dochteren der mensen’. ‘Zonen Gods’ is in het Oude Testament een benaming voor ‘engelen’.  
 
Genesis 6 
1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en 
hun dochters geboren werden, 
2 Dat Gods zonen (de ontrouwe engelen) de dochteren der mensen aanzagen (zij kunnen dus 
vanuit de Hemel kijken op de mensen), dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit 
allen, die zij verkozen hadden.(zij hadden een mannelijke gedaante aangenomen) 
3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij 
ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.(Dit betekende niet dat de 
mens niet ouder meer zou worden dan honderdtwintig jaar, maar hij kreeg honderdtwintig 
jaar de gelegenheid om tot geloof te komen. Noach kreeg immers die tijd voor het bouwen 
van de Ark)      
4 In die dagen (in de dagen van Noach)waren er reuzen op de aarde, en ook daarna (toen 
Israël het beloofde land introk; in de dagen van David; Goliath), als Gods zonen tot de 
dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de 
geweldigen, (= heel lange mensen= reuzen)die van ouds geweest zijn, mannen van name. 
 

6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen 
woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met 
eeuwige banden onder de duisternis bewaard. 
 
Reuzen 
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Genesis 6 
4 In die dagen (in de dagen van Noach) waren er reuzen op de aarde, en ook daarna (toen 
Israël het beloofde land introk; en ook in de dagen van David; Goliath), als Gods zonen tot de 
dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de 
geweldigen, (= heel lange mensen= reuzen)die van ouds geweest zijn, mannen van name. 
 
Er kwamen geen kinderen uit deze gemeenschap voort, maar wezens die aangeduid worden 

met ‘reuzen’. In het Hebreeuws heten ze de ‘Nephilim’, en betekent de ‘gevallenen’. Deze 

reuzen zijn dus verwekt door de zonen Gods, de engelen van satan. Het is het nageslacht van 

‘de dochteren der mensen’ en ‘Gods zonen’. Zij waren enorm lang en enorm sterk. Uit vers 

zes van Judas blijkt dat deze reuzen ook ná de zondvloed aanwezig waren. Dat zijn dus 

nakomelingen van de ontrouwe engelen. In de Bijbel vinden we ze terug in de dagen van 

Noach, maar ook toen Israël het Beloofde Land binnentrok, en ook in de dagen van David; 

want David vocht met de reus Goliath. In onze dagen komen ze niet voor.  

 

  
 
Een onzienlijke strijd 
 
In onze dagen werken de Heere en de satan in het verborgene. (zie ook de studie ‘De 
Verborgenheid’) Het is momenteel een onzienlijke strijd. Christus, en Zijn Werken, zijn in onze 
dagen verborgen, maar ook de satan en zijn personeel doen hun werk in het verborgene. De 
werken van beide partijen zijn voor ons dus onzichtbaar. In de Bijbel staat dat wij geen strijd 
voeren met mensen van vlees en bloed, maar dat het een geestelijke strijd is. Satan 
inspireert mensen, net zoals de Heilige Geest gelovigen inspireert. Het is in feite een strijd 
tussen goed en kwaad, die zich voornamelijk afspeelt in ons denken, in ons hart. Er kan ons 
echter niks gebeuren, want in Christus hebben wij al de overwinning.  
 
De satan op aarde geworpen 
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Als straks de Gemeente wordt opgenomen, zal de satan en zijn engelen op aarde worden 
geworpen. Bij de Wederkomst van Christus zal deze strijd op aarde, en zienlijk, uitgevochten 
worden. Wij weten op voorhand wie deze strijd gaat winnen… 
 
Efeze 6 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht Hemel. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen 
dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
 
Openbaring 12 
7 En er werd krijg in den hemel: Michaël (de Heere Jezus Christus) en zijn engelen (de 
Gemeente) krijgden (streden) tegen den draak, en de draak (satan) krijgde ook en zijn 
engelen.(personeel van satan) 
8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. 
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en 
satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen 
zijn met hem geworpen.(satan en zijn personeel op aarde geworpen) 
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en 
het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer 
broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is 
nedergeworpen.(nedergeworpen op aarde) 
-- 
12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de 
aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen (de satan met zijn personeel 
wordt uit de Hemel geworpen ), en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd (= 40 
jaar, zie studie Openbaring) heeft. 
 

6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen 
woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met 
eeuwige banden onder de duisternis bewaard. 
 
In voorarrest 
 
Deze engelen hadden dus hun woonstede verlaten; zij hebben hun hemelse lichaam en hun 
Hemelse positie verlaten. Zij zullen straks worden veroordeeld, want Hij bewaart hen tot het 
oordeel op de ‘grote Dag’, ofwel de ‘Dag des Heeren’, ofwel de ‘Dag des oordeels’. Dat is bij 
de grote witte Troon, waar ook de ongelovigen rekenschap moeten afleggen van hun (boze, 
dode) werken. Ook Petrus heeft het in zijn tweede Brief over deze engelen. Deze engelen 
wachten in een gebied van het dodenrijk op het eindoordeel. Ze wachten in voorarrest in een 
bepaalde gevangenis. 
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2 Petrus 2 
4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben (zonde is ongeloof, ongehoorzaamheid; 
hun positie verlaten), niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, 
overgegeven heeft aan de ketenen (eeuwige banden) der duisternis, om tot het oordeel 
bewaard te worden; 

 
6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen 
woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met 
eeuwige banden onder de duisternis bewaard. 
 
Dag des Heeren   
 
2 Petrus 3 
9 De Heere vertraagt de belofte niet (=de Belofte van de nieuwe Hemelen en de nieuwe 
aarde)(gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig(=geduldig) over ons, niet 
willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht (voor gelovigen komt die dag 
overigens niet als een dief in de nacht, want wij verwachten deze nieuwe Hemel en aarde! 
Zie vers 13. Namelijk korte tijd na het duizendjarig geopenbaarde Koninkrijk van Christus), in 
welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en 
vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. 
11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en 
godzaligheid! 
12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, 
door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont.(alleen gelovigen gaan mee) 
 
Bij Zijn Wederkomst, als Hij Zijn Voeten zet op de Olijfberg, zal de Heere rechtspreken. De 
Heere klopt nu nog op de harten, maar Zijn geduld raakt een keer op, dan komt Hij terug om 
te oordelen. Dat is op de ‘Dag des Heeren’. Dag is oordeel (denk aan dagvaarden). Deze Dag 
des Heeren zal drieëndertig jaar duren. Hij zal dan Zijn Hemelse Koninkrijk, in etappes, 
uitbreiden over de hele aarde. In dit zienlijke Koninkrijk op aarde zal Christus het, uiteindelijk, 
voor het zeggen hebben. Alle ongelovigen zullen uiteindelijk weggedaan worden. (zie ook de 
studie ’Het eeuwige Koninkrijk’) 
 
Johannes 5 
26 Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, 
het leven te hebben in Zichzelven; 
27 En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden (=oordelen), omdat Hij des mensen 
Zoon is. 
 
Zacharia 14 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen 
het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het 
westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het 
noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. 
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Joël 2 
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en 
vreselijke dag des HEEREN komt.(Dag des Heeren= de Wederkomst van Christus op de 
Olijfberg. Dag= oordeel) 
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden 
worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE 
gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen (=gelovig overblijfsel), die de HEERE zal roepen. 
 
Het oordeel begint bij Israël, daarna de overige volkeren 
 
Als de Heere straks terugkomt, ‘zal Hij Gerechtigheid doen’. Hij zal alle ongelovigen doen 
verdwijnen, en voor dat oordeel, gebruikt de Heere de satan. De satan leeft dan op aarde. 
Degenen die tot geloof komen, mogen mee in Zijn geopenbaarde (zienlijke) Koninkrijk. Hij zal 
beginnen met het oordeel over Israël. Na deze grote Verdrukking over Israël, zal de Heere 
Zijn Voeten zetten op de Olijfberg. Dan begint de ‘Dag des Heeren’; de grote Verdrukking, 
over de overige volkeren. De Heere Jezus Christus Koning zal in die drieëndertig jaren, met 
geweld, Zijn Koninkrijk op aarde vestigen. Het Koninkrijk van Babel, de satan, zal uiteindelijk 
verdwijnen, en het Koninkrijk van Christus zal verschijnen. Gewoon hier op aarde. 
 
De Dag des Heeren 
 
Joël 2 
1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des 
lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij. 
2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de 
dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet 
geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten 
 
nacht = duisternis = dood = ongeloof 
Licht = Wijsheid = Leven = Waarheid = het Woord 
 
Zefanja 1 
14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des 
HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. 
15 Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een 
dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der 
wolk en der dikke donkerheid; 
 

6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen 
woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met 
eeuwige banden onder de duisternis bewaard. 
7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke 
wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een 
voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. 
 
Gelijk Sodoma en Gomorra 
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Genesis 13 
13 En de mannen van Sodom waren boos, en grote zondaars tegen den HEERE. 

 
Genesis 19 
1 En die twee engelen (Boodschappers van God)kwamen te Sodom in den avond; en Lot zat in 
de poort te Sodom; en als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet, en boog zich met het 
aangezicht ter aarde. 
2 En hij zeide: Ziet nu, mijne heren (die engelen waren mannen)! keert toch in ten huize van 
uw knecht, en vernacht, en wast uw voeten; en gij zult vroeg opstaan, en gaan uws weegs. En 
zij zeiden: Neen, maar wij zullen op de straat vernachten. 
3 En hij hield bij hen zeer aan, zodat zij tot hem inkeerden, en kwamen in zijn huis; en hij 
maakte hun een maaltijd (gemeenschap hebben met God), en bakte ongezuurde koeken, en 
zij aten. 
4 Eer zij zich te slapen leiden, zo hebben de mannen dier stad, de mannen van Sodom, van 
den jongste tot den oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk, van het uiterste einde af. 
5 En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen(de twee engelen), die deze 
nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen (gemeenschap 
hebben met). 
 
Er is een bepaalde overeenkomst tussen de ontrouwe engelen ‘die hun beginsel niet 
bewaard hebben’, en de mannen van Sodom en Gomorra, en de steden daaromheen. De 
mannen van die steden zijn op dezelfde manier ontrouw geweest aan de Heere, als de 
ontrouwe engelen uit het vorige vers. Hoereren is ontrouw aan de Man. De mannen van 
Sodom wilden gemeenschap met de engelen van God. Ook de ontrouwe engelen waren 
‘ander vlees nagegaan’, namelijk de dochters van de mensen. ‘Het ene schepsel dient het 
andere schepsel’ (mannen doen het met mannen), maar zij zouden God dienen. 
Homoseksualiteit is niets anders dan een type hiervan. Lot was de enige rechtvaardige man, 
die in Sodom woonde. Lot bleef, samen met zijn twee dochters als enige over. Zijn vrouw 
werd een zoutpilaar.  
 
Overdrachtelijke betekenis 
 

De twee mannen   =    mykalmh  ynv =  Shani Ha Malakim = Beide Engelen; Boodschappers   

                                  =    Type van het twee keer spreken van God; 
                                        De twee Stenen Tafelen = twee Boodschappen 
                                  (=    Type van de Gemeente, zoals de twee mannen in het graf na de  
                                        Opstanding  
                                  =    Type van Mozes en Elia straks in de zeventigste Jaarweek) 
 
Dat Lot deze twee mannen, engelen ofwel boodschappers, in zijn huis heeft ontvangen 
betekent overdrachtelijk dat Lot, vanuit geloof, het Woord van deze twee mannen in zijn 
eigen huis, namelijk zijn hart en leven, heeft ontvangen. Daardoor leeft Lot in geestelijke 
gemeenschap met deze twee mannen. Uitgebeeld in de maaltijd van ongezuurde koeken. 
Het volk van Sodom, uitbeelding van het ongelovige volk Israël, roept naar Lot; ’Breng die 
mannen die in jouw huis zijn naar buiten zodat wij gemeenschap met hen hebben’. Het 
ongelovige volk Israël wilde wel de twee mannen, uitbeelding van het Woord van God, maar 
wilde het Woord enkel voor zelfbevrediging over eigen kunnen, en over hun eigen werken 
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van de Wet. Ze wilden, en willen, wél het uitverkoren Volk van God zijn, maar alleen voor 
eigen gewin. Ze wilden, en willen, geen priesters van Zijn Woord zijn, en het Woord uitdelen 
aan de heidense volkeren. Ze wilden enkel de aardse zegeningen. Israël wil, in praktische zin, 
geen gemeenschap met de Levende God, en Zijn Woord. 
 
Johannes 5 
44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt (mannen doen het met mannen), en 
de eer, die van God alleen is, niet zoekt? 

 
7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke 
wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een 
voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. 
 
Tot een voorbeeld voorgesteld 

 
2 Petrus 2 
6 En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld 
heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven; 
7 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke 
mensen, daaruit verlost heeft; 
8 (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige 
ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken); 
9 Zo weet de Heere de godzaligen (=gelovigen) uit de verzoeking te verlossen, en de 
onrechtvaardigen (=ongelovigen) te bewaren tot den dag des oordeels (=de grote witte 
Troon), om gestraft te worden; 
 
Lot wilde niet weg uit Sodom, maar werd er toch uitgezet, samen met zijn vrouw en twee 
dochters. Zijn vrouw keerde nog om. Alleen Lot, en zijn dochters werden gered. Beide 
steden, en de twee steden eromheen, werden daarna tot as verbrand. De rechtvaardigen 
werden behouden, en de rest is door zwavel verbrand. Het oordeel en vonnis (straf) van God 
over deze ongelovigen staat hun te wachten bij de grote witte Troon. De mensen in deze 
steden wilden graag omgang hebben met die twee mannen (engelen), want zij hadden een 
‘mooie gedaante’. Net zoals in Genesis zes is beschreven over de ontrouwe engelen. Sodom 
en Gomorra worden, net als de ontrouwe engelen, en de ongelovigen uit de woestijn, ‘tot 
een voorbeeld gesteld’ voor alle ongelovige mensen.  
 

8 Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het 
vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden. 
 
Onwetend 
 
Judas 
4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren 
opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en 
den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen. 
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De ‘sommige mensen’ van vers vier, worden hier in vers acht ‘dezen’ genoemd. Deze 
goddelozen veranderen de Genade van God in ontuchtigheid. Zij verloochenen de Heere 
Jezus Christus. Dat ís hetzelfde als ‘zij verontreinigen het vlees, en verwerpen de 
Heerschappij van Christus en lasteren de heerlijkheden’. Desgelijks slaat terug op de 
ongelovigen in de woestijn, de ontrouwe engelen, en de inwoners van Sodom en Gomorra. 
‘Dezen’ zijn in slaap, en zijn zich niet bewust van de realiteit om zich heen. Ze zijn niet 
waakzaam. Ze zijn onwetend, en verwerpen de Heerschappij van God. ‘Zij zijn tot het oordeel 
te voren opgeschreven’.  
 
Spreuken 20 
12 Een horend oor, en een ziend oog heeft de HEERE gemaakt, ja, die beide. 
13 Heb den slaap niet lief (weest waakzaam), opdat gij niet arm wordt; open uw ogen, 
verzadig u met brood.(= het Woord; krijg inzicht in het Woord; neem het Woord als geestelijk 
Voedsel) 
 

8 Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het 
vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden. 
 
Niet waakzaam 
 
Dit is feitelijk op alle goddelozen van toepassing. De ongelovigen zijn zich niet bewust dat 
Christus, sinds Zijn Opstanding, tot Koning gezalfd is. Zij slapen, en zij weten niet dat Hij 
allang op de Troon zit. Zij denken dat er niemand op de Troon zit, en concluderen vervolgens 
dat zijzelf op die troon (kunnen gaan) zitten. Hij weet niet welke verhoogde positie Christus 
heeft, als Eersteling van de nieuwe Schepping. De ongelovige kent Christus niet als ‘Degene 
aan Wie alle macht gegeven is’, en dus slaapt hij. Zij lasteren God niet alleen wanneer zij 
rechtstreeks in opstand zijn tegen God, maar ook wanneer zij het zwijgen, de 
lankmoedigheid, van God misbruiken. Daarmee misbruiken zij de Genade van God, en 
veranderen die in ontuchtigheid. Het gaat hier over de ongelovige mensheid in het 
algemeen. Zij verwerpt de Heerschappij van Christus. Straks, in de Wederkomst van Christus, 
zal er zichtbare opstand zijn van de ongelovige mensheid. 
 
Openbaring 16 
8 En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te 
verhitten door vuur.(dit gebeurt in de 33-jarige grote Verdrukking over de ongelovige 
volkeren. De ongelovige mens krijgt dan nóg een kans om zich te bekeren, hoewel het 
grootste gedeelte dat niet gaat doen…) 
9 En de mensen (ongelovige mensheid) werden verhit met grote hitte, en lasterden den 
Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem 
heerlijkheid te geven.(=zij lasteren de heerlijkheden en verwerpen de Heerschappij terwijl ze 
weten dat de Heere dit doet) 
10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest (het beest uit de zee; zie 
studie ‘Openbaring’); en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van 
pijn; 
11 En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en 
zij bekeerden zich niet van hun werken.(ook al verkeren zij in duisternis en pijn, zij willen zich 
níet bekeren) 



35 
 

8 Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het 
vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden. 
 
2 Petrus 2 
9 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te 
bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; 
10 Maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen 
(=verontreinigen het vlees), en de heerschappij verachten (=en verwerpen de heerschappij); 
die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren;(=en 
lasteren de heerlijkheden) 
 
Heerlijkheden 
 
De ongelovigen verwerpen de Heerschappij van Christus, en ‘lasteren de heerlijkheden’. Wie 
of wat zijn die heerlijkheden? Dat is de Gemeente, Zijn Lichaam! De Gemeente is de groep 
gelovigen vanaf Zijn Opstanding tot Zijn Wederkomst straks. Christus heeft ons ‘koningen en 
priesters gemaakt’. De Gemeente is beloofd dat zij, met Hem, zal heersen over de aarde. Er is 
beloofd dat wij de wereld oordelen zullen. Als de ongelovigen de ‘heerlijkheden lasteren’, 
dan is dat niet alleen de Heere Jezus Christus, maar dan is dat ook het lasteren van de 
Gemeente, Zijn Lichaam. Hoofd en Lichaam zijn immers Eén. Als straks, na de grote 
Verdrukking over Israël, de Heere Jezus Christus Zijn Voeten zal zetten op de Olijfberg, dan is 
dat inclusief Zijn Lichaam.  
 
Openbaring 13 
4 En zij (ongelovigen) aanbaden den draak (=satan), die het beest (een mens die de ‘mond’ 
zal zijn van de satan) macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit 
beest gelijk? wie kan krijg (=strijd; oorlog) voeren tegen hetzelve? 
5 En hetzelve (een mens uit de volkerenzee) werd een mond gegeven, om grote dingen en 
godslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en 
veertig maanden.(=3 ½ jaar grote Verdrukking over Israël) 
6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn 
tabernakel (= de Heere Jezus Christus)  en die in den hemel wonen.(de Gemeente is, als 
collectief, samen met Christus in de Hemel gezet (Efeze 2;6) 
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Oordelen en heersen 
 
Romeinen 8 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-
erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt 
worden. 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons (=de Gemeente als collectief) mede gezet in den 
hemel in (=samen met; in nauw verbondenheid met)Christus Jezus; 
 
Wij zijn, als Gemeente, niet alleen Zijn Koninkrijk der Hemelen binnengegaan, maar wij 
zullen dat Koninkrijk ook beërven. Wij zijn namelijk mede-erfgenamen van Christus, wij zijn 
immers Zijn Lichaam! Alles wat voor Christus geldt, geldt ook voor ons. Wij zullen straks niet 
alleen de wereld oordelen, maar wij zullen ook met Hem heersen. De Heerlijkheid van onze 
Erfenis is dat wij straks vanuit de Hemel delen in de Heerschappij over de aarde, in nauwe 
verbondenheid met Christus. Ook gaan wij straks, in opdracht van het Hoofd, de wereld 
oordelen, en zorgdragen dat dat oordeel ook uitgevoerd wordt.  
 
Openbaring 1 
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed. 
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader(=wij zijn koningen 
en priesters van God, namelijk de Vader. Wij zijn eerstgeborenen, en dus bestemd voor Hem; 
wij zijn Zijn bezit); Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Openbaring 5 
8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen 
(=typologisch de Gemeente) voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, 
zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. 
9 En zij zongen een nieuw lied (=typologisch het Nieuwe Verbond der Genade), zeggende: Gij 
zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons 
Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; 
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als 
koningen heersen op de aarde. 
11 En ik (Johannes) zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, 
en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal 
duizenden;(typologisch de Gemeente; zie ook studie Openbaring) 
 
1 Korinthe 6 
2 Weet gij niet, dat de heiligen (=de Gemeente; Zij is apart gezet om de Heere te dienen) de 
wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de 
minste gerechtzaken? 
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2 Timotheüs 2 
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij (wedergeborenen; de Gemeente)met Hem 
gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven; 
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen 
(ongelovig blijven), Hij zal ons ook verloochenen; 
13 Indien wij (=gelovigen; de Gemeente) ontrouw zijn, Hij blijft getrouw (onze Hogepriester 
Christus reinigt ons, Zijn Lichaam); Hij kan Zichzelven (Zijn Lichaam, de Gemeente) niet 
verloochenen.(eens een kind van God, altijd een kind van God) 
 
Wees wakker 
 
2 Timotheüs 4 
3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar 
kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen 
begeerlijkheden; 
4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 
5 Maar gij (gelovigen), wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een 
evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. 
 
1 Thessalonicenzen 5 
5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der 
duisternis. 
6 Zo laat ons (gelovigen) dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en 
nuchteren zijn. 
 
De Heere Jezus Christus heeft ons, gelovigen, getrokken uit de duisternis tot Zijn Wonderbaar 
Licht. Wij zouden dan ook waakzaam zijn. Waakzaam om in Zijn Woord te blijven staan, en 
niet te verslappen. Wij zouden overdrachtelijk ‘wakker’ zijn, en Zijn Wederkomst verwachten. 
En niet indutten, zoals de dwaze maagden, met hun olielampen zonder Olie. De Heere slaapt 
ook niet. Ook al denkt de wereld dat er geen God is, en ook al zien wij Hem niet met 
stoffelijke ogen, wij weten wat Hij momenteel doet. Hij bidt voor ons bij de Vader, Hij 
verzoent ons met God, zodat wij bekwaam zijn om Hem te kunnen dienen. Hij is onze 
Hogepriester van het Nieuwe Verbond, en verzamelt Zich een Volk voor Zijn Naam; de 
Gemeente. Wij zouden ons lichaam gebruiken als een ‘welgevallige offerande voor God’. 
Ongelovigen doen precies het omgekeerde: ‘zij verontreinigen het vlees, om hun wereldse 
lusten te bevredigen’. Het lichaam zou echter een tempel zijn voor God. 
 
1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, 
Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 

9 Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde 
van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem 
voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u! 
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Archangel 
 
1 Johannes 5 
20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat 
wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus 
Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven. 
 
Michaël betekent ‘Wie is als God’.  En Wie is als God? Christus is de waarachtige God!! 
Archangel is Grieks voor ‘aartsengel’. Het is de hoogste, belangrijkste engel. Michaël is een 
voor-verschijning van Christus. Dit vers gaat over oordeel, net zoals eigenlijk de hele Brief 
over het oordeel van de ongelovigen gaat. Ook de duivel, de hoogste goddeloze, zal zijn 
oordeel niet ontlopen. Michaël oordeelde niet over de duivel, maar zegt hier dat ‘de Heere 
hem wel zal straffen’. De positie die de duivel op dát moment had, behield hij. Michaël 
veranderde niets aan die positie, omdat Hij wist dat de satan in de dood en Opstanding van 
de Heere Jezus Christus verslagen zou worden. God gebruikt en gebruikte de satan in Zijn 
Raadsbesluit, en gedoogt hem daarom. In de tijd dat Michaël om het lichaam van Mozes 
streed, was de satan nog niet verslagen. Daarom zei Michaël: ‘De Heere bestraffe u’.  
 
Op aarde geworpen 
 
Openbaring 12 
5 En zij (het Volk Israël) baarde een mannelijken zoon (Christus, en Zijn Lichaam, de 
Gemeente; staan mannelijk tegenover het Volk Israël), die al de heidenen zou hoeden met 
een ijzeren roede; en haar kind (de Gemeente, Zijn Lichaam) werd weggerukt (met kracht 
opgenomen) tot God en Zijn troon. 
6 En de vrouw (gelovig overblijfsel van Israël) vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats 
had, haar van God bereid, opdat zij (de Gemeente het Lichaam van Christus) haar aldaar 
zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.(= 3 ½ jaar; de eerste helft van de 70e 
Jaarweek) 
7 En er werd krijg (strijd) in den hemel: Michaël en zijn engelen (de Heere Jezus Christus en 
Zijn Lichaam, de Gemeente) krijgden tegen den draak (de satan), en de draak krijgde ook en 
zijn engelen.(de satan en zijn personeel) 
8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. 
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en 
satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen 
zijn met hem geworpen.(satan en zijn personeel worden straks op aarde geworpen, als de 
Gemeente is opgenomen in de Hemel) 
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en 
het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer 
broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen. 
 
Openbaring twaalf, (hierboven), gaat over de satan, die gelijktijdig met de opname van de 
Gemeente, op aarde zal worden geworpen. De Gemeente erin, de satan eruit! Het Hemelse 
Koninkrijk zal zich dan gaan uitbreiden over de aarde. De Heere gebruikt de satan om het 
Joodse Volk, en later de andere volkeren, op de knieën te krijgen. Alle ongelovigen krijgen 
nog één kans zich te bekeren voordat de Heere satan, en alle ongelovigen, zal oordelen en 
wegdoen. De Heere gaat de satan, ook op aarde, nog even gebruiken om Zijn Heilsplan te 
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volvoeren. Juridisch is de satan natuurlijk al lang verslagen in de dood en Opstanding van de 
Heere Jezus Christus. 
 

9 Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde 
van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem 
voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u! 
 
Het lichaam van Mozes (en Elia) 
 
Deuteronomium 34 
4 En de HEERE zeide tot hem (=Mozes): Dit is het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob 
gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven! Ik heb het u met uw ogen doen zien, 
maar gij zult daarheen niet overgaan. 
5 Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN 
mond. 
6 En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-peor; en niemand 
heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag. 
7 Mozes nu was honderd en twintig jaren oud, als hij stierf; zijn oog was niet donker 
geworden, en zijn kracht was niet vergaan. 
 
2 Koningen 2 
1 Het geschiedde nu, als de HEERE Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia 
met Elisa ging van Gilgal. 
-- 
9 Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen 
zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op 
mij zijn! 
10 En hij zeide: Gij hebt een harde zaak begeerd; indien gij mij zult zien, als ik van bij u 
weggenomen worde, het zal u alzo geschieden; doch zo niet, het zal niet geschieden. 
11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige 
wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een 
onweder ten hemel. 
 
Mozes leidde het Volk Israël door de woestijn. Hij heeft vanaf een berg het Beloofde Land 
nog gezien, maar Jozua (Hebreeuws voor Jezus) heeft het Volk daar binnengeleid. Mozes 
stierf, en daarna is men uitgebreid gaan zoeken naar zijn graf, maar men vond het niet. Elia 
voer met vurige paarden in een onweer naar de Hemel. Zíjn graf is er dus ook niet. In de Brief 
van Judas staat dat er, destijds, tussen Michaël en de duivel gestreden is om het lichaam van 
Mozes. Waaróm over het lichaam gestreden is, staat er niet bij, maar in Openbaring elf wordt 
dat duidelijk, want daar worden Mozes, en Elia, genoemd! De namen staan er niet letterlijk, 
maar uit de omschrijving kun je lezen dat het gaat om Mozes en Elia. Elia had de macht om 
de Hemel te sluiten, en Mozes staat bekend om de plagen in Egypte.  
 
Openbaring 11 
3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren (Mozes en Elia waren 
profeten) duizend tweehonderd zestig dagen (=3 ½ jaar, de eerste helft van de 70e Jaarweek), 
met zakken bekleed.(als teken van boete doen van het ongelovige Joodse Volk) 
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4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan. 
5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden 
verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. 
6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner 
profetering (=Elia); en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de 
aarde te slaan met allerlei plage (Mozes), zo menigmaal als zij zullen willen. 
7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben (over de Wederkomst van de Heere, en 
Zijn komende Koninkrijk), zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en 
het zal hen overwinnen, en zal hen doden. 
8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad (Jeruzalem), die geestelijk 
genoemd wordt Sodoma en Egypte (ook vandaag de dag is Israël ongelovig, dus ook 
Jeruzalem), alwaar ook onze Heere gekruist is. 
9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen 
zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven 
gelegd worden. 
10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en 
zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde 
wonen, gepijnigd hadden. 
11 En na die drie dagen en een halven (type van de 3 ½ jaar grote Verdrukking die begint 
nadat Mozes en Elia in de Hemel opgenomen zijn. Type van de wedergeboorte van een 
gelovig overblijfsel van het Joodse Volk),, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij 
stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden. 
12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij 
voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen. 
 
Gelovig overblijfsel  
 
De Heere heeft beloofd dat er altijd een gelovig overblijfsel zal zijn van het volk Israël. Dat er 
überhaupt altijd een gelovig overblijfsel op aarde zal zijn. Vlak voordat straks de zeventigste 
Jaarweek begint, is er de opname van de Gemeente. Als collectief. Dat houdt in, dat op dat 
moment alle gelovigen worden weggenomen. Maar wie moet dan het Woord van God 
prediken als alle gelovigen zijn weggenomen? Waardoor, en door wie, moet het Joodse volk 
dan tot geloof komen? Wie of waar is dan het door God beloofde gelovig overblijfsel in die 
dagen?  
 
Jesaja 4 
3 En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal 
heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem;  
4 Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren van Sion, en de bloedschulden 
van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door den Geest des oordeels, en 
door den Geest der uitbranding.  
 
Romeinen 9 
27 En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, 
zo zal het overblijfsel behouden worden.  
28 Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid; want de Heere zal een 
afgesneden zaak doen op de aarde.(want wat Hij gesproken heeft, zal Hij doen op aarde, 
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onvoorwaardelijk en onverkort)  
29 En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had 
overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest.  
 

9 Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde 
van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem 
voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u! 
 
Zijn Woord houdt altijd stand 
 
Het Woord van de Heere houdt altijd stand, want als alle Nieuwtestamentische gelovigen van 
de aarde zijn weggenomen, zendt God dus twee Oudtestamentische gelovigen terug naar 
Jeruzalem om het Woord van God te prediken. Mozes en Elia zullen in hun aardse lichamen 
terugkomen, meteen aan het begin van de zeventigste Jaarweek. Degenen die door hun 
prediking tot geloof komen, wordt geadviseerd uit Jeruzalem te vertrekken, en te vluchten 
naar Petra. Tot vlak voor het einde van de eerste helft van de zeventigste Jaarweek is dit 
mogelijk. De twee getuigen zijn onschendbaar tijdens de dagen van hun bediening. Zonder 
deze twee getuigen zou er geen gelovig overblijfsel meer zijn in de Joodse staat. Dat is dus de 
reden waarom hun graven niet werden gevonden. Dat is ook de reden waarom er gestreden 
is om het lichaam van Mozes. De Heere had het lichaam van Mozes nog nodig. 
 
Mattheüs 24 
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, 
den profeet, staande in de heilige plaats (Jeruzalem); (die het leest, die merke daarop!) 
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden (vluchten) op de bergen (Petra); 
17 Die op het dak (dakterras) is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen; 
18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. 
19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen! 
20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. 
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen (=3 ½ jaar grote Verdrukking over Israël) , 
hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der 
uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. 
23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. 
24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en 
wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden 
verleiden. 
25 Ziet, Ik (de Heere Jezus) heb het u voorzegd! 
 
De verheerlijking op de berg 
 
Lukas 9 
28 En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en 
Johannes, en Jakobus, en klom op den berg, om te bidden. 
29 En als Hij bad, werd de gedaante Zijns aangezichts veranderd, en Zijn kleding wit en zeer 
blinkende. 
30 En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias. 
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31 Dewelke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden Zijn uitgang, dien Hij zoude volbrengen te 
Jeruzalem. 
32 Petrus nu, en die met hem waren, waren met slaap bezwaard; en ontwaakt zijnde, zagen 
zij Zijn heerlijkheid, en de twee mannen, die bij Hem stonden. 
33 En het geschiedde, als zij van Hem afscheidden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is 
goed, dat wij hier zijn; en laat ons drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, 
en voor Elias een; niet wetende, wat hij zeide.(het was hun tijd nog niet!) 
34 Als hij nu dit zeide, kwam een wolk, en overschaduwde hen; en zij werden bevreesd, als 
die in de wolk ingingen. 
 
Zowel Mozes als Elia worden gezien in de Verheerlijking op de berg. De Verheerlijkte Heere, 
met Elia en Mozes, geven uitdrukking aan de Gemeente. De berg is een type van het 
Koninkrijk der Hemelen. Er is om het lichaam van Mozes gestreden. De enige logische 
conclusie die daaruit getrokken kan worden is dat Mozes bij die gelegenheid is opgestaan. De 
Heere is geen Bewaarder van dode lichamen. Mozes is niet op aarde, en evenmin in het 
dodenrijk, want in dat geval had zijn lichaam in het graf kunnen blijven. Dit betekent dat hij 
in de Hemel is. Ditzelfde geldt ook voor Elia, maar hij is niet eens gestorven! Hij is direct naar 
de Hemel gegaan, en dat is heel bijzonder. Beide zijn uitzonderingen op de regel, want alle 
andere Oudtestamentische gelovig overledenen wachten ‘in de schoot van Abraham’, het 
dodenrijk, op de grote witte Troon.  

 
9 Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde 
van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem 
voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u! 
 
Wie is Michaël? 
 
1 Thessalonicenzen 4 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan (alle 
gestorven gelovigen van ná Zijn Opstanding, zullen als eerste opstaan) 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn (= de gelovigen die op het moment van de 
opname nog leven), zullen te zamen met hen (de gestorven gelovigen) opgenomen worden 
(de juiste vertaling uit het Grieks is; met kracht worden weggenomen oftewel weggerukt, zie 
Openbaring 12;5) in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met 
den Heere wezen. 
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden 
 
In de Thessalonicenzenbrief vinden we de archangel nóg een keer; bij de opname van de 
Gemeente. Hieruit blijkt heel duidelijk dat Michaël niemand anders is dan de Heere Jezus 
Christus Zelf. Aartsengel betekent de ‘Overste van alle engelen’. De Heere Zélf komt straks 
met de stem van Michaël, en met de Bazuin van God. De Heere (= Michaël= God) komt straks 
om ons mee te nemen naar de Hemel. Als in de Bijbel een bazuin klinkt, is dat altijd om een 
groep mensen te verzamelen.  
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10 Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij 
natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven zij zich. 
 
Eeuwig verderf 
 
Spreuken 6 
12 Een Belialsmens (= een ongelovige; de natuurlijke mens), een ondeugdzaam man gaat 
met verkeerdheid des monds om; 
13 Wenkt met zijn ogen, spreekt met zijn voeten, leert met zijn vingeren; 
14 In zijn hart zijn verkeerdheden (het hart zou de zetel van geloof zijn), hij smeedt te aller 
tijd kwaad; hij werpt twisten in. 
15 Daarom zal zijn verderf haastelijk komen; hij zal schielijk verbroken worden, dat er geen 
genezen aan zij. 
-- 
32 Maar die met een vrouw (de moeder der hoererijen; Babylon Openbaring 17;5) overspel 
doet, is verstandeloos (onredelijke dieren); hij verderft zijn ziel, die dat doet; 
 
Spreuken 13 
13 Die het woord (=Christus; het Woord van God) veracht, die zal verdorven worden (gaat 
verloren); maar wie het gebod (al het Woord dat God aangeboden heeft) vreest (ontzag 
heeft), dien zal vergolden worden.(Loon; Heerlijkheid; Kroon; Erfenis) 
 
Judas 
10 Maar (=En) dezen (=de goddelozen uit vers vier), hetgeen zij niet weten (=erkennen), dat 
(=Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente) lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk, als de 
onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven zij zich 
 
‘En de goddelozen erkennen God niet, en zij lasteren de heerlijkheden’ (Christus en Zijn 
Lichaam). Dit gebeurt in onze dagen, maar in de toekomst nog veel meer. De natuurlijke 
mens, wordt hier beschreven als een onredelijk dier. Onredelijk betekent dat die mens niet 
nadenkt. Zij handelen instinctief naar de oude mens. Zij leven naar het vlees, naar de 
vleselijke begeerlijkheid, en ontuchtigheid. Dat leidt tot hun eeuwig verderf. Zij gaan 
verloren. De natuurlijke, oude mens, het vlees, kan niet anders voortbrengen dan dode 
werken. Ze weten dat God bestaat, maar zij ‘houden de Waarheid ten onder’, ofwel 
ontkennen Hem. Romeinen drie geeft een goede omschrijving van de oude mens, ook de 
oude mens van de gelovige. 
 
Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; 
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot een toe. 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
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17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
 
Oude en nieuwe mens 
 
Gelovigen hebben ook een oude mens, maar zouden die afleggen, ofwel negeren. Gelovigen 
nemen, door de inwonende Geest, deel aan het nieuwe Opstandingsleven van Christus. Een 
gelovige heeft dus een oude én een nieuwe mens in (=in nauwe verbondenheid met; samen 
met) Christus. Wij zouden graag de Wil van God volbrengen. Dit kan alleen de nieuwe mens 
in Christus. Als de gelovige de leiding geeft aan deze inwonende Geest, zal Deze Vruchtbare 
Werken voortbrengen. De Heere zal dan ‘het willen en het werken’ in ons bewerken. Naar de 
mate waarin wij de Geest de Leiding geven, naar die mate zullen wij Loon (Erfenis, 
Heerlijkheid, Kroon, Zoonstelling) ontvangen. Onze oude en nieuwe mens voeren in onze 
gedachten een strijd; het vlees wil dít, en de nieuwe mens wil dát. De oude mens is enorm 
sterk, maar het gaat om keuzes maken. Wij zouden ons overgeven aan Christus in ons.  
 
Johannes 3 
30 Hij (Christus in ons; de Heilige Geest) moet wassen (groeien), maar ik (het vlees; ons ego; 
de natuurlijke mens) minder worden.(Het nieuwe leven zou groeien ten koste van het oude 
leven) 
 
Efeze 4 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens (=de 
natuurlijke mens; het vlees), die verdorven  wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen (Christus in ons de Leiding geven), die naar God 
geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.(=de wedergeboren nieuwe mens in 
Christus, is één Plant met Hem geworden) 
 
Kolossensen 3 
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn (dode) 
werken, 
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het 
evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; 
 
Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest (=nieuwe mens in Christus; De Geest de Leiding geven) 
en volbrengt de begeerlijkheden des vleses (natuurlijke mens; oude mens; ons ego)niet. 
17 Want het vlees begeert tégen den Geest, en de Geest tégen het vlees; en deze staan tegen 
elkander (vlees en Geest staan lijnrecht tegenover elkaar), alzo dat gij niet doet, hetgeen gij 
wildet.(soms is het zo dat je niet doet wat je eigenlijk wil) 
 

11 Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding 
van het loon van Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking 
van Korach vergaan. 
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12 Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, 
weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de 
winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, 
onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; 
13 Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, 
denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 
14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, 
zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 
15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder 
hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, 
en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem 
gesproken hebben. 
 

11 Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding 
van het loon van Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking 
van Korach vergaan. 
 
Kaïn 
 
Drie Oudtestamentische voorbeelden die iets over de ‘goddelozen en hun praktijken’, zeggen. 
De eerste is de situatie van Kaïn. Kaïn sloeg zijn broeder Abel dood. De eerste moord in de 
Bijbel. Het handelen van de goddelozen uit Judas wordt vergeleken met ‘de weg die Kaïn was 
ingegaan’. Kaïn was religieus, maar niet gelovig. (zie ook de studie “Kaïn en Abel’) Het offer 
van Abel werd aanvaard omdat Abels geloof in zijn hart zetelde. Het offer van Kaïn werd niet 
aanvaard omdat Kaïn niet offerde vanuit geloof, maar om er zélf beter van te worden. Kaïn is 
overigens een type van het ongelovige Joods Volk, Abel was gelovig en Kaïn niet. Kaïn was 
enkel religieus. Net zoals de Heere later ook de offers van Israël afwees. Hij zei toen tegen 
Zijn Volk; ‘uw offers heb ik niet gewild’. Het gaat de Heere niet om de religieuze 
voorschriften. Het gaat bij Hem niet om de buitenkant. De Heere wil een gelovig hart. De 
Heere wil een besneden hart, een hart dat bekwaam is om de Heere te dienen.  
 
1 Samuël 16 
7 Doch de HEERE zeide tot Samuël: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, 
want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat 
voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. 
 
Hebreeën 11  
4 Door het geloof heeft Abel een meerdere (betere) offerande Gode geofferd dan Kaïn, door 
hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave 
getuigenis gaf (God heeft gedemonstreerd, getuigd, dat Hij het offer van Abel wél aannam. 
Daarmee was Abel gerechtvaardigd voor God); en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat 
hij gestorven is. 
 
Wat is religie 
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Markus 7 
5 Daarna vraagden Hem de Farizeën en de Schriftgeleerden: Waarom wandelen Uw 
discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? 
6 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft Jesaja, van u, geveinsden, geprofeteerd, 
gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij. 
7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;(met 
menselijke regels eer je de Heere tevergeefs, de Heere wil geen religie)  
 
Religie is, dat je bepaalde werken verricht (of juist níet!) om God welbehagelijk te zijn. Dat je 
aangenaam voor God wilt zijn, door werken te doen (of juist te laten). Dat je allerlei Wetten 
en zelfbedachte regeltjes wilt volbrengen om God te ‘pleasen’. Dat je in een goed blaadje wilt 
komen te staan, oftewel dat je je plaatsje in de Hemel wilt zekerstellen. Religie is het 
tegenovergestelde van geloof en is dus feitelijk ongeloof. Zo zijn er ook nu veel ‘ongelovige 
gelovigen’. Ik was er zélf ook ooit één. Religie veronderstelt dat de mens door eigen werken 
of door eigen denken zou kunnen komen tot God. Maar men komt helemaal niet door eigen 
werken tot God, en al helemaal niet door het menselijk verstand! Integendeel zelfs. De weg 
van Kaïn is een door de mens uitgedachte weg.  
 
1 Johannes 3 
10 Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, die de 
rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en (=namelijk) die zijn broeder niet liefheeft, 
11 Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander 
zouden liefhebben. 
12 Niet gelijk Kaïn, die uit den boze (de duivel) was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat 
oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder 
rechtvaardig.(boze werken zijn werken voor jezelf, de wereld, de Wet en de duivel) 
 
Geloven in Zijn Woord 
 
Maar Abel offerde toch ook? Dan is Abel toch ook religieus?? Ja inderdaad, ze geloofden 
allebei in het bestaan van God. Maar geloven dat God bestaat, dat doet de duivel ook! Dat is 
niet genoeg voor God. Het gaat niet om geloof in het bestaan van God, maar het gaat erom 
of je God gelooft! Of je daadwerkelijk gelooft wat God gesproken heeft. Of je gelooft in Zijn 
Woord. En dat je je daar dan ook aan onderwerpt. Dat je Hem gehoorzaamt. Dat je je 
afhankelijk opstelt tegenover Hem. God zag Abels offer aan, omdat hij feitelijk zichzelf 
offerde. Bij het offer van Kaïn ging het om de buitenkant, er zat niks van zichzelf bij.  
 
Jakobus 2 
19 Gij gelooft, dat God een enig God is (dat God de enige God is); gij doet wel; de duivelen 
geloven het ook, en zij sidderen. 
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte Wil 
van God zij. 
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Ongelovigen gaan niet mee naar de nieuwe aarde 
 
Kaïn had zijn leven geen rust (vrede), maar was dolend. ‘Wee hen’ geeft aan dat het oordeel 
zál komen. Dit oordeel wijst op het ene, algemene oordeel dat over de hele Schepping, en 
over de hele mensheid zal komen. Elke goddeloze zal onder het oordeel komen. Wanneer dat 
komt, vermeldt Judas niet. Het slaat in ieder geval op het oordeel op de ‘Jongste Dag’, ofwel 
het oordeel voor de ‘grote witte Troon’.(gelovigen gaan mee naar de nieuwe aarde, 
ongelovigen worden ‘weggedaan’, en gaan niet mee naar de nieuwe aarde) Daarom wordt 
Henoch aangehaald in vers veertien en vijftien. Er worden door Judas drie ongelovigen uit 
het Oude Testament aangehaald, namelijk Kaïn, Bíleam en Korach.  
 
Jesaja 57 
20 Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar 
wateren werpen slijk en modder op. 
21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. 
 

11 Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding 
van het loon van Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking 
van Korach vergaan. 
 
Balaäm 
 
Balaäm is in het Hebreeuws van het Oude Testament ‘Bileam’. Als Israël op weg is naar het 
Beloofde Land, komen ze in het gebied van de Moabieten terecht. De koning van Moab, 
Balak, huurt dan een profeet in om een vloek over Israël uit te spreken. Het loon wat Bileam 
zou krijgen van de koning, trok hem wel aan. De Heere echter waarschuwde hem dat hij dat 
niet zou doen. Hij mocht alleen spreken wat de Heere hem ingaf; dat waren allerlei 
zegeningen voor het Volk Israël. (Deze zegeningen, voor een gelovig overblijfsel, van Israël 
zullen pas uitkomen in de dagen van de Wederkomst van Christus)  
 
De ongelovigen zullen gedood worden 
 
Bileam gaf echter, ondanks de Woorden van de Heere, als advies aan Israël  dat zij zich zou 
vermengen met de Moabieten. Dat hield in dat Israël dan ook de afgoden van Moab zou 
dienen. De ongelovige Bileam heeft zich dus laten verleiden door het loon van de vijand van 
Israël. Het loon der ongerechtigheid. Bileam werd uiteindelijk gedood door het Volk Israël. 
Moraal van dit verhaal; ‘laat je niet verleiden door de vijand van God want dat word je 
ondergang’.  
 
2 Petrus 2 
12 Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om 
gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun 
verdorvenheid verdorven worden; 
13 En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun 
vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de 
maaltijden met u zijn; 
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14 Hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de 
onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking; 
15 Die den rechten weg verlaten hebbende (Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven), zijn 
verdwaald, en volgen den weg van Balaäm, den zoon van Bosor, die het loon der 
ongerechtigheid liefgehad heeft; 
16 Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; want het jukdragende stomme 
dier (=ezelin = een type van het gelovig overblijfsel van Israël), sprekende met mensenstem, 
heeft des profeten dwaasheid verhinderd. 
 
Jozua 13 
22 Daartoe hebben de kinderen Israëls met het zwaard gedood Bileam, den zoon van Beor, 
den voorzegger, nevens degenen, die van hen verslagen zijn. 
 

11 Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding 
van het loon van Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking 
van Korach vergaan. 
 
Korach 
 
Korach betekent ‘de kale’. ‘Haar’ is in de Bijbel typologie voor ‘macht’. (zie ook de studie ‘De 
Bijbel en het hoofd en haar’) Korach staat dus voor iemand die geen macht heeft. Korach 
kwam, samen met zijn mannen, in opstand tegen Mozes. God had Mozes aangewezen om 
leiding te geven aan het Volk Israël, maar Korach ondermijnde dat gezag. Korach wilde macht 
hebben over het Volk, dat was hoogmoed. Uiteindelijk werd Korach door de aarde 
verzwolgen, en zijn mannen werden verbrand. Kaïn, Balaäm en Korach zijn kenmerkend voor 
de mens die het Woord van God, en Zijn Heerschappij, tegenspreken en afwijzen. Zij zijn een 
voorbeeld van hoe het met ongelovigen zal aflopen. Uiteindelijk zullen zij voor de grote witte 
Troon verschijnen, en voor eeuwig weggedaan worden.  
 
Numeri 16 
28 Toen zeide Mozes: Hieraan zult gij bekennen, dat de HEERE mij gezonden heeft, om al deze 
daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen hart zijn. 
29 Indien deze zullen sterven, gelijk alle mensen sterven, en over hen een bezoeking zal 
gedaan worden, naar aller mensen bezoeking, zo heeft mij de HEERE niet gezonden. 
30 Maar indien de HEERE wat nieuws zal scheppen, en het aardrijk zijn mond zal opendoen, 
en verslinden hen met alles wat hunner is, en zij levend ter helle zullen nedervaren; alsdan 
zult gij bekennen, dat deze mannen de HEERE getergd hebben. 
31 En het geschiedde, als hij geëindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk, 
dat onder hen was, gekloofd; 
32 En de aarde opende haar mond, en verslond hen met hun huizen, en allen mensen, die 
Korach toebehoorden, en al de have. 
33 En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle; en de aarde overdekte 
hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente. 
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11 Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding 
van het loon van Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking 
van Korach vergaan. 
12 Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, 
weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de 
winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, 
onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; 
13 Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, 
denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 
 
12 Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, 
weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de 
winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, 
onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; 
 
Gemeenschap 
 
Over de goddelozen wordt hier gezegd dat zij ‘vlekken zijn in uw liefdemaaltijden’. Zij doen 
zich schaamteloos tegoed, en zorgen alleen voor zichzelf. Deze verzen zijn een omschrijving 
van Kaïn, Bileam, en Korach, en van iedereen die denkt, en handelt zoals zij. Een maaltijd is in 
de Bijbel een uitbeelding van gemeenschap; samen deelhebben aan hetzelfde V(v)oedsel. 
‘Vlekken in uw liefdemaaltijden’, betekent dat zij de gemeenschap verontreinigen. Zij horen 
er niet thuis. Ze doen dat zonder vrees, namelijk onbelemmerd en ongeremd. Ze doen dat 
met alle vrijmoedigheid en vrijpostigheid. Ze komen alleen voor zichzelf, zij zijn ingeslopen 
omdat ze misbruik willen maken van de vrijheid, en ook van de gastvrijheid van de gelovige. 
Deze mensen, deze ongelovigen, erkennen God niet als de Enige Heerser. (zie ook de studie 
‘Avondmaal, Brood, en Wijn’) 
 
Judas 
4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren 
opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en 
den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen. 
 

12 Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, 
weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de 
winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, 
onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; 
 
Vlekken in uw liefdemaaltijden 
 
‘Liefdemaaltijden’ zijn gelegenheden waar gelovigen samen komen, gemeenschap hebben 
met elkaar. Dat kan ook een samenkomst met Brood en Wijn zijn. Er blijken goddelozen te 
zijn die meedoen aan dit soort gelegenheden. Aan de buitenkant kun je dat niet zien. 
Vlekken zijn ‘smetten’, ze zouden er niet in horen. Ze doen alsof ze bij de schaapskudde 
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horen, en doen mee met de maaltijd. Ze weiden zichzelf ten koste van anderen. In twee 
Petrus twee gaat het over ‘ongelovige, ontrouwe, gelovigen’, in de Brief van Judas gaat het 
over ongelovigen, zij die de Heere afwijzen, zij die ‘de Geest niet hebben’. 
 
2 Petrus 2 
13 En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid (deze ontrouwe gelovigen krijgen geen 
Loon, maar komen straks naakt te staan), als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten 
(zij leven weeldig op kosten van de gelovigen), zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in 
hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; (ze verzinnen allerlei theorieën, valse 
leringen, alles buiten de Bijbel om)  
14 Hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de 
onvaste zielen (ze verleiden de kinderen in geloof, de pas wedergeboren gelovigen, door 
allerlei onwaarheden te vertellen), hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der 
vervloeking; 
15 Die den rechten weg verlaten hebbende (gelovigen die later de Heere afwijzen. Zij 
bedroeven de Geest. Zij onderwerpen zich niet meer aan Zijn Leiding. Zij zijn wél behouden 
maar ontvangen straks geen Loon (Erfenis), zijn verdwaald, en volgen den weg van Balaäm, 
den zoon van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft; 
16 Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; want het jukdragende stomme 
dier (=ezelin), sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. 
 

12 Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, 
weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de 
winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, 
onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; 
 
Waterloze wolken 
 
Ezechiël 34 
25 En Ik zal een verbond des vredes (=Nieuwe Verbond der Genade) met hen(gelovig 
overblijfsel van het Volk Israël) maken, en zal het boos gedierte uit het land doen ophouden; 
en zij zullen zeker wonen in de woestijn, en slapen in de wouden. 
26 Want Ik zal dezelve, en de plaatsen rondom Mijn heuvel, stellen tot een zegen; en Ik zal 
den plasregen doen nederdalen op zijn tijd, plasregens van zegen zullen er zijn. 
 
Hier bedoelt Judas dat wolken mét water zegeningen voortbrengen. Waterloze wolken zijn 
holle vaten. Er zit níks in. Ze worden door de winden omgedreven. Een wolk bestaat uit 
water. Een wolk bestaat uit geestelijk water, want je kunt het niet zíen. Water is een beeld 
van het Woord van God. Wie van Hem drinkt, krijgt nooit meer dorst. We kennen de ‘Wolk 
der getuigen’ uit Hebreeën twaalf. Daar wordt het geloof beschreven van veel Bijbelse 
helden. ‘Als Hij terugkomt met de wolken’, dan zijn die wolken een uitbeelding van de 
Gemeente, een Hemels Volk. En er zijn dus ook waterloze wolken, dat zijn ongelovigen of 
ongelovige gelovigen. Zij brengen geen vruchtbaarheid teweeg. Geen zegen. Petrus gebruikt 
ook hier weer nagenoeg dezelfde woorden, maar hij spreekt niet over ongelovigen, maar 
over ontrouwe gelovigen.  
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2 Petrus 2 
17 Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de 
donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 
18 Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des 
vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in 
dwaling wandelen; 
19 Belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; want van 
wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. 
 
Efeze 4 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen; 
 

12b zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal 
verstorven, en ontworteld; 
 
Bomen in de herfst 
 
In de Bijbel is een boom een type, een beeld, van de M(m)ens. Hout staat voor de zondaar. 
Verschillende bomen staan voor verschillende type van mensen, afhankelijk van de 
kenmerken van de boom. ‘Aan de vruchten herkent men de boom’. Onvruchtbare bomen, 
brengen geen vruchten voort. Geen Vruchtbare Werken ter ere van God. Alleen dode werken 
ter ere van eigen ego. Dit gaat over ongelovigen. In de herfst vallen de bladeren van de 
bomen. Het zijn onvruchtbare bomen, die zelfs door de herfststormen ontworteld worden. 
Ongelovigen zijn niet geworteld in Christus, zijn géén één Plant met Hem. Er blijft niets van 
hen over.  
 
Efeze 3 
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de Liefde geworteld en 
gegrond zijt; 
 
Ongelovigen zijn levend ook dood voor God 
 
Tweemaal verstorven kan niet over een ontrouwe gelovige gaan. Immers; ‘eens een kind van 
God, altijd een kind van God’! Een gelovige is éénmaal gestorven (met de Heere Jezus aan 
het kruis), en dat hij leeft, dat leeft hij, met de Heere Jezus Christus, voor God. Tweemaal 
gestorven gaat over goddelozen. Ook hun oude mens is gestorven aan het kruis, zij zijn 
echter niet wedergeboren in een nieuwe Schepping, en blijven dood voor God. Zij hebben 
geen contact met God. Dood is in de Bijbel ‘geen communicatie met God mogelijk’. Als hun 
lichaam ermee ophoudt, sterven zij voor eerste keer. Na het oordeel voor de grote witte 
Troon sterven zij de tweede, definitieve dood. 
 
Romeinen 6 
9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet 
meer over Hem. 
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10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat 
leeft Hij Gode.(nu leeft Hij voor God) 
11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt (onze oude mens, 
onze natuurlijke mens, het vlees, is gestorven samen met de Heere Jezus aan het kruis), 
maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.(in, samen met, Christus Jezus levend 
voor God. Door geloof zijn wij, tesamen met Christus, wedergeboren in de nieuwe 
Schepping. Hij is het Hoofd, de Gemeente Zijn Lichaam) 
 
Openbaring 20 
12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God (=het oordeel bij de grote Witte 
Troon); en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; 
en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.  
13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in 
hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.  
14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.  
15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen 
in den poel des vuurs.  
 

11 Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding 
van het loon van Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking 
van Korach vergaan. 
12 Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, 
weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de 
winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, 
onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; 
 
13 Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, 
denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 
 
Wilde baren der zee 
 
Jesaja 17 
12 Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het 
geruis der natiën, die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen! 
13 De natiën zullen wel ruisen, gelijk grote wateren ruisen;  
 
In de Bijbel zijn wateren een beeld van zeeën, een type van volkeren. De Volkerenzee. 
Volkeren zijn heidenen, ofwel niet-Joodse Volkeren. Ook vers dertien typeert hoe de 
ongelovigen zijn, wat hun gedrag is. De Brief van Judas is gericht aan gelovigen als 
waarschuwing tegen ingeslopen ongelovigen. Judas vergelijkt ze met ‘Wilde baren der zee’. 
Wilde betekent ‘onrustige’, en ‘agressieve’. ‘Baren der zee’  betekent golven van de 
volkerenzee.  
 
Geen rust 
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De golven, de ongelovigen zijn onstuimig in beweging, maar de golven van de zee doen er 
niet toe, zij dienen nergens voor. Wat de volken doen, en bedenken, leidt ook tot niets. Er 
wordt enorm veel energie verspild, aan onzinnige werken. Dode werken; werken voor de 
wereld en de oude mens. De mens is met van alles bezig, maar het heeft geen enkele 
opbouwende functie. Ze hebben geen (gemoeds-)rust in de Heere. Al het zienlijke zal immers 
verdwijnen, dus weggegooide energie 
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
Wie het laatst lacht… 
 
Jesaja 57 
20 Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar 
wateren werpen slijk en modder op. 
 
Bij Zijn Wederkomst zullen deze wilde baren, deze opgeklopte, en zelfingenomen 
ongelovigen, een toontje lager gaan zingen. De krachten van de zee zullen bedwongen 
worden. Schuim staat voor lucht. Opschuimende is opgeklopt, het ziet er indrukwekkend uit, 
maar is gebakken lucht. ‘Wilde baren der zee schuimen hun eigen schande op’. Dit betekent 
dat men er nog trots op is ook. De schuimkraag op de golven is een beeld van een 
(vergankelijke) kroon, maar hun schande, hun smaad tegenover de Heere, houdt geen stand. 
Wij zouden niet met alle winden meewaaien 
 
Psalm 2 
1 Waarom woeden (= wilde baren van de zee; onstuimig in beweging zijn) de heidenen, en 
bedenken de volken ijdelheid? 
2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den 
HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: 
3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. 
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.(bij Zijn Wederkomst) 
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn (oordeel), en in Zijn grimmigheid zal Hij hen 
verschrikken. 
 

13 Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, 
denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 
 
Dwalende sterren 
 
Sterren zijn heel betrouwbaar, hebben een vaste plaats. De goddelozen blijken echter 
dwalende sterren te zijn, en zijn dus juist onbetrouwbaar. Je kan er niet van op aan. Het lijkt 
alsof ze de weg wijzen, maar ze zorgen er juist voor dat men verdwaalt. ‘De stiekem 
ingeslopen ongelovige’ lijkt de Waarheid te spreken, maar loopt er nét naast. Voor die 
dwalende sterren wordt ‘de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard’. Dit is niet 
alleen de aanduiding voor het laatste oordeel, maar het is óók de omschrijving voor de 
wereld waarin wij leven. De wereld leeft in duisternis. Slechts door geloof in de opgestane 
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Christus gaat men van die duisternis over in het Licht. Door geloof gaat men over van de 
dood in het Leven.  
 
Efeze 4 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd 
(afgeleid van de Waarheid) worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen 
(stiekem ingeslopen ongelovige), door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te 
brengen;(zoals de dwalende sterren) 
 
Efeze 5 
6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over 
de kinderen der ongehoorzaamheid.(=-ongelovigen) 
7 Zo zijt dan hun medegenoten niet. 
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen 
des lichts. 
 
De Heere wankelt niet 
 
De dwalende sterren weten niet waarheen zij onderweg zijn. Hun bestemming is de 
buitenste duisternis. De dwalende sterren maken zich druk om de tijdelijke, zienlijke dingen, 
en zij worden met die tijdelijke dingen heen en weer bewogen. De gelovige heeft een ándere 
bestemming. Hij heeft een onvergankelijk Koninkrijk ontvangen. Hij weet dat de wereld 
wankelt, maar hij heeft een Heere Die niet wankelt. Hij is met die levende, onwankelbare 
Heere verbonden. Zijn Woord staat vast, en is alle tijden hetzelfde. Daaruit wordt de gelovige 
geacht te leven. Dat is ook het grote onderscheid tussen de gelovige en de wereld. Hij heeft 
iets ontvangen dat tijdloos is: de enige Heerser, Wiens heerlijkheid in de toekomst zal 
geopenbaard worden. Dán zal Hij Zijn oordeel over de goddeloze wereld brengen, maar Hij 
komt in de eerste plaats om de gelovigen thuis te halen; in overeenstemming met Zijn 
onwankelbare Woord.  
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechterhand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven (de oude natuurlijke mens, het vlees is met de Heere Jezus 
gestorven aan het kruis). Voor God is onze oude mens dood), en uw (nieuwe 
Opstandingsleven) leven is met Christus verborgen in God. 
 

14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, 
zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 
15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder 
hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, 
en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem 
gesproken hebben. 
 
Toekomstig oordeel 
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Dit gaat nog steeds over de goddelozen. De vorige verzen gingen over oordelen in het 
verleden, nu gaat het over het toekomstig oordeel. Dezen, de goddelozen, (de waterloze 
wolken, de wilde baren etc.), over hén heeft Henoch geprofeteerd. Henoch heeft 
geprofeteerd dat er een gericht, een oordeel, gehouden zal worden tegen alle goddelozen. 
Daartoe zal de Heere, samen met Zijn Lichaam, de vele duizenden heiligen, terugkomen op 
aarde. Er zal dus ook in de toekomst een oordeel komen vóórdat het eindoordeel voor de 
grote witte Troon zal plaatsvinden.  
 
Henoch 
 
Genesis 5 
21 En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach. 
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; 
en hij gewon zonen en dochteren. 
23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren. 
24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg. 
 
Hebreeën 11 
5 Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij 
werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming 
heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde. 
 
Judas 
14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de 
Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 
15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al 
hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde 
woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. 
 
Wij weten betrekkelijk weinig over Henoch, maar de Bijbel zegt dat Henoch geloofde in God, 
en dat hij wandelde met God, en dit was tot welbehagen van God. Henoch heeft de dood 
niet gezien omdat de Heere hem wegnam. Zijn lichaam is nooit gevonden. Henoch is daarom 
niet in het dodenrijk, hij zal dus in de Hemel zijn. Het weggenomen worden van de aarde, 
moet gezien worden als een zegen, want Henoch is niet gestorven. Henoch profeteerde, dus 
is hij een profeet, want God heeft hem Zijn Plannen bekend gemaakt, maar dat staat verder 
nergens beschreven. Henoch is de zevende vanaf Adam.  
 
Henoch is een type van de Heere Jezus Christus 
 

Getal 7 / Zevenvoudig  =  mytubv  =  Shabathim =Volmaaktheid; Volheid; Volledig  

                                                      ubv  = Shaba         = Volmaakt; Volkomen; Eedzwering;  

                                                    uybv =  Shabia        = Rust  

                                                      tbv  = Shabath     =  Rust  
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Henoch  =  kwnj =  Chanoek     =  Inwijding; Vernieuwing 

Methushalach     =   jlvwtm  =  Wanneer hij sterft, zal het komen  

                                                       =  Wedergeboorte 
 
Henoch is, in de eerste plaats, een type van de Heere Jezus Christus. Hij wandelde met God. 
Christus, als Hogepriester, is God nog steeds welbehagelijk. Hij is nog steeds dienstbaar aan 
de Vader. In Zijn dood en Opstanding bracht Hij rust, inwijding, en vernieuwing tot stand. Hij 
is de Eersteling van de nieuwe Schepping. God heeft Hem gezet in de Hemel, en is tot op 
heden op aarde niet meer gevonden.  
 
Hebreeën 10 
19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom (in de 
Hemel; de Troon der Genade) door het bloed van Jezus, 
20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat 
is, door Zijn vlees; 
 
(H)enoch en de Gemeente 
 
Genesis 5 
21 En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach. 
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; 
en hij gewon zonen en dochteren. 
23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren. 
24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg. 
 
Hebreeën 11 
5 Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij 
werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming 
heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde. 
 
1 Thessalonicenzen 4 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in 
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
 
Henoch betekent ‘ingewijde, onderwezene’. Henoch wandelde met God. Wíj wandelen, als 
het goed is, ook met God. Henoch werd weggenomen, zonder de dood te ervaren. In de 
toekomst zullen ook de dan nog levende gelovigen van de Gemeente worden weggenomen, 
zonder te sterven. Hiermee is Henoch dus een type van de Gemeente. Net als bij Mozes en 
Elia nam God Henoch weg, maar het lichaam is niet gevonden. Waar was hij dan? In de 
Hemel, net als de Gemeente!  
 

14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, 
zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 
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15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder 
hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, 
en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem 
gesproken hebben. 
 
De oude Schepping verdwijnt net zo mysterieus als Henoch 
 
Openbaring 20-11, Openbaring 22:1 
11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de 
aarde en de hemel (=oude Schepping) wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. 
-- 
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste 
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
 
Vanaf Adam is Henoch de zevende in het geslachtsregister. Met Adam erbij dus de achtste. 
Het getal 7 staat voor ‘al het Werk dat de Heere begonnen is in de wereld van de zeven 
dagen’. Het getal 8 spreekt van de nieuwe Schepping, die verschijnen zal ná de wereld van de 
zeven dagen. Henoch wordt ook vaak beschouwd als een type van het heengaan van deze 
oude Schepping, ná de zevende Bedeling, op de Jongste Dag. Aan het einde van de zevende 
Bedeling, komt het oordeel over alle goddelozen, dat is bij de grote witte Troon. Daarna 
verdwijnt deze oude Schepping net zo mysterieus als Henoch, en komt er een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde.  
 
De wereld is al geoordeeld, en er ís al een nieuwe Schepping 
 
De dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus is op het hoogste niveau een type van 
het wegnemen van de oude Schepping, en het openbaar worden van de nieuwe schepping. 
In Zijn sterven, stierf de hele Schepping. In zijn Opstanding is Christus de Eerstgeborene van 
de nieuwe Schepping. Deze nieuwe Schepping is voor ons nu nog niet zichtbaar. 
Fundamenteel is de wereld geoordeeld, maar God heeft er geen haast mee om het te 
voltooien. 
 

14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, 
zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 
15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder 
hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, 
en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem 
gesproken hebben. 
 
Wij zullen met Hem verschijnen 
 
Aan het einde van de 3 ½ jaar grote Verdrukking over Israël, zal een gelovig overblijfsel van 
het Volk in haar wanhoop de Naam des Heeren aanroepen. Dan verschijnt Christus en Zijn 
Lichaam, de Gemeente, op de Olijfberg. Hij zal het gelovig overblijfsel van Zijn Volk verlossen. 
We hebben al gezien dat dan ‘de Dag des Heeren’ begint; drieëndertig jaar grote 
Verdrukking, (het oordeel), over de overige Volkeren. De ongelovigen hebben in het begin 
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nog een kans zich te bekeren, anders zullen zij gedood worden. In etappes verschijnt het 
geopenbaarde Koninkrijk van Christus, dat uitmondt in het 1.000- jarige Vredesrijk. In dat Rijk 
mogen alleen gelovigen naar binnen. 
 
In Hem zullen wij heersen over de aarde 
 
Mattheüs 16 
27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en 
alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.(=oordelen) 
 
De ‘vele duizenden heiligen’ is een mooie omschrijving van de Gemeente. Heilig betekent 
‘bekwaam gemaakt om de Heere te kunnen dienen’, ofwel ‘apart gezet voor Dienstwerk aan 
de Heere’. Wanneer de Heere Jezus Christus straks terugkomt in Heerlijkheid, zullen wij 
daarbij zijn. Hij is het Hoofd, en wij zijn Zijn Lichaam. Wij zullen in Zijn Werk betrokken 
worden. Wij zullen straks de oordelen uitvoeren. Wat het hoofd bedenkt, voert het lichaam 
immers uit. Wij zullen, in Christus, met Hem heersen over de aarde. 
 
Kolossensen 3 
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard (verschenen) zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij 
met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 
 
2 Timotheüs 2 
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u 
de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 
 

14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, 
zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 
15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder 
hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, 
en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem 
gesproken hebben. 
 
Vele duizenden heiligen   
 
Hebreeën 12 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het Hemelse 
Jeruzalem, en de vele (tien-)duizenden der engelen;(= tienduizenden engelen= Hemelse 
wezens; de Gemeente) 
23 Tot de algemene vergadering en (=namelijk) de Gemeente der eerstgeborenen, die in de 
hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen;(overleden broeders en zusters) 
 
Hooglied 5 
8 Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem! indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij Hem 
aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. 
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9 Wat is uw Liefste meer dan een ander liefste, o gij schoonste onder de vrouwen! wat is uw 
Liefste meer dan een ander liefste, dat gij ons zo bezworen hebt! 
10 Mijn Liefste is blank en rood, Hij (=de Bruidegom; Hoofd en Lichaam= de Heere Jezus 
Christus en de Gemeente)draagt de banier boven tien duizend. 
 
Deuteronomium 33 
2 Hij zeide dan: De HEERE is van Sinaï gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seïr(Edom); Hij 
is blinkende verschenen van het gebergte Paran (=Petra), en is aangekomen met 
tien duizenden der heiligen; tot Zijn rechterhand was een vurige wet aan hen.(spreekt over 
de Wederkomst van Christus en de Gemeente) 
 
Psalm 68 
2 God zal opstaan (Hij zit nu aan de Rechterhand van God, maar zal straks opstaan om te 
handelen), Zijn vijanden zullen verstrooid worden, en Zijn haters zullen van Zijn aangezicht 
vlieden.(=vluchten) 
3 Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt; gelijk was voor het vuur smelt, zullen de 
goddelozen vergaan van Gods aangezicht. 
-- 
17 Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Dezen berg heeft God begeerd tot Zijn woning; 
ook zal er de HEERE wonen in eeuwigheid. 

18 Gods wagenen (= bkr = Rakab = Heerlijkheid; De Gemeente is die Heerlijkheid, Loon, van 

Christus) zijn tweemaal tien duizend, de duizenden verdubbeld. (2x ofwel verdubbeld, 
verwijst naar het dubbel deel van de Gemeente) De Heere is onder hen, een Sinaï in 
heiligheid! 
19 Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt 
gaven genomen om uit te delen onder de mensen;(Efeze 4;8) ja, ook de wederhorigen om bij 
U te wonen, o HEERE God!(=roeping van de Gemeente) 
 

10.000  =  hbbrm = Merabba =  Vanwege veelheid; grote menigten             

                                                           Menigte der duizenden, miljoenen, .    
                                                           Saul duizenden; David zijn tienduizenden  (1Sam.29:5) 
10.000  =  De uitbeelding van de veelheid van de Gemeente, het Lichaam van Christus. 
                      =  Spreekt over grote Sierlijkheid                                      (Ezech.16:7)   
                      =  Samen met Barak = Bliksem, op de Berg Thabor       (Richt.4:6) 
                      =  Uitbeelding van de Gemeente                                      (Openb.5:10,11) 
                      =  Uitbeelding van de Gemeente                                      (Hebr.12:22) 
                      =  Uitbeelding van de Gemeente                                      (1Sam.18:7) 
                      =  Uitbeelding van de Gemeente                                      (Hoogl.5:10) 
                      =  Uitbeelding van de Gemeente in Verborgenheid      (1Cor.4:15) 
                      =  Uitbeelding van de Gemeente in Verborgenheid      (1Cor.14:19) 
                      =  Uitbeelding van de Gemeente                                      (Judas 14) 
 
Cryptische omschrijving 
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Jesaja 40  
10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke (=het beest; satan), en Zijn arm zal 
heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem (Zijn Lichaam, de Gemeente), en Zijn arbeidsloon 
(=wedergeboren gelovig overblijfsel van Israël) is voor Zijn aangezicht. 
11 Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, 
en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. 
 
Jesaja 62 
11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion: 
Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon (=de Gemeente) is met Hem, en Zijn arbeidsloon (=gelovig 
overblijfsel van Israël)is voor Zijn aangezicht. 
12 En zij (wedergeboren Israël) zullen hen (de Gemeente, Zijn Lichaam) noemen het heilige 
volk, de verlosten (=losgekocht) des HEEREN; en gij (Jeruzalem) zult genoemd worden de 
gezochte, de stad, die niet verlaten is. 
 
In het Oude Testament wordt Gemeentelĳke Waarheid verborgen gehouden. Als er in het 
Oude Testament gesproken wordt over ‘de verschĳning van Christus met zĳn Gemeente’, kan 
dat niet zo duidelĳk gezegd worden. Het wordt daarom op een geheimzinnige, cryptische, 
manier gezegd. Dus staat er dat de Heere komt ‘met Zĳn loon, Zĳn arbeidsloon’. Of er staat: 
‘Hĳ komt met zĳn vele tienduizenden engelen’. Dat is net zo goed de Gemeente! Daarom 
wordt er in Hebreeën gesproken over ‘de vele tienduizenden der engelen’, die al in het Oude 
Testament in de profetie genoemd worden. In dat kader zĳn de engelen, onder leiding van 
Michaël, ook Christus en de Gemeente. Let op; niet alle Schriftplaatsen waarin engelen 
genoemd worden, gaan over de Gemeente.  
 
Openbaring 12 
7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen (Christus en de Gemeente) krijgden 
tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.(satan en zijn personeel) 
 
Openbaring 22 
12 En zie, Ik kom haastiglijk; en Mijn loon (=de Gemeente, Zijn Lichaam) is met Mij, om een 
iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.(=oordelen) 
 
De Gemeente is het Loon, de Heerlijkheid, die God de Vader gegeven heeft aan Zijn Zoon 
 
De Gemeente is het Loon, de Heerlijkheid, die God aan de Zoon gegeven heeft voor Zijn 
Leven in volledige afhankelijkheid, en vertrouwen (geloof) in de Vader. De Heere Jezus heeft 
Zijn Leven gegeven, en al het Werk dat Hij te doen had, heeft Hij volbracht. De Gemeente is 
het Erfdeel, dat Christus hiervoor ontvangen heeft. In de Gemeente wordt Christus 
Verheerlijkt. 
 
Filippenzen 2 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden;  
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam  
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.  
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9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is 
 
Jesaja 49 
3 En Hij (=God) heeft tot Mij (Christus)gezegd: Gij zijt Mijn Knecht, Israël, door Welken Ik 
verheerlijkt zal worden. 
4 Doch Ik zeide: Ik heb te vergeefs gearbeid (=het Joodse wil(de) Hem niet als Koning), Ik heb 
Mijn kracht onnuttelijk en ijdellijk toegebracht; gewisselijk, Mijn recht is bij den HEERE, en 
Mijn werkloon (=de Gemeente, Zijn Lichaam) is bij Mijn God.(de Gemeente is reeds in de 
Hemel gezet Efeze 2; 6) 

 
14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, 
zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 
15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder 
hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, 
en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem 
gesproken hebben. 
 
Oordeel bij Zijn Wederkomst 
 
Dit oordeel over al die goddelozen vindt letterlijk plaats bij de Wederkomst van de Heere 
Jezus Christus. Dan zal Hij, samen met Zijn Lichaam, de dan levende ongelovige mensheid 
oordelen. De Heere Jezus Christus zal alle ongelovigen wegdoen. Dit is echter niet het 
eindoordeel. Het eindoordeel vindt plaats bij de grote witte Troon. De voorbeelden van 
goddelozen die Judas geeft, zijn terug te vinden in het Oude Testament. Hij geeft een 
opsomming van goddelozen uit het Oude Testament ter waarschuwing. Deze 
Oudtestamentische goddelozen zullen veroordeeld worden bij de grote Witte Troon.  
 
God de Rechter 
 
Bijbels gezien komt er één dag waarop alle mensen die eens geleefd hebben, geoordeeld 
zullen worden. Gelovigen én ongelovigen. Zij komen allemaal levend voor God te staan. Dan 
zullen zij geoordeeld worden. Er wordt in het dodenrijk gewacht op deze dag waarop dit 
oordeel zal plaatsvinden. Deze dag wordt in de Bijbel ‘de uiterste dag of de laatste dag, ofwel 
de dag des oordeels’ genoemd.  
 
Johannes 6 
40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon 
aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten 
uitersten dage. 
 
Johannes 11 
24 Martha zeide tot Hem: Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten dage. 
 
2 Petrus 2 
9 Zo weet de Heere de godzaligen (= gelovigen) uit de verzoeking te verlossen, en de 
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onrechtvaardigen (=-ongelovigen) te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te 
worden;        
 
Grote witte Troon en nieuwe aarde 
 
Handelingen 17 
30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen 
alom, dat zij zich bekeren. 
31 Daarom dat Hij één dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem (=alle mensen op en 
ónder de aardbodem) rechtvaardiglijk zal oordelen, door één Man (=Christus Koning met Zijn 
Lichaam), Dien Hij daartoe geordineerd (gesteld) heeft, verzekering daarvan doende aan 
allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft. 
 
Openbaring 20 
11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de 
aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. 
12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en 
een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen 
in de boeken geschreven was, naar hun werken. 
13 En de zee (=afgrond ) gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de 
doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. 
 
Op de Dag dat alle mensen zullen worden geoordeeld, zullen zij verschijnen voor de grote 
witte Troon. Ongelovigen, en gelovigen komen op deze ‘laatste Dag’, voor die grote witte 
Troon. Dit is een beeld van Christus Koning op Zijn smetteloze (witte) Troon. Hij zal oordelen 
en heersen. Gelovigen gaan mee naar de nieuwe aarde. Zij leven voor eeuwig in het 
Koninkrijk van Christus op die nieuwe aarde. Dat is het einde van de Heilshistorie. 
Ongelovigen worden voor eeuwig weggedaan (de ‘tweede dood’). De enige uitzondering op 
deze regel is de Gemeente. Zij wordt beoordeeld op de ‘Dag van Christus’, ofwel ‘de opname 
van de Gemeente’. (zie ook de studie ‘De Hemel en het hiernamaals’ en ‘De opname van de 
Gemeente). De Gemeente wordt niet ver-oordeeld, maar be-oordeeld, omdat Christus dit 
oordeel al heeft weggedragen aan het kruis.  
 
2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid (=geloof) woont. 
 
Openbaring 20 
6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding (=de gestorven gelovigen, ofwel 
martelaren, gedurende de grote Verdrukking van 7 en 33 jaren, zullen opstaan in hun aardse 
lichaam, en ná het geopenbaarde 1.000-jarig Koninkrijk verder leven op de nieuwe aarde); 
over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus 
zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. 

 
14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, 
zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 
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15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder 
hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, 
en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem 
gesproken hebben. 
 
Goddeloze zondaars 
 

 
 
Deze goddeloze zondaren zullen leven nadat de Gemeente al is opgenomen, zij zullen 
immers geoordeeld worden bij Zijn Wederkomst! Zijn Wederkomst, samen met Zijn Lichaam, 
is aan het einde van de zeventigste Jaarweek. Dan zet Hij Zijn Voeten op de Olijfberg. Op dat 
moment begint de ‘Dag des Heeren’; het begin van de 33 jaar grote Verdrukking over de 
overige Volkeren; het oordeel over de goddelozen. 
 
Zacharia 14 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het 
oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, 
zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, 
en de helft deszelven naar het zuiden.(het gelovig overblijfsel krijgt een vluchtweg naar Petra) 
5 Dan zult gijlieden vlieden (=vluchten) door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der 
bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de 
dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, (weder-)komen, en al de 
heiligen met U,(=de Gemeente, Zijn Lichaam) o HEERE! 

 
16 Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun 
begeerlijkheden; en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, 
verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. 
 
Murmureren 
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1 Korinthe 10 
9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en 
werden van de slangen vernield. 
10 En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden 
vernield van den verderver. 
11 En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot 
waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. 
 
Met ‘murmureren’ wordt een verband gelegd met Israël in de woestijn. Murmureren is 
‘klagen’, ofwel ‘mopperen’, terwijl men er eigenlijk niets tegenin kan brengen. Het Volk Israël 
was daar heel goed in. De woestijn is een beeld van de wereld waarin wij leven; dor, droog, 
weinig (geestelijk)Voedsel, en weinig Water (het Woord). Wij gelovigen zijn, sinds de dood en 
Opstanding van de Heere Jezus Christus, in afwachting van Zijn wederkomst. De Schepper 
heeft de wereld momenteel losgelaten. De wereld murmureert: ‘Als er een God is, waarom is 
er dan al deze ellende?’ en ‘Wat moet er van deze wereld terechtkomen?’ Nou, er komt niets 
van terecht, want dat is ook helemaal niet de bedoeling! Het is de bedoeling dat de mens 
zich aan het Woord van God onderwerpt, en dus tot geloof komt. Met andere woorden: niet 
tegenspreken, maar luisteren! God spreekt, en de gelovige dient te zeggen: ‘Spreek Heere, 
want Uw knecht hoort’ (1 Samuël 3 : 9). Dán is er geen ruimte voor murmureren.  
 
Het loopt zoals het lopen moet 
 
‘Het loopt zoals het lopen moet’, de Heere heeft de regie. De Heere heeft alles geregeld in 
Zijn Plan met de aarde, en dus is het goed!! Hij zal voor de gelovige zorgen, en de gelovige zal 
stil zijn. Acceptatie, en weten dat de Heere het goed met ons voorheeft, weten dat Hij als 
een Vader voor ons zorgt. ‘Neem uw kruis op, en volg Hem’. Het gaat er niet om of de 
gelovige het leuk vindt of niet!! We zijn hier niet voor de leuk. De gelovige is onderweg naar 
het Beloofde Land, zonder te murmureren. De wereld murmureert wel. Ze is in de woestijn, 
en daarover is zij ontevreden. De gelovige is dat niet, omdat hij weet dat de route naar 
Kanaän (het beloofde land) altijd via de woestijn gaat. Via vernedering naar verhoging 
 
Mattheüs 23 
12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal 
vernederen, die zal verhoogd worden. 
 

16 Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun 
begeerlijkheden; en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, 
verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. 
 
Ontevreden 
 
2 Timotheüs 3 
1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 
2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, 
lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 
3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot 
de goeden, 
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4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 
5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend 
hebben. Heb ook een afkeer van deze. 
6 Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die 
met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden; 
 
De wereld is ontevreden, maar de gelovigen niet. De gelovigen hebben zich aan de Heere 
onderworpen, en wachten met lijdzaamheid en doen ondertussen, wat van hen verwacht 
wordt: namelijk geloven. ’Klagers over hun staat’, betekent dat de goddelozen, de wereld, 
altijd klaagt, en altijd ontevreden is. Volgens deze Brief leven zij ten koste van de gelovigen, 
maar het is nooit genoeg. Hij is zoekende, maar vindt nooit iets. Wat hij kán vinden (namelijk: 
De Heere Jezus Christus, met Eer en Heerlijkheid gekroond), wijst hij af. Zij wandelen naar 
haar eigen begeerlijkheden. De natuurlijke mens, het vlees, weet ook niet beter en 
bovendien heeft hij niets anders. Het enige alternatief is de Begeerlijkheid van de Heere, 
maar men wandelt in overeenstemming met de eigen begeerlijkheden. Hun mond spreekt 
‘zeer opgeblazen dingen’.   
 

16 Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun 
begeerlijkheden; en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, 
verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. 
 
Opgeblazen dingen 
 
2 Petrus 2  
17 Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de 
donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 
18 Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid (leegheid) sprekende, verlokken, door de 
begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren 
van degenen, die in dwaling wandelen; 
 
Zoals we inmiddels weten, spreekt de Judasbrief over ‘de wereld in het algemeen’. En hij 
spreekt over de ‘ingeslopen goddelozen’. In de tweede brief van Petrus gaat het over een 
gemeenschap van gelovigen, waar van alles fout is. ‘Valse leraars’ met enorme grootspraak. 
Van de grootspraak van de wereld komt niets terecht. Het geeft ook geen enkele inhoud aan 
het leven. De Enige Die inhoud aan het leven geeft, is de Heere. Hij is de enige Heerser. 
Buiten Hem is er niets! Wat de mens ernaast stelt, is opgeblazen. De mens is vooral uit op 
eigen voordeel, en eigen gewin. Men kan vol bewondering naar de wereld kijken, maar die 
wereld zal in het oordeel komen, en er blijft niets van over. Alleen wat je ter Ere van God 
gedaan hebt, blijft bestaan. Voor Vruchtbare Werken hoef je je alleen maar te onderwerpen 
aan Zijn Woord, God doet verder alles. Filosofie en menselijke, of kerkelijke, leer leiden 
nergens toe. Dat is enkel opgeblazen ijdelheid en hoogmoed. Gebakken lucht zonder inhoud. 
Dit gebeurt in onze tijd, maar zal zeer zeker plaatsvinden in de tijd van de Wederkomst van 
Christus.  
 
 
 



66 
 

Openbaring 13 
5 En hetzelve (het beest uit de volkeren, welke de spreekbuis van de satan zal zijn)werd een 
mond gegeven, om grote dingen en godslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht 
gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. 
6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn 
tabernakel, en die in den hemel wonen. 
7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te 
overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. 
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn 
geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. 
9 Indien iemand oren heeft, die hore. 
 
Jesaja 45 
5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij 
Mij niet kent. 
6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, 
Ik ben de HEERE, en niemand meer. 
 
1 Johannes 4 
1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest (lering), maar beproeft de geesten (leringen), of 
zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 
2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees 
gekomen is, die is uit God; 
3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; 
maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is 
nu alrede in de wereld. 
 

14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, 
zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 
15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder 
hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, 
en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem 
gesproken hebben. 
16 Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun 
begeerlijkheden; en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, 
verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. 
 
Eigen gewin 
 
‘Verwonderende’ is vleiende. Met vleiende woorden gebruiken deze goddelozen andere 
mensen voor hun eigen gewin. Eigen voordeel ten koste van anderen. Wij, als gelovigen, 
zouden niet uit zijn op eigen gewin. De goddelozen zullen gestraft en gedood worden, 
vanwege al hun goddelozen werken (dode werken), en vanwege al hun harde woorden die zij 
tégen de Heere gesproken hebben. Dit oordeel begint bij de Wederkomst van de Heere Jezus 
Christus en Zijn Lichaam, en zal duren tot de duizend jaren dat de satan gebonden zal zijn.  
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1 Johannes 2 
17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in 
der eeuwigheid. 
18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn 
ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. 
19 Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest 
waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar 
worden, dat zij niet allen uit ons zijn. 
 
1 Korinthe 10 
32 Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden, en den Grieken, en der Gemeente Gods. 
33 Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het 
voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden. 

 
17 Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de 
apostelen van onzen Heere Jezus Christus; 
18 Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die 
naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. 
19 Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest 
niet hebbende. 
 
17 Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de 
apostelen van onzen Heere Jezus Christus; 
 
Geliefden 
 
De verzen hiervoor gingen over de goddelozen, en hoe het met hen gesteld is in de wereld, in 
onze dagen, maar zeker ook over de dagen dat de Heere teruggekomen is op aarde. Met 
voorbeelden van Oudtestamentische goddelozen, en met een waarschuwing dat zij het 
oordeel niet zullen ontlopen. Vanaf dit vers richt de Brief zich weer tot de gelovigen, met de 
tegenstelling dat zij niet doen zoals de ongelovigen, en de religieuzen; namelijk de spot 
drijven met Zijn Woord. Wij als gelovigen, als geliefden, in Christus, zouden Zijn Woord 
gedenken. Wij zouden de woorden van de apostelen in ons hart bewaren, zij zijn immers 
door Christus uitgezonden als getuigen. De vrucht van ‘hun’ werk is dat gelovigen zijn Woord 
zouden geloven. Ook voor ons geldt dat wij gehoor zouden geven aan de woorden van de 
apostelen, het zijn immers de Woorden van God.  
 
2 Timotheüs 3 
14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, 
van wien gij het geleerd hebt; 
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot 
zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 
17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk (=vruchtbare werken; werken ter Ere 
van God) volmaaktelijk toegerust. 
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1 Thessalonicenzen 2 
13 Daarom danken wij (de apostelen) ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der 
prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen 
woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft. 
 

17 Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de 
apostelen van onzen Heere Jezus Christus; 
 
Hebreeën 2 
1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons (=apostelen) gehoord is, 
opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien.=(zaken die door elkaar heen gaan lopen) 
2 Want indien het woord, door de engelen(=boodschappers) gesproken, vast is geweest, en 
alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft; 
3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, 
begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van 
degenen, die Hem gehoord hebben; 
 
Als je het Woord van God niet vasthoudt, dan wordt Zijn Waarheid, Zijn Heilsplan, wazig, 
ofwel onduidelijk. De prediking is de verantwoordelijkheid van God. Hij heeft de apostelen 
dan ook uitgezonden om te getuigen. De basis van die geestelijke Tempel van God, de 
Gemeente, is gelegd door de apostelen en profeten. De Fundamentleggers van de prediking 
van het Evangelie van Christus. In Zijn bevoegdheid hebben zij gesproken en geschreven, 
maar in principe spreekt de Zoon.  
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen (vanaf de Opstanding) tot ons gesproken door den 
Zoon; 
 
Efeze 2 
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en 
huisgenoten Gods; 
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de 
uiterste Hoeksteen; 
21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een 
heiligen tempel in den Heere; 
22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. 
 
Johannes 14 
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest (=de onzienlijke Christus), Welken de Vader zenden zal 
in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
 

18 Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die 
naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. 
 
Den laatsten tijd 
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Bijbels gezien heet de Oudtestamentische tijd ‘voortijds’, en de Nieuwtestamentische tijd 
noemt men ‘de laatste dagen’. Dus vanaf de Opstanding van de Heere Jezus Christus leven 
wij in ‘de laatsten tijd’. (zie ook de studie; ‘De eindtijd’) De profeten leefden ‘voortijds’. De 
‘laatste tijd’ van de wereld, eindigt in ‘de laatste dag’. Na de ‘laatste dag’ (de grote Witte 
Troon) komt de nieuwe Schepping. De laatste tijd wijst er in feite op dat er een nieuwe 
Schepping komt. Het zijn de laatste dagen van de oude Schepping.  
 
Hebreeën 1  
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;  
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 
gemaakt heeft 
 

18 Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die 
naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. 
 
Spotters 
 
2 Petrus 3 
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen (in de laatste dagen) spotters (zij twijfelen 
aan de Beloften van God) komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, 
 
De apostelen hebben natuurlijk meer gezegd dan ‘dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn’. 
Spotten wil hier zeggen dat de ongelovigen zich niets aantrekken van het Werk van God in 
Christus. Ze kleineren het Werk van God. Ze wandelen naar hun (eigen) goddeloze 
begeerlijkheden. Zij zijn het centrum in hun leven. Dit betekent dat God in die 
begeerlijkheden geen rol speelt. God heeft in hun denken geen plaats, en daarom ook niet in 
hun handelen. Spotters worden ook genoemd door Petrus.  
 
Psalm 1 
1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den 
weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;(goddelozen, zondaars, namelijk 
spotters zijn hetzelfde, het zijn synoniemen) 
 
Gelovigen 
 
2 Timotheüs 3 
1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 
2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, 
lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 
3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot 
de goeden, 
4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 
5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend 
hebben. Heb ook een afkeer van deze. 
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2 Petrus 2 
1 En er zijn ook valse profeten onder het volk (Israël) geweest, gelijk ook onder u valse leraars 
zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen 
gekocht heeft (=gelovigen), verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven 
brengende; 
 
1 Timotheüs 4 
1 Doch de Geest (=de onzienlijke Christus) zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen 
zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der 
duivelen, 
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer 
toegeschroeid; 
 
Judas heeft het over ongelovigen, maar Petrus (en ook Timotheüs) spreekt uiteraard weer 
over gelovigen. Het gaat over wedergeboren mensen, die niet meer leven in 
overeenstemming met het Woord. In de praktijk van hun leven onderwerpen zij zich niet aan 
de enige Heerser: Christus. Zij wijzen de Heere af nadat zij gelovig zijn geweest. Daarmee 
bedroeven zij de Heilige Geest. De inwonende Geest wil de gelovige immers leiden naar 
Zoonschap (Erfenis, Loon, Heerlijkheid). Gelovigen die ongelovig wandelen, zijn ‘ongelovige 
gelovigen’. Judas spreekt over de natuurlijke mens, het vlees, die het Woord afwijst. Dit is van 
alle tijden! Hoewel de maatschappij de laatste dertig jaar aanzienlijk kouder, onverschilliger 
en harder is geworden. Liefdeloosheid. ‘Zal ik nog geloof vinden bij Mijn Wederkomst’, vroeg 
de Heere Jezus! 
 
Efeze 4 
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing.(iedereen die gelooft ontvangt de Heilige Geest, en daarmee eeuwig leven) 
 

19 Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest 
niet hebbende. 
 
Verdeeldheid 
 
‘Dezen’, verwijst weer naar de goddelozen. Ze léven niet uit de Geest, want ze hébben de 
Geest helemaal niet. Ze leven gewoon naar de oude mens. De nieuwe Bijbelvertaling zegt; 
‘Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien, en alleen op het aardse gericht zijn; ze hebben de 
Geest niet’. Dat is ook een mogelijkheid, het ging immers eerder in de Brief over ‘zijnde 
vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn’. 
Deze mensen zijn ingeslopen, en maken scheuringen door valse leringen. Deze mensen 
maken afscheidingen. Dat is natuurlijk door de geschiedenis heen, vaak gebeurd. Paulus 
waarschuwde er al tegen. 
 
Handelingen 20 
27 Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al den raad Gods. 
28 Zo hebt dan acht op uzelven (richt je op de Heere, wees Hem trouw), en op de gehele 
kudde , over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners (‘Herders’ aangesteld om de hele kudde 
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te weiden; Gods Gemeente die zij zouden voeden met het juiste geestelijk Voedsel) gesteld 
heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. 
29 Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet 
sparen.(wolven in schaapskleren; zij zaaien verdeeldheid) 
30 En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te 
trekken achter zich.(=afscheiden, net zoals de spotters, zij zaaien twijfel) 
 
1 Korinthe 2 
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in 
hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 
12 Doch wij (gelovigen) hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit 
God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 
woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 
14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn 
hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.(de 
natuurlijke mens wil niets van God weten. Alleen met de Heilige Geest (de nieuwe mens)  
kun je de dingen van God begrijpen) 
 
De hele mensheid is gestorven aan het kruis 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan állen gestorven zijn. 
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven wedergeboren zijn, niet meer 
zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees de oude mens; en indien wij ook 
Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het 
vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is indien iemand gelooft in de Heere Jezus Christus, die 
is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan,  ziet, het is alles nieuw geworden. 
 

De Wet zegt; ‘Iedere zondaar moet sterven’. De Heere Jezus is gekomen om deze Wet te 

vervullen. Hij heeft als Mens de zonden weggedragen. Hij is in onze plaats gestorven om aan 

deze Wet te voldoen. De wereld is de oude Schepping, en de oude Schepping is gestorven 

aan het kruis, samen met de Heere Jezus. Toen de Heere Jezus stierf, stierf de hele 

Schepping.  

Het zonde-probleem is opgelost 
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De Wet is door het geloof van de Mens Heere Jezus vervuld. Vol gemaakt. Afgesloten. Het 

doel is bereikt; namelijk dat állen (de hele mensheid) zijn gestorven in die Ene. De schuld is 

betaald. Het Oude Verbond der Wet is verdwenen met de dood van de Heere Jezus. Met de 

Opstanding van de Heere Jezus Christus is het Nieuwe Verbond der Genade begonnen. Géén 

Wet betekent dat er ook geen overtreding meer kan zijn, en dus ook geen veroordeling. De 

Wet is als het ware aan het kruis genageld. God heeft het zonde-probleem hiermee voor ons 

opgelost. 

Kolossensen 2 
14 Uitgewist hebbende het handschrift (= de Wet), dat tegen ons was, in inzettingen 
bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve (= de Wet) uit het 
midden weggenomen, hetzelve (= de Wet) aan het kruis genageld hebbende; 
 
Romeinen 4 
15 Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. 
 

19 Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest 
niet hebbende.  
 
Wedergeboorte 
 
1 Johannes 2 
2 En Hij (de Heere Jezus aan het kruis gestorven) is een verzoening voor onze zonden; en niet 
alleen voor de onze (gelovigen), maar ook voor de zonden der gehele wereld. (=álle mensen) 
 
Mattheüs 26 
27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen 
daaruit; 
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed (=Leven) des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen 
(wedergeboren mensen; gelovigen) vergoten wordt (het reinigende Bloed van onze 
Hogepriester de Heere Jezus Christus), tot vergeving der zonden. 
 
Met de dood van de Heere Jezus waren de zonden van de hele wereld verdwenen. Met de 
dood van de Heere Jezus waren alle zonden weg. Met de dood van de Schepper was heel de 
Schepping dood. Maar wat heb je aan verlossing van zonden als je dood bent? …Door geloof 
in de opgestane Christus, word je wedergeboren in een nieuwe Schepping. Door geloof in de 
Christus, zul je niet meer sterven. Je bent wedergeboren op het moment dat je tot geloof 
komt. Je krijgt dan direct de Geest inwonend, en krijgt daarmee ook eeuwig leven. Dit kan 
niet meer ongedaan worden gemaakt. 
 
De onzienlijke Christus 
 
De Heilige Geest is niemand anders dan de onzienlijke Christus. Een gelovige heeft vanaf zijn 
wedergeboorte een ‘nieuwe mens in (=tesamen met) Christus’, maar ook nog de oude 
natuurlijke mens, het vlees. Onze oude, natuurlijke mens wordt gereinigd door de 
Hogepriester van het Nieuwe Verbond, de Heere Jezus Christus. Op die manier kunnen wij de 



73 
 

Heere dienen terwijl wij nog in het vlees zijn. Er zijn trouwens Geestelijke Christenen, en 
vleselijke Christenen; beiden hebben de Geest. Geestelijke Christenen laten zich meer, en 
meer, leiden door het Woord en de Geest van Christus. Vleselijke Christenen zijn 
voornamelijk gericht op het vlees; de oude Schepping. Het zijn ongelovige gelovigen; zij 
bedroeven de Geest.  

 
Efeze 4 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen 
elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 
 

19 Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest 
niet hebbende. 
 
Zijn Geest wil ons leiden naar Heerlijkheid, naar Erfenis 
 
Romeinen 8 
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. 
Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. 
-- 
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij 
hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen zoonstelling, door Welken wij roepen: 
Abba, Vader! 
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-
erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt 
worden. 

 
Natuurlijke mensen zijn mensen die ongelovig zijn, en de Geest niet hebben. Wij, als 
kinderen van God, hebben de Geest wél. Wij zijn het eigendom van Christus, ‘wij komen Hem 
toe’. Wij zijn kinderen van God geworden door geloof alleen. Zijn Geest getuigt met ónze 
Geest dat wij ‘kinderen Gods’ zijn. De Heilige Geest is het Onderpand van onze Erfenis. De 
Geest wil ons leiden naar die Erfenis. Wij zouden leven onder de Leiding van de Heilige 
Geest. Hij brengt ons in de positie van zoonstelling. De Geest der Zoonstelling. Zoonstelling is, 
in de Bijbel, een synoniem van Erfenis, Heerlijkheid, Kroon, en Loon.  
 
 
 



74 
 

Efeze 1 
13 In Welken(=de Heere Jezus Christus) ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, 
namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd 
hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
 
De oude, natuurlijke mens is dood voor God 
 
Voor God doet de oude Schepping, en de oude mens niet meer mee. Als God naar ons kijkt, 
ziet Hij Christus. Mensen die de Heere Jezus Christus niet aannemen, zijn dus nog steeds 
dood voor God. Dood betekent; ‘geen communicatie mogelijk’. De communicatie tussen de 
gelovige, en God de Vader, loopt via Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Hij is de Middelaar, de 
Hogepriester, van het Nieuwe Verbond. 
 
1 Timotheüs 2 
5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 
 
1 Johannes 5 
11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve 
leven is in Zijn Zoon. 
12 Die den Zoon heeft (=de inwonende Heilige Geest), die heeft het leven (=eeuwig leven); 
die den Zoon (Heilige Geest) van God niet heeft, die heeft het leven niet.(wordt veroordeeld) 
 
De natuurlijke mens loopt van God weg 
 
De Blijde Boodschap, het Evangelie, is ‘dat God (nieuw) leven aanbiedt’. Wie de Zoon heeft, 
heeft het leven, en wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. De Schepping is verlost van 
de zonde, en zou sindsdien komen tot haar Schepper. Hij is gekomen om de wereld Zijn 
eeuwige Leven te geven. De brief van judas laat zien dat er altijd mensen waren die zich niet 
onderwierpen aan God. De ongelovige scheidt zich af van God. De ongelovige loopt weg. 
(‘Adam waar ben je?’)  
 
Johannes 12 
46 Ik ben een Licht (Leven), in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de 
duisternis (dood) niet blijve. 
47 En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; 
want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. 
48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat 
Ik gesproken heb, dat zal hem (Oudtestamentische gelovigen) oordelen ten laatsten dage. 

 
19 Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest 
niet hebbende. 
 
Buiten de wereld 
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Kolossensen 1 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis (=de wereld; de oude Schepping), en 
overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;(nieuwe Schepping) 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt (wedergeboorte in de nieuwe Schepping), zo 
zoekt de dingen, die boven zijn (de Hemelse Zaken), waar Christus is, zittende aan de 
rechterhand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven (onze oude mens is gestorven aan het kruis), en uw (nieuwe) leven is 
met Christus verborgen in God.(Wij zijn met Hem in de Hemel gezet Efeze 2; 6) 
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 
den Heere Jezus Christus; 
 
We zeggen vaak dat de gelovigen van de wereld afgescheiden worden en/of zijn (zie ook de 
studie ‘Buiten de wereld). Dat is waar, maar hier staat feitelijk dat de gelovigen de enigen zijn 
die niét afgescheiden zijn! Paulus leert ten aanzien van onze Bedeling dat de gelovigen zich 
afscheiden. Judas leert dat de ongelovigen zich afscheiden, omdat ze zich aan het Werk van 
God onttrekken. Ze zijn van God afgescheiden, want Hij is de norm! De goddelozen scheiden 
zichzelf af, en zullen daarom afgescheiden worden; ze worden uit het Koninkrijk verwijderd.  
 

17 Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de 
apostelen van onzen Heere Jezus Christus; 
18 Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die 
naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. 
19 Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest 
niet hebbende. 
 
20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in 
den Heiligen Geest; 
 
Liefde is eenheid en gemeenschap 
 
Vanaf dit vers volgen een aantal aanbevelingen voor de gelovigen. De gelovige dient staande 
te blijven in deze vijandige wereld. Judas spreekt de gelovigen ook hier weer aan met 
‘geliefden’. Liefde wijst op eenheid, op gemeenschap. Dat is een tegenstelling met het vorige 
vers, waar het over afscheiden gaat. De wereld is verdeeld, de duivel (diabolos=) de 
dooreenwerper, zaait verwarring en chaos. Het kenmerk van God en Zijn Werk is eenheid, 
ofwel liefde. De gelovigen zijn één gemaakt met God, Die liefde is, en daarom worden zij met 
‘geliefden’ aangesproken. Alle gelovigen in onze tijd zijn één (de Gemeente, Zijn Lichaam) en 
leven in gemeenschap met de Heere, en met elkaar. Door geloof, en uit Genade, zijn wij één 
gemaakt, daar hebben wij niks voor hoeven doen. Wij zouden deze eenheid in ons dagelijks 
leven uitdragen, maar heeft geen invloed op de eenheid die Christus bewerkstelligd heeft. 
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Efeze 6 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 
boosheden in de lucht. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen 
dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
 
Johannes 17 
19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. 
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij 
geloven zullen. 
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; 
opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk 
als Wij Eén zijn;(wij zijn al Eén; het een-maken is niet ónze verantwoording; de Geest 
verbindt ons tot een Tempel van God) 
 

20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in 
den Heiligen Geest; 
 
De Zoon is het bouwwerk van de Vader 
 

      nb      =     Ben       =  Zoon = Bouwwerk 

      hnb     =    Banah   =  Bouwen     

       ba   =    Ab         =  Vader 

                         Bar        =  Zoon van ( bijvoorbeeld; Simon Bar-Jona = zoon van de Duif)   
                                       =  Aramees, en komt van Bara = scheppen  
 
In het Hebreeuws heeft zoon te maken met ‘bouwen’. Hij die voortbouwt op het werk van 
zijn vader. ‘Bar’ is Aramees voor ‘scheppen’. Dit is allemaal van toepassing op de Heere Jezus 
Christus. Hij is zowel Schepper als Bouwer. De Heere Jezus Christus is De Zoon, ofwel de 
Erfgenaam, en het Bouwwerk van de Vader. Zo wil Christus ook ons graag opbouwen. Wij zijn 
mede-erfgenamen van Christus. Hij wil ons leiden naar Zoon-stelling. 
 
Handelingen 20 
32 En nu, broeders, ik (Paulus) bevele u Gode, en den woorde Zijner genade, Die machtig is u 
op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.(=gelovigen) 
 
Allerheiligst geloof 

Door geloof ben je als Gods eigendom, gerechtvaardigd, en rein in Zijn ogen. Het geloof 
wordt hier ‘heilig’ genoemd. ‘Heiliging’ wijst op afzondering van de wereld, en vooral 
afzondering van het denken van de wereld. Afgezonderd, ofwel apart gezet, met een bepaald 
doel; namelijk om de Heere te dienen. Goddelozen scheiden zichzelf daarvan af, zij willen 
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niet ‘apart gezet’ worden door de Heere. Een ‘allerheiligst geloof’ omdat wij horen bij de 
Allerheiligste God! Het is een oproep aan de gelovigen om opgebouwd te worden. Of beter; 
om jezelf door de Heilige Geest op te laten bouwen, want dit kunnen wij niet zélf. Wij zouden 
onszelf in afhankelijkheid laten leiden door de Geest, zodat Hij Zijn Werk in en door ons kan 
bewerken. Wel is het onze eigen verantwoording om trouw te blijven aan de Heere en Zijn 
Woord. Wij zouden ons hierin niet laten beïnvloeden door goddelozen die de Geest niet 
hebben.   
 
1 Timotheüs 4 
16 Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven 
behouden (op de juiste leer), en die u horen. 
 
Kolossensen 2 
6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen (=wedergeboorte), wandelt alzo 
in Hem; 
7 Geworteld en opgebouwd (geloofsgroei)in Hem, en bevestigd (vastgemaaktin het geloof, 
gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. 
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de 
overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 
 

20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in 
den Heiligen Geest; 
 
Uit geloof tot geloof 
 
Romeinen 1 
17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; 
gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige (=gelovige; gerechtvaardigd voor God)) zal uit 
het geloof leven. 
18 Want de toorn (=oordeel) Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle 
goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen (ongelovigen), als die de Waarheid in 
ongerechtigheid ten onder houden.(ongelovigen houden de Waarheid voor leugen) 
 
God is rechtvaardig, en de natuurlijke mens is onrechtvaardig. God is getrouw, en de 
natuurlijke mens is ontrouw. God is gelovig, en de natuurlijke mens is ongelovig. Het geloof 
van de Heere Jezus Christus is de oorzaak, de oorsprong, van onze zaligheid. Zaligheid 
betekent verlossing, behoudenis, ofwel redding. Als de Heere Jezus niet trouw gebleven was 
aan het Woord van God, dan zou die zaligheid niet hebben bestaan. Dan zouden wij geen 
deel hebben aan Zijn Lichaam. Dan zou de Geest niet in ons wonen. Dan waren wij verloren. 
 

20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in 
den Heiligen Geest; 
 
Wij leven op grond van Zijn Geloof 
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Romeinen 3 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid 
 
Die zaligheid, die redding, is voortgebracht door het Werk van de Heere Jezus Christus. Het 
gaat om Zijn Trouw en Gehoorzaamheid aan God de Vader. Geloof, gehoorzaamheid, en 
trouw, zijn synoniemen. Hij ligt aan de grondslag dat wij, in Hem, óók behouden kunnen 
worden. (nogmaals;‘In Hem’ betekent ‘samen met Hem’, ofwel ‘in nauwe verbondenheid 
met Hem’) Zijn Werk zou niets betekend hebben wanneer het niet in overeenstemming was 
met, en in, gehoorzaamheid aan God. De rechtvaardige, de gelovige, zal leven uit het geloof 
van Jezus Christus. Wij leven op grond van Zijn geloof en Zijn trouw.  
 
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
 
Ons geloof heeft een uitwerking in ons denken 
 
2 Petrus 1 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden (de nieuwe mens in Christus), nadat gij 
ontvloden zijt het verderf (de oude mens; de oude Schepping), dat in de wereld is door de 
begeerlijkheid. 
 
Onze oude, natuurlijke, mens is zondig. Uit zondige gedachten, komen zondige daden voort. 
Hoe kan ons denken veranderen? Hoe kan ons denken worden vernieuwd? Hoe bereiken wij 
geloofsgroei? Hoe worden wij volwassen in het geloof? Nou, wij zouden leren denken vanuit 
onze nieuwe, Goddelijke natuur in Christus, en niet vanuit de natuurlijke mens. Wij zouden 
leren denken naar de principes van het Nieuwe Verbond der Genade. Wij zouden leren 
denken naar de Geest, in plaats van naar het vlees. Leren denken naar het principe van 
vergeving. Leren denken naar de principes van het Woord van God. Het kán niet anders, dat 
deze verandering van denken, gevolgen zal hebben voor onze daden.  
 
De nieuwe mens aandoen 
 
Efeze 4 
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; (Als wij van Christus leren dan leren wij totaal wat 
anders dan wat de wereld ons leert) 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
(Christus heeft Zijn aardse leven opgegeven, en ook wij zouden onze oude mens opgeven) 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;(wij zouden wandelen vanuit de 
nieuwe mens in Christus) 
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23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, (Wij zouden vast blijven 
staan in Zijn Woord en ons laten vernieuwen in ons denken. Want alle handelingen beginnen 
vanuit ons innerlijk, onze geest, ons gemoed)  
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Wij kunnen ervoor kiezen de nieuwe mens aan te doen. Te leven vanuit de nieuwe 
Schepping. Dat is ook de bedoeling van God want alleen de nieuwe mens in Christus kan de 
Heere dienstbaar zijn. De nieuwe mens die in de plaats van de oude mens komt, is een 
geestelijk mens. Voor zover wij de nieuwe mens ervaren in onszelf, ervaren wij dit als eerste 
in ons denken. Die nieuwe mens, namelijk dit Geestelijk leven, namelijk het Leven van 
Christus in ons, wordt eerst uitgedrukt in onze gedachten. En als het goed is, zal dit Leven 
dan ook een uitwerking gaan hebben in onze praktische levenswandel. Dit zou alleen het 
resultaat zijn van de Geest, namelijk van het Leven en de Gezindheid van Christus in ons. Niet 
het resultaat van onze eigen werken. Door vernieuwing van ons denken worden wij 
veranderd. ‘Wandelen waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt’, is wandelen 
onder leiding van de Geest. Dat kan alleen vanuit de nieuwe mens in Christus. 
 
Galaten 2 
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 
hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij 
liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 
 
Johannes 3 
30 Hij (= de onzienlijke Heere Jezus Christus; de Heilige Geest; het nieuwe Leven in ons) 
moet wassen (groeien), maar ik minder worden. 
 
Jakobus 2 
26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder 
de werken dood.(=vruchtbare Werken; Werken ter ere van God; Goede Werken. Let op; 
Hier worden níet de Werken van de Wet bedoeld!!) 
 

20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in 
den Heiligen Geest; 
 
Hetzelfde 
 
2 Petrus 3 
16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke dingen 
sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk 
ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf. 
17 Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der 
gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid; 
18 Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem 
zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen. 
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Judas 20; ‘Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den 
Heiligen Geest’, is precies hetzelfde als 2 Petrus 3; 18 ‘Maar wast op in de genade en kennis 
van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag 
der eeuwigheid. Amen’. 
 

20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in 
den Heiligen Geest; 
 
Overgave 
 
Als wij bereid zijn het Woord van God te leren kennen, en te bewaren in ons hart, dan zal de 
Heere ons geloof bouwen. Als wij ons, in afhankelijkheid, toevertrouwen aan Hem, en leven 
in gemeenschap met Hem en Zijn Woord, zal ons geloof toenemen. Dan wordt ons geloof 
opgebouwd. Het geloof kan groeien door de Kennis van het Woord van God. Ons vertrouwen 
in de Waarheid neemt dan toe. Daar zorgt Zijn Geest voor. Als wij uit het geloof leven, krijgt 
de Heere Jezus Christus meer en meer zeggenschap in ons leven. Wij kunnen de Heere alleen 
dienen door het geloof, dan worden wij geworteld en gegrond in de Liefde. Naarmate het 
geloof groeit, kunnen wij de moeilijkheden in ons leven makkelijker aan, door de Troost en 
Kracht die Hij ons geeft. Hij wil ons graag bemoedigen met Zijn Woord. (zie ook de studie 
‘Geloof’) Alleen kennis van de Bijbel is niet genoeg om de Geest Zijn Werk te laten doen. Wij 
zouden ons overgeven aan Hem, wij zouden de keuze maken om ons te onderwerpen.  
 
Kolossensen 1 
9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te 
bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle 
wijsheid en geestelijk verstand;(helaas willen veel gelovigen geen tijd stoppen in het leren 
kennen van de Heere) 
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede 
werken vrucht dragende (goede werken zijn vruchtbare werken zijn werken ter Ere van God; 
het zijn werken van de Heilige Geest in ons), en wassende (opgroeien) in de kennis van God; 
 
1 Korinthe 2 
4 En mijn rede, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, 
maar in betoning des geestes en der kracht; 
5 Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. 
 
Geen interesse in het Woord 
 
God gaf ons Zijn Geest in ons hart, en door deze Geest geleid, mogen wij leven door geloof. 
Leven in en door Christus. Geloven in de uitspraken van God, ons gegeven in Zijn Woord, de 
Bijbel. Als je geen belangstelling hebt voor Zijn Woord, dan ben je niet in gemeenschap met 
Christus, en kun je geen Vruchtdragen. Je bent dan kind in geloof, of zelfs een ongelovige 
gelovige. Zonder het Woord van God, heb je een mager geloofsleven. Het geloof zal groeien 
door in de Bijbel te lezen, en te bestuderen. Het is noodzakelijk om de Wil van God te leren 
kennen. Het is noodzakelijk om jouw positie ten opzichte van Hem te kennen. In het 
Hogepriesterlijk gebed in Johannes zeventien staat dat een Bijbels kenmerk van een gelovige 
is, dat hij het Woord van God bewaart in zijn hart. En uit dat geloof probeert te leven. 
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Johannes 17 
6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij 
waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve (de gelovigen uit de wereld worden door de Vader aan de 
Zoon gegeven) gegeven; en zij hebben Uw Woord bewaard. 
 

20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in 
den Heiligen Geest; 
 
Bidden in de Heilige Geest 
 
1 Thessalonicenzen 5 
16 Verblijdt u te allen tijd. 
17 Bidt zonder ophouden.(dit is onmogelijk! Bidden is een levenshouding) 
18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. 
 
Bidden is een houding van afhankelijkheid en onderwerping, waarbij het gaat om de Eer van 
de Heere. Het draait om Hém, en niet om ons. Bidden betekent: ‘jezelf afhankelijk opstellen 
van Degene tot Wie men bidt’. Het maakt daarbij niet uit welke vorm van bidden men 
gebruikt (vragend bidden of aanbidden). Hier staat dat de gelovige ‘in de Heilige Geest bidt’. 
Dit betekent dat hij zich van de Heilige Geest afhankelijk zou stellen. De Heilige Geest is de 
onzienlijke Christus. De gelovige is van Hem afhankelijk. De gelovige wordt opgeroepen om te 
bidden in de Heilige Geest. Dit houdt in dat hij verbonden is, verenigd is, met de Heilige 
Geest. Dán leeft hij in afhankelijkheid van de Heilige Geest, en daardoor zal hij worden 
veranderd in zijn denken. Bidden in de Heilige Geest, is bidden vanuit de positie van de 
wedergeboren mens. Bidden is spreken met God vanuit de positie van de nieuwe Schepping, 
vanuit het Nieuwe Verbond der Genade. (zie ook de studie ‘Bidden naar Zijn Wil’) 
 
Efeze 6 
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd (je kunt niet 24 uur per dag bidden. 
Het is jezelf afhankelijk opstellen tov Christus) in (= in nauwe verbondenheid met) den Geest, 
en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 
 

20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in 
den Heiligen Geest; 
21 Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van 
onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven. 
21 Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van 
onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven. 
 
Liefde is éénwording 
 

Liefhebben  =       hbha      =   Ahabah  =  éénwording ; gemeenschap hebben met    

                                  Dja              =   Echad     =  één; één zijn     
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Het Hebreeuws van het Oude Testament kent eigenlijk maar één woord voor Liefde; 
ahaba(h). Het Hebreeuwse woord echad verklaart in feite het woord liefhebben. Liefde is 
éénheid, Liefde is verbondenheid. Eénheid betekent verbondenheid. Veel mensen die elkaar 
liefhebben, is verbondenheid. Door liefde worden mensen samen tot eenheid. Dit heeft 
primair niet met gevoelens te maken, maar heeft te maken met de onderlinge verhoudingen, 
en de onderlinge verantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheid van mensen ten opzichte 
van elkaar.  
 
Liefde is Plaats en Positie innemen 
 
In het Nieuwe Testament heeft men een ‘nieuw’ Grieks woord voor ‘Liefde’ gebruikt. Dat 
woord komt verder nergens in het Grieks voor. Het is een specifiek Bijbels woord, en 
specifiek Bijbels begrip. De woorden van de wereld waren ongeschikt want ‘de Liefde van 
God’ ontstijgt alle menselijke begrippen. Liefde is God. Het Griekse woord voor liefhebben 
dat alleen in de Bijbel gebruikt wordt, is ‘agapao’. Liefde is het woord ‘agapè’ en ‘agapetos’ 
betekent ‘geliefde’. In de Bijbel wordt nog een ander woord gebruikt voor liefhebben; 
‘phileo’, maar dat woord zouden wij vertalen met vriendschap. (zie ook de studie ‘God is 
Liefde’) 
 
God is Liefde 
 
De meest belangrijke en meest bekende uitspraak uit de Bijbel over Liefde is; God is Liefde.  
Hoe kan God liefde ziin? God is Liefde betekent dat God per definitie liefheeft. Er staat niet bij 
wíe, of wát, Hij liefheeft, en dat doet er ook niet toe. Het gaat er niet om wie Hij liefheeft het 
gaat erom dat Hij Liefde is. Zijn Wezen is Liefde. Agapè met een hoofdletter. ‘Hij neemt Zijn 
Plaats in’. Want agapè is veel méér dan emotionele affectie. Agapè is ‘je plaats en positie 
innemen’. Agapè is verantwoordelijkheid nemen, en dat doet de Heere bij uitstek! 
 
1 Johannes 4 
7 Geliefden! (agapetos) Laat ons elkander liefhebben (agapè) , want de liefde  is uit God; en 
een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; (die uit God geboren is, is 
wedergeboren. Die uit God geboren is, is een nieuw schepsel, is een nieuwe mens. In dit vers 
staat dus dat alleen de  nieuwe mens kan liefhebben, agapè welteverstaan. Er staat ook dat 
wie uit God geboren is, God kent. Het liefhebben, agapè, is dus ook kennis van God hebben. 
Als je God kent, als je weet Wie Hij is, dan weet je ook je positie en verantwoordelijkheid ten 
opzichte van Hem) 
8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. (Het gaat dus om kennen 
en kennen is weten. Als men God kent, dan heeft men lief. Als je God kent, dan weet je hoe 
de verhoudingen liggen, en dan neem je die plaats in, en draag je die verantwoordelijkheid. 
Je kunt je plaats en verantwoording niet nemen als je Hem niet kent. God is Centraal en Zijn 
Plaats staat vast. Dus Liefde en je plaats innemen, kan alleen als God Zijn Plaats heeft. Je 
moet eerst een vast Punt hebben voor je jouw eigen plaats kan bepalen. Wij zouden onze 
plaats innemen ten opzichte van Hem en dus ook liefhebben. Liefde, agapè  spreekt over het 
Plan wat gemaakt is, en waarin men zijn positie zou innemen. En als je die Positie inneemt 
dan heeft men Liefde)  
-- 
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13 Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest 
gegeven heeft. 
14 En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot 
een Zaligmaker der wereld. 
15 Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 
16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. (kennen= weten= 
geloven) God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 
(Wij hebben het Woord gehoord en geloofd. Het Woord is tot ons gekomen, en wij hebben 
het gekend en geloofd. Liefde, agapè, is een vaste plaats op grond van kennis en geloof. Als 
men die positie inneemt, heeft men liefde. En heeft men agapè voor allen die ook hun plaats 
hebben ingenomen. Iemand die zich hieraan onttrekt, zich onttrekt aan zijn plaats en 
verantwoording heeft geen agapè)  

 
21 Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van 
onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven. 
 
Bewaar jezelf in de Liefde van God 
 
Romeinen 8 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn 
geacht als schapen ter slachting.) 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons (=niets) zal kunnen scheiden van 
de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 
 
Filippensen 4 
4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. 
5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. 
6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten (=uw vragen, uw verlangens) in alles, 
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 
7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen 
(gedachten) bewaren in Christus Jezus. 
 
‘Bewaart uzelf in de liefde Gods’. Dit betekent dat de gelovige áltijd zou vasthouden aan 
hetgeen God gezegd heeft. Wat er ook gebeurt, het staat vast dat níets ons zal kunnen 
scheiden van de Liefde van God. God Zélf is Liefde, liefde is dan ook Vrucht van de Geest! Wij 
zouden ons richten op Christus, dat is onze levenshouding. Daarbij spreek je ook regelmatig 
een gebed uit. Je mag alles bij de Heere neerleggen, echt álles, maar niet alles wat je bij de 
Heere neerlegt, zal verhoord  worden. ‘De Vrede van God zal uw harten en gedachten 
bewaren’. Je blijft in de Vrede van God, je blijft bewaard in Hem. Wij hoeven nooit in paniek 
te raken. We hebben bekend gemaakt wat onze verlangens zijn in de situatie, ‘wilt U ermee 
doen wat U het beste vindt voor ons’. In het volste vertrouwen dat Hij het beste wil voor Zijn 
kinderen Dat is bidden naar Zijn Wil. In afhankelijkheid van Hem en Zijn Woord.  
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Johannes 14 
12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook 
doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. 
13 En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon 
verheerlijkt worde. 
14 Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, (De verlangens die wij bij de Heere brengen, zouden 
verlangens zijn die voortkomen uit Zijn Woord. ‘In Zijn Naam’ betekent ‘overeenkomstig’ Zijn 
Wil) Ik zal het doen. 
15 Indien gij Mij liefhebt,(Als je de Heere liefhebt, dan leef je in gemeenschap met de Heere. 
Dan leef je in verbondenheid met Hem, en je onderwerpt jezelf aan Hem) zo bewaart Mijn 
geboden ( = alles wat Hij ons aangeboden heeft; Zijn Woord, Zijn Onderwijzing)  
 
Galaten 5 
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
 
Efeze 3 
16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden 
door Zijn Geest in den inwendigen mens; 
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en 
gegrond zijt; 
 
Elkaar verdragen 
 
1 Thessalonicensen 3 
12 En de Heere vermeerdere u, en make u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens 
allen, gelijk wij ook zijn jegens u; 
 
Er staat niet dat de gelovigen zich in de liefde Gods zouden moeten brengen. Er staat dat zij 
zich moeten bewaren in de liefde Gods. Wij zouden ervoor waken om in die Liefde te blijven 
staan. Wij zouden zijn Liefde niet loslaten in de praktijk van ons dagelijks leven. Liefde slaat 
hier uiteraard ook op eenheid en gemeenschap. Wij zijn, en blijven, geliefd in Christus, en het 
is de bedoeling dat wij onze broeders en zusters op dezelfde manier zouden liefhebben. Dat 
is niet altijd even makkelijk, en kan alleen samen met de Heere; alleen de nieuwe mens in 
Christus is hiertoe in staat. Onze oude mens heeft voornamelijk zichzelf lief. Het is niet altijd 
even makkelijk om al onze broeders en zusters te verdragen. We worden opgeroepen om al 
het mogelijke te doen om de vrede, en de eenheid te bewaren. In de praktijk van ons leven is 
liefde dienen. De satan is erop uit om de eenheid te verstoren.  
 
Romeinen 12 
16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de 
nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. 
17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. 
18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. 
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Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
 
Kolossensen 3 
13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige 
klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 
14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. 
15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en 
weest dankbaar. 
 

21 Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van 
onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven. 
 
Genade vinden 
 
Als de gelovige leeft vanuit de gemeenschap met de Heere, en (zoveel als mogelijk) met 
elkaar, dan verwacht hij de Barmhartigheid van de Heere Jezus Christus. ‘Barmhartigheid 
verkrijgen’, is hetzelfde als ‘Genade vinden’. Die Barmhartigheid bestaat uit alle (geestelijke) 
Zegeningen van het Nieuwe Verbond. Zijn Barmhartigheid is ‘ten eeuwigen leven’. Dit 
betekent niet dat de gelovige, in de toekomst, ooit eeuwig leven zal ontvangen, want iedere 
gelovige hééft al eeuwig leven ontvangen op grond van geloof. Men wordt wedergeboren op 
grond van geloof, en ontvangt dan gelijktijdig de Heilige Geest, en dus het eeuwig leven. Het 
betekent dat hij die Barmhartigheid, die Genade, ontvangt ten behoeve van het eeuwige 
leven.  
 
Hebreeën 4 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, 
maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en(=namelijk) genade vinden, om geholpen te worden ter 
bekwamer tijd. 
 

21 Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van 
onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven. 
 
Barmhartigheid 
 
Dit vers heeft te maken met het Loon wat door de Heere weggelegd is, en bewaard door de 
Heere tot de opname van de Gemeente. Loon wat wij krijgen in de toekomst, en dat blijft tot 
in eeuwigheid. Naar de mate waarin wij de Geest van God Zijn Werk in en door ons laten 
doen, naar die mate ontvangen wij straks Loon (Kroon, Heerlijkheid, Zoonstelling, Erfenis). 
Wij zouden ons laten leiden door de Geest, dan ontvangen wij straks Barmhartigheid. 
Schatten bewaard in de Hemel. Zélf hoeven wij daar niks voor te doen, dan onszelf 
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beschikbaar stellen aan Hem. Christus bewerkt dan het willen en het werken. Het is allemaal 
Zijn Barmhartigheid, mededogen, Liefde en Genade.  
 
2 Timotheüs 1 
12 Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijde, maar word niet beschaamd; want ik weet, 
Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, 
te bewaren tot dien dag.(De Geest is het onderpand, de garantie, van ons pand tot aan de 
O[name van de Gemeente)  
 
Johannes 4 
36 En die (Vruchtbare Werken) maait, ontvangt loon, en vergadert vrucht ten eeuwigen 
leven; opdat zich te zamen verblijde, beide, die zaait en die maait.(de gelovige stelt zich 
beschikbaar, en de Heere zaait en maait) 
 
Efeze 1 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die (De Heilige Geest) het onderpand is van onze erfenis (ons pand), tot de verkregene 
verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid. 
 
Mattheüs 6 
19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de 
dieven doorgraven en stelen; 
20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar 
de dieven niet doorgraven noch stelen; 
 

20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in 
den Heiligen Geest; 
21 Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van 
onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven. 
22 En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende; 
 
22 En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende;  
 
Ontferming over broeders en zusters 

 
‘De gelovige behoort zich niet over iedereen te ontfermen, maar slechts over ‘enigen’. Hij 
behoort onderscheid te maken’. Net zoals genade, barmhartigheid, en goedertierenheid, 
heeft ook ontfermen te maken met het Nieuwe Verbond der Genade. Het grootste gedeelte 
van de Brief van Judas gaat over de ongelovigen. In dit vers gaat het over de houding van 
gelovigen ten opzichte van de ongelovigen. De gelovige ontfermt zich over degenen die de 
Heere, namelijk de Waarheid, zoeken. Als de gelovige de Heere wil dienen, is het 
vanzelfsprekend dat hij zorg besteedt aan degenen die tot geloof gekomen zijn. Wij zouden 
op de eerste plaats zorgdragen voor onze broeders en zusters in Christus, daarna zouden wij 
ook anderen helpen. Alles wat je doet voor een ander, doe je voor de Heere.  
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Galaten 6 
7 Dwaalt niet (sta vast in het geloof); God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens 
zaait, dat zal hij ook maaien. 
8 Want die in zijn eigen vlees zaait (oude mens met dode werken), zal uit het vlees 
verderfenis maaien (geen Loon, Erfenis, Pand maar naakt komen te staan); maar die in den 
Geest zaait (Vruchtbare Werken Die de Heilige Geest in ons mag bewerken; de nieuwe mens 
in Christus), zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.(Loon, Kroon, Erfenis etc zal 
meegenomen worden in het eeuwige leven; Goede Werken blijven voor altijd, en worden 
niet verbrand zoals de dode werken) 
9 Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet 
verslappen. 
10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de 
huisgenoten des geloofs.(medegelovigen; broeders en zusters in Christus)  
 
1 Timotheüs 6 
17 Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun 
hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons alle 
dingen rijkelijk verleent, om te genieten;(God voorziet ons rijkelijk van alles waar wij van 
kunnen genieten) 
18 Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken (Vruchtbare Werken ter Ere van God 
zijn belangrijker dan wereldse rijkdom), gaarne mededelende zijn (vrijgevig zijn), en 
gemeenzaam; (bereid om te delen) 
19 Leggende zichzelven weg tot een schat (schatten in de Hemel)een goed fondament tegen 
het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen.(deze Goede, Vruchtbare 
Werken krijgen een eeuwig leven want neemt men mee als men gestorven is) 
 

22 En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende;  
 
Onderscheid maken 
 
Dit vers wordt ook wel vertaalt als; ‘wij zouden ons ontfermen over degenen die twijfelen’. 
Dat gaat dan over mensen die nog geen keuze voor de Heere hebben gemaakt. De gelovige 
moet er wel op bedacht zijn, dat de satan hem wil misbruiken. De tegenstander is er als de 
kippen bij om mensen op zijn pad te sturen, die de Heere helemaal niet wensen te dienen, 
maar wel doen alsof zij dat willen. Zij willen discussie, of aandacht en of meedelen in 
vrijgevigheid. Als de gelovige zich met hen gaat bezighouden, is dat vruchteloos. Het leidt tot 
niets. Hij wordt dan juist van de zaken van de Heere afgetrokken! De mens heeft, op de 
eerste plaats, het Woord van God nodig. Dát dient de gelovige mee te delen, daaruit blijkt 
vanzelf of iemand werkelijk geïnteresseerd is. Wij kunnen oneindig uitdelen van Gods Liefde, 
zonder zélf iets kwijt te raken! Wanneer iemand niet in het Woord van God geïnteresseerd is, 
hoeft de gelovige zich niet over hem te ontfermen. Daar is de wereld voor.  
 
Volgende Bedeling 
 
In de volgende Bedeling, als de Heere in etappes Zijn Koninkrijk op aarde aan het vestigen is, 
geldt dit nog meer. De ongelovige heeft dan het ‘merkteken van het beest’, maar gelovigen 
kunnen niet meer kopen en verkopen. De gelovigen moeten dan oog hebben voor elkaar, en 
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vooral voor de zwakkeren. Met onderscheid oog hebben voor wie hulp nodig heeft. 
Mattheüs vijfentwintig gaat over de tijd ná de 33 jaar grote Verdrukking over de Volkeren en 
vóór de 1.000 jaren dat de satan gebonden zal zijn. (zie ook de studies ‘Mattheüs 24 en 25’) 
 
Mattheüs 25 
34 Alsdan zal de Koning (Zijn Koninkrijk is dan geopenbaard op arde) zeggen tot degenen, die 
tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u 
bereid is van de grondlegging nederwerping der wereld.  
35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en 
gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.  
36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was 
in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 
-- 
40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een 
van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. 
41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij 
vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. 
-- 
45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze 
minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. 
46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. 
 

22 En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende; 
23 Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook 
den rok, die van het vlees bevlekt is. 
 
23 Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook 
den rok, die van het vlees bevlekt is. 
 
De grote Verdrukking over de volkeren 
 
Hebreeën 12 
28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, 
door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. 
29 Want onze God is een verterend vuur. 
 
‘Red anderen door hen uit het vuur te rukken’. Vuur staat voor oordeel. In dit vers ligt veel 
meer de nadruk op de dagen van de Wederkomst van Christus, in de volgende Bedeling. 
‘Behoud anderen’, betekent niet ‘behoud allen’. In die dagen hebben de mensen te maken 
met de ‘Dag Zijns hittigen toorns’; de drieëndertig jaren grote Verdrukking over de Volkeren. 
Het vuur staat hier dan dus voor ‘de grote Verdrukking’. De ongelovigen kunnen, in die 
dagen, het oordeel ontlopen door tot geloof te komen. Hoe kun je in die dagen behouden 
worden? ‘Door de vreze des Heeren’; ontzag te hebben voor Christus en Zijn Woord. De 
gelovigen zullen in die dagen prediken aan degenen die daarvoor openstaan, aan hen die 
zich willen bekeren. Deze mensen zal men beschermen. Als ze ergens komen waar men niet 
oprecht tot bekering wil komen, zal men het stof van de voeten schudden.  
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Lukas 10 
8 En in wat stad gij (144.000 getuigen; gelovigen die prediken) zult ingaan, en zij u 
ontvangen, eet hetgeen ulieden voorgezet wordt. 
9 En geneest de kranken (= ziek=ongelovig), die daarin zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk 
Gods is nabij u gekomen. 
10 Maar in wat stad gij zult ingaan, en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo 
zegt: 
11 Ook het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden; nochtans zo weet 
dit, dat het Koninkrijk Gods nabij u gekomen is.(dit gaat in etappes) 
12 En Ik zeg u, dat het dien van Sodom verdragelijker wezen zal in dien dag, dan dezelve stad. 
(alle ongelovigen zullen worden gedood) 
 

23 Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook 
den rok, die van het vlees bevlekt is. 
 
Goddelozen die naar hun vleselijke begeerten wandelen 
 
Judas 
12 Dezen (de ongelovigen, de goddelozen, die stiekem binnen zijn geslopen bij de gelovigen) 
zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven 
zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als 
bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; 
-- 
16 Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden; 
en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des 
voordeels wil. 
 
Dit gaat natuurlijk niet over de letterlijke rok. De rok staat voor de buitenkant, de uiterlijke 
bekleding, en is daarmee ook een beeld van het lichaam (de bekleding waarin wij wonen). 
Deze rok is bevlekt. Het staat hier voor het lichaam van de mensheid in het algemeen; de 
natuurlijke, ongelovige mens. Ongelovigen die hun vleselijke begeerten nawandelen. Hun 
vlees is bevlekt. ‘Haten’ betekent hier ‘terzijde stellen; afscheiden’. Men zou daar geen 
omgang mee hebben. Het is ook toepasbaar in onze tijd.  
 
2 Korinthe 7 
1 Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle 
besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.(heb 
ontzag voor God en Zijn Woord) 
 
2 Korinthe 6 
14 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de 
gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de 
duisternis?(niets bindt ons met de ongelovigen) 
15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den 
ongelovige? 
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22 En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende; 
23 Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook 
den rok, die van het vlees bevlekt is. 
23 Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook 
den rok, die van het vlees bevlekt is. 
 
Vast blijven staan 
 
‘Ontferm u over hen die de Heere willen dienen, en openstaan voor het Woord van God, grijp 
hen uit het oordeel’. De gelovige behoort primair de Heere te dienen, en vast te blijven staan 
in het geloof. Het heeft geen zin om je te ontfermen over iemand die zwak is als je daardoor 
zelf verzwakt. De gelovige moet dus goed weten wat hij doet. Hij behoort zich er uiteraard 
van bewust te zijn dat hij, op de eerste plaats, voor zijn eigen leven verantwoordelijk is. 
Daarnaast kan het nodig zijn dat hij de kracht, die hij ontvangen heeft, gebruikt om anderen 
uit het vuur te grijpen. Het mag echter nooit tot verzwakking van het eigen geloofsleven 
leiden. ‘Haat ook de rok, die van het vlees bevlekt is’. Dit betekent dat men alles wat bevlekt 
is, moet haten, ofwel aan de kant moet zetten. Alle dingen van de wereld zijn bevlekt; zonde 
is alles ‘wat niet uit het geloof is’.   
 
Romeinen 14 
23b En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. 
 

24 Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te 
stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde, 
25 Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, 
kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Juiste vertaling vers 25;  
25 (De) enige God, onze Heiland/Zaligmaker, door Jezus Christus, onze Heer, zij heerlijkheid, 
majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwen en nu en tot in alle eeuwigheid (of: tot in al de 
eeuwen). Amen. 
 

24 Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te 
stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde, 
 
Wij struikelen in onze levenswandel 
 
Jakobus 3 
1 Zijt niet vele meesters (leraren), mijn broeders, wetende, dat wij (Jakobus en de andere 
apostelen) te meerder oordeel zullen ontvangen.(leraren zullen strenger geoordeeld worden) 
2 Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een 
volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.(als je zwijgt, ben 
je in staat om je hele lichaam onder controle te houden) 
-- 
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8 Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk 
venijn.(slangenvenijn volgens Romeinen drie; de tong zaait dood, en verderf voor zichzelf en 
haar omgeving) 
 
God is machtig om ons van struikelen te behoeden. Kunnen wij, als gelovigen, dan helemaal 
niet meer struikelen? In de Brief van Jakobus staat immers dat we heel vaak struikelen! (zie 
ook de studie ‘De ontembare tong; Jakobus 3’) Het probleem van ons, is dat wij nog in een 
zondig lichaam leven, in een oude Schepping. Ook hebben wij geen invloed op onze zondige 
gedachten, die uit onszelf en uit de wereld komen. Gedachten komen en gaan immers 
vanzelf.  Struikelen heeft te maken met de voeten; met de levenswandel. Vanwege onze oude 
mens, het vlees, zijn wij niet in staat om honderd procent op de Heere gericht te zijn. Dat 
heeft te maken met de werking van de oude mens, die kán alleen maar zondigen. Kunnen 
gelovigen dan nog zondigen?  
 
Romeinen 3 
23 Want zij (gelovigen) hebben allen gezondigd, en derven (ontberen; mislopen) de 
heerlijkheid Gods; 
24 En worden om niet (gratis; uit Genade) gerechtvaardigd (vrijgesproken), uit Zijn genade, 
door de verlossing, die in Christus Jezus is; 
 
Vrij gemaakt om de Heere te kunnen dienen 
 
De oude mens zondigt nog steeds, ook de oude mens van gelovigen. De gelovige is, hier op 
aarde, niet vrijgemaakt van de macht van de zonde, maar wel van de heerschappij van de 
zonde. Wij zijn vrij gemaakt om de Heere te kunnen dienen. In Christus zijn wij nieuwe 
schepselen. De macht van de zonde heerst dus nog wel over het vlees, de oude mens, maar 
de Grotere en Hogere Macht heeft de heerschappij van de zonde overwonnen, de nieuwe 
Mens. Daarom zouden wij de heerschappij van de zonde negeren. De Heere Jezus Christus 
heeft ons tot God gebracht door het zondeprobleem op te lossen. Onze Hogepriester van het 
Nieuwe Verbond, de Heere Jezus Christus, reinigt continu onze levenswandel. Wij staan rein 
voor God. Er is daardoor contact mogelijk tussen God en de gelovige. De gelovige kan de 
Heere dienen, ondanks de zonden van zijn oude mens. En dat is precies Zijn Bedoeling. 
 
Romeinen 6 
17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van 
harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; 
18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. 
 
2 Korinthe 3 
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze 
bekwaamheid is uit God; 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments 
(Nieuwe Verbond der Genade), niet der letter (géén dienaars van de Wet, die is er immers 
niet meer), maar des Geestes; want de letter (Oude Verbond der Wet) doodt, maar de Geest 
(Nieuwe Verbond der Genade) maakt levend. 
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24 Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te 
stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde, 
 
Vruchtbare Werken  
 
Wij leven onder de Genade van God. Hij heeft ons zonde-probleem opgelost, zodat wij, 
ondanks ons zondige vlees, Hem dienstbaar kunnen zijn. Dienaren van het Nieuwe Verbond 
der Genade. Vanuit die Genade leven, betekent dat wij Vruchtbare Werken voor God zouden 
voortbrengen. Vruchtbare Werken zijn werken ter Ere van God. Wij zouden Hem 
verheerlijken, aangezien Hij ervoor gezorgd heeft dat wij het nieuwe leven kunnen leven. Als 
de gelovige niet struikelt, dan komt dat omdat Hij hem daarvan bewaart. Hij verleent hem 
Genade en Barmhartigheid, zodat hij staande blijft, en niet struikelt. Het is dus geen 
verdienste van de gelovige, maar van Christus! Hij is machtig om dat te doen. De Heere wil 
gelovigen graag behoeden voor struikelen, maar dan zouden zij wel in gemeenschap met 
Hém blijven. Hij bewaart de gelovigen voor struikelen, als deze vanuit genade en geloof 
leven. Hij richt ons weer op. Dat is leven vanuit ‘de nieuwe mens in Christus’, en dus geleid 
door de Heilige Geest die in het hart van elke gelovige woont. 
 
Spreuken 4 
11 Ik (de Heere)onderwijs u in den weg der wijsheid (het Woord van God); ik doe u treden in 
de rechte sporen. 
12 In uw gaan zal uw tred niet benauwd worden, en indien gij loopt, zult gij niet struikelen. 
 
Spreuken 24 
16 Want de rechtvaardige (de gelovige; de wedergeborene; het kind van God) 
zal zevenmaal vallen, en opstaan (wij groeien in geloof door vallen en opstaan); maar de 
goddelozen zullen in het kwaad nederstruikelen. 
17 Verblijd u niet, als uw vijand valt; en als hij nederstruikelt, laat uw hart zich niet 
verheugen; 
 

24 Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te 
stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde, 
 
Dode werken 
 
De gelovige is weliswaar door Genade behouden, ofwel zalig geworden, maar daarna kán hij 
naar het vlees blijven leven. Dan brengt hij dus géén vruchtbare werken voort, geen werken 
ter Verheerlijking van Hem, maar dode werken. In dat geval struikelt de gelovige uiteraard. 
Dit betekent niet dat hij alsnog verloren gaat, want dat is onmogelijk. Wanneer de gelovige 
zich onderwerpt aan de Heere, en Hem dient, en Hem heerlijkheid geeft, zal de Heere ervoor 
zorgen dat Zijn kind niet struikelt. De Heere heeft er Zélf belang bij om degene die Hem 
dienen van struikelen te bewaren. Het is een wisselwerking. Als de gelovige echter zijn eigen 
leven leidt, heeft God er geen enkel belang bij om hem van struikelen te bewaren. Struikelen 
is hetzelfde als ‘de Geest bedroeven’. 
 
Wij zijn in de Vrijheid gesteld 
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De bedoeling van God met ons, is niet alleen dat wij behouden zijn, maar vooral om ons hier 
op aarde als behouden mensen te doen leven. Om behouden te kunnen leven, heeft Hij ons 
Zijn Geest in ons hart gegeven, en door deze Geest ons nieuw leven geschonken. Wij zijn 
nieuwe mensen geworden. Gods Geest werkt het nieuwe leven in ons. Wij hoeven niet 
anders te doen dan ons aan de Heere Jezus Christus toe te vertrouwen, en Hem toestaan Zijn 
Werk in ons te volbrengen. Wij zouden ons stellen onder de Heerschappij van de Genade. 
Dat houdt in dat wij ons vrijwillig zouden laten leiden door de Heilige Geest. Wij staan in de 
vrijheid, waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt; de vrijheid van het Nieuwe Verbond der 
Genade. Hij heeft ons vrijgemaakt van de zonden, de satan, en de dood. Wij zouden leven 
vanuit die Genade, en ons niet meer plaatsen onder Wet, en regels. Wij zouden de oude 
mens uitdoen, en de nieuwe mens aandoen.  
 
Romeinen 5 
21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door 
rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere. 
 
2 Korinthe 3 
17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. 

 
23 Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook 
den rok, die van het vlees bevlekt is. 
24 Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te 
stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde, 
 
Tot Heerlijkheid van Hem 
 
De Heere is machtig om ons van struikelen te behoeden, bovendien is Hij machtig om ons 
onstraffelijk te stellen, ons vrij te pleiten, voor Zijn heerlijkheid, in vreugde. Het is tot 
Verheerlijking van God als ‘onze rok’, onze oude mens, gereinigd wordt, op die manier 
kunnen we immers dienstbaar zijn aan Hem. De zonde, en de uitwerking van de zonde, 
wordt daarmee weggedaan tot Heerlijkheid van Hemzelf. Het Verzoeningswerk dat Christus, 
onze Hogepriester, volbrengt, heeft op de eerste plaats de Verheerlijking van God Zelf tot 
doel.  
 
Hebreeën 9 
22 En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting 
geschiedt geen vergeving. 
23 Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn, 
door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelve door betere offeranden 
dan deze. 
24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is 
een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor 
het aangezicht van God voor ons; 
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Filippensen 2 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 
14 Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; 
15 Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het 
midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld; 
 
Efeze 2 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 
voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 
 
Onstraffelijk gesteld 
 
De groep gelovigen van onze Bedeling, de Gemeente, wordt bovendien onstraffelijk voor Zijn 
Aangezicht geplaatst, zodat zij aan Zijn Verheerlijking deel zouden krijgen. Dit krijgt zijn 
vervulling bij de opname van de Gemeente. Daartoe is de Gemeente geroepen. De 
Gemeente is het Lichaam van Christus, en heeft dus deel aan Christus, en daarmee aan Zijn 
Heerlijkheid. Dit geldt natuurlijk ook voor de groep gelovigen straks, bij de Wederkomst van 
Christus. Zij zien op de Vreugde die dan verschijnen zal. Deze groep zal echter delen in de 
Heerlijkheid op aarde, en niet in de Hemel. Alleen de Gemeente heeft een Hemelse roeping.  
 
Efeze 7 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 
heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
 
1 Korinthe 1 
7 Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onzen Heere 
Jezus Christus. 
8 Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van 
onzen Heere Jezus Christus.(=de opname van de Gemeente) 

 
24 Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te 
stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde, 
 
In vreugde    
 
‘In vreugde’ wordt er tot slot aan toegevoegd. ‘Vreugde’ is één van de kenmerken van het 
Nieuwe Verbond der Genade. Het Evangelie is de Blijde Boodschap. Het Oude Verbond der 
Wet is de droeve boodschap. De prediking van het Nieuwe Verbond houdt in dat de mens 
niet door de Wet, maar door Gods Genade rechtvaardig wordt. Dat is niet tot heerlijkheid 
van de zondaar, maar is tot Heerlijkheid van Degene Die Genade bewezen heeft! Dat is tot 
vreugde voor de zondaar. Het Evangelie is slechts een Blijde Boodschap wanneer alléén 
Genade gepredikt wordt. Het Nieuwe Verbond is altijd een blijde boodschap. Wanneer het 
dat niet is, dan is het niet tot Heerlijkheid van God. 
 
Galaten 5 
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt (het Nieuwe Verbond der Genade), zo zijt gij 
niet onder de wet.(Zijn Geest, de onzienlijke Christus woont in elke gelovige) 
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19 De werken des vleses  (= de oude, natuurlijke mens) nu zijn openbaar; welke zijn overspel, 
hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, 
20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, 
tweedracht, ketterijen, 
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, 
gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen 
beërven. 
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap (=vreugde), vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
23 Tegen de zodanigen is de wet niet. 
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en 
begeerlijkheden.(de oude mens is met De Heere Jezus gestorven aan het kruis) 
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. 
 

25 Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, 
kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. 
 
God is Wijsheid 
 
Dit vers is nog een lofprijzing aan de Enige God. Hij is de God in Wie alleen Wijsheid woont. 
Hij ís wijsheid. (lees Spreuken acht!) Wie wijsheid zoekt, zal God vinden. Zaligmaker 
betekent; Redder, Verlosser, Behouder. Zowel God de Vader als Zijn Zoon worden als 
Zaligmaker beschouwd. God is Zaligmaker door het Werk van Zijn Zoon. Hem komt toe 
Majesteit, Kracht, en Macht. Alles gaat om Zíjn Eer. Amen is de afsluiting van de Brief en  
betekent; ‘voor-waar, het is zo, of getrouw’.  
 
Psalm 111 
10 Resch. De vreze (ontzag; weten Wie Hij is) des HEEREN is het beginsel der wijsheid; Schin. 
allen, die ze doen, hebben goed verstand; Thau. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.(Zijn 
Roem houdt voor altijd stand) 
 

25 Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, 
kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Kracht en Macht betekent hetzelfde  
 
De gelovige erkent God als de Machtige en de Krachtige. Dit betekent dat hij iedereen  die 
kracht of macht op hem wil uitoefenen vermijdt. Hij erkent namelijk slechts één Macht of 
Kracht namelijk: de enige Heerser. Dat maakt hem onaantastbaar voor de vijand. Als hij weet 
dat hij een dienstknecht van God is, dan staat hij niet langer onder de invloed van de satan. 
Hij weet dat de satan er is, maar hij is immuun voor hem. God heeft ons nu al veel 
Zegeningen gegeven.(zie ook de studie Efeze 1; zeven geestelijke Zegeningen) 
 
Jakobus 4 
7 Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. 
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25 Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, 
kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Er is nu al een Eeuwig Koninkrijk 
 
Lukas 1 
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. 
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 
32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal 
Hem den troon van Zijn vader David geven. 
33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen 
einde zijn. 
 
Als het Koninkrijk van Christus straks op aarde zichtbaar wordt, zal Hem Heerlijkheid, 
Majesteit, Kracht en Macht gegeven worden. Dit klopt, maar Zijn Koninkrijk is, sinds Zijn 
Opstanding, al gekomen in de Hemel. Er ís al een Koninkrijk! Hij heeft die Heerlijkheid, 
Majesteit, Kracht en Macht al lang ontvangen. Hij is momenteel Koning van een Hemels 
Koninkrijk met een Hemels Volk, de Gemeente. Ook is Hij Hogepriester van het Nieuwe 
Verbond naar de ordening van Melchzédek. Straks breidt dit onzienlijke Koninkrijk zich 
zichtbaar uit over de aarde. Nu reeds heeft Christus alle Macht in de Hemel en op aarde, 
alleen zien wij dit nog niet. (zie ook de studie; ‘Zijn eeuwige Koninkrijk’) 
 
Hebreeën 2 
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met Heerlijkheid en Eer hebt Gij 
hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
9 Maar wij zien met ogen des geloofs Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig 
minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de 
genade Gods voor allen den dood smaken zou. 
 
Mattheüs 28 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. 
 
Hebreeën 8 
1 De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen 
Hogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen: 
 

25 Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, 
kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. 
 
In Zijn Wederkomst 
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Mattheüs 25 
31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen 
met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 
 
Deze Brief spreekt, op de eerste plaats, over de volgende Bedeling, wanneer de Heere 
teruggekomen is op aarde. De gelovigen van die Bedeling leven voordat Christus op de Troon 
van Zijn aardse Koninkrijk zal zitten. Zij erkennen het beest, niet en ook de koning van Babel 
niet. Zij erkennen de satan niet als hun heer. Zij erkennen slechts Eén, namelijk de enige 
Heerser, de alleen Wijze God, hun Zaligmaker. Hij zal ook hen voor struikelen bewaren. Dat 
doen zij niet uit eigen kracht, maar door Zijn Kracht en Genade. Zij geloven dan, net als wij, in 
het onveranderlijke en onvergankelijke Woord van God, dat levend is en eeuwig blijvend.  
 
1 Petrus 1 
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het 
levende en eeuwig blijvende Woord van God. 
 
Slot 
 
In deze kleine Brief heeft de Heere ons heel wat meegedeeld. Je kunt deze Waarheden alleen 
vinden door Schrift met Schrift te vergelijken. De Bijbel verklaart zich voor een groot deel 
zélf. De Heere Jezus zei níet; ‘lees de Schriften, maar Hij zei; ‘onderzoekt de Schriften’. Als je 
in één woord zou moeten zeggen waar de Brief van Judas over gaat, dan is dat ‘goddelozen’. 
De strekking van de Brief; ‘de goddelozen moeten weten dat zij eenmaal geoordeeld zullen 
worden’. Oordeel is het onderwerp van de hele Brief. De goddelozen zullen allemaal 
rekenschap moeten afleggen aan God. De brief van Judas is tot lering voor de gelovige. Hij 
kan daardoor leren begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, zodat hij het zal herkennen, en er 
zich op tijd van zou losmaken. Door onze positie in Christus horen wij niet bij de wereld, 
hoewel ons vlees er nog rondloopt. Wij zijn uit deze duistere wereld getrokken. Onze blik zou 
dan ook omhoog gericht zijn, en niet op de aarde.  
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechterhand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven (de oude, natuurlijke mens is met de Heere Jezus aan het kruis 
genageld), en uw leven (het nieuwe Opstandingsleven in Christus) is met Christus verborgen 
in God. 
 
                                                                 Amen. 


